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36e jaargang no. 3 

November 2023 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112 
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur) 
Politie:   0900-8844 
Brandweer:   0592-312345 
Buurtbeheer:  0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur) 
 
KERKDIENSTEN: 
10 december 10.00 uur Dienst met Helene Westerik 
24 december 22.00 uur  Kerstnachtdienst met Helene Westerik, Wim Boer en 
     Elvis (Albert Hoekstra) 
30 december 19.30 uur Eindejaar dienst waarin ook de overledenen  van dit  
     jaar worden herdacht met Helene Westerik,  Roely 
     Polling en Wim Boer 
Voor meer informatie of het meekijken van onze kerkdiensten, kunt u ook kijken op 
de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl. 
 
AGENDA:  
25 november  10.00 uur Intocht Sinterklaas Odoorn 
 6 december   17.00 uur Herinrichting schaangedennen, zie www.odoorn.nu 
 6 december   19.30 uur Alzheimer café. Zingeving (pastoraal werker aan het 
     woord)   
 7 december    20.00 uur IJsvereniging Schoonmeer, algemene  
     ledenvergadering   
 9 december    19.30 uur Tribute band Shadowski in de kerk 
12 december   17.00 uur Kerstmarkt, aan de Boshof en op het plein 
18 december  19.30 uur  Vrouwen van Nu, in de kerk. Henk Nijkeuter,  
     historicus 
23 december  19.30 uur Zangformatie Link in de kerk 
  
AFVALKALENDER 2023 november-december 
LET OP: Oud papier is nu op een vrijdag 
21 november gft, 28 november plastic, 1 december oud papier, 6 december restafval, 
12 december gft, 19 december plastic. Of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl  
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VAN DE REDACTIE 
 
Het is inmiddels eind november en dat betekent dat we ons weer kunnen opmaken 
voor de jaarlijkse Kerstmarkt. Vele kraampjes met diverse artikelen, muziek, een  
hapje & een drankje en een hoop gezelligheid. Hopelijk zijn de weergoden ons dan iets 
beter gezind dan de afgelopen weken. 
 
Uiteraard staan wij er dit jaar ook weer met ons jaarlijkse fotospel “Ken uw dorp”.  
Wellicht heeft u onze redactieleden de afgelopen maanden wel eens met een  
fototoestel door het dorp zien dwalen om leuke foto’s van (on)bekende plekjes te  
maken. Nieuwsgierig naar hoe goed u uw dorp kent? Kom dan op 12 december langs 
onze kraam en doe mee. Voor de winnaars is er altijd weer een leuk prijsje te  
verdienen. 
 
Dit jaar hebben we echter meer in onze kraam. Zoals u weet hebben wij ter  
gelegenheid van ons 35-jarig bestaan een kookboek voor en door u laten maken.  
Wij hebben de eerste proefdrukken al gezien en zijn erg enthousiast! Tijdens de  
Kerstmarkt zal het kookboek tegen een kleine vergoeding ook voor u beschikbaar zijn. 
 
Harald Fluks 
—————————————————————————————————————— 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 24 November 2023 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu.  
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 12 november 2023. U kunt een donatie  
overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
 
* Mails komen soms niet aan in onze postbus, zou u zo vriendelijk willen zijn om    
  een leesbevestiging te vragen als u ons een mail stuurt? 
* Foto’s die geplaatst worden zijn eigen foto’s of van Pixabay of anders vermeld. 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND  
 
Geboren:  
 
Er zijn geen nieuwe geborenen, zover wij dat weten deze maand. 
 
LET OP: De redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan er ons 
wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het ons aub! 
 
 
 

http://www.odoorn.nu
mailto:redactie@odoorn.nu
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VREEMDE ZAKEN IN HET BOS  

In het bos gebeuren vreemde dingen, dat is algemeen bekend. Je kunt er bijvoorbeeld 
zomaar een kolonie kabouters tegenkomen, wat mij eerder dit jaar nog overkwam in 
het linker bosje naast het oude SIVO-terrein. Het bosje is door vlijtige handen  
herschapen in een kabouterbos. ,,Moi jonges”, zei ik. ,,Moi Jan!”, riepen ze terug,  
,,aal goud?” Het waren zo te horen Groninger kabouters, ´eerdmantjes’, zogezegd.  
In ’t Armhuisbossie zie je ze ook en misschien op nog wel meer plaatsen. Blijkbaar 
leven we in het Tijdperk van de Boskabouters. Leuk hoor.  

In het voorjaar zie je in het bos naast hulst, braamstruik, salomonszegel, groene varen 
en soortgelijke wilde bosplanten zo ineens ook vingerhoedskruid, goudsbloem,  
afrikaantjes en andere tamme borderplanten omhoog schieten, vrucht van de illegale 
dump van tuinafval. Niet zo heel erg misschien, de boel fleurt er in elk geval wat van 
op, hoewel het strikt genomen geen pas geeft je rotzooi bij de buurman over de  
schutting te gooien. En dat terwijl in onze gemeente de groene container gratis wordt 
geleegd. Maar enfin. 

Een week of wat geleden echter deed ik een vondst waar me de mond van open viel, 
wat geen mooi gezicht moet zijn geweest. In het rechter SIVO-bosje trof ik een grote 
partij veren aan, nat en smerig en achteloos in de struiken gemieterd. Het was er wit 
van. Kippenveren, dacht ik in eerste instantie. Zou iemand voor weinig een partijtje 
plofkippen uit de bio-industrie hebben gescoord om thuis ‘van de poten te trekken’, 
zoals ze in Twente wel zeggen, te plukken en te ontdoen van ingewanden en andere 
vuiligheid? Diepvriesklaar, zeg maar? Zo ja, wat kunnen we dan nog meer  
verwachten, heeft er iemand wellicht een zwientje op ’t hok bijvoorbeeld, in zijn  
achtertuin, en vinden we na een illegale huisslachting de restanten daarvan ook terug 
in ‘de bos’? Ik ben niet vrij van zorgen op dit vlak. 

Het viel me bij de kippenveren trouwens op dat 
het allemaal kleine  veertjes waren; slagpennen,  
afgehakte vleugels en poten ontbraken. Dat maakt 
de weg vrij voor een tweede hypothese: iemand 
heeft ter plaatse een oud donzen dekbed of  
kussen opengesneden en de inhoud uitgeschud 
boven de  braamstruiken. Waarom, dat mag de 
duivel weten. Of misschien was het gewoon wel 
een artistieke uiting van een onbekende  
kunstenaar, die met zijn Vederproject een  
internationale doorbraak in zijn carrière trachtte te 
forceren. Je ziet wel meer eigenaardigheden op 
dit vlak.  

Of misschien waren het de kaboutertjes.  
Mooi was het in elk geval niet.  
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BY JANIEKE 
 
Beauty Salon By Janieke is een van onze nieuwste adverteerders, dus alle reden om 
in gesprek te gaan met Janieke Buiter-Tuin, de vrouw die bij deze aanduiding hoort. 
Allereerst even een mededeling vanuit de redactie. 
 
In eerste instantie ligt het misschien voor de hand dat een van de vrouwelijke leden 
van de redactie dit gesprek gaat doen, maar dat leek ons te veel een cliché. 
Daarom hebben we besloten dat Joke Dekker het gesprek met een andere nieuwe 
adverteerder, het Kluspunt in Exloo, aangaat en dat ik het bezoek aan Janieke breng. 
Op een herfstachtige avond toog ik daarom naar de Borgerderweg, naar de salon 
naast de enorme bewaarplaatsen van aardappelen en (goed te ruiken) uien. 
In een vorig nummer heeft Rietie Beuker al een verslag geschreven over het bezoek 
van onze Vrouwen van Nu aan dit laatstgenoemde bedrijf en daarbij ook zijdelings de 
beauty-salon genoemd. Op dit adres is het laatste bedrijf nu sinds 2,5 jaar gevestigd. 
Zo kwam ik in een voor de meeste mannen wonderlijke wereld van epileren, verven, 
harsen etc. 
 
Ooit in 2013 begon Janieke in de garage van hun woning aan de Sleedoorn met een 
beauty-salon. Daarvoor had zij in een soortgelijke salon annex parfumerie in Haren als 
medewerkster gewerkt. Dit was trouwens na het voltooien van een opleiding aan de 
Hotelschool, dat is gelet op haar meisjesnaam niet helemaal verrassend te noemen. 
Haar ouders, Jan en Aaljo Tuin, waren immers jarenlang de uitbaters van het bekende 
restaurant Bussemaker in Exloo. Ook toen werkte ze al in de Hof van Saksen in de 
bijbehorende wellness- en beauty salon. Vader en moeder Tuin vonden de overstap 
naar een andere sector trouwens helemaal prima. De combinatie van de beide  
bedrijven bevalt Janieke en haar echtgenoot Rik prima, het is weer net als destijds aan 
de Sleedoorn, werken aan huis. 
 
Het nieuwe onderkomen van de salon is een mooi vrijstaand gebouw op het immense 
terrein, op deze avond ook nog heel sfeervol verlicht. De beide kinderen gaan in 
Odoorn naar school, Janieke werkt voornamelijk onder schooltijd en ’s avonds.  
Daarnaast werkt ze nog een hele dag, dan gaan de kinderen naar oma Buiter.  
De beauty-behandelingen bestaan vooral uit gezichts-behandelingen, daarbij gaat het 
om onder meer harsen, epileren en verven. Verder wordt de huid gereinigd en wordt 
dit eventueel uitgebreid met een masker of een massage. Het harsen moet vooral  
ongewenste (gezichts)beharing tegengaan, het kan ook om beharing op benen en  
onder oksels gaan. Daarnaast doet Janieke massages aan nek en schouders en ook 
het fenomeen wimperlifting hoort tot het aanbod. Nadrukkelijk behoren nagels niet tot 
het pakket, zij is geen manicure of pedicure.  
 
Op dit moment heeft Janieke over klandizie niets te klagen, veel dames komen uit 
Odoorn, maar ook de rest van de gemeente is heel goed vertegenwoordigd. Heren zijn 
een zeer grote uitzondering, dan gaat het in de uitzonderlijke gevallen om extreme  
vormen van acné. 
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Het feit dat ze in het nieuwe pand zit heeft zeker geholpen, het heeft de drempel  
beslist lager gemaakt. Mond-op-mond reclame doet tot dusver veel, wie weet gaat het 
adverteren in ons blad en misschien zelfs dit artikel nog meer bijdragen. Naast het 
werk in de salon draagt natuurlijk ook de verkoop van cosmetische producten bij aan 
de omzet. Een afzonderlijke “tak van sport” is het opmaken bruidjes, dat is natuurlijk 
superleuk volgens Janieke. Een nieuwe ontwikkeling, waar zij zich op wil gaan storten, 
is de zogenaamde permanente make up. Daarbij gaat het dan bijvoorbeeld om het 
tatoeëren van wenkbrauwen. 
 
Het was voor mij een leerzame en gezellige avond, wie weet wat Joke bij het Kluspunt 
Exloo aan doe-het-zelf tips verzamelt. 
 
Theo Zondag 
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OPTREDEN JANNET BODEWES  
 
Op zaterdag 21 oktober vond er bij Podium Odoorn in de 
Margaretha kerk een optreden plaats. En niet zomaar een 
optreden! Jannet Bodewes (spreek uit Bo-dee-wus) kwam 
optreden met twee van haar bandleden. Het was een klein 
intiem akoestisch gezelschap met grootse nummers.  
Haar repertoire was pure country en countryrock met uptempo nummers en prachtige 
gevoelige ballads. Veel van haar gezongen nummers kwamen van haar nieuwste cd 
“Strings & Memories”. Sommige nummers had ze zelf geschreven en opgenomen. 
Voorafgaand aan een zelfgeschreven nummer vertelde ze waar het over ging. Zo ging 
een nummer over een vriendin die haar eens belde en haar vertelde verliefd te zijn 
geworden op een andere man terwijl ze getrouwd was. Na afloop van het nummer  
vertelde ze dat deze vriendin ondertussen 20 jaar gelukkig was met de man waar ze 
verliefd op was geworden. Een gevoelig nummer wat ter ore werd gebracht ging over 
haar zoontje die met 11 weken oud de wiegendood gestorven was.  
De avond was gevuld met een lach en een traan.  
 
Deze loepzuivere Emmense zangeres deed ons in Nashville (USA) wanen door haar 
muziek.  De avond werd afgesloten door nog een paar bekende nummers te zingen 
van onder andere John Denver. Het concert werd bezocht door ongeveer 50  
bezoekers en voelde hierdoor klein en intiem aan.  
 
Geschreven door Evelien Huizinga-Gortmaker 
Namens SOKC 



7 

 

  OBS DE WEIERT UIT ODOORN GAAT HET THEATER IN 

Eind vorig jaar is de Musicalgroep Odoorn gestopt met haar activiteiten. Een verdrietig 
maar ook noodzakelijk besluit. Met weemoed denken we nog wel eens terug aan al de 
mooie dingen die de groep de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Al snel ontstond het 
idee om als musicalgroep iets na te laten aan de inwoners van Odoorn en dan voor de 
jonge generatie, want culturele ontwikkeling van kinderen is zó belangrijk. 

We kwamen in gesprek met Masja van Zanden, zij is de schoolleider van OBS  
De Weiert in Odoorn. Ze vertelde dat scholen in Borger-Odoorn ieder schooljaar een 
thema behandelen. Voor dit schooljaar is het thema ‘helden’. Tijdens het gesprek  
ontstond het idee om samen met de school een musical te brengen. Dit dan wel in een 
groot theater en met alle leerlingen. Dat zijn ruim 180 kinderen in de leeftijd van  
4 tot en met 12 jaar. 

Mooi is dat Josh Hassing bij het horen van deze plannen onmiddellijk enthousiast werd 
en aanbood om voor deze gelegenheid een musical te schrijven. Josh was eerder  
verbonden aan Musicalgroep Odoorn en heeft prachtige producties geschreven zoals  
De Opgejaagden en Een ander achterhuis. Deze musicals werden de afgelopen jaren 
succesvol door Musicalgroep Odoorn gespeeld. Mooi is ook dat we op 4 juni  
2024 kunnen beschikken over de grote zaal van het Atlas Theater in Emmen.  
Ruim 800 ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden kunnen de kinderen dan zien 
acteren, dansen en zingen op het grote toneel in een prachtig Atlas Theater. 

Nu alles doorgaat, maar zeker ook nu de school zo enthousiast reageert, hebben we 
symbolisch aan Masja van Zanden en 3 leerlingen van OBS De Weiert een doos vol 
toneel-attributen en de musical met de  
werktitel Helden, overhandigd. 

We zien uit naar een fijne samenwerking;  
samen gaan we een prachtige musical  
neerzetten. Henk Kuipers en Nelly Zijlema, 
voormalige leden Musicalgroep Odoorn 

P.S.  
voor deze musical is men op zoek naar witte 
kleding! Het mag van alles zijn, zolang het 
maar zonder print is: gewoon uni wit.  
Inleveren mag bij basisschool De Weiert. 
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HUBERT BEGELEIDT VLUCHTELINGEN IN  
BORGER-ODOORN  
 
‘Bij iedere cliënt waar ik kom ben ik even in een ander 
land‘ 
 
Wanneer vluchtelingen voor het eerst naar een woning in 
een gemeente verhuizen, komt er veel op hen af: ze moeten 
verhuizen naar een nieuwe omgeving, de taal leren, een  
netwerk opbouwen en van alles regelen. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk  
helpen nieuwkomers zich thuis te voelen in hun nieuwe gemeente en ondersteunen 
hen bij alles wat ze voor hun nieuwe huis moeten regelen. 
 
Meteen enthousiast 
Hubert (57) is één van de vrijwilligers bij VluchtelingenWerk in de gemeente  
Borger-Odoorn. Hij begeleidt op dit moment drie gezinnen. Na ruim 30 jaar in het  
bedrijfsleven nam hij een paar jaar geleden afscheid van zijn eigen bedrijf, maar kwam 
er al snel achter dat stilzitten niets voor hem was. Samen met zijn vrouw meldde hij 
zich aan bij VluchtelingenWerk en na het kennismakingsgesprek waren ze meteen 
enthousiast. ‘Ik voelde dat het paste: het is een mooie combinatie van praktisch en 
creatief werken. Je moet echt kunnen aanpakken, maar ook creatief naar oplossingen 
zoeken en met mensen van allerlei achtergronden samenwerken.’ Ook dat sprak aan: 
‘Ik hoef niet meer op reis, want bij elke cliënt waar ik kom ben ik even in een ander 
land. Andere culturen leren kennen, dat vind ik interessant en maakt dit werk extra 
leuk.’ 
 
‘Kom maar op!’ 
Het begeleidingstraject van VluchtelingenWerk duurt anderhalf jaar en is vooral gericht 
op het begeleiden naar zelfstandigheid. Hubert en andere vrijwilligers helpen cliënten 
met van alles, van het inschrijven bij een huisarts tot het aanvragen van toeslagen en 
het afsluiten van een energiecontract. Daarbij proberen ze niet te veel over te nemen. 
‘Ik denk bij alles: wanneer moet je iets voor iemand oplossen en wanneer kan je 
iemand leren hoe ze het in het vervolg zelf kunnen? Dat verschilt echt per persoon.  
Ik houd ervan mensen te stimuleren om het zelf te doen, ik maak mezelf graag  
overbodig. In Borger-Odoorn bestaat het team van VluchtelingenWerk, naast de 
teamleiders, uit zo’n 8 vrijwilligers. Samen hebben ze een appgroep om vragen te  
stellen en handige informatie uit te wisselen, maar ook om successen samen te  
vieren. Huberts advies aan nieuwe vrijwilligers is dan ook: ga gewoon beginnen!  
‘Weet dat je in een team zit, dat je omringd wordt door mensen die je graag willen 
helpen. Je weet echt heel snel meer, waardoor je al gauw juist denkt: ‘kom maar op,  
ik weet wel hoe ik dit aan kan pakken’. Je voelt je heel voldaan na een dag werken,  
zo van 'hé ik heb écht iets voor elkaar gekregen’. Mensen zijn erg blij en dankbaar dat 
er iemand is om ze erdoorheen te helpen en het is ook echt nodig, want het is wel een 
jungle soms.’ 
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Naast elkaar staan 
Niet alleen kan je mensen veel praktische hulp bieden, je kan ook veel betekenen voor 
hun gevoel van zelfstandigheid en waardigheid. ‘Het zijn mensen zoals jij en ik, die 
door omstandigheden in een vreemd land terecht zijn gekomen. Je bent vooral  
medemens, iemand die kennis kan delen over dingen die voor jou bekend zijn en voor 
de ander nieuw. Je wil niet boven de ander staan, maar naast ze, ze weer het gevoel 
geven dat ze volwaardig zijn.’ Als vrijwilliger weet je natuurlijk ook niet meteen alles, en 
dat gevoel kan je volgens Hubert best gebruiken: ‘Aan het begin wist ik ook van niets 
en kwam iemand regelmatig met een vraag waarvan ik dacht, dat moet ik zelf ook 
eerst uitzoeken. Het is de kunst om dat gevoel van onwetendheid een beetje levend te 
houden en echt samen te bekijken hoe je uitdagingen kan aanpakken.’ 
 
Ook iets voor jou? 
Hubert hoopt dat er vrijwilligers zijn die het team in Borger-Odoorn komen versterken. 
Heb je vragen en wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met de teamleider 
van VluchtelingenWerk. Direct aanmelden of op zoek naar een  
vrijwilligersfunctie op een andere locatie? Kijk op VluchtelingenWerk.nl  
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/vluchtelingenwerk-zoekt-vrijwilligers. 
 
Of neem contact op met VluchtelingenWerk via teamleider  
Bea Koeman op 0591 649145 of 06 39666086. 
_____________________________________________________________________ 

AAN DE TROTSE OUDERS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouders, denken jullie eraan een mooie foto van jullie prachtspruit te sturen naar de  
redactie? E-mail naar redactie@odoorn.nu 
 
In het januari nummer worden namelijk de babyfoto’s geplaatst van alle baby’s die zijn 
geboren tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023. 
  
Denk eraan, je wilt al dat moois toch niet voor jezelf houden?  
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OPEN DAG PAASBERGEN 

Vandaag op 4 november is er een open dag bij een aantal  zorg- en verpleeglocaties 
van Treant. Leuk om eens een kijkje te nemen achter de schermen van een  
ziekenhuis of woonzorglocatie in de buurt. In onze gemeente kan men van 10.00 uur 
tot 16.00 uur terecht in Woonzorglocatie De Paasbergen mooi gelegen in Odoorn aan 
de rand van het Paasbergenbos.  

In de ontvangsthal is het druk. Bij binnenkomst word ik warm ontvangen door  
Monique Hidding die het leuk vindt me mee te nemen voor een rondleiding. Ik ben nog 
niet vaak op een zorglocatie geweest en kijk me dan ook mijn ogen uit. In het  
restaurant kunnen de bewoners één of twee keer per dag eten. Ze ontvangen indien 
gewenst een weekmenu, waarbij ze per dag de keuze hebben tussen twee menu's. 
Het restaurant is altijd vol. Dorpsbewoners zijn ook welkom in het restaurant, er moet 
dan even een afspraak gemaakt worden bij de receptie. 

Wij gaan de trap op naar boven naar de appartementen van de bewoners.  
Op de eerste verdieping valt meteen het traphek op (alles voor de veiligheid).  
Ik zie de verschillende afdelingen met de gezellige huiskamer waar altijd iemand  
toezicht houdt. Er zijn in totaal 97 zorgappartementen en 34 aanleunwoningen en  
aanleunwoningen in de Paashof, die van binnenuit bereikbaar zijn. Er wordt ook van 
alles georganiseerd en er is een mogelijkheid te gaan knutselen in het Paashonk  
(o.a. schilderen, timmeren, bloemschikken). Eens per maand is er een uitje.  
Ondertussen vraag ik Monique naar het personeelsbeleid, die erg goed blijkt evenals 
de werksfeer. Wat ook het vermelden waard is: naast het vakkundige personeel zijn 
nog zo'n honderd (!!) vrijwilligers actief. Ze helpen o.a. bij activiteiten, zijn aanwezig op 
de huiskamers of helpen bij het vervoer als chauffeur van de bus.  
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  Ook zie ik de afdeling waar Monique werkt, die zij in plaats van- de gesloten  
afdeling- liever de afdeling met de veilige deuren noemt. De PG (psycho-geriatrie)  
afdeling is voor cliënten met dementiesymptomen. In de huiskamer wordt  
gezamenlijk gegeten. Bewoners mogen ook helpen met bijvoorbeeld aardappelen 
schillen. In de bezoekruimte zijn voldoende plekjes waar men zich met de familie kan 
afzonderen. 

In de Paasbergen is een (sport)zaal voor fysiotherapie van Cure. Ook is er een  
winkel, een kapsalon, een pedicure en kan men naar de schoonheidsspecialiste. 
Van deze voorzieningen kunnen ook dorpsbewoners gebruik maken. Je vindt er een 
mooie tuin met kippetjes en vanaf januari 2024 kan men er op drie plaatsen terecht 
voor  
Dagbesteding (voor mensen die niet in De Paasbergen woonachtig zijn).  
Op vakantie kun je van mei t/m september naar de speciaal ingerichte camping op 
het terrein voor het ultieme vakantiegevoel. Heel erg tof is dat! Er is een mogelijkheid 
voor tijdelijke zorg en ook is er een kantoor met medewerksters voor zorg aan huis.  
 
Hier tref ik mijn lieve vriendin Grietje met wie ik nog even verplicht moet  
koffiedrinken. Dat was meteen een prima afsluiting van een leuk en leerzaam  
bezoek. 

Joke Dekker 

___________________________________________________________________ 

SINT MAARTEN 2023 
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ALLES WAT HET BEWAREN WAARD IS MOET JE BEWAREN  

Het offerblok. 
Al jarenlang stond het offerblok van de Vrijzinnige Hervormde kerk van Odoorn,  
weggestopt in een hoekje achter een kerkbank, door weinig kerkgangers en bezoekers 
opgemerkt. Net of hij er niet mocht zijn. Doch niets is minder waar. Dit blok kan beogen 
op een lange, bewogen geschiedenis, zo u in onderstaand verhaal kunt lezen. 

Maar hoe pak je zoiets aan. Ten eerste heb ik het blok een tijdlang thuis gehad om de 
buitenkant te reinigen. Daarna hebben Jan Henk Akkerman, Willem Mulder en ik een 
gesprek gehad met Jarno Tappel van St. Het Drentse Landschap, die eigenaar is van 
dit offerblok. Deze was erg positief m.b.t. het herstel van dit blok. Toevallig had Jan 
Henk nog een stuk gebint en heeft Lukas Schuurman, timmerman bij St. Het Drentse 
Landschap met dit stuk gebint, dit offerblok weer voorzien van een zuil, zodat hij weer 
die plaats in onze kerk inneemt, die het verdiend. Schildersbedrijf Middeljans had nog 
het verfnummer van de verf voor de zuil van de laatste restauratie, zodat het weer een 
geheel is geworden. 

Offerblok, in de Margarethakerk te Odoorn. 
Dit houten blok met beslag van zware metalen banden en bovenop een gleuf in  
trechtervorm, had vroeger een functie in de Oringerkerk. Het werd aangewend om  
buiten de hoofdelijke omslag van de leden van de kerk om geld binnen te krijgen voor 
de diaconie/armenzorg. In Odoorn kennen wij het dominee Harm van Lunzenhuis 
(armhoes/ warkhoes/ rusthuis), nu bewoond door een viertal bewoners van Treant, 
naast zorgcentrum de Paasbergen. Hier woonden vroeger mensen, die om welke  
reden dan ook ondersteund werden door de diaconie. Maar ook daarbuiten waren er 
inwoners die soms een geldelijk steuntje in de rug konden gebruiken en ontvingen. 
Van de diaconie van de Odoorner kerk weten we dat deze zich tussen 1789 tot 1826 
sterk bezig hield met armenzorg. Dus al het geld dat werd gedeponeerd in het  
offerblok was zeer zeker welkom. 

Een offerblok was altijd voorzien van zware smeedijzeren banden en een hangslot.  
Er zijn offerblokken waarin gekalligrafeerde teksten staan. Het blok stond of werd  
vastgeklonken op de kerkvloer of was bevestigd aan een bank/muur. Dat was nodig 
omdat deze blokken nogal eens gelicht werden door kerkdieven. Hier stonden straffen 
op tot wel 2 jaar gevangenisstraf. 

Het offerblok wordt ook wel omschreven als kerkeblok, armpaol, geldbus of armblok.  

In Odoorn had het de volgende benamingen: ‘de Kerkpost’ (1791), ‘de Post’ (1809), 
‘Armenbus’ (1820) en ‘het Blok’ (1826). Deze benamingen zouden de voorgangers 
kunnen zijn van het huidige offerblok. Het blok werd om het half jaar of per kwartaal 
geleegd. De opbrengst staat vermeld in de vijf oude diaconieboeken, die bewaard  
worden in het Drents archief. Het eerste diaconieboek werd bijgehouden door dominee 
Hoeks in 1789. Bij de armenzorg betreffende inkomsten en uitgaven, staat in tabellen 
het geld vermeld in guldens, stuivers, penningen, zilveren en koperen munten.  
De laatste vermelding waarin ‘het Blok’ wordt vermeld is in het 1

e
 kwartaal van  

1886, ten tijde van dominee Lieftinck.  
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Even terug naar het offerblok van de Vrijzinnige kerk te Odoorn. 

Dit blok zal waarschijnlijk zo’n 125 jaar oud zijn en dateert dus van na de grote brand 
in 1898, waarbij de kerk volledig, op de consistoriekamer na afbrandde. Als we het 
offerblok bekijken zien we nog wel zware metalen banden, maar we zien geen  
hangslot meer. Het slot van dit offerblok is een huis-/tuin en keuken slot. Verder  
voldoet het qua beeld nog wel aan de vroegere offerblokken, maar het is erg sober 
uitgevoerd. In de collectie van de Provinciale fotodienst hebben we een foto gevonden 
waarbij het offerblok onder een kerkbank is bevestigd. Deze foto is genomen op 7 juni 
1983. Waarom het offerblok op deze plek en op deze manier is bevestigd weten we 
niet. Natuurlijk ging het er niet om hoe het oogde; het ging erom wat de mensen gaven 
voor hun medemens; wellicht dat je dat niet uitgebreid hoefde te laten zien.  

Het offerblok van de Oringerkerk is in al zijn eenvoud een stuk cultureel religieus  
erfgoed dat hier thuis hoort, en dat we moeten koesteren. Daarom verdient het nú een 
markante plaats, zichtbaar voor een ieder.  

Maar, ook het doel houden we in ere: een gift in het offerblok wordt volledig ingezet als 
financiële steun aan een medemens.  Dank!  

Marchinus Elting 
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DE KONING EN DE SINT 

Koning Wim zat op zijn troon en staarde mistroostig voor zich uit. Hij liet zogezegd zijn 
hoofd hangen, waardoor zijn kroon er bijna afkukelde. Plots ging zijn telefoon en toen 
koning Wim zag wie hem belde, klaarde zijn gezicht helemaal op. “Mijn goede vriend 
Nicolaas, wat fijn dat je belt, we moeten gauw eens afspreken”. 
“Ja, daar bel ik voor”, zei sint Nicolaas, “ik ben weer in Nederland en kom graag snel 
naar je toe”. En zo zaten die twee een paar dagen later bij elkaar. Na een jaar, waarin 
ze alleen maar af en toe eens geappt hadden, was er heel veel te bepraten. 
Koning Wim besloot van zijn hart geen moordkuil te maken en vertrouwde zijn goede 
vriend toe dat het hem vaak zwaar te moede was. “We leven in een moeilijke tijd,  
Nicolaas, met al die spanningen, oorlogen, nepnieuws en bedreigingen en tot  
overmaat van ramp lijken de burgers steeds minder op te hebben met een  
koningshuis”, zuchtte Wim bezwaard. 
 
“Kop op Wim, het zit iedereen wel eens tegen. Weet je nog dat mijn verjaardagsfeest 
helemaal dreigde te verdwijnen omdat er groot bezwaar was tegen zwarte pieten.  
Ik snapte dat overigens wel. Maar zo successievelijk zijn er aanpassingen gedaan, 
waardoor het feest kon blijven bestaan. En ondanks de veranderingen, of misschien 
wel dankzij dat, is mijn verjaardag nog steeds een geweldig feest voor de kinderen. 
Misschien moeten jij en koningin Axi eens het voortouw nemen in Nederland en laten 
zien dat er veel ten goede te veranderen valt. Ga eens wat vaker met de trein of de 
fiets, regel werkplaatsen waar kapotte spullen gerepareerd kunnen worden, koop geen 
nieuwe kleding meer, wees zuinig met water en neem in je hofhouding ook mensen op 
die gevlucht zijn, dakloos zijn geworden of het anderszins moeilijk hebben”. 
Nicolaas kon nog uren doorgaan met het opnoemen van nuttige en werkbare  
voorbeelden. 
 
Maar koning Wim had al genoeg gehoord en zijn hoofd stroomde vol met  ideeën.  
Hij rende door het paleis naar de vertrekken van zijn vrouw en riep “Axi, Axi, ik heb 
een reuzegroot plan. Mijn vriend Nicolaas heeft daartoe een aanzet gegeven. We 
gaan het goede voorbeeld geven in Nederland en in de 
héle wereld. We beginnen er vandaag mee”. 

En zo kwam het dat koning Wim zijn draai weer vond. 
De burgers spraken vol lof over hem. Iedereen kon 
trots zijn op ons fraaie landje dat de handen uit de 
mouwen stak. Dit met gezamenlijke inspanning om 
alles duurzaam en klimaatvriendelijk te maken. 
En Sint Nicolaas was blij dat zijn goede vriend, koning 
Wim,  weer vrolijk en  
doortastend was.  
 
Eind goed, al goed. 

Anke van den Honert 
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INTOCHT SINTERKLAAS 2023  
 
De Sint heeft ook dit jaar een plan gemaakt om Odoorn aan te doen. 
Hij heeft genoten van het bezoek van vorig jaar en wil graag weer net als toen gewoon 
de kinderen bezoeken op vooraf bepaalde hoeken.  
 
25 november is het de dag, dat dit bezoekje kan en mag. 
Hij zit nu al te genieten, samen met zijn leuke pieten. 
Op een koetsje komt hij bij je aan en blijft natuurlijk ook wel even staan.  
ODO is er ook weer bij en maakt met de muziek ons allen blij. 
Zet een stoel op jouw plek maar neer voor de grijze ouwe heer. 
Hij zal overal een klein kwartiertje zijn, op een groot of klein Odoorns plein.  
Maak nu met elkaar alvast een plan waar je allen van genieten kan.  
En dan weer samen met de Sint, die dat vast geweldig vindt. 
 
De tocht begint rond de klok van tien, de route is hierna te zien.  
Route en tijden zijn onder voorbehoud: 
 
Ca. 10.00 uur Speelplaats Sleedoorn 
Ca. 10.25 uur zeggen we “dag” bij de Lubbelinkhof (even op en af) 
Ca. 10.40 uur Wasplaats Andries Diepenbrugweg 
Ca. 11.05 uur Speelplaats de Weiert 
Ca. 11.30 uur Speelplaats Blauwgras 
Ca. 11.55 uur grasveld Langhieten omgeving No 30 
Ca. 12.15 uur Zeggen we “dag” bij de Tellinghof 
Ca. 12.20 uur eind van dit bezoek 
 
Let op de “Sint haltes”. 
 

Veel plezier allemaal en natuurlijk tot 5 december bij de pakjesroute.  
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DINSDAGAVOND 5 DECEMBER SINTERKLAASAVOND 

Sint heeft besloten om voor iedereen in Odoorn op 5 december zijn schimmel te  
bestijgen. Hij verheugt zich er nu al op samen met zijn pieten op het tochtje door Oring 
om cadeautjes te bezorgen. Hij vind het een altijd weer feest om zelf bij jullie aan te 
komen. Het is al jaren uniek in Drenthe dat hij deze traditie in stand houdt. 

U kunt hem weer helpen door uw pakketjes te brengen bij Hotel de Oringer Marke 
Dat kan op zondag en maandag 3 en 4 december tussen 15.00 uur en 18.00 uur 
op bovengenoemde locatie. 

Let op:  
Alleen inleveren op deze dagen en aangegeven tijden i.v.m. agenda van de  
Oringer Marke!!! 

Aan de hulppieten vragen we de pakketjes niet te groot, te zwaar of te veel te laten 
zijn. Sint wil graag op tijd (en bij iedereen !!) aan de deur komen.  

Dus duidelijk uw naam en vooral het adres aangeven, om zeker te zijn dat de hele  
familie een heerlijk avondje kan beleven. 

Sint stapt om 16.00ur op en begint aan de: 
 
Hoofdstraat 
Via de Borgerderweg  
Liniekampen 
Exloërweg 
De Goorns 
Bloemenbuurt  
Nijkampenweg  
Laskowskilaan 
Oude kampenweg  
Boshoflaan  
Eekhoflaan  
Valtherweg 
Langhieten 2 en 1 !!  
Oosterveld 
Hoofdstraat 
Oud Odoorn 

Alle ondernemers in Odoorn wensen u een heerlijk en vooral gezellig avondje. 
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BEZOEK WETHOUDER 

Het bestuur van Dorpsbelangen treedt voor de bewoners van Odoorn op als  
spreekbuis richting gemeente en vice versa. Voor deze rol moet er goed contact zijn 
met medewerkers en bestuurder binnen de gemeente. Om die reden schuift er wel 
eens een medewerker of bestuurder aan tijdens één van de maandelijkse  
vergaderingen. 
 
Deze maand kwam wethouder Zwiep even bijpraten. Dit is niet de eerste keer,  
waardoor de wethouder redelijk weet wat er speelt en waar onze ergernissen zitten. 
Bijvoorbeeld het achterstallig onderhoud van de gymzaal. De wethouder legt uit dat 
veel gymzalen in de gemeente allemaal in dezelfde periode gebouwd zijn en nu in 
dezelfde onderhoudsstaat zijn, en sommigen nog beroerder. Zo ook meerder scholen 
binnen de gemeente. Dan wordt er gekeken welke het meest urgent is en dan blijkt de 
gymzaal van Odoorn nog niet aan de beurt te zijn. Hardrijders is binnen de hele  
gemeente een hoofdbreker. Evenals huisvesting voor jonge mensen. Vooral in de  
kleine zanddorpen binnen de gemeente ziet de wethouder geen mogelijkheden.  
Dit mede door personeelstekorten in het gemeentehuis.  
 
Voor Odoorn zijn geen mogelijkheden tot inbreiding, bouwvergunningen binnen de 
komgrenzen, omdat de projecten van één of twee huizen te klein zijn om te  
behandelen door de personeelstekorten. Wethouder Zwiep gaf een voorbeeld hoe 
een groep jongeren in Nieuw Buinen een plan heeft gemaakt voor starterswoningen. 
Omdat het in dit geval om 5 wooneenheden ging kon dit in behandeling genomen  
worden.  
 
Personeelstekorten is op meerder plaatsen een probleem in het gemeentehuis. 
Er is naar voren gebracht dat fietspaden richting Borger langs de paralelweg en  
richting Exloo te donker en daardoor onveilig zijn. Hier zijn notities van gemaakt.  
Het fietspad richting Exloo, vooral ten hoogte van het zwembad, staat hoog op de 
agenda. Een compliment naar de bewoners: afvalscheiding gaat heel goed. 

Het was een goed overleg. Ondanks dat er weinig positief nieuws was.  
We hebben onze stem weer laten horen. 

Dorpsbelangen 
 
NB. De jaarvergadering wordt gehouden in het voorjaar 2024. 
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VOOR HET VOETLICHT: HARRY VOS 

1. Even voorstellen, wie is Harry Vos? Ik ben geboren in Den Haag op 7 april  
1952, op een woonboot. Mijn vader komt uit Ellertshaar en mijn moeder uit Haren. Mijn 
vader kreeg als oudste uit een boerenfamilie een baan als ambtenaar in Den Haag.  
Vanwege de enorme woningnood (door een Engels vergissingsbombardement op de 
wijk Bezuidenhout) kon hij een huis vergeten. Daarom liet hij een nieuwe woonboot  
bouwen. Daar heb ik tot m’n 20

e
 gewoond en de roemruchte zestiger jaren  

meegemaakt. Den Haag was de Popstad van Nederland. Ik werkte toen bij  
Staatsbosbeheer in Den Haag en leerde er m’n toenmalige vrouw Mattie kennen.  
Zij kwam uit Paterswolde, maar werkte daar tijdelijk op een reisbureau. Ik wilde de stad 
wel uit en kon overplaatsing krijgen naar Friesland. We hebben anderhalf jaar in  
Leeuwarden gewoond en ik kreeg na 2 jaar een baan bij de Gemeente Dantumadeel 
als hoofd Interne Zaken. Na 5 jaar Dantumadeel, heb ik 17 jaar bij de Vereniging van  
Nederlandse Gemeenten (VNG) gewerkt en in 1996 (samen met dorpsgenoot Roelof) 
het bedrijf DOXsupport opgericht, waar ik tot aan mijn pensioen in 2017 heb gewerkt. 

2. Wat houdt je bezig overdag? Toen ik in 2017, op m’n 65
e 
stopte, was ik 14 dagen 

thuis en werd door m’n opvolger opgebeld of ik nog tijd had. M’n oude bedrijf huurt me 
sindsdien in en ik werk er nog 2 à 3 dagen per week. 

3. Wat is je grootste passie? Zwitserland! Hooggebergte heeft een enorme fascinatie. 
En ik ben nog steeds muzikant; ik speel solo-gitaar in de band Bluessense en m’n 
broer is de zanger.  

4. Wie zou je nog graag eens ontmoeten? Harry Muskee; voor de muziek die ik  
beoefen is hij toch wel een leermeester geweest. Die heeft me kennis laten maken met 
de blues.   

5. Wat inspireert je? De natuur. Ik zie de mensheid zich bezig houden met allerhande 
technische snufjes, maar ze hebben geen oog meer voor de natuur. De eenvoud van 
het leven, dat inspireert me steeds meer.  

6. Mooiste moment tot nu toe in je leven? Dat zijn er meerdere. De geboorte van m’n 
kinderen. Geen uniek antwoord, maar het doorgeven van het leven is mooi gelukt.  

7. Wat was het dieptepunt of blunder? Het overlijden van m’n vrouw Mattie in  
2014. Uiteindelijk heb ik gelukkig in Addy weer een nieuwe vrouw gevonden.  
Blunder? Ik ben zó verstandig, ik heb in m’n leven nog nooit een blunder gemaakt 
(grinnik).  

8. Wat wilde je graag worden toen je jong was? Boer. In 1992 kon ik bij het huis een 
stuk land kopen en daar lopen nu 2 Schotse Hooglanders, dus ben ik toch nog een 
beetje boer geworden. Bloed kruipt waar het niet gaan kan. 

9. Favoriete vakantiebestemming? Zwitserland, ik ben wat eenkennig. Ben er in  
1967 voor het eerst met m’n ouders geweest en eenmaal tussen de bergen was ik  
helemaal verkocht. 
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10. Wat vind je mooi aan Odoorn? De rust, de ruimte en de overzichtelijkheid van het 
dorp. Het is ook nog een tolerant dorp. Als ik op zondag de tuin wil schoffelen, komt 
niemand op de stoep staan om te zeggen dat de Here dat verboden heeft. 
 
11. Minpunten van Odoorn of wat mis je? Kan geen kritiekpunten bedenken.  
“Pa ga je ooit nog eens verhuizen” vragen m’n dochters soms. “Ja, maar wel tussen  
6 planken.” Mij krijgen ze hier nooit meer weg, dan weten ze dat alvast. 
 
12. Wat is je favoriete film of boek? Ik heb van m’n leven nog nooit een boek uit  
gelezen, zelfs de boeken die verplicht waren op de middelbare school niet. Kreeg van 
vriendjes uittreksels en daar ben ik ook mee geslaagd. Ik ben fan van Herman Finkers 
en van Drs. P. Daar heb ik wel boekjes van. Af en toe sla ik dat open om er iets in te 
lezen. Van Finkers heb ik verhalen voor in het haardvuur. Niet bij het haardvuur, maar 
in. Achterin het boekje zit een envelop met een formulier. Vul je dat in en stuur je het 
op, dan krijg je een aansteker opgestuurd. 
Favoriete film: Kraomschudd’n in Mariaparochie (een nederzetting tegen Almelo aan). 
Een animatiefilm die het Kerstverhaal uitbeeld. D’r klopt niks van, maar het is wel 
mooi. 
 
13. Dorpskrant Oes Dörp, wat vind je daar van? Ik lees het altijd, al was het alleen al 
vanwege de eminente redactionele kwaliteiten die daar aan de dag worden gelegd.  
En al die weetjes die er in voorkomen, dan krijg je toch nog wat van het dorp mee.  
Zeker in de jaren dat ik buiten het dorp werkte, dan was ik zo toch op de hoogte. 
 
14. Wat vind je van ons Koningshuis? Persoonlijk heb ik er niks mee. Anderzijds denk 
ik dat het een mooie traditie is, waar vele omliggende landen jaloers op zijn, zoals 
Duitsland. Het is een prachtige vorm van cabaret. 
 
15. Levensles of tip voor onze lezers. “Ach”, zegt hij, “wie ben ik om een lezer een  
levensles mee te geven?” 
Na enig nadenken heeft hij 
toch een tip: lief zijn voor 
elkaar en niet op alle  
slakken zout leggen. 
 
Conny Rengers-van der 
Bent 
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12 DECEMBER 2023 31
e
 KERSTMARKT TE ODOORN, RONDOM DE KERK 

 
Dinsdag 12 december a.s. organiseert de kerstmarktcommissie voor de 31

e
 keer de 

sfeervolle kerstmarkt rondom de mooie kerk in Odoorn. Aan de Boshof en op het plein.  
GRATIS  ENTREE. 
 
Van 17.00 uur t/m 21.00 uur. Muziekprogramma van 18.30 uur t/m 21.00 uur in de 
Kerk en buiten. Natuurlijk weer m.m.v. diverse koren, muziekvereniging ODO en de 
organist op het mooie orgel. Muziek afwisselend in de kerk en op het plein.  
Zie schema. 
 
Ook de levende stal is weer aanwezig. En natuurlijk de Kerstman met leuke  
presentjes. 
 
Veel artikelen worden weer aangeboden: Kerstbomen, kerststukjes, kniepertjes-  
wafels, oliebollen, brocante, teveel om op te noemen. Ook de hapjes en drankjes  
ontbreken niet. Er zijn ongeveer 50 kramen. Voor iedereen wel iets, ook is de  
dorpskrant er weer met hun welbekende quiz ”Ken uw dorp”. 
 
Misschien zijn er nog verenigingen die hun kas willen spekken. Dit is echt de  
gelegenheid. Neem contact met ons op. 
Aanmelden kan nog steeds: Trea van Klinken: 
Email: treavanklinken@gmail.com of mobiel: 06-15485049 
 
Kramen voor een goed doel krijgen korting. 
 
Gewoon gezellig langs komen en genieten van deze mooie kerstsfeer in Odoorn.  
Kinderen kunnen gratis broodjes bakken naast de kraam van de organisatie  
Kerstmarkt. Ook kunnen kinderen geschminkt worden. 
 
Noteer 12 december alvast in uw agenda. 
 
Voor meer informatie  
Janny Eefting voorzitter, email w.j.eefting@planet.nl    
tel: 0591-513017 of mobiel 06-10945540  
 
Met  vriendelijke groet, 
Janny Eefting 
 
**Wij zoeken nog mensen voor in de stal: Jozef, Maria en  
   3 wijzen. Wie helpt ons? 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO 
 
Dinsdag 12 december Kerstmarkt 
De Oringer Kapel zal de Kerstmarkt weer muzikaal omlijsten 
met bekende kerstmuziek. 
Aanvang: 18:00 uur 
 
Zondagavond 24 december Kerstconcert  
 
Ook dit jaar is Odo weer gevraagd op Kerstavond de 
muziek te verzorgen tijdens de Kerstviering. Het is een 
vaste traditie die de leden van Odo na aan het hart ligt. 
Een mooi moment om samen te komen en de  
kerstgedachte te delen met muziek, zang en de 
schaapskudde uit Exloo.  
 
Locatie: Hoofdstraat 21, de manege in Exloo  
(zorg voor warme schoenen en jas) 
Zaal open: 19:00 uur 
 
Entree: gratis 

_____________________________________________________________________ 
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TRIBUTE AAN THESHADOWS IN PODIUM ODOORN 
 
De Shadows tribute band Shadowski brengt zaterdag  
9 december 2023 een eerbetoon aan de legendarische band uit 
de jaren zestig. Shadowski bestaat uit Frans Többen,  
Gerard Rolink en Harry Kieft met als gastdrummer Jan  
Stuivenberg. Tijdens dit concert in de kerk van Odoorn komen 
wereldhits als Apache, Wonderful land, Theme from the Deerhunter en vele andere 
nummers voorbij.  
 
Shadowski 
De bandleden zijn geïnspireerd door de muziek van de Shadows en met name door 
de gitarist Hank B Marvin, die het geluid van de Shadows bepaalde. Mooie muziek uit 
de jaren zestig. 
Gerard Rolink is de sologitarist van de groep, die ook in de Human Orchestra speelde. 
Hij staat bekend om zijn prachtige gitaarspel. Frans Többen is de bassist die ook in de 
B.J. Hegen Bluesband speelt en in de Marvins (in de jaren ’60). Door zijn strakke spel 
komt de muziek echt tot zijn recht. Harry Kieft speelt ook in de groep Retro met onder 
andere Roel Luchies van de Scandals en Jan Stuivenberg speelt ook nog steeds in 
Roots’66 
 
Toegang en kaarten 
Shadowski speelt zaterdag 9 december 2023 in de kerk van Odoorn. Kerk is open om 
19.30 uur. Aanvang concert is om 20.00 uur. 
 
Toegang is € 10,00. Kaartverkoop kaarten bij Sima Odoorn en Saphas Kappers 
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ZANGFORMATIE LINK! UIT DRENTHE IN PODIUM ODOORN 
 
Laatste kaarten voor Jingle Bells, A Christmas Concert 
Zangformatie LINK! uit Drenthe zingt onder leiding van  
Tekke Withaar sfeervolle kerst en niet-kerst liederen. LINK!  
bestaat uit 11 enthousiaste zangers en zangeressen en zingt 
meerstemmig met en zonder muzikale begeleiding. Jingle Bells, 
A Christmas Concert vindt plaats op zaterdag 23 december 2023 om 20.00 uur in de 
kerk van Odoorn.  
 
Jingle Bells, A Christmas Concert: 
Zangformatie LINK! presenteert een gevarieerd en op kerst geïnspireerd programma. 
Naast bekende kerstklassiekers, al dan niet in een nieuw jasje, zingt LINK! ook mooie 
arrangementen zingen van sfeervolle nummers die prima in een kerstsfeer te plaatsen 
zijn. Van melodische klanken uit de filmmuziek tot Schotse volksmuziek en  
Nederlandse poëzie of zelfs een klassiek stuk van Mozart. 
 
Over LINK! 
LINK! is een zangformatie uit Drenthe die begin 2014 is opgericht voor fanatieke  
zangers en zangeressen, die op hoog niveau willen zingen. LINK! wordt begeleid door 
Tekke Withaar en bestaat verder uit: Erik, Aaltje, Marianne, Marijn, Mireille, Diane, 
Rense, Nelly, Wiebe, Wijnanda en Niels. Er wordt een zeer breed repertoire  
gezongen. Klassieke, moderne, bekende, onbekende, nieuwe en oude muziek.  
De muziek wordt a capella, met minimale begeleiding, met een geluidsband of met 
een live band gezongen en is meestal minimaal 5-stemmig, wat ieders aandeel heel 
belangrijk maakt. 
 
Toegang en kaarten: 
LINK! speelt zaterdag 23 december 2023 in de 
kerk van Odoorn. Kerk is open om 19.30 uur.  
Aanvang concert is om 20.00 uur.  
Toegang in de voorverkoop is € 15,00.  
Kaartverkoop via www.zangformatielink.com.  
 
Eventueel beschikbare kaarten op de avond zelf, 
aan de deur, zijn € 17,00. 
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RARA WAT IS HET  

Op voorwerp van vorige maand heb ik twee 
reacties ontvangen en die waren beiden 
juist. Het was een moerensplijter. 
 
Piet Hagens mailde: Ik wil even reageren op 

rara wat is het, in de uitgave van oktober 

2023. Dit voorwerp is een moeren splijter, 

wordt (nog steeds) gebruikt bij beschadigde, 

of rond gedraaide moeren. 

Harm Bouma liet mij het volgende weten: Het voorwerp op het plaatje is een z.g.  

moerensplijter. Je plaatst het ringvormige deel over de vastzittende moer, en draait 

dan de spindel aan totdat de beitelvormige punt aan de spindel de moer splijt.  

Vervolgens kun je die “rot-moer” dan losdraaien. Daarna kun je ook de WD-40  

opruimen, want dat had je natuurlijk eerst tevergeefs geprobeerd. 

Heren, bedankt voor jullie reacties. Vooral de WD-40 van Harm klikt mij persoonlijk wel 

bekend in de oren. 

Dan nu het voorwerp van deze maand. Dit exemplaar past in je handpalm maar er 

zullen ongetwijfeld grotere exemplaren zijn geweest. Hoe oud deze is durf ik niet te 

zeggen maar aan de slijtage te zien, is deze veel gebruikt. 

 
U kunt uw reacties of eigen voorwerpen mailen naar rara-oesdorp@ziggo.nl 
 
Henk Jan Huizinga 
 

 

 
 



28 

 

FRITUUR L'ODORE ODOORN 
 

Veel Oringers zal het wel zijn opgevallen dat er iets is veranderd naast IJssalon  

L’Odore aan de Exloërweg. Er staat namelijk sinds 2 weken een snackwagen op de 

oprit van Borgerderweg 2 naast de ijssalon. Alena vertelt dat al drie seizoenen lang 

door klanten of voorbijgangers de vraag wordt gesteld: ”Wanneer gaan jullie snacks 

en friet verkopen?” Ook op spontane momenten wanneer je het niet verwacht in 

Odoorn of zelfs buiten Odoorn. Het is Alena wel duidelijk geworden dat dit leeft in het 

mooie Odoorn. 

 

Ook in de Dorpskrant, in de rubriek Voor het voetlicht, komt het regelmatig voor dat 

een snackgelegenheid wel wordt gemist in Odoorn. Als ondernemer in een dorp vindt 

Alena het belangrijk om te luisteren naar de behoefte van de inwoners, luisteren naar 

wat er echt leeft. Om vervolgens af te wegen of het bij de visie van L’Odore past. 

 

Het moet volgens Alena een aanvulling zijn op het dorp, de leefbaarheid en flexibiliteit 

bevorderen en bijdragen aan ‘er toe willen doen’. Ook vindt ze het van belang dat je 

als ondernemer van Odoorn de eigen inwoners maar ook toeristen en voorbijgangers 

weet ‘te binden’. Onder andere door ‘de klant’ een beleving te bieden. Iedere  

ondernemer vanuit zijn eigen product of specialiteit.  

 

Dus zo gezegd, zo gedaan heeft Alena een vergunning aangevraagd bij de gemeente 

Borger-Odoorn. De reacties vanuit de gemeente en uit het dorp zijn positief.  

De naaste buren zijn geïnformeerd. Ze hopen en gaan ervanuit dat ze snel kunnen 

gaan starten met het team L’Odore. De bedoeling is dat ze de snackwagen openen 

van donderdag tot en met zondag van 16.00 - 20.00 uur. 

 

De snacks en friet kun je bij de wagen bestellen en ter plekke opeten of meenemen 

naar huis. Alena gaat gelegenheid bieden dat je je snack en friet ook ter plaatse droog 

en warm kunt nuttigen. De ijssalon zal in het weekend ook geopend blijven vanaf 

14.00 uur voor een heerlijke kop koffie met een ijsje of iets lekkers erbij.  

 

Alena gaat dit natuurlijk niet alleen doen.  Ze heeft een team van vier personen die 

haar terzijde staan. Ze onderneemt vanuit sociaal ondernemerschap. Zo heeft ze  

bijvoorbeeld ook iemand die via een re-integratietraject bij haar werkt.  

 

Het assortiment wordt zorgvuldig uitgekiend en ook voor vegetarische en glutenvrije 

klanten gaan ze wat producten toevoegen. Het is allemaal nog niet zo klaar als een 

klontje, maar Alena is positief gestemd en ze heeft erg veel zin om van start te gaan.  

.   
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Er is nog wel een verzoekje van haar kant of klanten die met de auto komen, straks 

dan gaan parkeren aan de Schaapstreek om zo gevaarlijke verkeerssituaties te  

voorkomen. Er wordt dus goed over alles nagedacht. Persoonlijk vind ik het een heel 

mooi initiatief van Alena om snacks en friet te gaan verkopen. Odoorn krijgt er een 

mooi aanbod bij en wanneer het een succes wordt, dan kan het misschien wel leiden 

tot een vast snackpunt(moment). 

Ik hoop dat het allemaal gaat lukken en wens Alena en het team L’Odore veel succes 

met de voorbereidingen. We gaan het wel zien en horen wanneer ze van start kan 

gaan. Dit zal ook gedeeld gaan worden op Instagram.  

Egbert Tingen 
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BERENLOOP 5 NOVEMBER TERSCHELLING    

Op 5 november moest het gebeuren voor Ruud Denekamp en Jesse Tingen.  

Deze 2 Oringers hadden bedacht, onder het genot van een paar bier een half jaar  

geleden, dat het lopen van een marathon van 42 km op hun bucketlist stond. Dus was 

het vanaf die dag hard trainen geblazen. Alles werd uit de kast gehaald om de  

marathon uit te lopen. Van minder biertjes drinken, high tech horloges aanschaffen, 

nieuwe sportkleding en -schoenen, loopschema's opstellen; dan moest het toch een 

succes worden. En dat is het geworden.  

Op 5 november was het om half zes uit bed, pannenkoeken eten en de auto in om de 

boot van half negen te halen. De dames Marije en Dorien waren er voor de  

aanmoediging; shirts mee als support. De overige supporters konden nog een half 

uurtje langer slapen want die gingen met een boot later. En wat was het een mooie 

dag. De jongens hebben de marathon uitgelopen in een hele mooie tijd:  

3.57, echt super gedaan en ze kwamen samen over de finishstreep gedenderd.  

Een hele mooie prestatie jongens; hier mogen jullie trots op zijn.  

Voor de toeschouwers was het ook een hele mooie dag. Wij konden jullie goed volgen 

op de gehuurde fietsjes en dus was het voor ons ook afzien. Wij hebben van jullie  

genoten en ach, de pijntjes ben je zo weer vergeten. 

 

Op naar het volgende op jullie bucketlist.   
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HERFST WANDELING OBS DE WEIERT ODOORN 

Met zaklamp en lichtjes gingen de kinderen van obs de Weiert op pad. Hun weg  
zoekend over donkere paadjes, hier en daar verlicht met zelf versierde lichtjes.  

Wat was het spannend om door het donkere bos te lopen. Halverwege het bos stond 
de boswachter die wat vertelde over de dieren die daar wonen.  

Verder wandelend door het dorp, langs met lichtjes versierde tuinen kwamen de  
kinderen allerlei activiteiten tegen, georganiseerd door de ouderraad. 

Het was een leuke spannende avond.   

Masja van Zanden  
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BOEKBESPREKING 
Het touw en de waarheid, Marco Kunst, met illustraties van Jeska Verstegen,  
Lemniscaat 2023 

Een cadeauboek voor de decembermaand, waarin veel mensen bezig zijn met  
schenken en geschenken. Dit boek is een echt cadeau omdat het er zo mooi uitziet; 
een harde kaft en paginagrote tekeningen. De inhoud is een cadeau voor wie erover 
na wil denken. Het is een mooi verhaal, en daarbij kan je het laten, maar er is een  
diepere laag. Misschien wel gesymboliseerd door de prachtige verfbaden, waarin een 
van de hoofdpersonen roert om haar gedachten te scherpen. Of door de walvis en de 
inktvis die onder de oppervlakte een ruzie uitvechten. 

Het boek gaat over een jongen en een meisje, met een totaal verschillend leven. Hij is 
monnik, op zoek naar de waarheid. Zij leeft alleen op een eiland, met de moed en  
wijsheid van haar overleden grootmoeder. Het leven van de jongen is donker en grijs. 
Het leven van het meisje is vol kleur. Hij zoekt de hele dag in zijn levensboek naar dé 
waarheid, net als de andere monniken. Zij zoekt naar de zin van haar leven na het 
overlijden van haar grootmoeder. 
Tot op een dag. De jongen kan het lezen en het zoeken naar de waarheid niet meer 
verdragen; hij gooit zijn boek in de zee en gaat er met een bootje vandoor. Als de Abt 
hem ziet vertrekken zegt hij: ‘ik denk dat Ylan zijn waarheid heeft gevonden, al weet hij 
het zelf nog niet’. Wat een mooi gegeven: de waarheid vind je niet in boeken, maar in 
jezelf, in keuzes die je zelf maakt en acties die je daarin onderneemt. En wat de Abt 
eraan toevoegt is ook waar: 'niemand heeft ooit gezegd dat de waarheid ongevaarlijk 
is'. 

Het meisje Kyra voelt dat ze zich los moet maken van grootmoeder, en is dagen in de 
weer om van al het textiel dat ze kan vinden een touw te maken. Ze maakt het vast 
aan een boomstronk en aan haar bootje, om zo op een veilige manier de zee te  
verkennen. Het touw springt echter los, waardoor ze steeds verder van het eiland  
afdrijft. 
Ylan drijft naar het zuiden, en Kyra naar het noorden. Als Ylan op enig moment het 
uiteinde van het touw vindt en naar binnen haalt, haalt hij met de kleuren ervan ook 
herinneringen op, aan het goede begin van zijn leven en hoe hij wreed van zijn ouders 
werd losgerukt. Met elke meter touw komt hij dichterbij Kyra. Ook bij haar  
herinneringen, want de stem van Ylan herinnert haar eraan dat zij al lang geen  
woorden meer heeft. Woorden die er niet meer waren toen het eiland ooit was  
overvallen. Wat er was gebeurd was niet te beschrijven; de woede niet en het verdriet 
niet. Maar nu, door de woorden van Ylan wordt er wat wakker gemaakt. Woordje voor 
woordje. Ze landen symbolisch op een eiland – weer vaste grond onder de voeten, en 
daar maken ze samen een nieuw verhaal, van warmte en leven. Hij schrijft het op,  
zij schildert erbij. ‘En de waarheid? Die lag iedere dag voor de hand.’ 

Wat een mooi en bijzonder boek. Waarachtig, fantasievol, liefdevol en kleurrijk. 

Helene Westerik & Florien van Heest 
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 BIBLIOTHEEKNIEUWS 

Informatiepunt digitale overheid (IDO) Borger-Odoorn 
SPREEKUUR INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID 
(IDO) 
Krijg hulp bij het vinden van de juiste informatie op overheidswebsites en bij het  
gebruik van de DigiD. Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook contact 
met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Dit is niet voor iedereen makkelijk.  
Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de 
bibliotheek Borger. Wij denken met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt. 
Wij kunnen ook een afspraak voor je maken met een organisatie die je verder helpt. 
Je hoeft geen lid te zijn. 
Kom langs of bel voor een afspraak naar 06 25 20 94 63 
 
Woensdag 15 november van 14.00 - 17.00 uur Bibliotheek Borger en daarna elke 
woensdag van 14.00 -17.00 uur 
In de bibliotheken Odoorn, Valthermond en Nieuw-Buinen is het IDO-spreekuur alleen 
op afspraak.  
Neem contact op via ido-midden@biblionetdrenthe.nl of bel 06 25 20 94 63. 
Ga voor meer informatie naar bindbibliotheken.nl/ido. 
 
Nog tot eind november boekenmarkt met verkoop van afgeschreven boeken en 
tijdschriften in de Bibliotheken van Borger, Nieuw-Buinen, Valthermond en 
Odoorn 
 
Kleintje Bieb: Plaatjes en Praatjes  
Woensdag 13 december 2023 10:00 - 11:00 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) 
met hun ouders of oppas weer van harte welkom op het Praatjes & Plaatjes  
Voorleesuurtje in de bibliotheek.    
Geertje en Yolanda gaan voorlezen, knutselen en zingen met de dreumesjes en hun 
ouders of oppas met het thema ” Eten & drinken” De toegang is gratis en je hoeft geen 
lid van de bibliotheek te zijn. 
Bibliotheek Odoorn, Hoofdstraat 24 
 
Vrolijke Pietenmiddag 22 november 2023  
14.30 – 16.00 uur  
We gaan spelletjes doen, knutselen, voorlezen en pepernoten en nog veel meer leuke 
dingen En natuurlijk zijn er ook pieten aanwezig! De toegang is gratis 
Bibliotheek Odoorn, Hoofdstraat 24 
 
Digitaal spreekuur 
Maandag 27 november 2023 14:00 - 15:30 
De vrijwilligers van Seniorweb helpen u tijdens het digitale spreekuur met al uw  
vragen over het gebruik van uw laptop, pc, tablet, smartphone en het online  
reserveren van e-books en boeken. 
Hulp nodig? Schroom niet en kom langs! 
Bibliotheek Odoorn, Hoofdstraat 24 
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Decemberactie “Verras je met een tasje” vanaf 1 december 2023 
Van 1 december t/m 30 december heeft de bibliotheek in Odoorn weer haar speciale 
actie. Bibliotheekleden kunnen een verrassingspakket met drie boeken lenen. In de 
bibliotheek liggen ingepakte pakketjes boeken klaar, waar je een keuze uit kan maken: 
Romantische uurtjes, Spannende momenten en Prettige literatuur.  
Laat je ook verrassen!  
Bibliotheek Odoorn, Hoofdstraat 24 

——————————————————————————————————————————— 

 
HEIDEBLOEM ODOORN 100 JAAR 
 
In de vorige dorpskrant hebben we een oproep gedaan voor oud-leden / oud-spelers, 
maar we spelen natuurlijk voor iedereen. En de kaartverkoop zal weer plaatsvinden in 
januari op de manier zoals u de laatste jaren van ons bent gewend.  
 
Maar nog even voor in de agenda's: 
Vrijdag 2 februari 
Zaterdag 3 februari 
Vrijdag 9 februari 
Zaterdag 10 februari 
Staan wij weer voor u op de planken in de Boshof in Odoorn, met het stuk  
"De Jokkebrokken", geschreven door Wolfgang Bräutigam en vertaald door  
Hun Frober. 
 
Dus even noteren in de agenda en volgende keer weer meer nieuws. 
 
Groeten, toneelvereniging De Heidebloem  
_____________________________________________________________________ 
 

KERSTSTERREN AKTIE 

 

 

 

 

 

We komen ook dit jaar weer bij u langs voor de kerststerrenactie van de  

voetbalvereniging HOVC.  
Op zaterdag 16 december rond 9.30 uur zullen we beginnen met de verkoop!  

Dit jaar verkopen we in Exloo, Odoorn en Valthe.  
Zorg dat u thuis bent om deze mooie kerststerren te kunnen kopen.  

Tot dan!  
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plusminus 1936 Poolshoogte, brandheuvel in het staatsbos bij Odoorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 


