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35e jaargang no. 9 

Mei 2023 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112 
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur) 
Politie:   0900-8844 
Brandweer:   0592-312345 
Buurtbeheer:  0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur) 
 
 
KERKDIENSTEN: 
Op 28 april, 1

e
 Pinksterdag is er om 10.00 uur een dienst met Emma van den Berg. 

Op zondag 11 juli is er om 10.00 uur een dienst met Helene Westerik. We besteden 
dan aandacht aan de GGZ-tentoonstelling die tot dan op de woensdag- en  
zaterdagmiddagen (14.00-16.00) te bezichtigen is. Voor meer informatie kunt u kijken 
op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl. Via de website is het ook mogelijk om 
onze kerkdiensten mee te kijken, klik dan rechtsboven het balkje ‘live kijken’ aan. We 
hopen dat we binnenkort ook weer te beluisteren zijn op de lokale radio.  
 
 
AGENDA: 
Woensdag 14 juni  10.00 -11.00 uur dreumesuurtje (van 1,5 tot 4 jaar),  
       bibliotheek 
Zondag 4 juni  10.00 -17.00 uur “in ‘t Gras” te Valthe   
Donderdag 13 juli en 17.00 en 18.00 uur Oringerkids2daagse 
Vrijdag 14 juli  17.00 en 18.00 uur Oringerkids2daags, start vanaf   
       de Schaapstreek 
 
  
AFVALKALENDER 2023 MEI-JUNI 
23 mei plastic, 6 juni gft, 13 juni plastic, 17 juni oud papier, 21 juni restafval,  
27 juni gft 
 
Of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl  
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VAN DE REDACTIE 

Deze maand mei was voor mij de maand van de tulpenbollen. 
Rondom Westerbork was het prachtig fietsen langs diverse bollenkwekers.  
Met name tulpen in allerhande kleuren stonden in strakke rijen op de velden. 
Wat speelser zag het er uit in ons eigen dorp. Tulpen en andere bolgewassen sierden 
de grasvelden in de Bloemenbuurt en de Langhieten II. Een feestje voor het oog.  
En wellicht heeft het als bijkomend voordeel dat er dan wat later gemaaid wordt.  
'Maai meimaand niet' is immers de slogan om, door laat te maaien, diverse planten tot 
wasdom te laten komen. Goed voor het insectenbestand en dus voor de vogels,  
kortom voor de biodiversiteit. 
 
Nu op naar juni, de laatste maand van onze 35ste jaargang, waarna we aan de slag 
gaan met de vormgeving en uitgave van een Oringer kookboek.  
Gelukkig zonder recepten met tulpenbollen.  
 
Anke van den Honert 

—————————————————————————————————————— 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 23 juni 2023 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu.  
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 11 juni 2023. U kunt een donatie  
overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 

*Mails komen soms niet aan in onze postbus, zou u zo vriendelijk willen zijn om 
een leesbevestiging te vragen als u ons een mail stuurt? 
 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND  
 
Geboren:  
Er zijn geen nieuwe geborenen, zover wij dat weten deze maand. 
 
LET OP: De redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan er ons 
wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het ons  
alstublieft! 
 
 

http://www.odoorn.nu
mailto:redactie@odoorn.nu
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TWEE JONGE HELDEN 

Krantenbezorgers worden ook wel Jonge Helden genoemd, hoewel er ook heel wat 
Grijze, Middelbare en zelfs Bejaarde Helden zijn. En Geen Helden ook helaas, want 
het valt nog niks mee om je bezorgapparaat op sterkte te houden, als papieren krant 
zijnde. 

Maar goed, Jonge Helden dus, zo genoemd naar de onverzettelijke wil de krant door 
weer en wind stipt op tijd bij de abonnees te bezorgen. Al zal ’t ook barsten. Ook onze 
eigen Dorpskrant heeft zulke Jonge Helden, van wie ik er in elk geval twee ken:  
Theo Zondag en Jan Kees Krediet, af en toe bijgestaan door Janny, de eega van 
eerstgenoemde. De twee heren brengen de Dorpskrant naar de randen van Oring,  
te weten de periferie van Odoornerveen en daarnaast de Achterweg en aanpalende 
gebieden, met het Melkvee- en Fokbedrijf Exterkate-Wolthuis-Sprokkereef  als  
eindpunt. Dan zit je dus al dicht bij Eesergroen (of Eeserveen, daar wil ik af zijn; kan ik 
nooit onthouden). Midden in de wereld, zeiden wij vroeger. Een beste tippel, al met al.   

Nu denkt de lezer wellicht: even met de auto op en neer, ’t zou me wat. Maar dan ken 
je deze twee al wat oudere Jonge Helden slecht: op de fiets gaan ze, door weer en 
wind; hagel en regen, natte sneeuw en hittegolven trotserend. ’t Boeit ze niks, dat  
ongemak. Met kalme, vastberaden pedaaltred zich voortbewegend langs bos en 
beemd, ontspannen converserend, met oog voor de omgeving onderweg. 

-Kijk, daar loopt een adelaar! 

-Huh? Dat is toch een bijenpikkertje? 

Jan Kees vertelde mij dat de terugreis goeddeels door de (staats)bos voert (met daar 
nog een paar bezorgadressen), met de schenkerij Poolshoogte als vast opsteekpunt 
voor een verversing. In de zomer valt de keuze doorgaans op een goudgele rakker 
met schuimkop, in het koude jaargetijde gaat de voorkeur uit naar een Jägermeister, 
een drankje befaamd om de heilzame kruiderij waarvan het is vervaardigd. Een enkel 
Jägermeistertje op zijn tijd, zo leert de volksgeneeskunde, zorgt voor een gezond en 
krachtig beendergestel, waardoor het ontstaan van botbreuken zo goed als uitgesloten 
is. (Een erfgerucht beweert dat één van beide heren eens een warme chocolademelk 
met slagroom bestelde, waarop de ander geschrokken uitriep: ‘Als dit bekend wordt 
zijn we in één keer onze goede naam kwijt, besef je dat wel?’ Zelf denk ik dat een en 
ander op pure laster berust.) 

Ik wens de Jonge Helden van de Dorpskrant nog veel plezier  
onderweg en een behouden vaart! 

(NB: Een ‘bijenpikkertje = een iemenpikkertie = een koolmees.) 

Jan Wierenga 

 

 



4 

 

DOE MEE MET 35 JAAR OES DORP 
Stuur ons een recept van een gerecht dat u graag maakt met een door uzelf gemaakte 
foto (dit vanwege auteursrechten). Ieder recept is welkom. Graag in Word zonder  
eigen opmaak. We gaan proberen er een Oringer kookboek van te maken. 

Pilau uit Tanzania, met Kachumbari. 
Tijdens ons verblijf in Tanzania werden we wel eens uitgenodigd voor een bruiloft. Dit 
waren vaak grote feesten met veel gasten. En op het menu stond bijna altijd Pilau, dat 
werd klaar gemaakt in enorme pannen op grote vuren. Vrouwen waren vaak al dagen 
van tevoren bezig met de voorbereidingen. 
Pilau is een bekend gerecht in India en ook in Arabische landen. Er zijn veel varianten  
en dat heeft voornamelijk te maken met het gebruik van de kruiden. Op het specerijen 
eiland Zanzibar, een deel van Tanzania, zijn ze allemaal te vinden. 
Hierbij een recept van Pilau met een “twist van Hil” met Kachumbari (salade). 
 
Ingrediënten voor ± 4 personen 
Pilau Kruiden:  
*5 kruidnagelen, *2 eetlepels komijnzaad, *1 kaneelstokje, *1 theelepel zwarte peper 
korrels, * theelepel gemalen koriander* 12 kardemompeulen. 
Overig: 
*4 tenen knoflook, *stukje verse gember (2 eetlepels geraspt), *2 grote rode uien,  
*rood pepertje, *1 laurierblad, *1 vleestomaat, *3 medium aardappelen, *350 gram 
Basmatirijst, *riblap van ongeveer 500 gram in blokjes, *bouillonblokje,  
*scheut zonnebloemolie, zout naar smaak. 
 
Benodigdheden 
Pan met deksel en dikke bodem. Als je op gas kookt is een ouderwets sudderplaatje 
heel handig. Aluminiumfolie. 
 
Bereiding 
* Laat het vlees op kamertemperatuur komen en snijd in blokjes 
* Mix de Pilaukruiden (de kardemompeulen kan je gewoon heel laten) 
* Snijd de uien in dunne ringen, pers de knoflook fijn en rasp de gember. Snijd d 
  tomaat in blokjes en de peper in dunne reepjes (je kan deze er ook uit laten).  
  Schil de aardappelen en snijd in kwarten. 
* Verhit de uien op een laag vuur tot ze karamelliseren en mooi bruin van kleur zijn  
  (± 10 tot 15 min.) 
* Voeg knoflook en gember toe en bak voor 2 minuten mee. 
* Voeg vlees, kruiden en zout toe en bak op laag vuur totdat het vlees mooi bruin wordt     
  en alle kruiden goed opgenomen zijn (± 10 min). 
* Voeg de tomaten blokjes toe, deksel op de pan en laat lekker sudderen voor  
  45 minten, af en toe roeren. (dit gerecht kan ook met kip gemaakt worden,  
  dan suddertijd aanpassen) 
* Aardappelen erbij, heet water (alles staat net onder water) met bouillonblokje toe 
  voegen. Goed roeren en nog eens 10 minuten sudderen. 
* Daarna de rijst toevoegen en goed roeren. Pan afdekken met folie en deksel erop.  
* Op laag vuur laten garen. (Afhankelijk van de rijst die je gebruikt ± 20 minuten).  
  Af en toe even checken, is de rijst droog en nog niet gaar heet water toevoegen) 
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Serveren met een salade van dunne rode uienringen, tomaat en komkommer met een 
dressing van limoensap en een beetje suiker: kachumbari. Verse mangostukjes en 
ananas erbij! 
 
“Furahi mlo wako!” Oftewel: eet smakelijk! 
 
Hilde Kiers  
(eigen foto’s) 
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RECEPT DRÖGE BONEN 
 
Ingrediënten: 
500 to 700 gram dröge bonen 
Binky (varkenspoot met stuk bovenbeen of alleen 
stuk bovenbeen) 
5 a 6 cm gerookt spek 
verse worst of 2 a 3 metschijven 
± 8 peperkorrels 
± 6 kruidnagels 
 
Dag vooraf de dröge bonen wassen en in een 
flinke pan water laten wellen. Zorg dat alle bonen 
onder water zijn. 
 
’s Ochtends de bonen wassen en goed  
afspoelen. Dröge bonen, binky, spek,  
peperkorrels en kruidnagels tegelijk in de pan. 
Waterniveau net onder de bovenste laag. Aan de kook brengen en ongeveer 4 uur 

zachtjes laten koken. Af en toe een beetje roeren en 
in de gaten houden dat er voldoende vocht in de pan 
zit. Na 4 uur het binky schoonmaken, alle botten  
verwijderen en persoonlijk verwijder ik grote stukken 
vet. Maar dat is eigen voorkeur. Flink doorroeren  
zodat het varkensvlees als draadjesvlees door het 
gerecht mengt. Verse worst in stukjes of metschijven 
toevoegen en dit nog een uurtje meekoken. Hierdoor 
wordt het gerecht kruidiger. Vlak voor opdienen  
zorgen dat het gerecht bijna droog gekookt is. 
 
 
 
 
 

NB. 
Dröge bonen is typisch Gronings en Oost Fries. De boon die er voor gebruikt wordt is 
een sperzieboon, een Groninger weekschil. Dat zijn bonen met een zachte peul.  
Mijn vader verbouwde de bonen altijd zelf. Ik pluk de bonen nadat ze geel worden aan 
de stam en leg ze op jute zakken op zolder droog en warm te drogen. Eind december 
zijn ze dan droog genoeg voor ons oudejaars maaltijd. Vroeger werden de bonen ook 
vaak aan katoenen draden geregen om zo te drogen. Vroeger was het armoede kost 
om op deze manier ook in de winter groente te kunnen eten. Tegenwoordig zijn de 
dröge bonen zelden te koop. Als je ze kan vinden dan betaal je snel € 2,50 tot € 3,50 
voor 100 gram. 
 
Bertha de Lange 
(eigen foto’s) 
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SCHOOLNIEUWS DE WEIERT 

Koningsspelen 
 
Dankzij heel veel enthousiaste hulp hebben we een  
geweldige feestelijke ochtend gehad. Iedereen heel erg 
bedankt!  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Golf 

Woensdagmorgen 10 mei heeft groep 8 een golfclinic gehad van een Golfprofessional 
op de golfbaan in Exloo. Ze hebben uitleg gekregen over het golfspelletje en welke 
“clubs” je gebruikt en waarvoor. Natuurlijk mochten ze zelf ook nog een balletje slaan. 
Een erg leuke clinic. Morgen (woensdag 17 mei) hebben ze nog een clinic, dan gaan 
ze tegen elkaar spelen. De groepen 5,6,7 krijgen ook nog een golfclinic  
(zie agenda hierboven). Deze zal bij school plaatsvinden.  

Luizencontrole  
 
Helaas zijn we er nog niet helemaal vanaf en hebben nog  
enkele kinderen last van hoofdluis (vooral neten). We willen u 
dan ook met klem vragen uw kind(eren) regelmatig te blijven 
controleren en te behandelen als dat nodig is. Heel veel  
kammen (minimaal 14 dagen dagelijks) met een speciale kam is 
cruciaal! Het helpt om de lange haren te vlechten en/of bij elkaar 
te binden om verdere verspreiding te voorkomen.  
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ORINGER WEEKEND 

De zomer staat voor de deur en dat betekent 
dat wij ook weer druk bezig zijn om het Oringer 
Weekend op poten te zetten. Na een aantal 
jaar van afwezigheid hopen wij dit jaar voor 
jullie weer een fantastisch weekend neer te 
kunnen zetten. 

Op de vrijdagavond organiseren we weer een grote Pubquiz in de tent. Tijdens de 
laatste editie zat de tent stampvol en deden er maar liefst 38 teams mee. We hopen 
ook dit jaar weer op een volle tent. Het leuke van de Pubquiz is dat iedereen er aan 
mee kan doen en het garant staat voor een gezellige avond. Teams voor de Pubquiz 
moeten bestaan uit 4 tot 6 personen. Vanaf 15 juli is het mogelijk je in te schrijven 
via www.dorpsbelangenodoorn.nl   
 
Op zaterdagmiddag gaan we traditioneel weer veel plezier beleven tijdens de  
Oringer Landgames. We beloven jullie dat het weer een spectaculaire editie zal  
worden met nieuwe maar ook terugkerende spellen. Teams moeten bestaan uit  
4 tot 6 personen en de minimale leeftijd om mee te doen is 14 jaar. Zoals elk jaar 
strijden we voor de wissel bokaal en is er ook een prijs voor het team wat het leukst 
verkleed is. Tijdens de laatste editie deden er 15 teams mee en we hopen hier dit 
jaar overheen te gaan! Vanaf 15 juli is het mogelijk je in te schrijven via 
www.dorpsbelangenodoorn.nl   
 
's Avonds in de tent zal de feest band Da Vinci wederom ons podium betreden.  
In 2015 hebben ze in Odoorn in de feesttent gestaan en ook dit jaar gaan ze er,  
samen met DJ Peter Hermans van “De meest Voutte discoshow van Nederland”, 
een fantastisch feest van maken. Zoals jullie van ons gewend zijn is de entree  
gratis.  
 
Op de zondag is er weer een uitdagende mountainbike tocht van Biking Odoorn met 
diverse afstanden. Ook zijn er weer verschillende kinderactiviteiten zoals laser  
gamen en diverse springkussens. Verdere activiteiten voor de kinderen worden nog 
uitgewerkt. Hierover later meer. Er is deze middag een live muziek van zanger  
Bert Drenthe zodat er gezellig geborreld kan worden.  
 
Meer informatie zal de komende periode met jullie gedeeld worden op Facebook en 
Instagram. Ook is het volledige programma te vinden op 
www.dorpsbelangenodoorn.nl 

Ook zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Wil je je graag aanmelden om te helpen 
als vrijwilliger? Graag! Dat kan via oringerweekend@gmail.com. 
Het Oringer Weekend vindt dit jaar plaats op 8 tot en met10 september.  

Groeten,  

Bestuur Oringer Weekend 

mailto:oringerweekend@gmail.com
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 IN HET GRAS 

De Boeren-Burgers en Buitenfair “In ’t Gras” te Valthe zal dit jaar voor de  
27

e
 keer plaatsvinden en wel op zondag 4 juni (zondag na Pinksteren)  

van 10.00 tot 17.00 uur. 

De fair zal net als voorgaande jaren worden gehouden aan de rand van het mooie 
en landelijk gelegen Valthe, tussen de oude boerderijen in het oudste en mooiste 
gedeelte van Valthe.  
 
Op deze bijzondere manifestatie kunt u snuffelen langs ongeveer 100 kramen 
met o.a. veel antiek, curiosa, keramiek, sieraden, kunst, glaswerk, tuincreaties, 
decoraties voor huis en tuin, beelden, handgeweven kleding, Engels cake en thee, 
Thais aardewerk, Oosterse cadeauartikelen, beeldhouw schrijnwerk, viltproducten, 
droogbloemstukken, schilderijen, kleiartikelen, glas in lood, bloemen, planten etc. 
etc. 

Ook kunt u snuiven aan bloemen en planten of bloeiende bomen.  
Lekker smullen van versgebakken Drentse kniepertjes, honingheerlijkheden, 
aardbeien met slagroom of genieten van een lekkere paling en allerlei hapjes en 
drankjes. Tevens kunt u genieten van de kleurrijke fantasievolle wereld van de  
verschillende kunstschilders. Verder tonen vele anderen hun kunst en kunsten, 
 

Tijdens deze Boeren-Burgers en Buitenfair kunt u kijken en luisteren naar, 
Muzikale optredens van Marco Warta.  

Als straatartiest hebben we de ras verkoper ”.Kees Kniep 
Ook aanwezig zijn dit jaar de contactclowns “Daantje, Coosje  

en hobbyfotografe Sjoet. 

                
             De kinderen kunnen gratis schminken, grabbelen in de grabbelton.  
              Kinderen vanaf 6 jaar kunnen in de pagodetent onder begeleiding  
                   zelf een schilderij maken! Ook is er een ballonnenclown    

Kom zondag 4 juni tussen 10.00 en 17.00 naar Valthe en breng eens een bezoek 
aan deze fair, het is beslist de moeite waard !!!  

 
Entree € 3,00 en voor de kinderen tot en met 12 jaar  
is het gratis. 
 

J. Fuller 
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VOOR HET VOETLICHT:   
Deze keer een interview met: Rita Wolters woonachtig aan de Gentiaan 

Voorstelronde Wie ben je?  
Rita is 63 jaar oud, en 36 jaar getrouwd met Kars.  
Ze hebben twee kinderen die inmiddels ook allebei een partner hebben. Rita woont  
alweer 38 jaar in Odoorn. Ze heeft onder andere gewerkt bij de Kamer van  
Koophandel. Ze is bewust gestopt met werken toen er kinderen kwamen om zo alles 
van ze te kunnen meemaken en volledig betrokken te zijn bij de opvoeding. Wel heeft 
ze altijd vrijwilligerswerk gedaan, zoals een bestuursfunctie bij de peuterspeelzaal.  
Ook was ze samen met Kars actief  bij OKKO. Ze was enige tijd betrokken bij o.a. de 
kantinebevoorrading en heeft enkele jaren de telefoontjes afgehandeld voor het  
reserveren van een plekje op de toenmalig door OKKO georganiseerde  
vlooienmarkten. Hoewel dat erg tijdrovend was denkt ze er wel met ontzettend veel 
plezier aan terug. 

Wat houdt je bezig?  
Rita is  trainster bij de atletiekclub de Sperwers in Emmen. Daar was ze (samen met 
hun hele gezin) eerst een fanatiek hardloopster en trainster van o.a. beginnende lopers 
en atleten met een verstandelijke beperking. Na 15 jaar kreeg ze echter heupklachten. 
Na revalidatie van een heupoperatie geeft ze nog steeds met veel plezier training. Nu 
wandelt ze graag. 

Passie 
Naast trainen van een loopgroep op woensdagmorgen, traint ze een groep mensen die 
minder belastbaar zijn door bijvoorbeeld ziekte of blessures, zoals ex-kankerpatiënten, 
mensen met overgewicht of obesitas. Ze zet zich graag in voor kwetsbare groepen. 
Verder begeleidt ze 2 groepen van Gezond Natuurwandelen in de gemeente  
Borger-Odoorn. Naast het bewegen zijn gezelligheid en sociale contacten heel  
belangrijk. 

Wie zou je graag ontmoeten?  
Mijn overleden vader. 

Mooiste moment tot nu toe 
Trouwdag en geboorte van de kinderen. 

Dieptepunt of blunders 
Blunders zijn er genoeg. Hierbij de opmerking dat je ook hiervan leert en het altijd weer 
van de optimistische en positieve kant moet bekijken. 

Wat wilde je vroeger worden?  
Onderwijzeres 

Favoriete vakantiebestemming 
Niet echt een favoriete bestemming. Drenthe vindt ze ook prachtig. 
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  Mooi aan Odoorn 
Veel Odoorners die zich op een positieve manier voor het dorp inzetten op welke  
manier dan ook. 

Minpunten 
Geen 

Favoriete boek/film 
Boek, Vet belangrijk van Liesbeth van Rossum 

Wat vind je van de dorpskrant?  
Wordt goed gelezen. 

Mening over het Koningshuis 
Niets mee en niets tegen. 

Levensles of tip voor onze lezers 
Niet te snel een oordeel vellen over mensen. Neem de tijd om ze te leren kennen.  
Als afsluiting nodigt Rita beginnende hardlopers uit eens een kijkje te komen nemen op 
woensdagmorgen van 10 tot 11 uur op de atletiekbaan. Gezelligheid heeft hier de 
voorkeur boven prestatie en de gevarieerde groep bestaat uit mannen en vrouwen van 
verschillende leeftijden. 

Bedankt voor het interview, de ruimte ontbrak om dieper op bepaalde groepen in te 
gaan, misschien kunnen we later een apart item over Gezond Natuurwandelen maken. 
Ook bedankt voor de tips en de koffie. 

Joke Dekker 
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SNELHEIDSOVERTREDINGEN 

In het decembernummer van Oes Dörp werd melding gemaakt van de vele  
snelheidsovertredingen op de Exloërweg ter hoogte van de Coop.  

Dit verbaast mij niets omdat 100 meter of meer rechte weg voor menige  
automobilist aanleiding is om het gas erop te doen. 

Maatregelen worden door de gemeente niet genomen omdat in de toekomst 
(welke?) het dorp volledig 30 km gaat worden. De praktijk leert echter dat  
verkeersborden door plm. 50% van de automobilisten niet gezien worden.  
Hetgeen vast is komen te staan door de gedane snelheidsmetingen bij de Coop.  
Dat hier nog nooit ernstige ongelukken zijn gebeurd is een wonder. 

De gemeente komt blijkbaar sneller in actie, als er actie wordt gevoerd, zoals ten 
aanzien van de Melkweg in Klijndijk, Dit zou niet zo mogen zijn. 

Waarom kan er bij binnenkomst van Odoorn geen slinger worden gemaakt zoals bij 
binnenkomst van Exloo of een versmalling of een drempel die er toe doet.  
Eén voorbeeld waar dit wel is gebeurd en effect sorteert is de drempel in de  
Valtherweg bij de afslag Liniekampen II. 

In vele andere dorpen in de gemeente zijn deze maatregelen wel genomen.  
Vreemd niet...!! 

Tenslotte vind ik het een groot gemis dat de Hoofdstraat in Odoorn in dit onderzoek 
niet is meegenomen. Ook daar worden binnen de bebouwde komgrens door veel 
autovoertuigen snelheden van 80 tot 100 km/u gehaald. Het is triest om te ervaren 
dat er weinig respect is voor wet- en regelgeving en voor alle inwoners van ons dorp. 

Ik verwacht dan ook dat het Bestuur van Dorpsbelangen meer druk uitoefent op alle 
bestuurders van de gemeente Borger-Odoorn.  

Jan Kamping 
(Foto pixabay)    
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VADERDAG 2023 

Heb jij al een idee voor je papa voor Vaderdag? Als dat niet zo is, dan hebben wij een 
ideetje voor je. 

Koop een mooie grote spons om de auto te wassen. 

Vraag of je mama een foto van jou maakt met een emmer sop naast je, een spons in je 
ene hand en een zeem in je andere hand. 

Print die foto op stevig papier/fotopapier. Schrijf er iets op, bijvoorbeeld  
’samen autowassen’ of ’gratis wasbeurt’.  
 
Knip het in de vorm van een groot etiket zodat je die om de spons kunt plakken. 

Veel plezier! 

Conny van der Bent-Rengers 
(Foto Pixabay)  

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

ODE AAN DE OMWEG 

De kerk van Odoorn organiseert:  
Ode aan de Omweg. 

Kunst om een omweg voor te maken 
kunst om bij stil te staan 
kunst om mee verder te gaan.  
In samenwerking met Langdurige zorg en de Heuve 
van de GGZ Drenthe.  

Vanaf 1 mei t/m 10 juni: elke woensdag én zaterdag 
van 14.00-16.00 uur.  
Georganiseerd door de OVG  
(Oringer Vrijwilligers Groep).  
Met dank aan de Stichting Oringer Kerk en Cultuur 
(SOKC).  

Kerk van Odoorn – Valtherweg 1 – Odoorn 
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HET VERVOLG VAN HOE HET BEGON MET “DE SCHAOP’NDANSERS”  
EN VERDER….. DEEL 5 
 
“De Schaop’ndansers” bestaan 50 jaar, om wat reuring en gezelligheid met dans en 
muziek te creëren is in 1973 de dansgroep opgericht tijdens het  
Schaapscheerdesfeest.  
 
27 mei 2023 gaan we dit 50 jarig jubileum vieren tijdens het Schaapscheerdersfeest te 
Exloo! En de dansgroep houdt wel van feestjes en organiseert graag leuke dans/
evenementen! We zijn in het verleden begonnen met het 25 jarig bestaan te vieren, dit 
was met een receptie en feestje met Dorpsbelangen en de dansgroep in een schuur in 
Odoorn bij de familie Oost. Met een hapje en drankje en een BBQ hebben we dit in  
besloten kring gevierd. 
 
Met het 30 jarig bestaan hebben we dit gevierd met de dansgroep en partners in het 
“Slaait’nhoes “ in Onstwedde. Daar kregen we een heerlijke maaltijd en ‘de Heer des 
Huizes’ zorgde voor de nodige uitleg van ál die ‘oude’ attributen en gereedschappen 
die in de boerderij overal rond hingen en stonden, Hij liet ook een demonstatie zien 
van het zand strooien op een vloer en zorgde voor veel hilariteit en lol tijdens zijn  
kleding uitleg mede door de ons genuttigde ‘Vladderrak”! 
 
We pakten wat groter uit met het 35 jarig jubileum die werd op 6 juli in Exloo gevierd, 
in de Schoolstraat stonden twee podiums opgesteld met daar tussen tafels/banken en 
langs de straat eet/drink locaties. Er waren 6 groepen uitgenodigd, 2 groepen uit  
Duitsland de “Brunswiker Tanzliut” en “Benthullen/Harbern”, 2 groepen uit België  
“T Vrije Uurke” en “Nele” en 2 groepen uit Nederland “Mie Katoen”, de 
“Wieringerdangsers” en de Schaop’ndansers verzorgden die dag de optredens,  
er werd om en om op de podia een doorlopend dansprogramma ‘neergezet’.  
Een dag met alle egards, de opening verricht door burgemeester Marco Out, er was 
een programmaboekje met aankondiging, sponsoring van bedrijven/personen en de 
groepen bleven overnachten in de groepsaccommodatie “Klonie” in Ellertshaar, waar 
‘s avonds voor alle groepen een BBQ was geregeld.  
Het 40 jarig jubileum werd op een bijzonder moment gevierd rond de troonswisseling 
op 27 april 2013 samen met de speeltuinvereniging “Noorder Esch” die 20 jaar  
bestond. Van het comité inhuldiging kregen beide verenigingen de oranjestrik  
uitgereikt. Deze dag werd geopend door burgemeester Marco Out die 5 jaar  
burgemeester was in de Gemeente.  

De dag werd gevierd met een gratis ontbijt voor de inwoners van Exloo op het plein, 
de kinderen en de burgemeester hadden een optocht met hun versierde fiets, er waren 
kinderspelen in de Schoolstraat en de dansgroepen Hoolter Daânsers, Aald Hielpen, 
Hoogeland en de Schaop’ndansers verzorgden de dans en muziek. 
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Op 19 mei 2018 tijdens het Schaapscheerdersfeest werd ons 45 jarig jubileum gevierd 
samen met de dansgroepen Mie Katoen+ muziekgroep Overstag, Eastergoa skotsers/
Tjonger skotsploech, Hoogeland, Hoolter Daânsers en de Dwingelerdansers.  
Allen liepen, in Folklore dracht, mee in de optocht achter de Krinkie Bloazers aan om 
de Schapen op te halen. Waar de festiviteiten rond de Brink plaats vonden. De 
Schaop’ndansers hadden ook een VIP danspaar uitgenodigd en wel burgemeester 
Jan Seton en zijn vrouw. Beide in de Drentse Zondagse dracht hebben ze met veel 
plezier twee dansen met ons meegedanst. 

50 jarig jubileum die zal gehouden worden op 27 mei 2023 tijdens het  
Schaapscheerdersfeest op de brink in Exloo. Dit keer nodigen we één dansgroep uit, 
de Wieringerdangsers, de kinderen van dansschool MK Beats te Klijndijk en muziek 
vereniging ODO. De Schaop’ndansers, de Kids en ODO hebben een speciaal dans/
muziekstuk ingestudeerd, genaamd de Klompendans. Ook musiceren en dansen 
ODO en de Schaop’ndansers samen een paar muziek/dans stukken en ieder apart. 

——————————————————————————————————————
ONDERTUSSEN BIJ ODO  
 
SCHAOP’NDANSERS 
Dit jaar bestaan de Schaop’ndansers uit Exloo 50 jaar.  
Om dit heugelijke feit te vieren hebben ze Odo gevraagd om  
3 optredens muzikaal te omlijsten. We zullen bekende  
muziekstukken spelen en de dansers bij een dans begeleiden.  

Noteer de volgende data: 
Zaterdag 27 mei”: 13:00–13:30 uur en 14:30–15:00 uur     
Centrum van Exloo, tijdens het Schaapscheerdersfeest. 
Zaterdag 10 juni 19:00 –21:00 uur     
Het plein naast de kerk, in het centrum van Odoorn. 
Zaterdag 1 juli 19:00–21 :00 uur    
Het Stationsplein in Valthe 
 
OPEN REPETITIE: Dinsdagavond 13 juni 
Zou je een harmonie-instrument willen leren bespelen, maar weet je nog niet wat? 
Of bespeel je die al en ben je op zoek naar een gezellig, actief orkest?  
Kom dan kennismaken met onze vereniging in ‘t Klankholt in Odoorn tijdens de vaste 
repetitieavond. Er is plaats voor de beginner en de gevorderde muzikant. Ook is er 
gelegenheid een instrument te proberen en vragen te stellen onder het genot van een 
kop koffie. 
Locatie Open Repetitie: Verenigingsgebouw ’t Klankholt, Hammeersweg 21, Odoorn 
Aanvang: 19:15 uur tot 20:00 uur 
Aanmelden: op www.muziekverenigingodo.nl 
 
AFSLUITEND CONCERT: Zondagmiddag 16 juli  
Om het muzikale jaar af te sluiten speelt Odo dit jaar bij Terras Restaurant  
Poolshoogte. Op deze prachtige locatie zullen we weer een gezellig programma ten 
gehore brengen. Aanvang: 15:00 uur Adres: Boswachter Meelkerlaan 5, Odoorn 
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WETHOUDER GAAT VOOR NIEUW DOEL 
 
In ons aprilnummer hebben we al aandacht geschonken aan de ontwikkelingen rond 
het sportpark, maar op donderdag 20 april was het dan officieel zo ver.  
Helaas was dit net te laat voor opname in ons vorige nummer, maar we willen u dit 
heugelijke feit niet onthouden. 
Op deze datum werden door drie partijen handtekeningen gezet onder de  
aannemingsovereenkomst voor de aanleg van het “nieuwe” sportpark.  
Wethouder Huijing van de gemeente Borger-Odoorn, de heer Timmermans van  
Avitec Milieu en Infra en de heer Bijkerk van Bouma Sport en Groen zetten een groot 
aantal handtekeningen onder een, ongetwijfeld doorwrocht, contract.  
Volgens sommige bronnen ging het om 63 handtekeningen, maar dat is, zoals vaak 
bij de huidige persuitingen, nogal overdreven. Het ging om drie handtekeningen en 
op elke pagina van het contract één paraaf!!! 
Daarna werd door de wethouder de daad bij het woord gevoegd en trok zij,  
met behulp van een forse graafmachine, een doel uit het huidige trainingsveld van 
het sportpark. 
Hiermee is een officiële gestart gemaakt met de werkzaamheden, maar zoals u  
misschien wel heeft gezien is er officieus al heel wat gebeurd. Sterker nog, het is de 
bedoeling dat vóór de zomer de nieuwe tennisbanen van OKKO al in gebruik worden 
genomen. 
Voor de te realiseren gebouwen zal op een later moment nog een aanbesteding  
volgen, de bouwmarkt wordt daarvoor in de komende tijd afgetast. 
Er zal in de komende tijd nog veel gezegd en geschreven worden over toch een van 
de grotere projecten in ons dorp. 
U hoort nog van ons! 
 
Theo Zondag 
(eigen foto) 
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IMKER OP HET DAK BIJ DE COOP 

Onlangs zag ik, min of meer per ongeluk, 
op het dak bij COOP Schippers een man 
in een geheimzinnig wit pak, met een  
grote witte hoed, een net voor zijn gezicht 
en een pijp in de brand. U begrijpt het al, 
een levensgrote imker. Hij was druk in de 
weer met een tweetal bijenkasten en toen  
herinnerde ik mij opeens dat mijn collega 
Conny ooit al eens een artikel over een 
bijenvolk in de buurt van de supermarkt 
schreef. Toen waren de kasten geplaatst 
op het grasland achter de woning van 
Roelie Tissing, dat was omdat op dat  
moment er een grote verbouwing van de 

COOP plaats vond. Dat zou de rust van het volkje niet ten goede komen.  
De bedoeling was toen en is nu, en ik citeer het toenmalige artikel: ”De achterliggende 
gedachte is dat des te minder ‘steentuinen’ er zijn, des te beter het is voor de natuur. 
Want hoe krijgt een boer anders de planten op zijn land bevrucht waardoor nieuwe 
gewassen groeien? Bijen zijn keihard nodig om de voedselvoorziening voor mens  
(en dier) in stand te houden. Stel dát ze zouden uitsterven, zie ik nog geen mensen in 
ploegendienst met een penseeltje over de akkers gaan. Grappig? Zeker niet.  
Geen bijen, geen graan, geen brood. Zo simpel is het”. 
 
Navraag bij Jeroen Schippers leverde het volgende op en ik citeer wederom:| 
” Inmiddels staan ze er al een paar jaar en beide volken doen het uitzonderlijk goed 
hier in Odoorn. Blijkbaar houdt de bevolking van Odoorn erg van bloemen want er is 
het hele jaar door voldoende te vinden voor onze bijen, die in een straal van zo’n  
4 kilometer de nectar halen. De honing uit deze kasten verkopen wij in de winkel en is 
voldoende om dit ook het hele jaar te kunnen doen”. Hij verwees ook nog naar een site 
waar wat meer informatie staat over de imker die de kasten onderhoudt en de honing 
voor hem slingert: https://www.bijdedrenth.nl/. 
(u kunt daar ook zien wat slingeren is)!!! 
 
PS 
Heel recent zagen Hettie Klein en ik al weer de imker bij 
de winkel, een aantal parkeerplaatsen was met  
(hoe kan het anders) winkelwagentjes afgezet. 
Wat bleek, een nieuwe koningin (het leek Engeland wel)  
had zich gemeld en zich in een boom op de  
parkeerplaats gevestigd, met alle gevolgen van dien. 
Hier moest dus iets aan gebeuren. Later vernam ik dat 
zelfde zich nog een keer herhaald heeft!!  
 
Theo Zondag  
(eigen foto’s) 

https://www.bijdedrenth.nl/
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OPDAT WE NOOIT VERGETEN…. 4 MEI HERDENKING 

Op het moment dat deze dorpskrant gedrukt voor u ligt, ligt 4 mei al weer ver achter 
ons, voor ons gevoel. Toch een korte terugblik op de 4 mei herdenking in Odoorn, met 
jaarlijks hetzelfde ritueel, maar ook 
jaarlijks zo indrukwekkend. De stille 
tocht over de begraafplaats, bloemen  
leggen op de graven van de  
verzetshelden. De taptoe, geblazen 
bij het monument en dan de  
2 minuten stilte. Het komt elk jaar 
weer binnen. 

 
En na deze ceremonie is de mogelijkheid om naar de 
kerk te gaan voor een korte bijeenkomst geleid door 
Helene Westerik. Een bijeenkomst waar Helene de 
namen noemt van de gevallen verzetshelden en de 
Joodse mensen die uit Odoorn zijn weggevoerd en 
omgebracht. Bij het noemen van elke naam wordt een 
kaarsje aangestoken door Phileine Schippers.  
Uiteindelijk mocht Phileine een grote kaars aansteken 
voor alle andere levens die in de jaren 40-45 door  
oorlogsgeweld verloren zijn gegaan en een grote kaars 
voor alle levens die het afgelopen jaar zijn vernietigd 
door geweld en uitsluiting. 
 
“Elk mensenleven begint met een naam.  
En eindigt met een naam. 
Ook als je anoniem sterft.  
Het herdenken van  
mensen wiens leven in en 
door de Tweede  
Wereldoorlog is vernietigd 

door het kwaad, op welke manier dan ook. Mensen met 
een leven zoals u en ik. Mensen die zomaar getroffen 
werden door het kwaad. Het gebeurde destijds, het  
gebeurt sindsdien, het gebeurt dus nu. En daarom is deze 
dag, dit moment ook een spiegel voor de tijd van nu.”  
“We kijken in de spiegel – van geschiedenis die zich  
herhaalt. Om van te blijven leren. Om ons te helpen  
keuzes te maken. Om ons niet in slaap te laten sussen. 
Om niet pas te weten wat vrede is als het te laat is. 
” En met nog veel meer indrukwekkende woorden,  
prachtige poëzie en bijzondere overdenkingen sloten we de bijeenkomst af met het 
Wilhelmus. Opdat we nooit vergeten…. 
 
Bertha de Lange 
(eigen foto;s) 
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 BOSJE BIJ DE SCHOOL                            

  

Op zaterdag 13 mei heeft een groepje enthousiaste  

ouders geholpen bij het opruimen van het stukje bos  

achter de school. De school wil graag samen met ouders 

het schoolplein groener maken en heeft na overleg met de 

gemeente ook toestemming gekregen om het stukje bos te 

gebruiken als speel/picknick/lees/teken of buiten les.  

Natuurlijk kunnen de kinderen er buiten de schooltijden 

ook spelen.  

 

 

 

Langs de rand is een houtwal gemaakt zodat 

het afgebakend is. In het midden is nu een  

zit-cirkel en het prikkeldraad en andere rommel 

is verwijderd. Natuurlijk liggen er nog wel  

genoeg takken om een hut mee te bouwen.  

Alle helpende ouders bedankt!  

Team de Weiert.  
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PIETERPAD 2.0 
 
Zondag 21 september 2021 en we gaan weer verder met etappe 20 van het Pieterpad.   
Het was wederom een pittige etappe en dat had dit keer niets te maken met lang  
nazitten in de plaatselijke horeca. De afstand inclusief de wandeling van zaterdag was 
dit keer de oorzaak. In totaal hebben Arjen en ik dit weekend bijna 50 kilometer  
gelopen. Bij deze heb ik mij voorgenomen om nooit aan de Nijmeegse 4-daagse mee 
te doen. Respect voor de mensen die het kunnen, maar mij niet gezien.  
 
We waren zondag op tijd wakker en om half 8 stond het ontbijt klaar. Er moesten nog 
even wat wijzigingen in de plannen worden gemaakt. Normaal gaan we met de auto 
naar de finishplaats en met het openbaar vervoer naar de startplek. Echter reed de 
eerste bus pas om 20 over tien. Dan maar met de auto naar de startplek en beginnen 
met de wandeling. Het openbaar vervoer reed nog wel toen we eenmaal gefinisht  
waren, maar dat had overigens nog wel de nodige voeten in de aarde. Maar daarover 
later meer. 
 
We begonnen om 9 uur in Vierlingsbeek. Net buiten het dorp hebben we een praatje 
gemaakt met wat mensen die hun hond aan het uitlaten waren. Een wat oudere  
mevrouw die het eigenlijk veel drukker had met het praten tegen haar honden dan met 
ons, en een man die voor geen meter te verstaan was. Dan merk je pas echt dat je in 
Limboland bent. Zonder ondertiteling wordt het dan best een lastig verhaal.  
 
De wandeling was vrij afwisselend; van mooi naar compleet niks! We kwamen deze 
keer namelijk meerdere keren door wat dorpjes en eigenlijk is dat toch minder mooi. 
De bossen en de open velden zijn toch een stuk mooier om te zien. Niks mis met leuke 
pleintjes en oude panden etc, maar voor je in het centrum van een plaatsje bent, moet 
je ook door woonwijkjes. 
En dat is net niks. Maar 
goed, alles voor het  
uiteindelijke doel;  
Maastricht! Daarnaast 
betekent een plaatsje 
natuurlijk ook iets wat wel 
heel prima is, namelijk 
een terras. Na 2 uur  
wandelen hebben we 
daar in Wanssum goed 
gebruik van gemaakt. 
Een tosti pulled chicken 
en een Hertog Jan  
Weerzien van de tap. Die 
smaakte zo goed, dat we 
er nog maar 1 hebben 
genomen. Niet de tosti, 
maar het biertje  
uiteraard...  
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Het mooiste natuurgebied dat we hebben gezien was het Landgoed Geijsteren. Een 
mooi bos met slingerende paadjes en kleine beekjes. Echt fantastisch! Midden in het 
bos stond een oude watermolen die we helaas niet konden bezichtigen. Er werden 
namelijk filmopnamen gemaakt. We werden net voor de molen aangehouden door 
een kapelaan. Ik denk dat hij bij de film hoorde, want wat moet zo'n man daar anders 
in het bos. De kapelaan vroeg ons of we nog gezondigd hadden. Toen we die vraag 
met nee beantwoordden, zei hij dat onze enige zonde waarschijnlijk een leugen was. 
Toch maar opgebiecht dat we de avond ervoor een biertje hadden gedronken. Maar 
omdat het om abdijbier ging, was er niets aan de hand. Na het ontvangen van een 
zegening konden we ons pad vervolgen. De kapelaan kon verder met de  
filmopnamen. Wellicht een vervolg op Dagboek van een herdershond?  
 
Na nog meer natuur en 
dorpjes kwamen we 
uiteindelijk na zo'n 24 
kilometer aan in  
Swolgen. De bus ging 
om 20 over 3 en wij 
waren er om half 4. 
Misschien hadden we 
dat 2e biertje toch niet 
moeten nemen. Dan 
maar wachten op de 
volgende bus. Eenmaal 
in de bus moesten we 
eerst naar Venray en 
daar overstappen op de trein naar Vierlingsbeek. Tussen de aankomst van de bus 
en het vertrek van de trein zaten maar liefst 3 minuten. Op zich geen probleem, maar 
er was een wegomleiding en er zat een vage kerel in de bus die geen idee had waar 
hij er uit moest. Dus na elke halte zat die kerel op de stop-knop te drukken! Hij stapte 
gelukkig (voor hem) uit, voordat wij hem moesten helpen. In Venray waren we net op 
tijd. Maar net voor we het perron op wilden lopen gingen de spoorbomen dicht. Zou 
de trein op ons wachten? Volledig tegen onze principes in hebben we het toch maar 
op een rennen gezet toen de spoorbomen weer open gingen. Net op tijd...  
 
Eenmaal terug bij de auto in Vierlingsbeek konden we weer genieten van bier en 
worst. Ditmaal een Gouveneur tripel van de Lindeboom Brouwerijen. Het blijft leuk 
om na elke etappe een speciaal biertje uit de regio te drinken. Voordat we terug naar 
Drenthe gingen hadden we nog één afspraak. Arjen's oom en tante stonden vlakbij 
Swolgen op de camping. Met z'n vieren zijn we in Lottum nog even uit eten geweest. 
Lekker en erg gezellig!  
 
Nog 6 etappes (3 weekenden) en dan hebben we de wandeling helemaal gehad. 
Officieel moeten we nog 127 kilometer, maar gezien onze ervaringen zal dat wel iets 
meer zijn. De komende 2 weekenden zullen ook weer vrij pittig worden. Beide keren 
46 kilometer, maar dat duurt nog ff.  
 
Harald Fluks 
(eigen foto’s) 
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RARA WAT IS DIT? 
 
We hebben helaas geen reactie gehad op de laatste foto.  
Terwijl ik toch denk dat er zeker wel mensen zijn die dit weten. 
Schroom niet om te reageren, en mocht u uw naam hier niet in 
wilt hebben zullen we dat zeker respecteren. Dit is een  
zadelbeugel. Hier staat hij rechtop, maar aan de muur  
gemonteerd kun je er een zadel op leggen en de teugels  
kunnen onderaan de haak gehangen worden. 

Maar dan nu het voorwerp van de maand. Iets wat bij mij  
persoonlijk veel leuke herinneringen opwekt. Het werd bij ons 
thuis veel gebruikt. Al zie je het vandaag de dag nog  
nauwelijks gebruikt worden. Zeker de creatieve mensen met 
huisvlijt zullen dit denk ik wel herkennen. We hopen dat u ons 
komt vertellen wat het is. 

 

 

 

Bert van der Lit 
(eigen foto) 
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BIBLIOTHEEK NIEUWS  
Kleintje Bieb: Plaatjes & Praatjes  

Woensdag 14 juni van 10.00-11.00 uur zijn dreumesen  
(van 1,5 tot 4 jaar) met hun ouders of oppas weer van  
harte welkom op het Praatjes & Plaatjes Voorleesuurtje in de bibliotheek.    

Margriet en Geertje gaan voorlezen, knutselen en zingen met de dreumesjes en hun 
ouders of oppas omtrent het thema 'Vakantie'.    
De toegang is gratis en je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn.  

Zelfs aan leuke dingen komt een eind, vrijdag 16 juni laatste werkdag Gea Uil. 
 
Na 41 jaar het leukste werk gedaan te hebben dat ik me kan wensen, ga ik binnenkort 
stoppen.  
Van de 41 jaar heb ik 30 jaar in de gemeente Borger-Odoorn in de verschillende  
bibliotheken gewerkt. Daarnaast heb ik nog  een tiental jaren in de gemeente  
Aa en Hunze gewerkt en ook heb ik  17 jaar het werken in de bibliotheek  
gecombineerd met werken op een afdeling van de Provinciale Bibliotheekcentrale,  
zoals Biblionet Drenthe destijds heette. 

Al met al was mijn werkweek altijd heel gevarieerd, van het ontvangen van groepen, 
het organiseren van activiteiten, het aansturen van vrijwilligers, het aanschaffen van 
boeken (toen nog) tot het organiseren van belastingspreekuren. Naast natuurlijk de 
vele persoonlijke contacten met bezoekers, samenwerkingspartners enz. 

Ik prijs mezelf gelukkig dat ik nog de verhuizing  van de Bibliotheek heb mogen  
meemaken van de Langhieten naar de Oringer Stee aan de Hoofdstraat. Waar we  
samen met Lunchcafé Anderz en het Dorpshuis de benedenverdieping delen. 

Op vrijdag 16 juni werk ik voor het laatst in de  
Bibliotheek Odoorn van 14.00 tot 17.00 uur, ik zou 
het fijn vinden om afscheid van u te kunnen  
nemen. Mocht u langskomen dan kunt u dan ook  
kennismaken met mijn opvolger. 

Gea Uil,  
bibliotheekmedewerker Bibliotheek Borger-Odoorn.  

 

Bibliotheek Odoorn, Hoofdstraat 24. 

 



26 

 

 BOEKBESPREKING 

Het ministerie van oplossingen. Sanne Rooseboom, met illustraties van  
Mark Jansen. Uitgeverij Unieboek 2016, 2022. ISBN 978 90 00 38453 2.  

Kinderen-voor-kinderen zongen ooit:  

Als ik minister-president van Nederland zou zijn 
En samen met mijn vriendjes de regering, oh wat fijn 
Dan zou iedereen in Nederland weer heel gelukkig zijn 
Niemand arm of zonder werk, geen centje pijn 

Daar moesten we aan denken bij het lezen van het boek over het Ministerie van  
Oplossingen.  

Maar het boek gaat over een nog betere oplossing, namelijk de oplossingen waar je 
zelf onderdeel van bent. En dat is toch beter dat oplossingen van ‘bovenaf’ of ver weg. 
Een actueel thema dus.  

Dit boek is van 2016, maar opnieuw uitgegeven in 2022. Na dit eerste deel  
verschenen er vervolgdelen, waarin het Ministerie van Oplossingen steeds meer  
problemen oplost.  

De vader van Nina, die postbode is, komt op een dag thuis met een brief die hij niet 
kan bezorgen. Het is een brief geadresseerd aan het Ministerie van Oplossingen.  
Zo’n brief moet hij naar het hoofdkantoor brengen, maar Nina leest hem stiekem. In de 
brief vraagt Ruben om hulp; hij wordt op school gepest. Met name door een paar 
meisjes, onder aanvoering van een sterke persoonlijkheid: Sophia. Zij heeft bedacht 
dat Ruben een negatieve uitstraling heeft, een slecht aura en dat hij daarom geboycot 
moet worden. Via de sociale media wordt deze boycot versterkt. Omdat in de brief het 
adres van Ruben staat, gaat Nina samen met haar vriendin Alfa bij hem op bezoek. 
Als dan blijkt dat de beste vriendin van Ruben mevrouw Vis is, die lang geleden voor 
het Ministerie van Oplossingen in Nederland werkte, gaat er iets moois groeien.  

Mevrouw Vis is heel oud en weet veel. Zo is er een internationaal netwerk van  
Ministeries van Oplossingen, en kan je er in elk land dus eentje oprichten. Maar, je 
moet je wel aan de regels houden. De belangrijkste regel was en is ‘geheimhouding’: 
je mag nooit aan iemand laten weten dat je hem of haar geholpen hebt. Want het is 
veel beter als mensen denken dat ze een probleem zélf hebben opgelost. Omdat de 
collega’s van mevrouw Vis de regel van geheimhouding hadden overtreden, werd het 
Ministerie van Oplossingen lang geleden opgeheven.  

Maar….mevrouw Vis zou het geweldig vinden als het opnieuw zou worden opgericht. 
Om dat te bereiken moeten Ruben, Nina en Alfa drie problemen oplossen. Dat lijkt 
makkelijk, maar dat is het niet. Zeker als alles geheim moet blijven. Daartoe heeft  
mevrouw Vis een grote kist met verkleedmateriaal, zodat ze onherkenbaar aan het 
werk kunnen. Mevrouw Vis heeft ook het archief van al die jaren dat zij oplossingen 
bedacht. En dat archief komt goed van pas. Sommige problemen lijken op elkaar en 
zo kan je op goede ideeën komen!  
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Als Ruben, Nina en Alfa aan het werk gaan, komen ze ook in aanraking met de  
zilvermannen. Dat zijn mensen die proberen hen te storen bij het vinden van een  
oplossing. Ze leren van mevrouw Vis hoe ze daarmee om moeten gaan, en  
uiteindelijk lukt het ze om drie problemen op te lossen. Van pesten tot eenzaamheid 
en geldzorgen. En zo krijgen ze op een dag een brief van het Internationale  
Genootschap dat er in Nederland weer een Ministerie van Oplossingen is.  

Wat een mooi en hoopvol boek! Ook om op ideeën te komen, niet alleen voor  
kinderen…. 

Florien van Heest en Helene Westerik  
 
____________________________________________________________________ 
 

20 JAAR POP OET IES 

Popkoor POP OET IES bestaat dit jaar 20 jaar.  
Het begon allemaal zoals de naam het al zegt, in Ees. Onder leiding van  
Dick Oosting waren in no time voldoende leden die het leuk vonden om samen met 
elkaar te zingen. Door het plotselinge overlijden van Dick ging het koor gehavend ver-
der. Met verschillende dirigenten, leuke muziek en met heel veel plezier, staat het 
koor nu onderleiding van André de Jonge. Het koor heeft nu als begeleiding een  
vaste gitarist en pianist.  

De wekelijkse repetities zijn iedere maandagavond in het Woonwijkcentrum  
De Paasbergen in Odoorn van 19.30 tot 21.30 uur. Ook hier staan optredens  
gepland voor de bewoners.  

Al hoewel 20 jaar niet een echt jubileumjaar is willen de 19 tellende leden van het koor 
zich graag laten horen. Op 15 juli samen met de groep Valtex geven ze een concert in 
het Dorphuis van Valthe.  

Het koor nodigt u hier van harte voor uit, zie binnenkort de flyers voor de verkoop van 
de kaartjes.  
___________________________________________________________________ 

ORINGERKIDS2DAAGSE (VOORAANKONDIGING) 

Zet het alvast in de agenda donderdag 13 juli en vrijdag 14 juli de oringerkids2daagse. 
Start tussen 17.00 en 18.00 uur vanaf de Schaapstreek.   
Wandeltocht voor kinderen van 2.5 en 5 km in de mooie bossen van Odoorn. 

Voor meer info:  oringerkids2daagse@outlook.com 
Of volg ons op instagram: oringerkids2daagse  
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