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35e jaargang no. 7 

Maart 2023 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112 
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur) 
Politie:   0900-8844 
Brandweer:   0592-312345 
Buurtbeheer:  0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur) 
 
KERKDIENSTEN 
Op 2 april is er om 10.00 uur een bijeenkomst in de kerk. Rondom Palmpasen en de 
nieuwe expositie. Op Goede Vrijdag 7 april is er om 15.00 uur een dienst met Helene 
Westerik. Op 2

e
 Paasdag (10 april) is er om 10.00 uur wederom een dienst met  

Helene Westerik, met een optreden van het koor uit Exloo. Voor meer informatie kunt 
u kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl. Via de website is het ook  
mogelijk om onze kerkdiensten mee te kijken. Klik dan rechtsboven het balkje ‘live 
kijken’ aan. We hopen dat we binnenkort ook weer te beluisteren zijn op de lokale 
radio.  
 
AGENDA 
26 maart 15.00 uur ODO op zondagmiddag in de kerk van Odoorn 
27 maart 14.00 uur Digitaal spreekuur in de bibliotheek 
 5 april 19.00 uur Alzheimercafé in het dorpshuis in Exloo 
 7 april   Bibliotheek en Lunchcafé gesloten 
11 april 18.00 uur Belastingspreekuur op afspraak in de bibliotheek 
12 april 10.00  uur Kleintje bieb voor dreumesen  
17 april 19.30 uur. Vrouwen van Nu, spreker van het klompenmuseum uit  
    Eelde “Lopen op hout”  
19 april 10.00 uur Babbelen bij een boekje in de bibliotheek  
22 april 19.30 uur De Stroatklinkers in de kerk van Odoorn 
 
AFVALKALENDER 2023 MAART/APRIL 
zaterdag 25 maart oud papier, woensdag 29 maart restafval, dinsdag 4 april gft,  
dinsdag 11 april plastic, dinsdag 25 april gft, zaterdag 29 april oud papier. 
 
Of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl  
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VAN DE REDACTIE 
 
Hoera, ik mag weer! Heerlijk zo’n hobby waar je anderen (hopelijk) ook blij mee kunt 
maken. Schrijven - e.a. creatieve dingen - vind ik enorm leuk. Hier mag ik gedachten 
ventileren. En eerlijk gezegd heb ik daar, gezien de huidige ‘toestand in de wereld’ om 
de woorden van Mr. G.B.J. Hilterman maar eens te gebruiken, wel behoefte aan. Wát 
een gekke wereld en als ik m’n gedachten samenvat: we leven op een ‘lullig’ klein  
knikkertje in dit enòrme heelal. Waarom moet er zoveel ‘gedoe’ zijn? Wees eens lief en 
moord elkaar niet uit. Laat steden en infrastructuur heel, vernietig niet de natuur, de 
aarde en alle mooie mensen met hun talenten. Breek niet af maar bouw op! 
 
Over opbouwen gesproken, in ons dorp is een nieuw aantal woningen gebouwd op de 
plek van de oude bieb. Ben benieuwd hoe het er uit ziet en zodra ik weer ‘in de benen 
ben’, ga ik zeker kijken hoe het geworden is. 
 
Dat ‘niet-afbreken’ geldt ook voor degene(n) die (opnieuw?) het gebouw aan 
’t Schoonmeer in de fik stak. Wát is jouw probleem? Zoek hulp en koop een vuurkorf 
voor in je (ouders) tuin. Dit kost onnodig veel voor heel veel mensen in tijd, moeite en 
geld. Niet doen. Jezelf melden, dàt mag je wel doen. 
 
Om positief af te sluiten: intussen geniet ik van de tuin en van wat hier voorbij vliegt, 
groeit en bloeit. En als we zondags een ritje maken, van de natuur. Beste mensen, 
fijne Pasen gewenst. Veel plezier met het lezen van dit nieuwe nummer en geniet van 
de komende lente. 
 
Conny van der Bent-Rengers 
_____________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 26 april 2023 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu.  
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 16 april 2023. U kunt een donatie  
overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
 
*Mails komen soms niet aan in onze postbus, zou u zo vriendelijk willen zijn om 
een leesbevestiging te vragen als u ons een mail stuurt? 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND  
 
Geboren: Er zijn geen nieuwe geborenen, zover wij dat weten deze maand. 
 
LET OP: De redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan er ons 
wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het ons  
alstublieft! 

http://www.odoorn.nu
mailto:redactie@odoorn.nu
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MEIJERING MEKKERT 
 
Pompoenpindasoep 
 
Wederhelft heeft in zijn leven nooit leren koken. Eten verwarmen kan hij, veel verder 
komt hij niet. Eten beoordelen kan hij gelukkig als de beste en hij schroomt dan ook 
niet zijn ongezouten kritiek te uiten op de door mij met zorg bereide maaltijden.  
Om de huiselijke sfeer niet te bederven houd ik daarom meestal rekening met zijn 
smaak. 
 
Toen ik echter een recept van pompoenpindasoep onder ogen kreeg kon ik het niet 
laten. Een soep met vier personen, die moest ik maken. Vanwege het vegetarische 
aspect van deze soep en de afkeer van wederhelft hiervan verzweeg ik mijn  
voornemen.  
 
Op een goede zondag was het zover. Ik had alle ingrediënten in huis voor een grote 
pan overheerlijke pompoenpindasoep. Helaas bleek halverwege de dag dat junior 1 en 
junior 2 elders zouden eten waardoor wederhelft en ikzelf een overvloed aan  
pompoenpindasoep konden nuttigen. Toen ik hem die avond de soep voorzette en 
vertelde wat het was schoof hij resoluut zijn stoel naar achteren onderwijl uitroepend: 
“Dat moet ik niet!” Zo kwam het dat ik moederziel alleen aan de heerlijk smakende 
pompoenpindasoep zat. 
 
Nou ga ik binnenkort een weekje weg met zuslief. Toen wederhelft dat hoorde en zich 
vertwijfeld afvroeg of hij niet zou sterven aan ondervoeding gedurende mijn  
afwezigheid kon ik hem geruststellen. Glimlachend aaide ik hem over zijn bolletje  
terwijl ik beloofde hem goed verzorgd achter te laten. “Ik heb nog wel wat bakjes voor 
je in de vriezer honnepon”, fluisterde ik. “Hoef je alleen maar even op te warmen…” 
 
Bianca 
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DOE MEE MET 35 JAAR OES DORP 
 
Stuur ons een recept van een gerecht dat u graag maakt met een door uzelf gemaakte 
foto (dit vanwege auteursrechten). Ieder recept is welkom. Graag in Word zonder  
eigen opmaak. We gaan proberen er een Oringer kookboek van te maken. 

ANDIJVIESTAMPPOT 

Een overheerlijke andijviestamppot! Els Bijl maakt het gewone graag een beetje  
anders. Het recept is voor 4 personen. 

Ingrediënten: 
  300 gram kipfilets of kippendijen 
  75 gram spekblokjes 
  1 ui 
  1 tot 2 theelepels kerrie 
  1 klein blikje ananas 
  1 eetlepel margarine 

Puree: 1 kilogram aardappelen 
  3 deciliter warme melk 
  zout, peper, klontje boter 
  500 gram fijngesneden andijvie 

Marinade: 2 eetlepels olie 
  1 eetlepel citroensap 
  1 eetlepel ketjap manis 
  1 teentje knoflook 
  1 theelepel sambal 
  1 theelepel suiker 

De kip in kleine blokjes snijden en ongeveer een half uur marineren.  
Daarna de gemarineerde kip gaar bakken met de spekblokjes.  
Hierna de gesnipperde ui en kerrie mee fruiten. 
Het sap van het blikje ananas toevoegen en even laten sudderen.  
Tot slot kleine blokjes ananas toevoegen. 
De aardappelpuree maken en de rauwe andijvie er doorheen roeren. 
De andijviestamppot serveren met de kippenstoof. 

 

Ingezonden door, 
Els Bijl 
(Foto Pixabay) 
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ZUURKOOL À LA ROELIE BROUWER 

 
Hierbij een recept van de familie Scholte. Ria Scholte schreef ons:  
Dit is een oud zuurkool recept, dat al jaren gebruikt wordt door de familie Scholte. 
Jan heeft het van zijn tante Roelie. Ze heeft het ooit gekregen van de eerste vrouw  
van de heer H. Wiegel. 

Ingrediënten: 

 4  Kippenpootjes 
 100 gram  Ontbijtspek 
 25 gram  Boter 
 1   Ui 
 1   Harde worst en een verse worst 
 1   Zure appel 
 1 eetlepel  Paprikapoeder 
 750 gram  Zuurkool 
 1 eetlepel  Tomatenketchup 
   Jeneverbessen 
   Zwarte peperkorrels 
   Laurier 

 

Snijd het spek in dobbelsteentjes. 
Bak het met de kippenpootjes in de boter bruin. 
Voeg de kleingesneden ui en appel toe. 
Leg daarna de worst, zuurkool, jeneverbessen en laurier erbij. 
Strooi de paprikapoeder erover en doe er de tomatenketchup bij. 
Giet er dan ongeveer 2½ deciliter warm/lauw water over. 
Laat de zuurkool ongeveer 1 uur stoven. 

Het lekkerst smaakt dit gerecht als het een dag later wordt opgewarmd. 
 
Ingezonden door  
Ria Scholte. 
(Foto Pixabay) 
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REDACTIELEDEN DOOR DE JAREN HEEN, NU GEESJE TIMMERMANS 
 
35 jaar geleden…… 

En dan is het 15 februari 2023……. Egbert Tingen aan de telefoon. Gelijk denk ik aan 
ons jaarlijks bezoek aan toneelvereniging Heidebloem met een ouderwets gezellige 
uitvoering en natuurlijk weer een geweldige rol voor Egbert. Of ik een stukje voor de 
dorpskrant wil schrijven? Deze bestaat dit jaar 35 jaar. Natuurlijk wil ik dat. 

Ik heb een leuke tijd gehad bij de redactie van de Dorpskrant. Zeker ook de oprichting 
van de dorpskrant. Toch altijd spannend, gaat het lukken? Onze eerste bijeenkomst 
was volgens mij bij de Oringer Marke. Handelsvereniging Oring en Vereniging  
Dorpsbelangen hadden een aantal mensen bij elkaar gesprokkeld om te kijken of we 
met elkaar een dorpskrant op poten zouden kunnen zetten.  
In september 1988 verscheen de eerste dorpskrant, zonder naam. Besloten was om in 
ieder geval  4 keer te verschijnen, daarna zou worden gekeken of er een vervolg zou 
komen. Na 35 jaar kun je zeggen dat het zeker is gelukt. 

Het kiezen van een naam kan ik me nog wel herinneren. Aan de lezers werd gevraagd 
een naam te bedenken voor onze dorpskrant. Onder de inzendingen: Oringer Klanken, 
Oringer Dorpsklanken, Otie’s Nys, In de Kieker, De Langstaart en ’t Brummelblad, 
waarvan de inzender schreef: 

“Het is de som van een aantal feiten, gevoelens en associaties die ontstaan bij het uit 
de bus halen en lezen van de dorpskrant. Een braamstruik kruipt gelijk een lopend 
vuurtje, door al het struikgewas de hele wal over. Door al deze uitlopers, deze  
voelsprieten komt ze van alles te weten, blijft ze op de hoogte”. Heel mooi  
omschreven. (Even gespiekt in het digitaal archief). 

Uiteindelijk werd gekozen voor de inzending “Oes Dörp” van Wil en Jannie Eefting.   

Wat mij vooral bij is gebleven is een interview met Gerriet en Antje van Dijk in verband 
met hun diamanten huwelijksjubileum. Het harde werken in het veen, weinig  
verdienen. ’s Morgens voor dag en dauw opstaan. Prachtige mensen met een prachtig 
verhaal. 

Ik wens de redactie van Oes Dörp nog heel veel schrijfplezier en voor Odoorn heel 
veel leesplezier. 

 

Geesje Timmermans-Snoeijing  
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HET VERVOLG VAN HOE HET BEGON MET “DE’SCHAOP’NDANSERS”  
EN VERDER….. DEEL 3 
 
Voordat “de Schaop’ndansers” al die optredens kunnen verzorgen zal er ook  
geoefend moeten worden natuurlijk. Vele jaren was dat in het dorpshuis “de Smidswal” 
in Exloo, tegenwoordig in het Klankholt in Odoorn. Nu al vele jaren onder begeleiding 
van een gediplomeerde ‘juf’, Kobie Kuhn. De oefenavonden en optredens zijn altijd 
met live muziek; accordeons voeren de boventoon, de Stampstok hoort erbij voor het 
ritme en verder is er nu ook een trekzak/harmonica. Vroeger was er ook wel eens een 
contrabas bij. Er worden verschillende dansen ingestudeerd: zo zijn er Walsen,  
Mazurka’s, Polka’s of een loopdans (fijn om even op adem te komen) we dansen met 
één partner en we wisselen met veel partners op één avond (wie kan dat nog legaal 
doen op één avond …we dansen in een kring, in een lange rij, met tweeën of  
vieren, de choreografie is verscheidend in al die verschillende dansen en er komt in 
één dans soms ook verschillende passen voor zoals een mazurka, wals pas,  
wisselpas, een huppelpas, een ketting, een Doose – doo enz. enz. Eén ding staat altijd 
vast en voorop bij ons en dat is het plezier in het dansen, de lol met elkaar! Er wordt 
wat afgelachen en er wordt soms onder het dansen, als je de dans goed kent, gewoon 
gekletst. Maar ja, ben je net in gesprek moet je alweer van partner wisselen in een  
ketting ofzo maar als je dan weer terug bij elkaar bent ga je  ‘gewoon’ weer verder met 
je verhaal…..soms is het ook net of er ‘storm’ opkomst is en dan gaat het een beetje  
té gek…Alleen als er een nieuwe dans bij komt moeten we wel bij de les en serieus 
zijn natuurlijk en dat is dus ook weer goed voor de geest!  Dr. Scherder zou blij met 
ons zijn want dansen is goed voor de conditie, het lijkt misschien niet voor te stellen 
maar het is zeker een ‘sport’. De dansen gaan soms vlot achter elkaar, het is zeker 
ook een oppepper voor de geest, luisteren naar de muziek, nadenken welke volgorde 
van passen, bewegen en het plezier. Dan komen er ook zoals men zegt ‘geluk stofjes’ 
vrij in ons lichaam! We dansen de ‘oude’ dansen, de Veleta, Driekusman,  
Bernhardwals enz. die we aanpassen qua tempo, vlotter, wat aantrekkelijker is om te 
zien en het danst ook nog eens makkelijker. Ook komen er regelmatig nieuwe dansen 
bij (soms op oude muziek) want die ontwikkeling gaat gelukkig ook door. We oefenen 
om de week op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 met tussentijd een  
koffiepauze, waar dan verder onderling gezellig bijgepraat wordt en er nieuws wordt 
besproken. Over optredens die in het verschiet liggen, waar en hoe en kunnen we  
allemaal op die datum en welke dansen gaan we doen. We oefenen (gelukkig) niet in 
de Drentse ‘dracht’ maar gewoon in ons ‘eigen’ kloffie anders zou deze kleding  te veel 
naar de stomerij moeten en slijt dit te veel. We zijn wel zuinig op deze kleding. 
 
De muzikanten studeren natuurlijk ook de muziekstukken in en spelen ook ín op ons 
dansen/oefenen, dan moeten ze een klein stukje spelen en dan moeten ze weer even 
wachten omdat de dansers alles ‘droog’ ( zonder muziek) stap voor stap de dans in het 
koppie moeten krijgen en dan kan de hele dans in één keer door, of er gaan een aantal 
dansen vlot achter elkaar en dat is met live muziek heel fijn omdat de dansleidster  
gelijk kan aangeven te stoppen of door te gaan. Het is een mooi samenspel  
dansers/muziek, de muziek bepaalt het tempo! En zo gaat dat ook bij de optredens, 
live muziek, interactie met publiek, het is sprankelend en levendig. 
 
In het volgende artikel vertellen we wat over de optredens. 
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PRAKTIJK HEUVELING 

De praktijk Heuveling in Valthe is al ruim drie jaar een van onze trouwe  
adverteerders, dus het werd nodig tijd voor een interview. Mijn eerste vraag aan  
Monique Heuveling, de eigenaresse van deze praktijk, was, hoe zij ertoe was  
gekomen om een dergelijke praktijk te beginnen? Volgens Monique ging dat bij haar 
eigenlijk net als bij heel veel collega ‘s, namelijk omdat ze zelf medische klachten 
ondervond, waarvoor geen oplossing werd gevonden. Toen tegen haar werd gezegd 
dat die wel genetisch bepaald zouden zijn en dat ze ermee zou moeten leren leven, 
wilde ze daar geen genoegen mee nemen. Een behandeling door een acupuncturist, 
die ze via/via kende, leidde tot het gewenste resultaat en bovendien vond ze de  
behandeling en wat daarbij hoorde heel interessant. 
 
Voor ik verder ga zal ik de praktijk aan u proberen voor te stellen. Praktijk Heuveling 
behandelt zijn patiënten onder het motto “Goed tegen pijn, goed voor jou”, vooral 
tegen pijn, dit met behulp van acupunctuur, supplementen en massage onder de 
naam “tui na”. Er is een aanbod van traditionele Chinese technieken, gecombineerd 
met moderne pijnbestrijdingstechnieken als dry needling, triggerpoint etc. 
Nadat ze oorspronkelijk een HEAO opleiding had genoten leidde de boven  
beschreven ervaring ertoe dat een 7-jarige opleiding in deeltijd is gaan volgen,  
bovenal uit persoonlijke interesse. Ze onderstreepte dat daarbij de volledige steun 
van haar echtgenoot van groot belang was, te meer daar ze op dat moment ook nog 
twee kleine kinderen hadden. Vanaf begin 2005 werd dat gecombineerd met een 
praktijk in deeltijd in Arnhem.  
 
Na een verhuizing naar Valthermond, waar aan huis een praktijk werd begonnen, is 
de praktijk sinds 2017 in Valthe in het gebouw De Schans (adres is Leemkuilenweg 
6a) gevestigd (hier zat voorheen een supermarkt waar onze redacteur Egbert Tingen 
de scepter zwaaide). Op mijn vraag of ze ook last had van vooroordelen in die zin 
dat mensen aarzelen vanwege de mogelijke zweverigheid van de therapieën,  
antwoorde Monique dat dit zeker een rol speelt, maar dat de angst voor naalden  
misschien nog wel een grotere rol speelt. Met de zweverigheid valt het volgens  
Monique beslist wel mee.” Er wordt gekeken naar de mens en alle symptomen als 
geheel, en ik maak gebruik van de mogelijkheden die het lichaam zelf biedt om hier 
verbetering in te krijgen. Niets zweverigs aan, dus”. Bovendien gaat het in veel  
gevallen toch wel om een bewuste keuze, helaas ook vaak ingegeven door het feit 
dat de zogenaamde reguliere zorg geen oplossing meer kan bieden. Er is dan in 
feite sprake van een laatste strohalm. De naalden vallen trouwens erg mee, die zijn 
20 keer zo dun als een injectienaald of een naald om bloed te prikken.  
 
De behandeling is vaak wel verzekerd via een aanvullend pakket van de  
ziektekostenverzekering (niet in het basispakket), dit geldt helaas niet voor de  
kruidentherapie. Die kruiden worden beschouwd als vitamines en dat acht men geen 
geneesmiddelen. 
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 Om nog even op de opleiding terug te komen, die heeft Monique in Nederland gevolgd 
bij Nederlandse docenten, die op hun beurt hun opleiding in China hadden doorlopen. 
Een tweede mogelijkheid was een opleiding die volledig door Chinezen wordt  
gegeven. De door Nederlanders verzorgde opleiding heeft, naast het taalvoordeel, ook 
het voordeel dat deze docenten de vertaalslag naar de Nederlandse situatie en manier 
van werken beter kunnen maken. Het Chinese wereldbeeld is volgens Monique nogal 
top/down, daar wordt niet gediscussieerd, zoals wij dat in Nederland nog wel eens  
willen doen! Inmiddels is het een min of meer fulltime baan, met ongeveer 30 cliënten 
per week, gedurende 5 dagen per week. Als ZZP er werkt ze overigens nauw samen 
met collega ’s in de regio, daarbij hebben die collega ’s elk hun eigen specialisaties. Ze 
kunnen dus onderling ook doorverwijzen als dat beter bij de specifieke situatie of 
klachten. 
 
Ik vond het een zeer leerzaam gesprek en ik begreep van Monique dat zij het leuk 
vond dat er aandacht voor haar praktijk is, ook vanuit Odoorn. 
 
Theo Zondag 
(Foto Monique Heuveling) 
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DE PAASHAAS IS EEN GENIE 

Dat zal wel, hoor ik sommigen denken. Welke malloot gaat er nu toch elk jaar tonnen 
eieren beschilderen om vervolgens de (achter)deuren langs te gaan om eieren in  
tuinen te verstoppen? Daar schuilt - hoe luchtig deze folklore ook lijkt - een mooie  
historie achter. En dat is zo ontstaan: de betbetbetovergrootvader van de huidige 
Paashaas (en diens huidige hulphazen) was lang geleden met zijn vrouw op stap.  
 
We schrijven plusminus de Middeleeuwen der Hazen. Op een dag nam hij haar bij 
wijze van grote uitzondering mee naar een bijzondere setting. Normaal gesproken 
bleef een Vrouwe de Haas thuis bij het kroost, maar zo rijk waren zij op dat moment 
nog niet. Ze kwamen aan bij een plezierige bijeenkomst, al werd daar wel gewerkt.  
In het kader van ‘gelijke monniken, gelijke kappen of in dit geval ‘gelijke narren, gelijke 
zotskappen’ door iedereen even hard en enthousiast. Dat Vrouwe de Haas dit keer 
meekwam naar een normaal gesproken alleen mannen-bijeenkomst, werd wel  
gewaardeerd. Zij vond het er ook leuk, maar zei dat al die grappen ook wel eens iets 
voor het volk mochten opleveren. De narren knoopten dat in hun oren. 

Het was in de tijd dat Koningen zich nog door narren lieten vermaken, blijkbaar omdat 
ze zelf nogal fantasieloos waren. Dagelijks was een groep narren in de spelonken van 
het kasteel gezamenlijk aan het oefenen met acrobatiek, gekke bekken trekken,  
goochelen, moppen tappen, lolbroekcapriolen bedenken enz. Daar hoopten ze de  
Koning en zijn gezelschap mee op te vrolijken. De Koningin was daar overigens nooit 
bij; zij had deze flauwekul en narrenonzin niet nodig om zich te vermaken. 

In het kader van lijfsbehoud deden de narren elke dag weer hun best zo grappig  
mogelijk te zijn. Een van de grappen was het uit de hoge hoed toveren van een klein 
dier. Soms een kikker, maar doorgaans een konijn of een jonge haas. Dat onderscheid 
konden de narren niet zo goed maken wanneer de diertjes nog klein waren. Nu waren 
de paar hazen die uit de hoge hoeden werden getoverd, buiten deze activiteit om,  
behept met een riante hoeveelheid vrije tijd. Daarom schaarden ze zich Ter Leering 
ende Vermaeck geregeld om de narren heen. Onderling hadden ze namelijk ècht lol 
en dat was behalve gezellig ook nog eens educatief. 
 
Op een mooie zonnige dag - de lente kwam er al bijna aan - herinnerde een van de 
narren zich de opmerking van Vrouwe de Haas. Hij bedacht dat ze de bevolking iets 
cadeau moesten doen. Als ze nu voor de grap eieren zouden beschilderen en ze op 
ludieke wijze presenteren, konden ze kijken of de Koning zou snappen dat het echte 
eieren waren. De inschatting was dat ie het nooit zou geloven en dát zou juist heel 
mooi zijn. En als hun opzet slaagde, konden al die vrolijke eieren worden uitgedeeld 
onder de arme en doorgaans hongerige bevolking. Daar konden ze de mensen  
vrolijkheid mee bezorgen en tegelijk iets lekkers op tafel. Met die mooie gedachte  
gingen ze aan de slag. 
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De Koning zou vast woest zijn als hij zou ontdekken dat uitgerekend van zíjn gage de 
hele bevolking van deze lekkernij werd voorzien. En dat zonder dat daar iets  
tegenover werd gesteld. De narren vonden echter dat de Koning méér dan genoeg 
geld had om dit te financieren en dat de bevolking, die dag in dag uit hard zwoegde, 
het dubbel en dwars verdiende. 

Na dagen van voorpret en heel veel eieren beschilderen was het zover. Hun ‘act’ werd 
aan de Koning gepresenteerd; al jonglerend kwamen ze binnen. Ze gooiden met  
elkaar eieren over alsof ze aan het kaatsenballen waren. De Koning genoot en vroeg 
waar ze toch die schitterend gekleurde doch vreemd gevormde balletjes hadden  
gevonden. De hoofdnar antwoordde dat dit was wat de kippen tegenwoordig  
produceerden. Daar schrok de Koning hevig van. Het kon niet waar zijn en dan zou 
het vast wel giftig zijn. Wèg ermee! Brulde hij, dit is een duivels complot. Hij wilde de 
narren die dag niet meer zin. 
 
Kwam dat even goed uit, hun plan was al voor de helft geslaagd. Nu moesten ze er 
nog voor zorgen dat al die mooie en smakelijke eieren bij de mensen kwamen, maar 
hoe? De narren wilden dolgraag proberen dat als verrassing naar de bevolking te 
brengen. Tegelijkertijd moesten ze er voor zorgen dat ze niet verloren zouden gaan 
omdat de mensen niet wisten dat er iets bij hen in de tuinen was verstopt. De hazen 
boden aan om de eieren mee te nemen. Omdat ze met hun grote poten vliegensvlug 
kunnen rennen en springen in de meest malle bochten, leek het los in de broekzakken 
meenemen geen goed idee. Daar ging deze kostbare lekkernij vast door verloren en 
zakten de broeken van af. Ze besloten dat mandjes een stuk handiger zouden zijn. 

Aan de broodmandjes uit de keuken van de 
Koning werden vlot hengsels gevlochten en 
vervolgens togen de hazen op pad. Bij elk 
huis waar ze kwamen, stampten ze met hun 
grote poten stevig op de grond. Nu eens 
niet vanwege onraad maar om aandacht te 
trekken. Daar werden de bewoners door 
gewekt en zoekend naar waar het geluid 
vandaan was gekomen, vonden ze al die 
mooie en smakelijke eieren. Het werd een 
bijzonder feestelijke dag. 

  
En zo dames en heren, anderen en  
kinderen, ontstond deze feestelijke traditie, 
die tot op de dag van vandaag nog  
voortleeft. 

Conny van der Bent-Rengers 
(eigen foto) 
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PAASVUUR ODOORN / KLIJNDIJK     
 
Door diverse nieuwe regels kunnen wij op dit moment nog niet met zekerheid zeggen 
of het paasvuur door mag gaan, maar wij blijven positief en gaan er toch vanuit dat we 
weer met elkaar bij het paasvuur mogen staan. 
 
Dit jaar op zondag 9 april 2023. Om 19.30 wordt het paasvuur ontstoken aan de  
Middenweg Klijndijk/Odoorn.  
 
De vergunningsaanvraag ligt bij de gemeente Borger-Odoorn en zij gaan ook de  
benodigde onderzoeken doen. 
 
Met de nodige vrijwilligers willen we dit graag weer organiseren, maar dit kunnen we 
niet zonder jullie hulp. We zijn materiaal nodig! Wij zijn gebonden aan strenge  
milieuregels. Alleen schone materialen van organische aard, zoals snoeihout, takken 
en stammen niet dikker dan 10 cm, coniferen zijn welkom. Andere materialen in de 
vorm van stobben, geverfd hout, asbest, autobanden e.d. mogen absoluut niet worden 
aangevoerd. 
 
Er zijn vrijwilligers aanwezig die het aangevoerde materiaal controleren en indien het 
materiaal is, dat niet op de paasbult thuis hoort, mogen weigeren. 
 
Leden van Dorpsbelangen kunnen de juiste materialen gratis brengen op zaterdag  
8 april tussen 9.00 en 15.00 uur. Bent u géén lid dan kunt u tegen een kleine  
vergoeding uw takken brengen. 
U betaald voor een  kleine aanhanger € 2,00 en voor grotere wagens € 5,00  
 
Bent u zelf niet in de gelegenheid om het te brengen dan kunnen de vrijwilligers van 
Dorpsbelangen  het materiaal bij u ophalen. Voor deze service kunt u contact  
opnemen met Heleen Fluks,  
06-20502494 (graag bellen tussen 18.00 en 20.00 uur) 
Voor leden € 5,00 – voor niet leden € 10,00 (hoeveelheid gewone aanhanger) 
Voor leden € 10,00 – voor niet leden 20,00 (hoeveelheid meer dan een aanhanger) 
 
De takken moeten gebundeld aan de weg liggen en indien mogelijk helpt de aanvrager 
zelf met opladen. 
 
Alles draait op vrijwilligers en samen met 
jullie hulp hopen we er weer een  
ouderwets leuk paasvuur van te maken. 
 
 
 

(Foto uit het oes dörp krantje van maart 2008) 
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WINTERWANDELING  

Op woensdag 15 februari heeft de ouderraad van OBS de 
Weiert een winterwandeling georganiseerd. Wat hebben we 
een leuke avond gehad met kinderen, ouders, opa’s en oma’s 
en andere belangstellenden.  Wandelend liepen we langs met 
lichtjes versierde tuinen, werden we verrast met opdrachten, 
muziek en dans van MK beats en zang van zangkoor de  
Decibelles.  

Bij de Paasbergen was er koek en zopie met warme chocolademelk of ranja.  

We willen iedereen bedanken voor alle inzet 
van de versierde tuinen, openstellen van de 
kerk, tot hulp bij het organiseren. 

Echt geweldig…Dank jullie wel! 

 

Team OBS de Weiert en de ouderraad 

 

Inzameling geld aardbevingsslachtoffers 

Zowel tijdens de Winterwandeling als met 

andere acties, onder andere door groep 6, is 

in totaal een bedrag van € 447,11 opgehaald. 

Echt geweldig! 



14 

 

SCHOONMEER NIEUWS 
 
We hebben allemaal denk ik wel op social media of in de krant kunnen lezen dat de 
kantine van ijsvereniging Schoonmeer weer in vlammen is opgegaan. Wie doet nou 
zoiets; dan heb je toch wel een kronkel 
in je hoofd. Wij van de Dorpskrant  
wilden graag even van de voorzitter 
Henk Wolbers het verhaal horen, en of 
er al meer nieuws te melden is omtrent 
de brand en hoe nu verder. Henk zegt 
dat de verslagenheid onder de  
bestuursleden groot was en is. 
“Onvoorstelbaar, weer is onze kantine  
afgebrand (waarom??). In 2005 is de  
kantine namelijk ook al afgebrand.  
Destijds is er iemand voor opgepakt en 
die heeft haar straf uitgezeten. Nu is de 
brand waarschijnlijk van binnenuit  
ontstaan, dit is wel duidelijk geworden 
door het politieonderzoek en het grondige onderzoek dat Univé heeft laten uitvoeren”. 
 
In 2005 heeft het uiteindelijk 8 jaar geduurd voordat een en ander was opgelost met 
de verzekering en dat er weer een nieuw onderkomen was herbouwd. Henk denkt dat 
de procedure nu sneller zal gaan, als het voltallige bestuur van 11 personen  
eensgezind eruit is wat er weer moet worden herbouwd. De angst zit er natuurlijk nu 
wel in na 2 aangestoken branden.  
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Er is vanuit het dorp ook heel veel hulp aangeboden in de vorm van handjes of het 
opzetten van acties. Alles is natuurlijk verloren gegaan. Niet alleen de kantine maar 
ook de muurschildering, die geschilderd is door Hettie Duisterhout. Vorig jaar is er door 
enkele bestuursleden een strakke eiken vloer gelegd en nieuw meubilair gemaakt.  
Alles weg. Maar Henk geeft aan dat ze eerst afwachten hoe de afhandeling loopt met 
Univé en wat er aan financiële middelen wordt vrijgegeven. Daarna gaan ze kijken of 
ze met behulp van de Oringers een actie gaan opzetten. En de aangeboden hulp, daar 
is het bestuur uiteraard heel dankbaar voor.  
Wat er nog over is van de kantine is al opgeruimd en ze gaan nu weer met volle moed 
vooruit. De container waar de veegmachines en andere materialen in stonden is  
gelukkig niet in vlammen opgegaan. We hopen dat het voor de vereniging goed  
afloopt allemaal en als er wel wat op touw moet worden gezet dan hopen wij dat onze 
ijsvereniging aan de bel trekt.  

Succes bestuur en ik zou zeggen kop d’r veur met elkaar.  

Egbert Tingen 
(eigen foto’s) 
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VOOR HET VOETLICHT: DENNIS EN ILSE BROUWER 
 
Deze keer een dubbelinterview met onze sympathieke overburen. 
 
Voorstelronde, wie zijn jullie? 
 
Ilse - geboren in Emmen, opgegroeid in Emmer-Compas. Dennis - geboren en  
getogen in Emmen. Beiden hebben ze voor de studie op kamers gewoond in  
Groningen. Sem de oudste zoon (5 jaar) is daar ook geboren. De wens om terug te 
keren naar Drenthe bleef. In 2019 kochten ze een huis in Odoorn. Julan, de jongste 
zoon is in 2020 geboren. 
 
Wat houdt jullie bezig? 
 
Ilse werkt in Zwolle als recruiter bij een groot softwarebedrijf en is verantwoordelijk 
voor het aantrekken van personeel. Dennis is leerkracht van Groep 8 van OBS  
De Meander in Borger. Allebei hebben ze veel plezier in hun werk. Ilse danst bij MK 
Beats en gaat graag met een vriendinnenclubje uit eten. Dennis heeft vele hobby's, 
waaronder gitaarspelen, motorrijden, muziek luisteren en mountainbiken. Samen gaan 
ze veel met vrienden om en hebben ze een druk sociaal leven. 
 
Passie 
 
Reizen. Zowel gezamenlijk als apart (vooral Dennis haha). Ze hebben al ettelijke  
landen bezocht zoals Zuid-Afrika, Thailand, Maleisië, Singapore, Amerika, Ethiopië.  
 
Wie zou je graag ontmoeten? 
 
Hierop heeft alleen Dennis een luid en duidelijk antwoord, namelijk Bruce Springsteen. 
Hij is een groot fan en heeft al vele concerten van zijn idool bezocht, ook in het  
buitenland. 
 
Mooiste moment tot nu toe 
 
Hun trouwdag vonden ze allebei heel gaaf. Samen met dierbare vrienden en familie in 
één ruimte een tof feest vieren. 
 
Dieptepunt of blunders 
 
Geen dieptepunten. Wel een blunder. Bij het naar school brengen van Sem in de auto 
was Dennis de handrem vergeten. De auto rolde mooi naar het midden van de straat 
tot hilariteit van andere ouders en hemzelf. Gelukkig liep het goed af. 
 
Wat wilde jullie vroeger worden? 
 
Ilse reisleidster (heeft ook een opleiding toerisme gevolgd.) Dennis piloot (en stiekem 
nog steeds) 
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Favoriete vakantiebestemming 
 
Dennis Hawai, Ilse Zuid Afrika en als gezin Italië 
 
Mooi aan Odoorn 
 
Beiden vinden echt alles mooi, goed bereikbaar, mooie natuur er wordt veel  
georganiseerd en gerealiseerd voor kinderen zoals peuteruurtje in de bieb en het  
kabouterbos. Ze hebben nooit spijt gehad van de verhuizing van de drukke stad naar  
een rustig dorp als Odoorn. 
 
Minpunten 
 
Jammer dat er geen snackbar of snackcar meer is. 
 
Favoriete boek/film 
 
Ilse film: Shawshank redemption. Dennis boek: Sapiens van Yuval Noah Harari 
 
Wat vind jullie van de dorpskrant? 
 
Dennis leest het krantje van voor tot achter en Ilse pikt er bepaalde items uit zoals  
deze rubriek. Ook Meijering Mekkert vindt ze erg leuk. 
 
Mening over het Koningshuis 
 
Dennis en Ilse hebben er niets mee, maar ook niets tegen. 
 
Levensles of tip voor onze lezers 
 
Beiden hebben de wens dat  men in het dorp altijd zoveel leuke activiteiten blijft  
organiseren zodat de mensen 
met elkaar in contact blijven. 
Nu nog een vleugje  
Dennishumor: Eet geen gele 
sneeuw (??) 
 
Bedankt voor het interview en 
de gezelligheid.  
 
Joke Dekker 
(eigen foto) 
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EVEN EEN BERICHT VAN OSR, DE VOLLEYBALCLUB 

Beste inwoners,  

Afgelopen jaar hebben wij geen grote ophaalactie oude metalen gehad, dit jaar is het 
wel weer de bedoeling omdat in juni te doen, maar je hebt nu de opruimwoede?,  
dan is het geen probleem om het aan te bieden aan de club, je doet een berichtje naar 
info@volleybalOSR.nl en de club maakt een afspraak met je voor brengen of halen. 

Bellen mag ook, bel dan 0591-549515 en Jan Geerts maakt dan een afspraak met je.  

Zelfstandig iets brengen mag ook: op Polweg 1 in Exloo staan 2 karren waar je je  
spullen kan opleggen. Alvast bedankt dat je het aan ons schenkt, je bespaart  
uiteindelijk stortkosten bij de Gemeente en wij kunnen de kosten laag houden door 
deze opbrengsten.   

 

 

 

—————————————————————————————————————- 

 

mailto:info@volleybalOSR.nl
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RARA WAT IS DIT? 
 
Hoe leuk is het om alsnog een reactie te krijgen 
over een voorwerp, geplaatst in januari. Het  
betreft hier nog even het puntige voorwerp wat 
door Ruth Pieterman ingezonden was. Hierover 
schrijft Harm Bouma: “In een tijd dat blikjes nog 
geen aftreklipjes hadden kon je met dit  
apparaatje een gaatje prikken in bv een blikje gecondenseerde melk. Wel 2 gaatjes, 
één om te schenken, de tweede daartegenover om de lucht er in te laten”.  

 
Ook op het voorwerp van de vorige keer is gereageerd.  
Ik had hier eigenlijk weinig of geen verwachting van.  
Maar toch krijgen we een reactie van Lia Potjer. Ze schrijft  
hierover: “Nu een reactie op de foto, want dat was de  
reden van de mail, volgens mijn vriend is de foto van  
februari een kachel weerstand.” En dat is goed gezien. Het 
is een kachelweerstand uit de citroén C4. Iedereen  
bedankt voor de reacties, dat is altijd leuk om te zien. 
 
(foto Hettie Klein) 
 
 
 
 

En dan nu het voorwerp van deze 
maand. Het is een close up van 
een voorwerp. Dit komt nog uit de 
jaren ‘40/ ‘50. Toen het huishouden 
nog op school onderwezen werd 
en er zuinig omgesprongen moest 
worden met het geld. De tijd van 
het lavet om je te baden en de 
wringer om de was droog te  
krijgen. Ik hoop dat er ook nu  
mensen zijn die dit herkennen,  
en wil ze bij deze uitdagen om ons 
dat te laten weten. 

 

 

Bert van der Lit 
(eigen foto) 
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DE STROATKLINKERS IN DE KERK VAN ODOORN OP  
ZATERDAG 22 APRIL 2023  
 
De Stroatklinkers spelen Nederlandstalige nummers met  
Groningse teksten en ook Engelstalige nummers. Dit alles met 
akoestische instrumenten en een humorvolle en  
onderhoudende presentatie. 
 
Deze band is opgericht in 1990. Bijzonder is dat de Stroatklinkers gekozen hebben 
voor het Groningse dialect in combinatie met bluegrass-muziek. Dit is een muziekstijl 
ontstaan uit Ierse en Schotse muziek, vermengd met muziek uit de slavenarbeid.  
De Stroatklinkers bestaat uit Bob Heidema, Henk Bloupot, Adrian Farmer en Bert Veld-
kamp.  
 
Op het podium staan de Stroatklinkers garant voor een stevig stuk vakmanschap,  
entertainment en speelplezier. Naast hun eigen liedjes spelen de Stroatklinkers  
originele Bluegrass, Ierse-folk, razendsnelle Rock and Roll, en bekende nummers uit 
popmuziek.  

 
Tot zaterdag 22 april 2023 om 20.00 uur!  

In de kerk van Odoorn 
Kerk open om 19.30 uur 

Toegang: € 12,50 – verkoop via drogist Sima Odoorn 
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DOCUMENTAIREVERTONING IJSWEE VAN OKKI 

POORTVLIET IN DE KERK VAN ODOORN OP  

ZATERDAG 25 MAART 2023  

 

“Waarom zou je zoveel tijd besteden aan de voorbereiding 

op een ijsseizoen waarvan het onzeker is of die komt?”  

IJswee is een documentairefilm over een ijsvereniging, een dorp en de warme  

winters. In de film volgen we Oringers, de inwoners Odoorn, de winter door.  

De Oringers ervaren allemaal op hun eigen manier IJswee.  

 
In de documentaire zie je het Drentse platteland met het weer veranderen.  

Je ziet animaties, archiefbeelden en je hoort de mysterieuze klanken van IJswee in 

de muziek van Wietse de Haan. En er zijn twee trompettisten, die met hun muziek de 

winter welkom heten en er weer afscheid van nemen. 

 

IJswee is het afstudeerproject van Okki Poortvliet, aan kunstacademie Minerva, 

2021. 

 
Tot zaterdag 25 maart 2023 om 20.00 uur! 

In de kerk van Odoorn 

Kerk open om 19.30 uur 

Toegang: € 5,00 – verkoop via  
drogist Sima Odoorn 
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PALMPASEN 2 APRIL 2023 

Zondag 2 april zal er weer een heuse Palmpasen tocht zijn met de bolderwagen. Op 
het moment dat de kopij voor de dorpskrant klaar moet zijn is het programma voor de 
tocht nog niet klaar. Dus laat het vooral een verrassing worden voor de kleintjes. We 
verwachten de kleintjes met hun mooi versierde stokken om 10.30 uur bij de  
basisschool. Daar zal de bolderwagen klaar staan voor de verrassingstocht. 
 

Dus jonge ouders, laat jullie creativiteit zien. 
Korte handleiding: Kruis 2 stokken of dunne 
latten van ongeveer 1 meter en 50 cm en 
maak ze vast op het kruispunt. Maak  
bovenaan een scherpe punt zodat het  
broodhaantje goed vastgeprikt kan worden. 
Versier het geheel met linten, gekleurd papier 
en snoep. 

Oorspronkelijk zag je op een Palmpasenstok: 
Een broodhaantje, 30 rozijnen, 12 noten, 1 

sinaasappel, 1 ei en takjes groen. Ik kan me herinneren hoe zwaar deze stokken 
vroeger waren. Daar zijn vast wel heel creatieve varianten op te verzinnen. 

Dorpsbelangen 
(Tekening Bertha de Lange) 

___________________________________________________________________ 

BOLDERWAGEN 

De bolderwagen mag weer uit de winterstalling. De vrijwilligers staan weer te  
popelen om als chauffeur groepen de mooie omgeving te laten zien of gewoon  
groepen ergens naar toe te brengen. 

De bolderwagen is weer te huur in de  
periode van 1 april tot eind oktober. 
De kosten zijn € 125,- voor een dagdeel,  
€ 200,- voor een hele dag (mits de afstand 
niet te ver is, anders wordt de prijs  
maatwerk) 

Wilt u de bolderwagen reserveren:  
bel dan met Evelien Huizinga,  
tel: 06-15 88 31 90 

Dorpsbelangen 
(eigen foto) 
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DE GROENPLOEG 

Vrijdagmorgen kwart voor negen. De één na de ander druppelt  
binnen. Hè lekker eerst koffie. Ondertussen worden er nog wat  
nieuwtjes uitgewisseld. En natuurlijk volgen er nog wat grappen en 
grollen en wordt er nog even slap geouwehoerd. Dat is vaste prik 
want er moet ook gelachen worden. Na de koffie worden de taken 
verdeeld. Wie gaat lijnen trekken, schoffelen, harken, prullenbakken 
buiten legen en wie gaat het terras schoonblazen. Gerard en de  
dames houden zich bezig met het schoonmaken van de kantine, het  
scheidsrechtershok en de kleedkamers, die door Wim S. schoongeveegd zijn.  

Het is een hechte vaste groep. De meerderheid komt uit Odoorn, drie heren en één 
dame komen uit Klijndijk.  Doordat er momenteel een kaalslag plaatsvindt is er minder 
werk, maar soms wordt de Groenploeg ingeschakeld voor andere klussen zoals het 
demonteren van een rij reclameborden. In het verleden is er ook al heel wat  
geschilderd en gesnoeid. Vandaag staat ook de schoonmaak van reclameborden op 
het programma, zodat ze schoon opgeborgen kunnen worden in een container.  
In de toekomst zullen we net als de voetballers gaan fuseren met de groenploeg van 
Valthe. Deze ploeg hadden we in het gemeentehuis van Exloo al ontmoet tijdens het 
sportgala. De Valther- ploeg en de vrijwilliger uit Exloo zijn al een keertje komen  
kijken op de vrijdagmorgen en dat contact verliep uitstekend. Zij blijven eerst nog  
actief op de voetbalvelden in Valthe en Exloo aangezien deze velden ter overbrugging  
aangewend worden. Vanzelfsprekend worden ze hierbij geholpen door de Groenploeg 
van Odoorn. Het is de bedoeling dat we op het nieuwe complex  ook allemaal gaan 
samenwerken. 
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Omdat we met Harry een meester-toneelspeler van Exloo in ons midden hebben en 
we zijn kunsten wel eens wilden aanschouwen zijn we met elkaar op de fiets naar  
Bussemaker geweest. Wat was dat leuk en gezellig. Volgend jaar weer. 

De groenploeg bestaat uit de heren: 

Grietus Aalderink, Jans Boerma, Willem Dekker, Oebel Eefting, Lammert Grooten, 
Anno Gortmaker, Jan Idema, Henk Kaspers, Jan Klingenberg, Gerard Meijering,  
Wim Schuilenburg, Johan de Vries, Harry Wessels en Lambert Wolf 

en de dames: Hillie Drent, Harmke Kuipers en ondergetekende. 

Helaas zijn er momenteel een paar heren langdurig uitgeschakeld wegens ziekte.  
Vanaf deze zijde veel sterkte gewenst. 

Joke Dekker 
(eigen foto’s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————- 

EIERACTIE  

Op donderdag 30 maart 2023 is het weer tijd voor de jaarlijkse  
eieractie van vv HOVC. De jeugdleden zijn ingedeeld in een route en 
onder begeleiding zullen ze vanaf ongeveer 17.30 tot ongeveer  
20.00 uur langskomen aan de deur om eieren te verkopen. 
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DE CLIËNTENRAAD VAN DE PAASBERGEN ZOEKT NIEUWE LEDEN 

Een cliëntenraad is nuttig en doet ertoe, sterker nog: iedere woonzorginstelling is 
verplicht een cliëntenraad te hebben. 

WAT DOET DE CLIËNTENRAAD? 
Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Het gaat om de 
kwaliteit van de zorg (o.a. hygiëne en medicijnen) en van het welzijn  
(zoals maaltijden en recreatie).  
Over zorg en welzijn én over beleidsmatige zaken overlegt de raad maandelijks met 
het locatiehoofd. Wij geven onze mening, doen voorstellen en geven advies.  
Bij belangrijke onderwerpen (bijv. voedingsaangelegenheden en geestelijke  
verzorging) is het advies zelfs bindend. 

DE (NIEUWE) LEDEN VAN DE RAAD 
Vanuit hun betrokkenheid bij het lichamelijk en geestelijk welbevinden van de  
cliënten van De Paasbergen besteden de leden ongeveer 3 uur per week aan dit  
vrijwilligerswerk werken zij in teamverband nemen zij deel aan vergaderingen 
lezen en beoordelen zij documenten zijn zij een enkele keer lid van een commissie 
krijgen zij reiskostenvergoeding en een kleine vrijwilligersvergoeding. 

UITBREIDING  
Het 5-koppige, enthousiaste, goed samenwerkende team wil de raad graag  
uitbreiden met twee leden.  

WIE KAN LID WORDEN? 
Bewoners kunnen lid worden, evenals familieleden, vertegenwoordigers van  
bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers.   
MAAR ZEKER OOK IEDEREEN die dit vrijwilligerswerk waardevol vindt.  

BENT U GEÏNTERESSEERD, VOELT U ZICH BETROKKEN bij de zorg in uw  
omgeving?  Neemt u dan contact op met voorzitter Folkert de Hoop:  
crpaasbergen@gmail.com, 06 30447338.  
Een gesprek zal de rol van de cliëntenraad nog duidelijker maken.  

TOT SLOT: het is mogelijk om enkele vergaderingen als kennismaking bij te wonen. 
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 TONEEL 2023 HEIDEBLOEM  

Een cruise voor een tientje, dat was de titel van het toneelstuk wat we dit jaar voor 
jullie hebben gespeeld. We hebben al heel wat stukken gehad op een boerenerf,  
een kroeg, aan de Spaanse Costa of op de camping, maar met z’n allen op een  
cruise was nieuw voor ons. 
Een tientje betalen voor een cruise en dan verwachten dat je volledig in de watten 
wordt gelegd en heel veel luxe hebt. Af en toe best chaotisch met veel mensen op 
een kleine ruimte en een schip dat in slecht weer terecht komt. Wat inhoudt dat we 
dit ook nog moesten laten zien en dan ook nog allemaal tegelijk de zelfde kant op. 
Met oefenen ging dit niet goed, maar op de avonden zelf viel dit ook niet mee. 

Maar wat was het fijn om weer vier keer voor een volle zaal te mogen spelen en jullie 
reacties weer te horen. Met heel veel plezier hebben we weer gespeeld en na het 
toneel even weer heerlijk kunnen genieten met elkaar in de Boshof. Dan merk je toch 
wel dat we dit gemist hebben. 
We hebben het de avonden zelf ook al vaak genoeg gezegd, maar toch willen we de 
sponsoren, de Boshof en jullie als publiek weer heel erg bedanken, wat moeten we 
zonder jullie. 

En nu op naar ons 100 jarig bestaan. In 1924 heeft de toneelvereniging voor het 
eerst op de planken gestaan, in 2024 zullen we hier stil bij staan. We laten weer van 
ons horen. 

Groeten van de Heidebloempjes 
(eigen foto) 
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BOEKBESPREKING: “Groene helden” geschreven en getekend door Lotte  
Stegeman, met illustraties van Marieke ten Berge, uitgeverij Luitingh-Sijthoff 2022.  

Voor de maand waarin het voorjaar begint, lazen we een boek met een groen tintje. 
Een boek over de groene helden van het dierenrijk. Maar, tijd vinden voor het lezen 
viel nog niet mee, omdat het voorjaar op de Sikkenbrug gepaard gaat met nieuw  
leven. Dit jaar werden er maar liefst dertien geitjes geboren. De geitenmoeders doen 
het meeste zelf, maar het zijn toch altijd weken waarin je alert moet zijn. Als er bij een 
bevalling iets niet goed gaat, moeten er mensenhanden zijn om te helpen. Als een 
moeder is bevallen, moet zij zo snel mogelijk met de kleintjes naar een apart hok  
gebracht worden. Dat is voor de rust. Na een weekje gaan ze weer naar de groep.  
De kleintjes vinden het dan geweldig om met elkaar te spelen. 
In het boek de Groene helden maken we kennis met bijzondere dieren als een  
laaglandtapir en een muskusos. Ze zijn niet alleen bijzonder omdat ze niet zo alle-
daags als een koe of een paard zijn, maar ook omdat ze dingen doen die heel nuttig 
zijn voor de natuur. Dat doen ze niet omdat ze daar over nadenken, maar omdat ze 
dat vanuit zichzelf doen. Zo is de laaglandtapir een heel groot beest van soms wel  
300 kilo. Om dat lijf in leven te houden heeft hij heel veel eten nodig. Zoals fruit en  
bladeren van de meeste plantensoorten. En daarin schuilt zijn kracht, want wat erin 
gaat, moet er ook weer uit: zijn drollen bevatten allerlei zaadjes, waardoor er op heel 
veel plekken nieuwe bomen, struiken en planten gaan groeien. Co2-stofzuigers!  
En die zijn hard nodig. Leuk, hoe Lotte Stegeman het nut van dit dier samenvat:  
‘de laaglandtapir doet zijn stinkende best’!  

De muskusos, die op de toendra leeft, heeft ook een mooie taak: namelijk de aarde 
aanstampen door het vele lopen dat hij doet. Dat is nodig om de bodem koel te  
houden. De toendrabodem bestaat namelijk uit permafrost – grond die altijd bevroren 
blijft. Dat is fijn omdat daardoor het broeikasgas kan worden vastgehouden. Maar, 
door de stijging van de temperatuur dreigt de bodem warmer te worden, waardoor het 
gas zou kunnen ontsnappen. Doordat de muskusos de sneeuw aanstampt, hopen  
onderzoekers dat de bodem toch koud blijft. In een park in Siberië doen ze er al twintig 
jaar een proef mee. Het lijkt te werken. Wat bijzonder – zonder overleg en  
vergaderingen weet de muskusos wat hij moet doen om mee te werken aan het  
behoud van de aarde.  
 
Hoera dus voor de laaglandtapir en de muskusos, maar lees het boek voor nog veel 
meer dieren die bijzonder en nuttig zijn. Of beter gezegd: helden! Natuurlijk zijn er ook 
mensen die goede dingen voor de aarde doen. Ze bedenken oplossingen voor  
problemen, ze protesteren totdat er echt dingen veranderen, en ze doen zelf elke dag 
kleine groene beetjes. Mensen krijgen of vragen vaak aandacht, maar de dieren in dit 
boek niet. Zij schreeuwen het niet van de daken, zij gaan niet de straat op als ze boos 
zijn en zij worden niet op het podium gezet. Daarom is voor hen dit boek geschreven: 
als een taart met kaarsjes, of een groot applaus of een standbeeld. Als je het boek 
leest doe je dus mee aan hun feestje, leer je ook veel over hoe bijzonder de natuur in 
elkaar zit en besef je dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat we dat niet kapot 
maken. Drie vliegen in één klap. En dat zijn ook weer dieren!  

Florien van Heest en Helene Westerik  
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 BIBLIOTHEEKNIEUWS  

Digitaal spreekuur voor al uw vragen over uw pc, laptop 
of smartphone op maandag 27 maart van 14.00 tot  
15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.   

Informatie bijeenkomst Studiekring50plus  

Op zoek naar een leuke uitdaging? 

Houdt u ook niet van theekransjes en borrelpraat? Moet een gesprek ergens over 
gaan? Wilt u wel eens andere mensen ontmoeten? Wilt u vooral geestelijk actief  
blijven? Dan is een studiekring misschien iets voor u. 

In navolging van de succesvolle start in andere plaatsen in Nederland gaat bibliotheek 
Odoorn als eerste bibliotheek in Drenthe een Studiekring50plus opstarten.  

Hoe gaat een studiekring te werk? Een groep van 10-15 personen komt eens per twee 
weken bij elkaar om van gedachten te wisselen. Actualiteiten worden besproken en 
een zelf gekozen onderwerp wordt per toerbeurt door de deelnemers uitgewerkt en 
gepresenteerd. Het doel van de studiekring is om samen op de hoogte te blijven van 
de maatschappelijke ontwikkelingen en om kennis, ideeën en meningen met elkaar te 
delen. Het woord studie mag zwaar klinken, maar niets is minder waar. 

In de praktijk gaat het om het met elkaar bespreken van zelf gekozen onderwerpen, 
van eigen ervaringen en eigen inzichten. De onderwerpen hebben vaak betrekking op 
de actualiteit, op eigen hobby’s  en interesses of opgedane kennis en ervaring,  
die met elkaar gedeeld kunnen worden. 

Dit is een mooie manier om op de hoogte te blijven van allerlei ontwikkelingen. 

De studiekring kenmerkt zich door eigen inbreng, respect voor elkaar inzichten en  
interessante gedachtewisselingen. Daarnaast draagt zij bij aan een uitbreiding van 
sociale contacten. 

Bent u nieuwgierig geworden en wilt u nadere informatie? 

Vanuit de bibliotheek Odoorn organiseren we een informatiebijeenkomst op  
donderdagochtend 30 maart, aanvang 9.30 uur in de Bibliotheek,  
Hoofdstraat 24. 

Meer informatie zie ook www.studiekring50plus.nl  

Goede Vrijdag 7 april zijn Bibliotheek en Lunchcafé gesloten.  

Dus het gebouw is dan ook gesloten 

 

 

http://www.studiekring50plus.nl
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Belastingspreekuren in de gemeente Borger-Odoorn 
 
Voor 1 mei moet bijna iedereen belastingaangifte doen. Dit is niet voor iedereen  
gemakkelijk. Daarom helpt de bibliotheek mensen op weg. De bibliotheek organiseert 
belastingspreekuren en daar kunnen mensen gebruikmaken van een computer en 
printer. Iedereen is van harte welkom, u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. 
 
Belastingspreekuren 
De data waarop Belastingspreekuren staan gepland zijn: 4 en 5 april van  
18.00 – 20.30 in Bibliotheek Borger en 13 april van 14.00 – 20.00 in Bibliotheek Nieuw 
Buinen en 11 april van 18.00 – 20.30 uur in Bibliotheek Odoorn. Dit gaat uitsluitend op 
afspraak en aanmelden hiervoor kan via de Bibliotheek, Gea Uil 
g.uil@biblionetdrenthe.nl  of telefonisch 088-0128000.  
 

Kleintje Bieb: Plaatjes & Praatjes 
 
Woensdag 12 april van 10.00-11.00 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun 
ouders of oppas weer van harte welkom op het Praatjes & Plaatjes Voorleesuurtje in 
de bibliotheek.   

Margriet en Geertje gaan voorlezen, knutselen en zingen met de dreumesjes en hun 
ouders of oppas omtrent het thema 'Emoties'.   

De toegang is gratis en je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn. 

Babbelen bij een boekie in Bibliotheek Odoorn  

Op woensdagmorgen 19 april kun je bij een kopje koffie of thee praten in de  
Bibliotheek over boeken en elkaar attenderen op boeken die je mooi vindt.   

Vind je het ook zo prettig om van een ander een leuke boekentip te krijgen en hoef je 
niet zo nodig de boeken helemaal uit te pluizen, dan is dit iets voor jou.   

Wat heeft indruk op je gemaakt en waarop zou je een ander willen attenderen?  
Dat kan een tip zijn over een spannend boek of een lekker romantisch boek of zelfs 
over een mooi jeugdboek.  

Kom je ook? We beginnen om 10.00 en eindigen om 11.30 uur in 
onze mooie bibliotheek aan de Hoofdstraat 24.  

 

Bibliotheek Odoorn, Hoofdstraat 24 

mailto:g.uil@biblionetdrenthe.nl
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 
 
 
 

 
 
 

Het was nog leeg in Odoorn rond 1940.  
De Boshoflaan probeert langzaam gestalte te krijgen 

 
 
 
 
 

 


