Oes Dorp

Dorpskrant van Odoorn

35° jaargang no. 6 o
— Februari 2023

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112

Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 — maandag 8.00 uur)
Politie: 0900-8844

Brandweer: 0592-312345

Buurtbeheer: 0591-535355 (werkdagen 16.00 — 17.00 uur)

KERKDIENSTEN:

Op 12 maart is er om 10.00 uur een dienst met Helene Westerik.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl.
Via de website is het ook mogelijk om onze kerkdiensten mee te kijken, klik dan
rechtsboven het balkje ‘live kijken’ aan. We hopen dat we binnenkort ook weer te
beluisteren zijn op de lokale radio.

AGENDA:

27 februari 14.00 uur  Digitaal spreekuur, bibliotheek Odoorn

1 maart 19.00 uur  Alzheimer café in het dorpshuis in Exloo

8 maart 10.00 uur  Kleintje bieb voor dreumesen

9 maart 19.30 uur  Filmavond: de film La vérité, bibliotheek Odoorn

13 maart: 19.30 uur  Vrouwen van Nu. Johanna Hoekstra, professioneel
organizer in het Klankholt

15maart  20.00 uur Lezing, pad van zelfliefde, bibliotheek Odoorn

25 maart  20.00 uur  Filmavond: documentaire IJswee van Okki Poortvliet in de
kerk

26 maart  10.15uur  Kerkdienst Paasbergen

26 maart  15.00 uur ODO op zondagmiddag in de kerk van Odoorn

AFVALKALENDER 2023 februari/maart

Dinsdag 28 februari plastic, dinsdag 14 maart gft, dinsdag 21 maart, zaterdag
25 maart oud papier, woensdag 29 maart restafval, of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl



VAN DE REDACTIE

Ik heb sinds kort een slowcooker. Wat een briljante uitvinding! Je koopt alle benodigde
ingrediénten voor je maaltijd en “gooit” het allemaal in de cooker. Je stelt het apparaat
’'s morgens in op de gewenste bereidingsduur en je kunt ’s avonds zo aan tafel. Met
zo’'n apparaat kan het eten bijna niet meer mislukken. Ik zeg bijna, want het is wel
verstandig om het gekozen recept goed te lezen en te beoordelen. Met name dat
laatste! Gezond boerenverstand noemt men zoiets ook wel...

Onlangs had ik in de slowcooker Facebook groep waar ik lid van ben een recept
gevonden voor babi pangang in zoetzure saus. Bij de Chinees toch wel één van mijn
favoriete gerechten. Volgens het recept moest er een halve liter water bij. Dat leek mij
vrij veel toen ik het las, maar gezien het aantal likes en reacties leek er geen vuiltje
aan de lucht. Toen alles in de pan zat had ik al mijn bedenkingen en ’s avonds bij
thuiskomst bleken die dan ook volledig gegrond. Wat restte was babi pangang soep.

De reden voor het vertellen van mijn culinaire avonturen? Zoals u weet willen wij in het
kader van het 35-jarig bestaan van Oes Dorp een kookboek van en voor Oringers

uitbrengen. Daar hebben we uiteraard uw hulp ook voor nodig. Heeft u een lekker
recept, deel het met ons!

Voor nu wens ik u een smakelijke voortzetting met deze editie van Oes Dorp...

Harald Fluks

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu
Het volgende nummer verschijnt op 23 maart 2023
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu.

Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5.

Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 12 maart 2023. U kunt een donatie
overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.

Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met
Theo Zondag: 0591-512742.

*Mails komen soms niet aan in onze postbus, zou u zo vriendelijk willen zijn om
een leesbevestiging te vragen als u ons een mail stuurt?

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Er zijn geen nieuwe geborenen, zover wij dat weten deze maand.
LET OP: De redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan er ons

wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het ons
alstublieft!


http://www.odoorn.nu
mailto:redactie@odoorn.nu

GEEN MOOI WEER BIJ

Ik loop elk jaar collecte voor de Hersenstichting, zo rond eind januari. Later in het jaar
ga ik ook met de bus rond voor de Brandwondenstichting. Mooi nuttig, schoon en
droog werk, hoewel: de hersencollecte werd dit jaar geteisterd door veel regen en
wind. Een bolle noordwester joeg door de wijk Langhieten Il — voor een deel mijn
revier deze keer — en dreef donkere wolkengevaarten langs het zwerk. Soms brak het
wolkendek en verscheen er een smalle maansikkel die een bleek schijnsel wierp door
de uitgestorven straten. Het geheel deed nogal spookachtig aan; geen wonder dat ik
overal schimmige gedaanten meende te zien wegschieten. Dat daar bijvoorbeeld,
w...was dat niet een loslopende wolf? Ja, je hoort zulke rare dingen tegenwoordig.
Dreigend rammelde ik eens flink met de collectebus die kant op. Dat hielp; de hele
avond geen wolf meer te zien.

“U hebt er geen mooi weer bij”, hoorde ik een paar keer door bewoners in de
deuropening zeggen. De verleiding was groot om dat volmondig te beamen, met de
toevoeging ‘en dan te bedenken dat ik geen 70 meer ben, he!’” Misschien zou dat de
mensen ertoe bewegen die ernstig verzwakte grijsaard aan de deur een extraatje in de
bus te doen, alvorens hij zijn oude botten naar de volgende woning zou slepen...

Alles voor het goede doel, je bent collectant of je bent het niet. Maar het enige wat ik
vrolijk en dapper zei was dat het allemaal reuze meeviel met de regen en de wind, en
dat het nét weer droog was. Overigens ben ik inderdaad geen 70 meer,

maar 71 inmiddels. Daar was dus geen woord van gelogen.

Bovenste beste mensen ondertussen, daar in Langhieten Il. Een enkeling had een
afwijzend stickertje op de voordeur geplakt, maar voor het overige werd met gulle
hand gegeven. Kleingeld vooral, dat uit alle hoeken en gaten tevoorschijn werd
getoverd: ‘We hebben bijna nooit meer kleingeld in huis’, waarna rinkelend een
handvol munten in de bus verdween. ,,Nou, daar bent u tenminste weer mooi van af”,
mag ik dan graag zeggen. Er werden ook best veel briefjes van vijf gedoneerd.

Voor een collectant is dat toch het mooiste, laten we maar eerlijk zijn: knisperende
bankbiljetten in je bus, die de totale buit flink doen toenemen. En wat sterk in opmars
is, ook aan de deur in Langhieten Il, dat is een afbeelding op de collectebus die
bewoners met of zonder kleingeld kunnen scannen met de mobiele telefoon, waarna
ze digitaal een bedrag kunnen overmaken. Wijlen mijn vader zou zeggen:

‘Ze vienden wat uut tegenwoordig, of niet dan’.

ledereen nog hartstikke bedankt en graag tot volgend jaar!

Jan Wierenga




DOE MEE MET 35 JAAR OES DORP

Stuur ons een recept van een gerecht dat u graag maakt met een door uzelf gemaakte
foto (dit vanwege auteursrechten). leder recept is welkom. Graag in Word zonder
eigen opmaak. We gaan proberen er een Oringer kookboek van te maken.

GROENTETAART MET BRIE
Ingrediénten:

Bladerdeeg voor de bodem
1 courgette

1 winterwortel

1 aubergine

1 pot geroosterde paprika
1 punt brie

3 eieren

125 ml room

Parmezaan viokken
Oregano, tijm, basilicum, peper en zout naar
smaak.

Bereiding:

Ontdooi de plakjes bladerdeeg
Verwarm de oven op 200 graden, hetelucht op 190 graden

Haal de paprika uit de pot en laat deze uitlekken. Dep ze na met een stuk keukenrol.
Snij alle groente met een dunschiller in repen. De aubergine eerst in 3 plakken snijden
anders is deze veel breder als de rest.

De wortel even blancheren, deze heeft namelijk langer tijd nodig om gaar te worden.
Snij de brie in dunne reepjes.

Ik doe bakpapier in de ovenschaal om hem zo er makkelijker uit te krijgen.

Bekleed vervolgens de schaal met bladerdeeg.

Prik gaatjes in de bladerdeeg met een vork.

Begin in het midden van de taart met een wortel, deze is het makkelijkste klein op te
rollen. Vervolgens rol je alle groentes om elkaar heen met tussendoor de brie.

Wissel goed af voor een goede smaakverdeling.

Meng de eieren met de room en kruiden.

Giet dit over de taart.

Strooi als laatste de parmezaan vlokken er over.

Bak de taart ongeveer 35/40 minuten in de oven.

En eet smakelijk

Ps. Je kunt er eventueel ook zoete aardappel bij in doen.

Jose van der Helm
(eigen foto)



RECEPT “IKAN PEPESAN”, INDISCHE MAKREEL VOOR 4 PERSONEN
Ingrediénten:

1 gerookte makreel

4 sjalotjes (of 1 ui)

3 tenen knoflook

2 eetlepels ketjap manis

1 bosje bosuitjes

200 gr cherry tomaten

Kruiden:

snufje zout, theelepel kurkema, 1 theelepel laos, 1 theelepel trassi (te vervangen door
vissaus), 2 eetlepels sambal, 1 theelepel serehpoeder, 1 theelepel gemberpoeder.
Arachideolie om in te bakken

Bereiding:

Verhit de olie in een braadpan

Bak de gesnipperde ui, knoflook goudbruin, voeg de gehalveerde tomaatjes toe.
Snij de bosui in ringetjes, voeg deze ook toe, en meng dit met de kruiden.

De makreel van graten ontdoen en in kleine stukjes toevoegen.

Lekker met gekookte rijst en komkommer.

Ook goed te combineren met sperziebonen.

Selamat makan

Hanneke Scholder




REDACTIELEDEN DOOR DE JAREN HEEN, NU ERNA MEIJERING-ELTING

Geboren en getogen in Odoorn verhuisde ik in 1997 naar Emmen om 2 jaar later naar
Sleen te verhuizen. Hier hebben wij 10 jaar met plezier gewoond en werden ook onze
kinderen geboren. Toch bleef Odoorn trekken. ledere keer als ik vanaf

Odoornerveen de Torenweg afreed en de boerderij van de familie Oosting zag met de
kerktoren op de achtergrond voelde het meer als thuiskomen dan wanneer ik de
kerktoren van Sleen zag. Ook mijn man zag een verhuizing wel zitten (hij kreeg van
een vriend de aanmelding HOC al thuisgestuurd voordat wij verhuisd waren!).

Spannend was het ook, want was Odoorn na 12 jaar afwezigheid nog wel het Odoorn
hoe ik het mij herinnerde? Wie woonden er nog die ik kende van vroeger? En hoe ging
ik weer opnieuw integreren? Als snel werd ik door een buur aangemeld voor de
activiteitencommissie van onze straat, waardoor ik onze buurt snelde leerde kennen.
Oes Dorp ben ik al die jaren blijven lezen via mijn ouders. Hier zag ik een mooie kans
om weer wat meer in te burgeren en zo startte ik medio 2011 bij Oes Dorp. Na een wat
chaotische start, waarbij ik het penningmeesterschap als taak erbij kreeg en ik menig
avond op zolder heb gezeten om alles te ordenen en er mijn eigen structuur aan te
geven ging het lopen. Stukjes schrijven, even bij een dorpsactiviteit langs en verslag
uitbrengen, redactievergaderingen bijwonen, het concept boekje knippen en plakken,
facturen opmaken en bezorgen etc. Ik herinner mij vooral het nazitten na de redactie
overleggen. Wijntje/biertje erbij en even gezellig blijven hangen. Menig keer rond
middernacht door het donkere dorp naar huis gefietst om de volgende ochtend ietwat
wazig in het hoofd weer aan het werk te gaan!

Vanuit mijn werk bij woningstichting Lefier kreeg ik in 2013 de kans om te gaan
studeren. Uiteindelijk bleef er zo weinig tijd over om naast mijn werk, studeren en het
gezin mij nog voor de volle 100% in te kunnen zetten voor de redactie van Oes Dorp
dat ik een keuze moest maken. Vergis u niet, de redactie van Oes Dorp verzet veel
werk in een vaak kleine samenstelling. Na bijna 3 jaar ben ik gestopt om mij volledig
op mijn studie te kunnen concentreren. Ik heb leuke herinneringen uit die tijd en het
heeft mij ook weer veel nieuwe contacten gebracht. Een ding weet ik wel zeker:
Odoorn verlaat ik niet meer! Of zoals Daniél

Lohues het zo mooi zegt:

‘Hier kom ik weg, hier stiet ons huus.

Bliekbar kom ik daor altied weer terecht’.

Oes Dorp lees ik nog steeds met veel plezier,
wetend hoeveel werk de redactieleden
verzetten om het blad voor u allen leuk en
aantrekkelijk te maken. Petje af!

Erna Meijering-Elting




HET VERVOLG VAN HOE HET BEGON MET “DE SCHAOP’NDANSERS”
EN VERDER..... DEEL 2

In de begin jaren oefenden de leden van de Schaop’ndansers, onder leiding van een
dansleidster, in een loods in de Gloep in Exloo, de allereerste dans was de Bernhard
wals, gevolgd door de bekende Veleta en Driekusman en vele andere/verschillende
dansen. Later werd de oefenruimte het dorpshuis ‘de Smidswal’ in Exloo. Als
onderdeel van Dorpsbelangen was toen min of meer de ‘eis’ dat de leden uit Exloo
moesten komen en/of man - vrouw ‘echtparen’ moesten het zijn, maar zoals dat gaat
stapten er ook leden op en houd men geen stand met alleen mensen uit Exloo zo werd
besloten om van die ‘eis’ af te stappen en zo kwamen er leden bij buiten de gemeente
zoals bv. uit Mussel/Stadskanaal, Emmen, Assen enz. en kon je ook als
‘alleenstaande’ vrouw/man bij de club komen, er was geen beperking meer. Uit de
archieven blijkt dat de dansgroep zeer actief was (en is) optreden in
verzorgingstehuizen, markten/braderieén en niet alleen in Drenthe maar ook optredens
in het land bv. Amersfoort, Utrecht, een paar keer een reisjes naar Odiliapeel, met z'n
allen in de bus naar N. Brabant, met de dansgroep, kinderdansgroep, leden oude
ambachten, spinsters enz. en bestuur Dorpsbelang Exloo. Hele leuke reisjes in de bus,
het was natuurlijk één en al gezelligheid ook al was het wel eens spannend hoe het zal
gaan met het optreden, waar dansen we en hoeveel publiek zou er zijn?! De groep
kreeg ook uitnodigingen voor de zogenaamde ‘Hollanddagen’ in Duitsland, Lingen, of
Folklore dans evenementen, bv. Klostermoor, Lilienthal, de groep kreeg steeds meer
bekendheid.

En toen in 1985 werd er een Folklore Festival georganiseerd in Odoorn , SIVO.

De groep kreeg in 1986 een uitnodiging om daar ook op te treden en zo kwam het dat
“de Schaop’ndansers” 30 jaar present was op dit Festival, tot 2016, we opende de
GALA-avonden in de grote tent en gedurende de week verzorgenden we ook
optredens in de straten en liepen mee in het defilé tussen al die Buitenlandse Folklore
groepen. Er werd daar altijd flink voor geoefend, vooral toen wij een ‘nieuwe’
dansleider kregen, Kees Bokel, bij vele wel bekend een enthousiast en fervent Folklore
liefhebber en kenner. Kees verzon elk jaar een nieuw
arrangement/choreografie waar we dan vanaf januari vol
mee ‘aan de bak ‘ moesten soms elke week, vele nieuwe
dansen kwamen erbij in een lekker viot tempo, we waren
het ‘huis merk’ van de Gemeente Borger-Odoorn dus
dan wil je en moet je goed voorbereid ten tonele
verschijnen. Voor alle optredens, Altijd allemaal strak in
het pak, de mannen in hun zwarte driedelig pak met pet,
de vrouwen in hun aardse/heide kleuren jakje en rok met
de gouden of zilveren oorijzers met goed gesteven en
geplooide witte kant. Dé authentieke Drentse dracht!
Overal in binnen en buitenland toont de dansgroep deze
Drentse kleding en Folklore dansen, ‘Bin d’er wies op’!

De schaop’ndanders
(eigen foto)




WIE ZIET ER WAT IN

Heeft u dat ook wel, dat je allerlei afbeeldingen ziet in voorwerpen? Bijvoorbeeld een
gezicht in een boomstam, een dier in de wolken of een olifant in een rotspartij. Ik heb
dat regelmatig. Zoals laatst een gembermuis.

Onlangs kocht ik een stuk gember en zette dat ik een bakje in de keuken. Elke keer
als ik de gember wilde pakken, zag ik toch echt
een knaagdier zitten, een gembermuis zogezegd.

Als u ook gezichten of dieren ziet in alledaagse
voorwerpen, maak dan eens een foto en stuur ons
die toe. Dat kan een grappige rubriek

worden toch?

Anke van den Honert

LEON HAALDE DE BABYPAGINA VAN JANUARI NIET

Herhaalde malen deed Oes Dorp een oproep om babyfoto's te sturen van baby's
geboren in 2022.

.. De ouders van Leon gaven gehoor aan dit verzoek en
, stuurden onderstaande foto in. Die is echter niet bij ons
aangekomen (dit gebeurt helaas vaker). Vandaar dat we
we alsnog de foto plaatsen van dit prachtmannetje.

Leon Verkaik, 12 november 2022



VERDUBBELING N34

In het verleden heb ik wel vaker iets over dit onderwerp geschreven, vaak nadat ik
door Jeroen Schippers op dit onderwerp was geattendeerd. Jeroen is lid van een
Focusgroep, bestaande uit betrokken ondernemers, ondernemersverenigingen en
verenigingen van Dorpsbelangen uit onze omgeving, die meedenken over dit
onderwerp

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben beging februari aan de Provinciale Staten
meegedeeld dat er in de eerstkomende periode alleen gekoerst gaat worden op een
aanpassing van het verkeersplein bij Gieten en een verdubbeling van 6 kilmeter van de
weg bij Gieten. De kostenstijgingen van de afgelopen hebben hiertoe gedwongen, er is
simpelweg geen geld meer binnen het hiervoor gereserveerde budget voor andere
ingrepen. Dat betekent, in elk geval voorlopig, dat er in onze omgeving, geen
verdubbeling gaat plaats vinden. Hoe de aanpak van het verkeersplein Gieten er uit
gaat zien is ook nog niet bekend, er wordt gekeken naar een variant verder naar het
Westen om de geluidsoverlast voor Gieten te beperken, maar dan komt het verkeers-
plein wel verder in het gebied van de Drentse AA !

De andere variant is een aanpassing van het bestaande verkeersknooppunt.

Omdat er toch geen geld meer beschikbaar is voor andere verdubbelingen, is er,
zeker voorlopig, geen belang bij verdere onderzoeken voor andere locaties, en zijn de
focusgroepen ook min of meer op non-actief gezet (“er wordt geen actieve inbreng
meer gevraagd”). Door Gedeputeerde Staten is aangegeven dat, als er na de
komende Statenverkiezingen in maart aanstaande, andere politieke verhoudingen
ontstaan, men op dat moment op zoek moet gaan naar meer geld én naar politieke
meerderheden voor een volledige verdubbeling.

U kunt natuurlijk in de periode tot de statenverkiezingen onderzoeken hoe de
verschillende partijen hierover denken. Hoe dat verder gaat aflopen is nu natuurlijk nog
niet bekend. Wél is er inmiddels van verschillende kanten aangegeven dat er met het
oog op de veiligheid ook nog veel andere maatregelen kunnen worden onderzocht.

Theo Zondag

COLLECTE HERSENSTICHTING

De totaalopbrengst van de collecte van de Hersenstichting in Odoorn is €661,70.

Met maar 8 collectanten is dit een mooi resultaat. Helaas hebben we niet het hele dorp
kunnen aandoen. We zoeken dus nog mensen die volgend jaar willen meehelpen
collecteren.

ledereen bedankt voor de bijdragen en de inzet !!
Namens de Hersenstichting,

Hanneke Scholder



OPVANG OEKRAINSE VLUCHTELINGEN IN APPAERTEMENTEN-COMPLEX DE
BRINKEN AAN DE BOSHOF IN ODOORN

Vanaf begin februari 2023 huurt de gemeente vijf appartementen en de bij het
appartementencomplex behorende vrijstaande woning voor de opvang van
vluchtelingen. Op deze locatie is ruimte voor maximaal 22 personen.

De 10 vluchtelingen (een Syrisch stel, een Jordaans gezin (5 personen) en een
Colombiaans gezin (3 personen) die momenteel nog verblijven in de crisisnoodopvang
bij 25 Graden Noord in Drouwenerveen, worden tijdelijk ondergebracht in enkele
appartementen aan de Boshof. De opvanglocatie in Drouwenerveen sluit namelijk
volgens planning op 7 februari a.s.

Opvang Oekrainers

Vanwege de start van het toeristenseizoen, zijn de opvanglocaties voor Oekrainers bij
vakantiepark Capfun Fruithof in Klijndijk en Oringer Stee in Odoorn binnenkort ook niet
meer beschikbaar. Een kleine groep Oekrainers verhuist dan rond maart/april naar de
appartementen en de woning aan de Boshof.

Op maandagavond 23 januari was er een omwonendenavond waar burgemeester Jan
Seton en wethouder Bernard Jansen omwonenden hierover informeerden. Hieronder
een puntsgewijze samenvatting van wat er deze avond is besproken:

De gemeente zet zich al langere tijd in voor de opvang van vluchtelingen en de
huisvesting van statushouders. In de Hunsowhal is twee keer een korte
noodopvang geregeld.

Vanaf eind september 2022 vangt de gemeente 50 vluchtelingen op in de tijdelijke
crisisnoodopvang, als overloop voor Ter Apel. Zij werden ondergebracht op
drie locaties. In de units op het parkeerterrein bij het gemeentehuis, in de
boerderij bij Camping Exloo en bij 25 Graden Noord in Drouwenerveen.

Ook werd een aantal statushouders via de Hotel- en Accommodatieregeling (HAR)
tot eind 2022 gehuisvest in Valthermond. Zij zijn inmiddels allemaal verhuisd
naar een reguliere huurwoning.

Vanaf 1 april 2022 zijn er in Borger-Odoorn meerdere locaties voor de opvang van
Oekrainers in gebruik. Wij richten kiezen voor kleinschalige opvanglocaties,
omdat dat bij de gemeente Borger-Odoorn past. Op dit moment zijn er
ongeveer 160 opvangplekken voor Oekrainers in diverse opvanglocaties.

Omdat er nog geen zicht is op een einde aan de oorlog in Oekraine, blijft de vraag
naar opvangplekken voor Oekrainers voorlopig nog groot. Daarom treffen wij
voorbereidingen om nog zeker tot maart 2024 opvangmogelijkheden
beschikbaar te houden voor deze vluchtelingen.

Veel Oekrainers die sinds vorig jaar in onze gemeente verblijven, leren de
Nederlandse taal en hebben inmiddels ook een betaalde baan gevonden.
Een aantal van hen heeft aangegeven dat ze graag in Nederland willen blijven.
De Oekrainers werken goed mee aan hun integratie in de Nederlandse
samenleving.
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Mirjam ten Brink is locatiemanager voor deze opvanglocatie in Odoorn. Zij en
locatiemanager Jaap Kuiper, fungeren als eerste aanspreekpunt voor de bewoners
en de omwonenden. Ook als u een kijkje wilt nemen kunt u contact met hen
opnemen. Zie ook het overzicht met alle info over de vluchtelingenopvang.
Opvang viuchtelingen in Borger-Odoorn

In de gemeente Borger-Odoorn zijn meerdere opvanglocaties voor vluchtelingen in
gebruik. Er zijn vijf locatiemanagers werkzaam bij de gemeente, die ieder
aanspreekpunt zijn voor een of meerdere opvanglocaties.

In de gemeente Borger-Odoorn zijn meerdere opvanglocaties voor vluchtelingen in
gebruik. Er zijn vijf locatiemanagers werkzaam bij de gemeente, die ieder
aanspreekpunt zijn voor een of meerdere opvanglocaties.

Uw hulp of spullen aanbieden:

Goede dames-/heren- of kinderfietsen: bel met de gemeente en vraag naar een
van de locatiemanagers. U wordt doorverbonden of u wordt teruggebeld.

Kleding: kleding die nog een ronde mee kan, zonder viekken, kunt u inbrengen bij de

Smidswal, Hoofdstraat 58C in Exloo. Maak hiervoor een afspraak met een van de
locatiemanagers.

Spreken met viuchtelingen in hun eigen taal: dit kan met de app SayHi.
Deze downloadt u in de Play Store (android) of App Store (iPhone).

U kiest de microfoon als u uw gesproken boodschap wilt laten vertalen.

U kiest het toetstenbord als u geschreven tekst wilt laten vertalen: druk een paar
seconden op de microfoon.

U kiest uw eigen taal (links op het scherm).

U kiest de taal waarin u uw boodschap wilt laten vertalen (rechts op het scherm).
Spreek of type uw boodschap.

Contact en informatie:

T 14 0591, vraag naar de locatiemanager van de opvanglocatie waarover u belt.

E vluchtelingenopvang@borger-odoorn.nl

| www.borger-odoorn.nl/vluchtelingen

Anette Toepoel
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LUNCHCAFE ANDERZ

Wij zijn van Lunchcafé Anderz, een onderdeel van het Mozaiek/Cosis. Dit is een
dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking.

Wij zitten hier (Oringer Stee red.) vanaf december 2019. In maart 2020 konden we
eindelijk onze eerste gasten ontvangen. Maar... toen kwam Corona en moesten we
na anderhalve week alweer sluiten. Onze deelnemers kregen dagbesteding op
wonen.

In juni 2020 kwamen er versoepelingen en mochten wij gelukkig onze deuren weer
openen! Totdat we in december 2020 opnieuw moesten sluiten. Januari 2021 tot en
met mei 2021 zijn we weer gesloten geweest. Ook deze keer moesten onze
deelnemers weer thuis blijven en kregen hier dagbesteding.

Eindelijk mochten we dan in juni 2021 weer open! Er brak een fijne zomer aan en we
hebben veel leuke gasten mogen ontvangen.

Maar toen... wederom een verandering. We kregen te horen dat de bibliotheek een
nieuw onderkomen zou krijgen. U raadt het al... dat was bij ons in de Oringer Stee.
Aangezien wij de afgelopen 2 jaar al meerdere keren hebben moeten schakelen, was
dit heeeelemaal niet lastig voor ons.

Wij vonden en kregen een tijdelijke nieuwe plek bij HOC, de plaatselijke
voetbalvereniging. Ook hier hebben we een hele leuke tijd gehad. Veel gedaan voor
de vereniging, zoals: Kleedkamers schoonmaken, kantine schoonmaken (dit was
vaak op maandag nodig, na de vele feestjes, waaronder het kampioenschap). Het
terrein netjes houden samen met de vrijwilligers op vrijdag, gezellige ochtenden
beleefd. We hebben hier nog een kniepertjesactie georganiseerd voor het goede doel
en hier ruim € 1000 voor opgehaald.

Juni 2022 mochten we dan eindelijk weer terug naar "ons" plekkie.

Na een gezellige opening, samen
met de bieb, zijn we opnieuw
gestart. Van beide kanten was het
even wennen. Maar tot op de dag
van vandaag blijkt dit een hele
leuke samenwerking te zijn.

We hopen nog vele jaren in dit
mooie dorp te mogen blijven
werken. En zien jullie allen graag
een keertje op ons fijne plekje.

Karin, Mirthe, Chantal en Laura
(foto Gea Uil)
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DE HEIDEBLOEM
Even een korte impressie van het eerste weekend toneel 10-11 februari.

We hebben voor u gespeeld het stuk “Een cruise voor een tientje” geschreven door
Berty Tonnaer-Mommers. Wat waren we blij om voor u weer op de planken te staan.
En het was gezellig vol, we zaten er goed in en op een paar kleine foutjes na ging het
van een leien dakje. We zijn gelukkig niet verzopen op het cruise schip dus het tweede
weekend gaat ook gewoon door.

In het maartnummer van de Dorpskrant volgt een groter verslag.

Toneelvereniging de Heidebloem
(eigen foto’s)
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PIETERPAD 2.0

We hebben de eerste dag van een nieuw pieterpad weekend weer gehad. Ik moet
eerlijk zeggen dat ik het pittig vond vandaag. Van Gennep naar Vierlingsbeek over
bijna 21 kilometer met Arjen Leutscher. En dat is nog exclusief de kilometers die we
moesten lopen van en naar de auto.

Vanmorgen zijn we om 9 uur
vertrokken vanuit Emmen naar
Vierlingsbeek. Het voelde als voor
dag en dauw, maar dat kan ook aan
de dichte mist onderweg liggen.
Wel grappig om te zien dat je op het |
ene moment in de mist ziten een
paar seconden later volop zo'n hebt.
Na 2 uur rijden stapten we om 20
over 11 in de trein naar Boxmeer. i
Daarna nog een stukje in de bus en
toen... op naar het terras!!!
Wederom geen gehaktballen maar
een broodje kroket en een glas
Texels Skuumkoppe maakten het
allemaal goed. Vooral de kroketten, huisgemaakt en erg lekker.

Daarna toch maar op pad! Vanuit het centrum van Gennep eerst langs een stroompje.
Op een gegeven moment moesten we rechts het bos in. We wilden ff kijken of het
verderop ook interessant was. Niet dus, en gauw maar weer terug. Eenmaal in het
bos werd de tocht erg leuk. Veel smalle en bochtige paadjes. Dat is toch echt het
leukste als je door het bos loopt. We kwamen nog over het Duits lijntje. Vroeger liep
daar een spoorweg wat uiteindelijk in Berlijn uitkwam.




Aan het einde van het bos kwamen we door een fantastisch natuurgebied; het Quin.
Een mooi heidegebied met kleine heuveltjes en meerdere vennetjes. Daarna kwamen
we in Afferden waar we met een pontje de Maas moesten oversteken. Een paar
kilometer daarvoor kregen we overigens het verontrustende bericht dat er een boot in
brand stond. Bijzonder en paniek om niks omdat we gewoon konden overvaren.

Het is op moment van schrijven nog steeds volstrekt onduidelijk over welke boot dit
bericht precies ging. Eenmaal aan de overkant werd goed duidelijk wat het wassende
water van afgelopen zomer hier heeft aangericht. Meerdere akkers met mais waar wei-
nig tot niks van over was. Een aantal akkers was al omgeploegd en lag er weer braak
maar netjes bij. Maar dat is natuurlijk niet hoe de betreffende boer het begin dit jaar
had bedacht. Best een triest gezicht.

Na nog meer akkers en bossen kwamen we uiteindelijk in Vierlingsbeek aan. Best een
grappig dorpje, maar niet echt veel te doen. Maar in vergelijking met het plaatsje waar
we nu zitten, het pittoreske Geijsteren, is het een wereldstad. Uiteraard was het toen
tijd voor bier en worst. Moet ik de worst nog uitleggen? Nou, die komt van Herman en
is ook na een reis van 200 kilometer nog prima te eten! Als biertje hadden we een
Herder tripel. Bier met schapen op het etiket. Prima biertje overigens!

Daarna nog ff een paar kilometer rijden om bij ons overnachtingsadres te komen.

En daar zitten we nu. Bij Nens van de Heerlijkheid in Geijsteren. Er overnachten hier
nog 2 kerels die ook het Pieterpad lopen. Met z'n vieren hebben we samen gegeten.
Nens had een pittige tomatensoep als vooraf voor ons gemaakt. Als hoofdgerecht
kregen we stamppot andijvie met gehaktballetjes. Nog een pudding als nagerecht.

In 1 woord: super!!! Nu nog ff met een biertje naborrelen en straks de ogen dicht.
Morgen gaat de tocht verder. Maar liefst 23 kilometer naar Swolgen. Ik wil er nu nog
niet te veel aan denken...

Harald Fluks
(eigen foto’s)
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VOOR HET VOETLICHT: PIET HAGENS

Wie is Piet

Piet is geboren in Jeneverneus (Schiedam). Piet heeft zijn hele jeugd daar
doorgebracht, basisschool, technische school. Daarna getekend voor 4 jaar militaire
dienst als technisch specialist. Na de diensttijd is Piet gaan werken bij een universeel
autobedrijf, maar daar kon hij zijn draai niet vinden. Hij is overgestapt op het grotere
materieel en is gaan werken als vrachtwagenmonteur. Door veel aan avondstudies te
doen, heeft hij zich verder ontwikkeld en omdat het hem goed afging, werd hij
gevraagd om aan andere techneuten les te gaan geven. Dat werd opgemerkt door
andere mensen en daardoor is hij ook uitgezonden naar Afrika, Suriname en Cuba.
Daar heeft hij ook les gegeven aan technische mensen maar ook problemen opgelost
aan vrachtwagens. In die tijd kon je niet alles meer verhelpen met een draadje en een
schroefje. Er kwam wel wat meer kennis bij kijken. En dat heeft Piet de mensen daar
bijgebracht, kennis en kunde.

Piet is Leida tijdens zijn diensttijd tegengekomen en daar is Piet sinds 1975 trouw aan
gebleven. Ze zijn getrouwd en hebben 2 kinderen samen. Ze hebben al die tijd in
Ridderkerk gewoond, maar ze wilden graag wat anders, dus huis gekocht in Duitsland
om daar te gaan wonen en werken. De financiéle crisis gooide hierin wel wat roet in
het eten. Er was geen werk te vinden. Toen hebben ze besloten om het huis in
Duitsland aan te houden als vakantiehuisje en in Nederland te blijven wonen en
werken.

In 2018 hebben ze het huis in Duitsland verkocht en zijn ze gaan zoeken naar rust en
ruimte. Dat hebben ze gevonden in Odoorn aan de Hammeersweg 4. Het huis in
Ridderkerk is ook verkocht en toen zijn ze in 2018 verhuisd naar Odoorn en hebben
daar geen seconde spijt van gehad. (Kan ik ook wel inkomen; een mooi plekje in oud
Odoorn).

Wat houdt Piet bezig

Maandag is hij vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en doen daar allerlei klusjes met een
groepje andere mensen. Dinsdag vrijwilliger bij de Paasbergen: daar doen ze ook
allerlei klussen om en in de Paasbergen. Verder is Piet vrijwilliger bij de kerstmarkt in
december. Hij helpt ook de Dorpsgarage in Odoorn met het halen of brengen van
auto’s. Tja en verder wonen ze mooi, hij werkt graag in de tuin en als technisch
specialist vindt hij het ook leuk om dingen te maken of repareren. Ze hebben sinds kort
weer een hondje en die heeft ook zijn aandacht nodig.

Passie van Piet

Zijn grootste passie is toch lekker bezig zijn, aanrommelen.

(aankeutelen zoals hij zelf zegt). Verder fietsen en wandelen samen met zijn Leida.
En lekker eten, ook zelf maken (zie foto).
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Wie zou je graag nog eens ontmoeten
Piet zou graag Rolando uit Cuba nog een keer willen spreken, maar dat is hem tot nu
toe nog niet gelukt. Een mooie tijd heeft hij daar beleefd.

Mooiste moment tot nu toe

Piet zijn allermooiste moment is toch de aankoop van het huis in Odoorn. En wat
natuurlijk ook mooie momenten zijn, is de geboorte van kinderen en Piet is ook heel blij
met zijn kleinkind. (Meer tijd om te besteden nu aan ons kleinkind).

Dieptepunt of blunder &
Eigenlijk is er geen dieptepunt te noemen, ze zijn N
happy hier. Maar als hij toch wat mag noemen: hij heeft -
wel eens hartproblemen gehad en dat was schrikken, ©
maar dat is nu opgelost.

Wat wilde je vroeger worden
Werken met de handen, en dat is prima gelukt.

Favoriete vakantiebestemming,
Noorwegen

Mooi aan Odoorn
Alles de rust en ruimte en de relaxte sfeer van de
mensen. Alle basisbehoeften zijn aanwezig.

N
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Minpunten

Het is al vaker genoemd, het missen van een snackbar of patattent. Hopen dat er ooit

nog eens iemand is die dat gaat proberen van de grond te krijgen.

Favoriet boek/film
Actiefilms, en als Piet wat leest dan leest hij op de iPad en dan voornamelijk thrillers.

Wat vind je van de Dorpskrant

Piet leest hem altijd en hij vindt het dan ook een leuk blad, en zo blijf je bij van wat er
zoal gebeurt in Odoorn. Ze geven de dorpskrant daarna ook nog door aan mensen uit
Klijndijk waar ze kennis aan hebben.

Mening over het koningshuis
Overbodig, geldverspilling.

Levensles of tip voor onze lezers,

Geniet van het leven, kijk om je heen, het kan zo over zijn. En Piet heeft nog een tip
voor mensen die zich misschien vervelen of denken: ach weer een dag. Meld je dan
aan als vrijwilliger bij een stichting, de Paasbergen of doe verenigingswerk, lekker
bezig zijn samen met andere mensen.

Piet en Leida bedankt voor de koffie en het leuke gesprek.

Egbert Tingen
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KABOUTERBOS

Maandagmorgen vaste prik dan gaan de vrolijke wandelaars op pad. Op deze
maandagmorgen dus ook weer lekker ingepakt, koud maar het zonnetje schijnt.

We dachten om te beginnen gaan we naar het kabouterbos en dit bos is zeker niet
aan leeftijd gebonden. Wat hebben we genoten. Het is prachtig opgezet en veelal van
materiaal gemaakt uit de natuur.

En ook nog met de tijd mee, je telefoon erbij en je kan nog liedjes beluisteren.
We hebben nog meegezongen, haha gelukkig kon niemand ons horen.
En dat aan het begin van onze wandeling wat hebben we er om gelachen.

Complimenten aan de mensen die dit allemaal zo mooi hebben gemaakt.

De vrolijke wandelaars,
Roelie Tissing

ONDERTUSSEN BIJ ODO

De voorbereidingen voor het volgende concert zijn in volle QO
gang. Op zondagmiddag 26 maart vindt het, : -
heel toepasselijke, Zomertijdconcert plaats in de Hervormde muziekvereniging odo

Kerk in Odoorn.

Zet vast in de agenda, het belooft weer een mooi
programma te worden.

Aanvang: 15.00 uur
Kerk open: 14.30 uur
Entree: €5.00

Kaartverkoop voor aanvang
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RARA WAT IS DIT?

Helaas voor Ruth Pieterman
hebben we geen reacties
gekregen over dit voorwerp.
Een klein voorwerp van een
soort kunststof, met in het
midden van het brede
rondlopende deel een hele
scherpe metalen punt.

We kunnen ook niet alle raadsels ontrafelen, al moet ik wel bekennen dat ik deze wel
graag zou willen weten. Op een of andere manier intrigeert me dit voorwerp wel.

Misschien dat we deze maand meer succes hebben. Deze maand gaat het om een
onderdeel van een geheel. Ik heb wel een vermoeden, maar ben heel benieuwd of er
nog meer mensen mijn idee delen. Kijkt u eens goed en laat het ons dan weten.

Een gokje is ook welkom.

Bert van der Lit
(foto’s Hettie Klein)
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG

Op zaterdag 18 maart is alweer de 21e Landelijke Opschoondag. Samen met vrienden,
kennissen en buren steken we de handen uit de mouwen en maken we onze straten
en buurten schoon.

P ORINGER ¥
OPSCHOONDAG

EEN BUURT
EEN MISSIE

SUPPORTER VAN "
Nl sciiooNe [y

We verzamelen om 9.00 uur op het plein. Daar starten we met een kopje koffie/thee en
verdelen we de straten/wegen. Het belangrijkste doel is rond de uitvalswegen en in het
buitengebied zwerfvuil te zoeken. Je mag natuurlijk ook met jouw eigen buurt de
straten schoonmaken. Vuilniszakken zijn om 9.00 uur op het plein te verkrijgen. En het
zwerfvuil mag voor 12.00 uur naar het plein gebracht worden. Dan zorgt dorpsbelangen
er voor dat het afgevoerd wordt naar de vuilstort.

Dorpsbelangen

BOEREN-BURGERS EN BUITENFAIR “IN 'T GRAS”

Beste mensen, we zijn natuurlijk druk bezig met de
voorbereidingen van onze fair in ’t Gras welke plaats zal vinden
op zondag 4 juni 2023, de zondag na Pinksteren.

Vele deelnemers hebben zich nu al aangemeld. Noteer deze
belangrijke datum alvast in jullie agenda want dit mag je niet
missen.

Aanmelden kan nog steeds via onze website www.intgras.nl
nadere informatie volgt terzijne tijd in onze dorpskrant.

Bestuur en vrijwilligers in ‘t Gras
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DE CORTE EN CONSORTEN

Zaterdag 18 maart 2023, aanvang 20.00 uur o - SO @4
Ernst de Corte is de zoon van Jules de Corte. Odoorn K['C ¢
Met zijn 'Consorten' speelt hij liedjes uit het .
enorme repertoire dat Jules de Corte heeft S
geschreven.

Ernst de Corte: "In mijn jonge jaren vond ik die liedjes van mijn vader maar niks, tot
aan de dag dat onze muzikale wegen elkaar kruisten. Er ging een wonderschone
wereld voor mij open en mijn vader en ik kwamen dichter tot elkaar. Na mijn vaders'
dood in 1996 is zijn muzikale nalatenschap z6 belangrijk voor me geworden dat ik
zijn liedjes ben gaan spelen en zingen. Wat fijn dat ik dat nu samen met Izak en
Pieter mag doen!"

Ernst de Corte op zang en gitaar, samen met Pieter Althuis op bas en Izak Boom op
piano, accordeon en andere instrumenten.

Toegang € 10,00

Verkoop via Sima Odoorn
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SPORTGALA BORGER ODOORN

Op 19 januari was het zover, de verkiezing van de diverse sporters en sportploegen
van de Gemeente Borger Odoorn van 2022.

Ook waren de vrijwilligers van de Groenploegen van HOVC (Odoorn en Valthe)
uitgenodigd. Wat leuk! We gingen met elkaar op de fiets richting Exloo. We kregen een
naamkaartje op en werden hartelijk ontvangen door het ontvangstcomité.

Na een heerlijk diner van het stamppotbuffet (verzorgd door de Oringer Marke) gingen
we met elkaar de raadszaal in. De bezoekers pasten er allemaal maar net in.

De 3 juryleden werden voorgesteld: Henk Nieuwenhuis, Martine Oosting ( beide nog
steeds actief in de sport) en Ankie Huijing-van Tongeren, wethouder.

Alle aanwezige vrijwilligers (uit Odoorn, de dames en heren van de Groenploeg en
Eddy Baard van TC Okko) werden in het zonnetje gezet en geprezen voor hun arbeid
in de sport, hier was geen verkiezing aan verbonden. Fijn om op deze manier
gewaardeerd te worden. We kregen bloemen en een cheque.

Er was ook tijd ingeruimd voor een "Special Guest" Arnold van der Holst uit Exloo.

Hij had ook een unieke sportprestatie geleverd. In één week had hij €1765,-- opgehaald
voor de stichting "Het vergeten kind". Hij liep in die week elke dag een halve marathon
hard; de laatste dag zelfs een hele marathon. Wat een topper!

De jury heeft de volgende winnaars gekozen:

Aangepast sporttalent: Sophie Alards uit Borger zij doet aan framerunning (sport voor
mensen met een lichamelijke -of geestelijke beperking)

Sporttalent: Isabel de Vries uit Exloo zij is actief in de schietsport.
Sportman: Elwin Lok uit Valthe , turner.
Sportploeq: HOVC. voetbal

Fantastisch dat HOVC deze titel gewonnen heeft . Maarten Ritsema en Peter Fokke
namen namens de ploeg de prijs in ontvangst.

Alle winnaars kregen na het innen van hun prijs nog een filmpje te zien, waarin zijj
werden geprezen door hun trainer of bijvoorbeeld een topsporter van de door hen
beoefende sport.

Bij HOVC hadden ze een filmpje met Dick Lukkien opgenomen. Hij benadrukte nog

maar eens hoe knap het is om in 9 jaren tijd te promoveren van de 5e naar de
2e klasse.
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Het was een geweldige avond, waar wel degelijk een hele organisatie aan vooraf
gegaan was. Alle prijswinnaars mogen nu naar het Sportgala van de provincie
Drenthe. Hier kan nog een titel op provinciaal niveau gewonnen worden.

Heel veel succes!!
Joke Dekker
(Foto Harald Enting)

MK OBJECTEN BINNEN=BUITEN o

ISR UL IS onderdag, vrijdag en zaterdag open,
R tot en met Moederdag van 10-17 uur

g &

De laatste zondag van maart en april

koopzondag van 10-17 uur

Voor meer informatie kijk op mijn website ~ Borgerderweg 4, 7873 TD Odoorn
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PRIJSUITREIKING KEN UW DORP 2022

Tijdens de afgelopen Kerstmarkt hebben we uiteraard weer ons fotospel “Ken uw dorp”
gespeeld. Om duistere redenen (lees domweg vergeten) hebben we verzuimd de
prijsuitreiking in de januari editie te plaatsen. Onder de vele deelnemers waren er
uiteindelijk 5 echte kenners van Oes Dorp.

[

Iris Fluks & Amke Loves ontvingen een goed gevulde mand met lekkernijen van Bakker
Joost.

Rob Gijsberts werd verrast met een tegoedbon van FysioFit te Borger.
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Machiel Eerenstein hebben we blij kunnen maken met een cadeau ter beschikking
gesteld door MK Objecten.

En ten slotte ontving ook Jesper Oosterdijk een goed gevulde mand van Bakker
Joost.

Alle prijswinnaars nogmaals gefeliciteerd en hopelijk tot de volgende editie van “Ken
uw dorp”.
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BOEKBESPREKING:

Boekbespreking “lk ben hier!” geschreven en getekend door Joke van Leeuwen
Em. Querido’s uitgeverij 2022 Amsterdam-Antwerpen.

In de week waarin de watersnoodramp van 1953 werd herdacht, lazen wij dit boek.
Een paar dagen later zouden de aardbevingen in Turkije en Syrié ons herinneren aan
de kwetsbaarheid van het leven, zeker als het gaat om de krachten van de natuur.

Dit boek gaat over die kwetsbaarheid. En over kracht om te (over)leven. Het boek
begint met een ontroerend beeld, van een meisje, dat is overgebleven in een stadje
waar geen ander mens meer lijkt te zijn.

Als je kon vliegen, ik bedoel niet in een vliegtuig, maar zelf. En als je dan boven het
stadje Wolem vloog. Dat stadje Wolem waar niemand meer was. Dan zou je op het
dak van het enige hoge gebouw toch nog iemand zien staan. lemand die Jona heette.
Je zou haar heftig zien wapperen met een jas. Een jas die te groot voor haar was.
Maar ja, je kunt niet vliegen. Alleen in gedachten.

Zo leren we Jona kennen. Haar moeder is overleden, en elke dag na school gaat Jona
naar haar vaders kantoor op de 20" verdieping van een groot gebouw. Als hij klaar is
met werken gaan ze samen in het restaurant de dagschotel eten. Vader vertelt aan
Jona dat het water te hoog wil en Wolem te laag ligt, en dat de mensen bang zijn dat
Wolem onder water komt te staan. Maar hij is niet bang. Op een dag gebeurt het toch
en loopt het gebouw tot aan de derde verdieping heel snel vol met water. Jona is op
dat moment op het dakterras, en als zij terugkomt in haar vaders kantoor is iedereen
gevlucht. Zij kan er niet meer uit. In de keuken van het gebouw vindt ze nog wat eten
en drinken, uit de la van haar vaders bureau neemt ze de foto van haar moeder mee,
en uit andere kantoorkamers neemt ze ook foto’s mee. Allemaal mensen die lachen of
vriendelijk kijken. Dat troost haar. Ondertussen houdt ze hoop dat ze gevonden wordt.
Daarom schrijft ze met suikerklontjes op het dak: ‘ik ben hier!’, maar als het gaat
regenen smelt alles weg. Dan maakt ze de letters van spullen die niet kunnen smelten.
Als er op een dag een vliegtuigje overvliegt, én doorvliegt, wordt het Jona teveel.

Voor het eerst huilt ze, want ze weet niet meer wat ze nog meer moet doen om gezien
te worden. Op zoek naar troost pakt ze de foto van haar moeder, gaat onder de grote
gele jas liggen en vindt rust in een kleine witte wolk die lijkt te zeggen: ‘ik ben ook
alleen, hoor, ik weet wat het is. En het leek alsof die wolk zijn best deed om extra lang
boven Jona te blijven hangen, om bij haar te zijn.’

De piloot van het vliegtuigje had de letters wel degelijk gezien, en zo wordt Jona
herenigd met haar vader. Een ontroerend mooi geschreven en getekend boek, over
het kwetsbare verlangen om gezien en gevonden te worden, over de kracht van
mensen om te (over)leven, én de troost van de mensen van voorbij. Hoe die ons altijd
nabij zijn.

De moeite van het (voor)lezen waard, dit boek. Misschien ook als een klokkenluider
als het gaat om de aandacht voor het klimaat.

Florien van Heest en Helene Westerik
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VOERBALFEITJES

Je maakt wat mee als supporter van HOVC

Op 22 januari stond de uitwedstrijd tegen GSAVV Forward op het
programma. Op de heenweg naar Groningen verklaarden we onszelf
voor "knettergek". In de bittere kou helemaal naar Groningen naar
een club die gedeeld 3e staat terwijl wij bijna onderaan op de 10e
plaats bungelen. We hadden ook gewoon lekker bij de kachel naar
Feyenoord-Ajax kunnen kijken. Maar ja......je bent supporter dussss.
Dat GSAVV Forward een studentenclub is hebben we wel heel snel
ondervonden toen we in de kantine kwamen. Alhoewel kantine?!? Het was werkelijk
verbazingwekkend hoe dat eruit zag. Een bezienswaardigheid. De hygiéneregels
werden volledig aan de laars gelapt. Het had meer het idee van een zwijnestal. Achter
de bar ballerige types (wel met stropdas) die met een rollende R de bestelling
opnamen. Wel aardige knullen hoor. Voordeel was wel dat de koffie niet duur was en
er geen entree werd gevraagd. Programma's (met info over de spelers) maken, daar
deden ze ook niet aan. Veel te veel werk natuurlijk.

Nu over de wedstrijd... Deze werd gespeeld op kunstgras. Eerst kwamen we op
achterstand. 1-0 voor de studentjes. Maar we waren niet voor niets gekomen.

Met een tomeloze inzet en fantastische acties over en weer knokten we ons via een
panel gescoord door Frank Fokke terug in de wedstrijd. Daarna scoorde Frank nog
een keer, waarna Jelle Siekman met een doelpunt de wedstrijd definitief in het slot
gooide. 1-3. Dat de beschaving nog niet was doorgedrongen over de provinciegrens
bleek wel door de opmerkingen gemaakt door de trainer van Forward richting
scheidsrechter. We hoorden de woorden klootzak, tering en mongool. Schandalig!
Zonder scheidsrechters geen voetbal. Dat ze daar tegenwoordig nog mensen voor
kunnen vinden is een wonder .Leuk detail was nog een wissel aan de kant van de
tegenstander. Nummer 99 zou in de ploeg komen, maar het shirt met het betreffende
nummer was eventjes onvindbaar. De betreffende student had daarvoor wel een
ludieke oplossing. Hij plakte (in zijn blote bast, aan de rand van het veld) het nummer
99 gewoon met witte tape achterop het shirt. Na 10 minuten spelen hingen de flarden
erbij. Het was werkelijk om te gieren. Grappig en triest tegelijk. Al met al was het een
fantastische middag. Dit vergeet ik nooit meer.
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HOVC Pubquiz

Op 10 maart 2023 is er in de kantine van Exloo een pubquiz. Aanvang 20.00 uur.
Inloop 19.30 uur. Deze avond wordt georganiseerd door Supportersvereniging
Blauw-Zwart. Opgave kan door mail te sturen naar svblauwzwart@hotmail.com.
Teamnaam + aantal personen. (maximaal 5 ) Opgave kan tot vrijdag 3 maart.

Deze avond is gratis voor leden van de supportersvereniging. Niet leden betalen € 5,--

Statiegeldactie Jeugd
Het doneren van statiegeld ten bate van een pannakooi voor de jeugd kan nog steeds
bij Coop Schippers. Deze actie loopt nog het gehele eerste kwartaal van dit jaar.

Sportpark

Inmiddels is men begonnen met het archeologisch bodemonderzoek op de
tennisbaan en heeft er een kaalslag plaatsgevonden doordat er al een groot aantal
bomen zijn gezaagd.

Joke Dekker
(foto’s Harry Wessels)
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BIBLIOTHEEKNIEUWS

Digitaal spreekuur voor al uw vragen over uw pc, laptop
of smartphone op maandag 27 februari van
14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.

de Bibliotheek ™

Kleintje Bieb: Plaatjes & Praatjes

Woensdag 8 maart van 10.00-11.00 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun
ouders of oppas weer van harte welkom op het Praatjes & Plaatjes Voorleesuurtje in
de bibliotheek.

Margriet en Geertje gaan voorlezen, knutselen en zingen met de dreumesijes en hun
ouders of oppas omtrent het thema 'Dieren’.

De toegang is gratis en je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn.
Boekenweek 13 — 20 maart

Het thema van de Boekenweek is dit jaar ‘Ik ben alles’. In het kader van dit thema
organiseert Bibliotheek Odoorn twee activiteiten:

Filmavond in Bibliotheek Odoorn met La vérité

Op donderdagavond 9 maart draaien we weer een mooie film in de bibliotheek, dit
keer de film La vérité met o.a. Catherine Deneuve. Een beroemde Franse actrice
(Catherine Deneuve) publiceert haar memoires, getiteld ‘La vérité’. Haar dochter
(Juliette Bincoe) en Amerikaanse man komen naar Parijs en ontdekken dat het boek
vol leugens staat. Beoordeling IMDb: 6,5. Joost Broeren-Huitinga (Filmkrant 25-2-"20):
‘prachtig intiem familiedrama met een hoofdrol voor herinneringen'. VPRO Cinema:
‘De eerste internationale film van de Japanse grootmeester (...) is een zowel grappig
als bijtend portret van een gebroken gezin, waarin iedereen (...) een rol speelt’

(4 sterren). Ab Zagt (AD 4-6-'20): ‘meer dan een confrontatie tussen een moeder en
dochter (...) geeft ook inzicht in de psyche van een ster die denkt alles en iedereen
naar haar hand te kunnen zetten. Deneuve leeft zich helemaal uit in deze

vertolking' (4 sterren).

De avond begint om 19.30 uur en na afloop is er mogelijkheid tot napraten.

Entree € 10,00 voor niet bibliotheekleden en € 8,00 voor bibliotheekleden.
Dat alles inclusief koffie/thee.
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Lezing Pad van zelfliefde — creatie kracht op woensdag 15 maart

We beschikken over oneindige mogelijkheden om te creéren.
Vertrouw op wat er gaat komen, vertrouw op wat zich zal ontvouwen.

Tijdens de lezing vertelt Judith Panjer over haar eigen pad van zelfliefde en de voor
haar bijbehorende hobbels op het pad en hoe zij zelfliefde voortleeft als moeder,
partner en hoe zij het pad van zelfliefde vormgeeft in haar werk. Daarnaast geeft zij
tips wat je kunt doen om jezelf meer te accepteren zoals je bent, met al je mooie en
minder mooie kanten. Zodat jij de wereld kunt laten zien wie jij écht bent.

We zullen een aantal korte, effectieve opdrachtjes doen waarbij je inzicht krijgt over
jezelf en de zelfliefde zult ervaren. We zullen creatief aan de slag gaat en kort
hierover delen.

Judith Panjer is creatief coach van haar bedrijf Creatie Kracht, zij werkt zowel in haar
praktijkruimte, als in de natuur.

De lezing begint om 20.00 uur.
Entree € 3,00 (voor niet leden € 3,50) incl. koffie/thee.
Bibliotheek Odoorn, Hoofdstraat 24
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

Eendenkuil

“Vrogger stun midden in de koel ‘n bargie met drei boompies. Koeper Garriet

(in het huis waar vroeger G. Pruisscher woonde) hul eenden. De eenden namen

‘t bargie in bezit. Meindert Schangen zien koeien drunken water oet de koel as ze der
langs kwamen. Soms twei keer per dag”.

De “koel” werd ook gebruikt om allerlei boerengerief (karren, wagens,
gereedschappen, kunstmestzakken etc) in schoon te spoelen.

Bij dorpsbranden werden vanaf de brand naar de “koel” twee rijen van dorpsgenoten
gevormd, die elkaar gevulde emmers doorreikten en de lege weer teruggaven om
opnieuw gevuld te worden. Ook werd de “koel” gebruikt om hout door “wateren” meer
bestand te maken tegen bederf.

Omstreeks 1910 werd de “koel” uitgediept.

Bron: met toestemming
Boek “tussen Oderen en Odoorn” oktober 1990

32



