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38e jaargang no. 4 

December 2025 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112 
Huisartsenspoedpost: 088-0504030 (geopend tijdens de avond, nacht-  
                                         en weekenduren en tijdens feestdagen) 
Politie:   0900-8844 
Brandweer:   0592-312345 
Buurtbeheer:  0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur) 
Hulpteam Oringers  06 47 50 48 14 
voor Oringers:    
 
KERKDIENSTEN 
21 december 10.00 uur  Paasbergen Advent/Kerst voorganger Emma 
      v/d Berg organist Harm Rengers.   
24 december 21.00 uur  Kerstnachtdienst. Met “Nu FF Samen” onder 
      leiding van Josh Hassing, thema tolerantie.   
30 december 19.30 uur    Herdenking overledenen 2025 met  
      Helene Westerik, Roely Polling en Wim Boer 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl 
 
AGENDA:  
31 december 11.00 uur  Carbid schieten op verschillende locaties  
11 januari  11.00 uur  Opening exposite in de kerk van Odoorn 
12 januari  19.30 uur  Vrouwen van Nu. Bijeenkomst “Zoo werkt het 
      bij Wildlands”. In het t’Klankholt Odoorn 
7 januari  19.30 uur  Alzheimer café. Spreker; rouw-en verliescoach 
      Greetje Kroeze. Locatie Dorpshuis Exloo.  

BIBLIOTHEEKACTIVITEITEN: ODOORN 
Kijk op blz. 27 voor de agenda van de bibliotheek van Odoorn. 

AFVALKALENDER 2025 december (januari is nog niet bekend in de app) 
 
23 december plastic, 24 december papier, 31 december restafval. 
De afvalwijzer 2025 kunt u vinden op https://www.mijnafvalwijzer.nl 
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VAN DE REDACTIE 

Dit is de maand van lichtjes, warmte en gezelligheid. Familie en vrienden om je heen, 
op bezoek bij dierbaren; goed voor mooie momenten. Voor sommigen stressvol met 
een huis vol mensen en om een gelikt diner op tafel te zetten. Maar spanning is niet 
goed, dan schiet het feest z’n doel voorbij. Dus relax en snidder bijvoorbeeld haas, 
maak een grote pan soep of pak/bak wat voorhanden is in de koelkast. Maar geniet 
bovenal van vrije dagen, goede gesprekken, speel een gezelschapsspel of kijk een 
mooie film. Laat je vooral niet gek maken. Droog en niet koud, wat troffen we het  
tijdens de Kerstmarkt. Die mega-Kerstboom stond prachtig tussen alle feestelijke  
kramen. De Midwinterhoorns werden geblazen en het was gezellig druk. In de kerk 
zongen 2 koren en Henk Kuipers. En ons ODO speelde. De komende Kerst is de mis 
voor ieder een mooie gelegenheid dit markante gebouw van binnen te zien. Bij onze 
kraam was het gezellig druk en zelfs Burgervader Jan Seton en de Kerstman kwamen 
langs. De foto’s waren overigens weer een beste breinbreker voor heel wat Oringers. 
En wat een vrijwilligers telt ons dorp èn waren er actief, petje af voor allemaal! Dat mag 
best eens gezegd worden. Wie over het voorbije jaar nog demonen te verjagen heeft 
of die gewoon gezellig het dorp rond wil, wordt op Oudejaarsdag het Carbid knal’n 
warm aanbevolen. Uiteraard onder het genot van de nodige versnaperingen en  
ongetwijfeld een oliebol of appelflap. En met die laatsten in de hand proosten,  
knabbelen en knallen we het Oudejaar uit en het Nieuwe hoopvol in. Wij schrijven  
gestaag verder. Zuidenveld, toneel van de Heidebloem en nog veel meer gezelligheid 
is in aantocht in een hopelijk iets gezelliger wereld. Namens de redactie:  
iedereen fijne dagen gewenst, een mooie jaarwisseling en een positief 2026! 

Conny Rengers-van der Bent 
__________________________________________________________________ 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu.  
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5. 
Uiterste inleverdatum is 11 januari 2025. U kunt een donatie overmaken op  
IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 

*Mails komen soms niet aan in onze postbus, zou u zo vriendelijk willen zijn om 
een leesbevestiging te vragen als u ons een mail stuurt? 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND 
Geboren:  
Tot zover zijn er geen nieuw geborene  bij ons bekend. 
 
LET OP: De redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan er ons 
wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het ons  
alstublieft! 
 

http://www.odoorn.nu
mailto:redactie@odoorn.nu
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MEIJERING MEKKERT  
 
Schuldig 

Omdat junior 2, armlastige student, maar liefst twee broeken in zijn kast heeft liggen, 
koop ik een aantal nieuwe voor hem. Als junior 1, grootgeldverdiener, dat bemerkt is 
het huis te klein. “IK heb ook geen broeken meer, wáárom koop je nooit iets voor míj, 
áltijd voor hem…” klinkt zijn verwijt. Mijn verweer dat hij, mede gezien zijn royale  
uitgavenpatroon uitstekend in staat mag worden geacht om zijn eigen kledingkast te 
vullen hoort hij niet. Ik ben schuldig aan deze ongelijke behandeling. Een dag later 
bezoek ik een voetbalwedstrijd van junior 1 en 2. Het is bijtend koud. 
Alle spelers zijn warm gekleed en dragen een extra shirtje onder het voetbalshirt.  
Behalve junior 2 wiens armen donkerrood gekleurd zijn door de snijdende wind.  
Als ik hem daar na de wedstrijd op aanspreek kijkt hij me bozig aan. “Ja, ik heb ja 
geen thermoshirt!” De toevoeging van een tweede ja in één zin geeft de ernst van de 
situatie weer. Door mij, en mij alleen, moest hij blootsarms het veld op waarna hij bijna 
is bezweken aan de barre weersomstandigheden. Mijn tegenwerping dat hij toch ook 
een shirtje van zijn vader had kunnen pakken vindt geen gehoor.  
Dit is wederom mijn schuld. 
Als dan een dag later wederhelft mij durft te vragen waarom er geen boter meer is 
waardoor hem, door mijn schuld, de hagelslag van het brood valt, ben ik er klaar mee. 
Ik roep hem toe dat ik het zat ben door iedereen ter verantwoording te worden  
geroepen. En dat ik er blijkbaar in mijn eentje voor moet zorgen dat dit huishouden op 
rolletjes loopt. Maar dat ik natuurlijk nu direct voor hem naar de winkel zal rijden en dat 
ik daarna dan ook nog even de kabinetsformatie zal gladtrekken en de wereldvrede zal 
fixen. Want ook dat zal mijn schuld wel zijn! 

Bianca 
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KUNSTWERKGROEP OVG 
  
Het jaar 2025 nadert zijn einde en daarmee ook de schilderijenexpositie van  
Bert Robben in de Kerk van Odoorn. De schilders van de eerste expositie van het 
nieuwe jaar zijn Bob Westerik en Marchinus Elting. 
  
Bob Westerik vertelt het volgende over zijn tijd als amateur schilder. 
Ik las een citaat van Picasso die zei dat hij als 12 jarige al kon schilderen als Rafaël 
en dat hij heel zijn leven nodig had om te kunnen schilderen als een kind.  
Omgekeerd had ík het grootste deel van mijn leven nodig om überhaupt eindelijk 
eens met creatief schilderen te beginnen en dat kwam zo...... 
In de eerste klas van de lagere school hing, in kleur en ingelijst, een prachtige  
tekening van een kop van een herdershond gemaakt door mijn moeder. De wens om 
dit ook te kunnen heeft een slordige 50 jaar geduurd. 
  
In 2002 nam ik les van de bekende schilder Gabriël Martinez. Dat duurde tot hij  
15 jaar later, jammer genoeg, remigreerde naar Spanje. 
Na in de eerste tijd de nodige appels en melkkannetjes te hebben geschilderd begon 
ik met mijn grote wens, portret schilderen. Hoewel hierdoor geobsedeerd ben ik toch 
na 3 maanden en één portret hiermee gestopt. Na een introspectie kwam ik tot de 
conclusie dat dit me te lang duurde, ik geen geduld genoeg had en het gevoel kreeg 
van te moeten inhalen en productie maken. Ook het langzaam drogen van de olieverf 
was hier debet aan. Na een dikke 20 jaar en een 300 schilderijen van onder meer 
landschappen en zeegezichten ben ik opnieuw gestart met mijn passie, portret  
schilderen, het moeilijkste wat er is, zeker voor mij, de gelijkenis moet 100% zijn,  
elke millimeter telt. 
  
Schilderen is ontspannend, ik vergeet alles en dat geeft rust. Belangrijk bij het  
schilderen is KIJKEN-KIJKEN en nog eens KIJKEN, ook op afstand. 
Wanneer een schilderij uiteindelijk af is geeft dat veel voldoening en enthousiasme om 
met een volgende weer te beginnen". 
  
De kunstwerken die Marchinus Elting exposeert bestaan uit een serie aquarellen en 
één kunstwerk met etsen gestikt op aquarel papier. Marchinus is naast aquarellist ook 
etser. Wat het etsen betreft hoopt hij dit weer eens op te pakken. 
Marchinus is jarenlang lid geweest van de kunstenaarsgroep AKE te Emmen (aquarel 
en etsen) en tot december 2024 lid van de Schildersgroep Exloo. Hiermee is hij  
gestopt vanwege een ernstige vorm van tinnitus (teveel lawaai en ruis in het lokaal). 
Gelukkig beschikt hij zelf over een klein atelier waar hij met zijn werk prima uit de  
voeten kan. Dit met op de achtergrond wat zachte Drentse of Groninger streektaal, 
muziek en Schotse en Ierse folk. De onderwerpen zijn die welke op zijn pad komen. 
  
In de periode van ds. Brinkman, als voorganger van de Kerk van Odoorn, is  
Marchinus, samen met hem, begonnen met het organiseren van exposities, wat later 
is voortgezet door de SOKC (Marchinus is een van de oprichters van de SOKC). 
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 Nu organiseert Marchinus samen met Helene Westerik en Lubbie Luning vanuit de 
OVG de exposities in de Oringer kerk. Het mooie hiervan is dat er genoeg aanbod van 
kunstenaars is en velen graag willen exposeren in de Oringer kerk. Daarbij bieden wij 
als kerk een podium. De expositie die er de afgelopen jaren voor Marchinus het meest 
uitsprong was die van poëzie en Drentse gedichten gekoppeld aan kunst. 
Kunstenaars en werkstukken die hij erg bewonderd zijn Mark Chagal, de etsen van 
Rembrandt en de druksels van Werkman. 
  
De opening van de expositie van Bob Westerik en Marchinus Elting vindt plaats  
in de kerkdienst van zondag 11 januari 2026. 
  
Elke woensdag en zaterdag middag is de expositie te bekijken van 14.00 tot 16.00 uur. 
De expositie van Bob Westerik en Marchinus Elting duurt tot en mei 2026 
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CARBIDTEAM TIPWEG ORING   

Het jaar loopt weer ten einde: dus weer tijd voor de jaarlijkse traditie in Oring het  
Carbid knall’n. Ook wij zijn weer aanwezig met ons team aan de Tipweg op  
31-12-2025 (betonpad achter Steenge Tenten). Wij gaan er met zijn allen weer een 
gezellige dag van maken. 

Iedereen is van harte welkom. 

De overheerlijke oliebollen worden weer vers gebakken voor iedereen die even een 
kijkje komt nemen. Lekker vuurtje erbij,top 2000 op de speakers en uiteraard ook de 
kans om zelf even de melkbussen te laten knallen (gehoorbescherming aanwezig). 

Dus kom gezellig langs aan de Tipweg, dan knallen we met zijn allen 2025 uit.  
We beginnen om 10.00 uur met het knallen en gaan door tot ongeveer 16.30 uur. 

Tot dan aan de Tipweg, 
Groet, Carbidteam Tipweg Oring 
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Keeze 

Jan Scheer dai kwam in Geert zien winkel 

De schelle gong en Geert kwam veur 

Gouimöm zeehe, wat moi hebn? 

Dou mie mor twai pond keeze heur 

Hij woog om’t of en zee biet tweegn 

Dat hait vandage an de dag Kilo Scheer 

Wel aibel zee ons Jan verbiestert 

Zeeggen ze nou gain keeze meer? 

 

Uit een Groningse gedichtenbundel 

Jerry G. Heller 

Auteur van : Kroniek van een Olieman en An Oilman’s Chronicles 

____________________________________________________________________ 
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SINTERKLAAS LANGHIETEN  2  

Op zaterdag 22 november was het weer zo ver: Sinterklaas kwam 
aan in de speeltuin aan de Blauwgras. De Sint en zijn Pieten  
werden feestelijk ontvangen. Voor de Sint stond een prachtige stoel 
klaar, er hingen vlaggetjes met mooie kleurplaten, gekleurd door 
kinderen uit de buurt en voor iedereen stond wat lekkers klaar. 
De Pieten zorgden voor extra plezier door mee te doen met de Oud-Hollandse 
spelletjes die in de speeltuin lagen. De muzikale begeleiding van ODO zorgde voor 
een gezellige sfeer. Ondertussen konden de ouders en kinderen genieten van heerlijke 
pepernoten, ranja, koffie en thee. 

Voor de kinderen stonden twee kruiwagens 
klaar vol met hooi, wortels en….cadeautjes.  
Iedereen mocht grabbelen en kreeg een leuk 
cadeautje mee naar huis. Dat was natuurlijk een 
leuke verrassing. 

Sinterklaas nam alle tijd om met de kinderen te  
praten en ging natuurlijk als afsluiter ook nog 
met iedereen op de foto.  
Het was weer een gezellige ochtend.  
 
Bedankt organisatie!!!  
(Foto’s speeltuinvereniging Langhieten 2) 
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INTOCHT SINTERKLAAS ODOORN 2025 
(Foto’s Marcel Kuipers) 
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SINT TE PAARD IN ODOORN 

Wat was het weer een bijzonder gebeuren. De Sint te paard door Odoorn op  

5 december bracht weer veel mensen op de been. 

We hopen dat deze traditie nog lang zal blijven in ons dorp. 

 

                       (Bovenstaande foto’s, Jesse Tingen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto links: Ina Lanting) 

Pixabay 
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(Foto: Karin Koudenburg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   (Foto: Alie Gortmaker) 
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ONDERNEMERSVERENIGING BEZOEKT MK OBJECTEN EN  
CAP CABIN TENTHOUSES 

 
Onlangs bracht onze ondernemersvereniging een bezoek aan MK Objecten van  
Marleen Kirchhoff in Odoorn. Marleen vertelde ons met veel enthousiasme over de 
geschiedenis van de winkel en de bijzondere familieband met deze locatie. Wat nu 
een sfeervolle kerstwinkel is, was vroeger de werkplaats van opa Steenge voor het 
maken en herstellen van tenten. Later deed het pand onder andere dienst als  
opslagruimte en caravanstalling van de familie, een mooie metamorfose met behoud 
van karakter. We werden hartelijk ontvangen met koffie en versgebakken appeltaart, 
gemaakt door de moeder van Marleen (Janny). De appeltaart viel bijzonder goed in de 
smaak en zorgde direct voor een warm en sfeervol begin van het bezoek. 
 
Met zo’n 25 ondernemers wandelden we daarna door naar Cap Cabin Tenthouses, 
waar we werden ontvangen met een drankje en een hapje. Gerben Kirchhoff en  
Bart Steenge gaven ons een prachtige rondleiding in één van de verhuur- 
accommodatie-tenthouses. Zij vertelden openhartig over de bouw, de uitdagingen die 
daarbij komen kijken én de plannen voor de toekomst. 
 
Het bedrijfsbezoek bood een waardevolle inkijk in twee ondernemingen die met veel 
liefde, creativiteit en doorzettingsvermogen worden gerund. 
 
Wij willen Marleen, Gerben en Bart bedanken voor de goed georganiseerde avond en 
hun gastvrije ontvangst op deze mooie locaties. 
  
Ondernemersvereniging Odoorn 
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DE KOMST VAN DE NEDERSAKSENLIJN  

Op dinsdagavond 18 november 2025 verzorgde initiatiefnemer en ondernemer  
Melle Mulder van de Stichting Nedersaksenlijn samen met zijn dochter Chantal een 
presentatie over de komst van de Nedersaksenlijn in Het Hallenhoes in Exloo. 
Door de aanleg van het ontbrekende stuk spoor tussen Veendam en Emmen wordt de 
180 km lange spoorlijn Groningen-Enschede gerealiseerd. Melle en Chantal vertellen 
hoe –vanuit een particulier initiatief- de lobby richting Den Haag verlopen is. Het begon 
allemaal doordat dochter Chantal (woonachtig in Ter Apel) op 15 jarige leeftijd wilde 
studeren in Groningen. Doordat ze nog heel jong was, lag op kamers gaan niet voor 
de hand. Er werd daarom gekeken naar het reisplan (per bus) van  
Ter Apel- Groningen. Via via duurde de busreis twee uur. Twee uur heen en twee uur 
terug. Het gemis van een goede (trein – of bus) verbinding werd hier wel erg  
duidelijk. Hoe fijn zou het zijn geweest, in Ter Apel een station en een treinspoor te 
hebben. Zo is het dus allemaal begonnen. 

Door het lobbyen kwam het ministerie uiteindelijk vanuit Den Haag naar Ter Apel en 
raakte overtuigd van de mogelijkheden van dit gebied. De bedoeling was niet dat het 
een onbeduidend boemeltreintje zou worden. Nee, deze lijn zou verbindend werken in 
heel Noord - en Oost Nederland. In samenwerking met de diverse Gemeenten kan de 
bereikbaarheid naar werk, onderwijs, zorg, toerisme- en recreatie alsmede de  
sociaal-economische ontwikkeling een enorme boost krijgen. 

De financiering van 1,9 miljard is geregeld. Op 16 april 2025 kreeg het project groen 
licht. Langs de lijn komen 50.000 woningen en ca. 500 ha aan bedrijventerreinen.  
De fase waarin men nu zit heet MIRT verkenning  
(Meerjarenprogramma, Infrastructuur, Ruimte en Transport).  
 
Vanaf 2026 worden de diverse plannen in de  
verschillende Gemeenten uitgewerkt.  
De provincie Borger-Odoorn maakt 350.000 euro 
vrij voor gebiedsontwikkeling.  
Hoewel Borger en Odoorn niet direct aan de lijn 
liggen, het buitengebied van Nieuw Buinen  
misschien….zal de verbeterde bereikbaarheid 
van de regio de inwoners ten goede komen. 

Wat betreft de Realisatie van de lijn gaat men uit 
van 2028 tot 2035. 

Joke Dekker 
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DROPPIE 

Dikke regendruppels kletterden hard neer op het verkleumde 
hondje. Kort daarvoor floten er nog kogels over haar heen. 
Samen met haar pasgeboren kleintjes was ze een paar  
dagen eerder voor vuil weggesmeten in een greppel. Of was 
het een loopgraaf? Haar pootjes waren pijnlijk van de val. 
Het was diep en de wanden zo steil, dat ze er niet uit kon 
klimmen. Ze rilde van de kou, had honger en voelde zich 
eenzaam in deze nacht met noodweer en geweerschoten. 
Het enige nog levende jonkie drong aan en natuurlijk liet ze 
het zogen toe. Hoe lang zou ze dat zonder voeding  
volhouden? Uitgeput viel ze in slaap. 

De volgende morgen was het weer opgeklaard. Ze was er 
nog en ook haar jonkie roerde zich, op zoek naar de 
‘levenslijn’ op de moederbuik. Stijf van de kou draaide ze zich beter naar haar kleintje 
toe en doezelde wat weg. 
In de verte nam ze plots geluiden waar. Levendige stemmen kwamen dichterbij.  
Ze spitste haar oren en ondanks dat ze niets zag, leken die stemmen ineens heel 
dichtbij. Een jankend geluid ontsnapte haar; kracht om te blaffen had ze niet meer.  
Vlot daarna zag ze aan de rand van de afgrond een mensengezicht. “Kijk, daar ligt een 
hondje. En een puppy! Die moeten daar weg hoor.” Maar de stemmen vervaagden en 
het werd weer stil. Heel stil. Het arme dier zakte terug in haar doezelige staat van  
bewustzijn. De hongerige pup beet mis en in haar vel, waardoor ze weer een beetje 
wakker werd. Dit moest niet te lang meer duren, ze was doodmoe. 
Een poosje later kwam ze suffig bij. Er klonken geluiden - de stemmen van daarstraks. 
Een onbekende stem zei een touw nodig te hebben. Er zakte een mand aan een touw 
naar beneden en de man kwam aan een ander touw omlaag. “Ach arm dier,  
kom maar … en je jonkie ook. We gaan jullie redden.” Het hondje werd met haar pup-
py in de mand naar boven gehesen. De man kwam er ook weer bij. “Ik weet niet of ze 
het gaat halen, proberen jullie het maar. Ik wil d’r niet hebben, ze is zwart en je kent 
ons bijgeloof. Die pup wil ik wel in huis nemen, zodra ze groot en sterk genoeg is.” 

En zo gingen de mensen op weg naar het dorpje met de dierenopvang, kilometers  
verderop. Daar werd het hondje met haar pup liefdevol geaccepteerd. De dierenarts 
keek haar na, constateerde ondervoeding en dat er na het werpen van de jonkies iets 
niet goed was gegaan. Ze had een ingreep nodig waarna ze geen nestje meer kon 
krijgen. De dierenarts was verwonderd dat ze überhaupt nog leefde. En als ze dan 
toch zo’n vechtertje was, verdiende ze ook de best mogelijke behandeling. Voor zover 
de middelen in deze kleine shelter dat toelieten. 

Ze kreeg een behandelplan en de ingreep, herstelde daarvan en sterkte in de  
maanden daarna goed aan. Het bleek een geweldig leuk hondje en iedereen in de  
dierenopvang liep weg met haar. Maar ja, ze was wel zwart en in dit land betekent dat 
voor veel mensen ongeluk. Haar puppy was inmiddels gehuisvest bij haar redder.  
Een gemis, maar gelukkig had ze wel hondenvriendjes en -vriendinnetjes. 
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Na maanden zorg was ze zo goed opgeknapt dat ze naar een nieuw huisje mocht.  
Ze werd aangeprezen, maar niemand die haar wilde. De kleur van haar vacht was een 
serieus probleem. 

Het werd warm weer en alsof ze nog niet genoeg had geleden, kreeg ze een pijnlijke 
huidziekte. Die zette haar flink op achteruit. Na enige tijd kon ze zelfs niet meer staan. 
De benodigde medicijnen waren in deze shelter niet voorradig en door de situatie in de 
regio ook niet leverbaar. Zou het na alle inspanningen dan toch niet goed aflopen?  
Dat kon niet waar zijn! 

In dezelfde periode vertrok vanuit ons land een vrouw - met een groot hart voor  
honden - op reis naar het buitenland. Daar ben je overigens al vlot; wij zijn maar een 
heel klein landje op deze aardbol en alles daarbuiten is dus buitenland. 

Nu had de vrouw zich voorgenomen een aantal honden een nieuw thuis te bezorgen. 
Na het mailcontact met deze opvang had ze er 4 uitgekozen. En specifiek hier, omdat 
het in een lastige regio lag waar al jaren strijd om grondgebied woedde. Stressvol voor 
de dieren en dat is niet goed. Van zichzelf mocht ze niet meer dieren meenemen, want 
daar had ze transportboxen en voer voor en dan paste het precies in de auto. Het zou 
gezien de afstand overigens best een flinke rit terug naar huis worden voor de dieren. 

De vrouw passeerde grens na grens en kwam zo terecht bij de uitgekozen opvang. 
Dat was precies waar ook dit kleine zwarte hondje verbleef. Toeval, of bestaat zoiets 
niet? Ze werd begeleid naar de uitgekozen honden en daar lag ook het zieke diertje. 
Eén blik in de oogjes van dit hondje met haar aangetaste huid, zette haar voornemen 
op z’n kop. Het worden 5 honden, want dit diertje kon ze zo toch echt niet achterlaten. 
Ze zou er wakker van liggen en zich altijd blijven afvragen hoe het met haar was  
afgelopen. En stel je voor dat ze het niet zou halen, dan had zíj haar … Nee hoor, dit 
diertje moest beslist mee. 

En zo kwam ook dit hondje aan op het Nederlandse trefpunt en verhuisde daarna naar 
een opvangadres in Noord-Holland. Daar kreeg ze speciale medicijnen en sterkte 
weer aan. Ze werd enorm vertroeteld en kwam tot rust. Hier floten vogels en kwamen 
geen kogels over haar koppie heen. Helemaal op d’r gemak liet ze haar ware aard 
zien; een schat van een beestje. Nu was die mevrouw van het opvangadres elke  
werkdag lang van huis en dat vond ze heel jammer voor het hondje. Omdat het hondje 
na die fantastische verzorging en verwennerij weer helemaal mooi in haar vacht en 
goed in haar dierenvelletje zat, werd ze ter adoptie aangeboden. 

Ergens in Drenthe was een vrouw, die na het overlijden van haar oude blinde hondje, 
toch weer graag zo’n viervoeter wilde. Ze miste de gezelligheid, aanhankelijkheid en 
het getrippel van hondepootjes in huis. Sinds april zocht ze naar een dier waarvan het 
snoetje haar aansprak. Na maanden was het nog niet gevonden, maar ze had geen 
haast. Als het maar een snoetje met een ‘klik’ was, dan pas zou ze actie ondernemen. 
Na de zomervakantie keek ze af en toe op de diverse sites en op een dag gebeurde 
het: daar stond ze! Liefde op het eerste gezicht, al was het op een beeldscherm.  
Een lange mail werd naar de opvang gestuurd met uitleg waarom dit schitterende 
hondje juist in haar huishouden zo goed op haar plek zou zijn. 
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’s Avonds ging de telefoon al. Er moest eerst bepaald worden of dit wel echt zo’n goed 
huishouden was. Een controle van de tuin volgde, ‘verbeterpuntjes’ werden  
aangebracht en een week later was de eerste echte kennismaking. Het hondje woonde 
daar op de 9

e
 etage van een flatgebouw. Bij het opengaan van de liftdeur stond ze de 

nieuwe baasjes al kwispelend op te wachten. Wat een fantastische eerste ontmoeting! 
Wederom was het liefde op het eerste gezicht, maar nu in het echt. Na een paar uur 
was het afscheid nemen. Helaas mocht ze niet direct mee naar haar nieuwe thuis.  
De organisatie had gezegd dat elke adoptant na de bezichtiging er minstens één nacht 
over moest slapen. De mevrouw bij wie ze op dat moment woonde, had gelukkig een 
goed gevoel over de toekomstige baasjes met hun tuin. 

Een week later – niet eens zo lang geleden – mocht ze worden opgehaald. Eerst werd 
weer rustig gezeten met koffie en klets, toen kwam het afscheid. Dikke tranen vloeiden 
bij de mevrouw die haar zo toegewijd in huis had genomen en genezen. Vanaf het 
begin was het de bedoeling dat ze daar tijdelijk zou wonen, maar wat heeft het hondje 
in die korte tijd een indruk gemaakt. Ze heeft een lege plek achtergelaten en verdrietig 
was dat zeker. Het doel was echter dat ze minder alleen thuis was en meer aandacht 
zou krijgen en dat ging nu gebeuren. De reis naar huis verliep voorspoedig en lang 
voordat de rit halverwege was, sliep ze al op de achterbank. Bij thuiskomst stonden 
haar 3 poezen – met dikke staarten van verbazing – op te wachten. Ze werd rustig  
geïntroduceerd en durfde wel naar haar water- en voerbak te lopen. Een paar dagen 
later liepen ze langs elkaar heen alsof het altijd zo was geweest. 

De nieuwe baasjes geven haar alle aandacht en leren haar nieuwe woorden en ge-
woonten. Ze zien al snel het mooie karakter in dit diertje, dat zo’n harde en nare start 
in het leven had. Dit prachtige hondje kreeg de naam Droppie en geniet van haar  
nieuwe omgeving met alle geuren en kleuren. De honden en baasjes die haar buiten 
tegenkomen, worden enthousiast begroet. Ze geniet van het huis, de ‘gouden’ mand, 
de zachte kleedjes en het struinen in de tuin. De mevrouw waar ze eerst woonde,  
heeft er foto’s en een film van gezien en dat doet ook haar goed. 

 
Dit jaar zal Droppie voor het eerst Kerst  
meemaken. Liefdevol in een warm huis, handen 
die haar met genegenheid aaien, een verse bak 
water en extra lekkere hondenbrokjes binnen 
snuitbereik. Hopelijk het begin van heel veel fijne 
jaren. 

Conny Rengers-van der Bent 
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LOFAR: WANNER GING HET LICHT AAN IN HET HEELAL? 

Astronomen in de hele wereld zoeken naar signalen van het ‘eerste licht’ in het heelal. 
Dat was onmogelijk, totdat we LOFAR bouwden. 

Eerst even terug naar dat ‘eerste licht’, of eigenlijk nog verder terug, naar de oerknal. 
Ongeveer 13,8 miljard jaar geleden begon een extreem hete, extreem dichte klomp 
materie en energie (de ‘singulariteit’) uit te dijen. Daarbij ontstonden ruimte en tijd: het 
heelal. 

De eerste miljoenen jaren na de oerknal was het heelal een volstrekt donkere,  
hete soep die vol zat met elektrisch geladen deeltjes. 

Door het uitdijen ging het heelal afkoelen. Toen het ongeveer 2.700 graden Celsius 
was, konden protonen en elektronen zich aan elkaar gaan verbinden tot stabiele,  
neutrale waterstofatomen. Neutraal betekent dat ze niet elektrisch geladen zijn.  
Daarmee begon een periode waarbij het heelal bestond uit donkere, koude wolken 
van neutraal waterstofgas. Astronomen noemen dit de ‘donkere eeuwen’, in het  
Engels de ‘dark ages’. 

Na een paar honderd miljoen jaar begonnen deze enorme gaswolken door hun eigen 
zwaartekracht in te storten. En zo werden de eerste sterren geboren. Deze sterren 
gaven vervolgens ultraviolette straling af. Die straling was zo krachtig dat de neutrale 
waterstofatomen opnieuw werden geïoniseerd oftewel de elektronen kwamen weer 
los van de protonen. Het waterstofgas werd weer elektrisch geladen. Nu niet door de 
hitte zoals na de oerknal, maar door sterrenlicht. In deze periode begon de  
webachtige structuur van het heelal te ontstaan. Het heelal werd transparant en het 
sterrenlicht kon zich gaan verspreiden door het heelal. Het licht ging aan! 

De periode dat het licht aanging wordt door astronomen de ‘Epoch of Re-ionisation’ 
genoemd, oftewel de periode waarin neutrale deeltjes weer geladen deeltjes werden. 
Daarbij gingen die deeltjes radiogolven uitzenden. Die radiogolven waren op dat  
moment, zo’n 13,5 miljard jaar geleden, ongeveer 21 cm lang. Maar door het uitdijen 
van het heelal zijn die radiogolven enorm uitgerekt. Nu zijn ze tussen de 1,5 en 30 
meter lang. 

Astronomen in de hele wereld wilden op zoek gaan naar die radiogolven. Daarvoor 
hadden ze een heel grote radiotelescoop nodig, van honderden meters doorsnede. 
Maar dat was niet realistisch. Dus werd LOFAR ontwikkeld en gebouwd. LOFAR kan 
signalen tot zo’n 10 meter golflengte opvangen. Dat zijn de langste radiogolven die 
door onze atmosfeer heen kunnen komen. 
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De signalen die al 13,5 miljard jaar onderweg zijn, zijn ook heel erg zwak geworden. 
Denk aan de rimpels aan de rand van de vijver nadat je een steen in het midden hebt 
gegooid. Hoe groter de vijver is, hoe vager de rimpels aan de rand zullen zijn.  
Daarom moet LOFAR heel lang waarnemen, heel lang ‘luisteren’, om die meest  
zwakke signalen op te kunnen vangen. Om die reden is LOFAR in een gebied ge-
plaatst waar het radiostil is. 

LOFAR heeft inmiddels heel veel data verzameld in de verschillende frequenties.  
Astronomen van over de hele wereld zoeken met behulp van die data naar de eerste 
signalen van de ‘Epoch of Re-ionisation’. Het is een wereldwijde wedstrijd en ASTRON 
ligt nog steeds aan kop! 
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HEIDEBLOEM NIEUWS  

De meeste lezers van de Dorpskrant hebben in de vorige editie de datums kunnen 
lezen wanneer wij weer voor u gaan spelen bij de Boshof. 

Reminder: verkoopdatum van de kaarten zal plaatsvinden op woensdag 21 januari 
2026 vanaf 19.00 uur bij de Boshof. Vol=Vol 

Speeldatums:   6-7 februari 2026 
    13-14 februari 2026 

Plaats:    Boshof Odoorn 

Aanvang:   20.00 uur. 

We hopen dat u erbij bent. 

Met enthousiaste groet, 
De Heidebloempjes. 
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 RARA WAT IS HET? 

Ik ontving onlangs toch nog een mailtje over het voorwerp van 
oktober j.l. 

Wil Kaper mailde me: Een palengaten boor en of bollen/stekjes 
planter. Dat klopt deels, zoals u in de afgelopen editie heeft  
kunnen lezen. Kort daarna ontving ik nog een mailtje van Wil 
maar dan over het voorwerp van afgelopen maand. Wil dacht 
dat het een autobandenlichter was. Ook hier zat Wil redelijk in 
de buurt. Het is wel een bandenlichter maar dan voor fietsen.  
Vroeger werden deze lichters gebruikt om het laatste stukje band om de velg te  
krijgen. De fietsbanden waren toen flink wat stugger dan nu en het laatste stukje ging 
vrij lastig. Met dat stukje gereedschap ging dat een stuk makkelijker. 

Dan het laatste voorwerp van 2025. Dit object kwam ik in een boerderij tegen die 
deels ook een museum was. Wie heeft een idee waar dit voor gebruikt werd? 

Ik wens u allen fijne feestdagen en een mooi 2026. Tot in het nieuwe jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U kunt uw reacties of eigen  
voorwerpen mailen naar  
rara-oesdorp@ziggo.nl 

Henk Jan Huizinga 
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LUBBELINKHOF EN MOESGROEP  

Lubbelinkhof 
 
Danie en Hermi de Rooij van zorghuis Lubbelinkhof hebben veel moeite gedaan om de 
oude binnentuin achter het voormalige hotel om te vormen tot een mooie plek. Dit is 
door Koudenburg Groen uitgevoerd en zij hebben er een prachtige tuin aangelegd die 
de ouderdom en sfeer benadrukt. Pastoraal werker Helene Westerik heeft samen met 
Hermi en Dani De Rooij van de Lubbelinkhof gesproken over de wens voor een  
moestuin. Zo ontstond het idee om groentes te verbouwen voor mensen van de  
Lubbelinkhof en voor mensen die dit goed kunnen gebruiken vanwege sociale  
omstandigheden. Vanuit de Lubbelinkhof werden vrijwilligers gezocht. Bij de kerk van 
Odoorn kwam een gift binnen voor bovengenoemd doel, wat zeer welkom was. 

Naast het feit dat we er goed kunnen tuinieren, is het ook een plek om te ontmoeten. 
Mensen van De Paasbergen kunnen er een wandeling komen maken. Dit is overigens 
voor alle dorpsbewoners een mogelijkheid. Natuurlijk is het ook een plek die de bewo-
ners uitnodigt om te komen kijken. Deels werken zij ook in de tuin onder begeleiding 
van de ‘tuinman’ van de Lubbelinkhof. 

De Moesgroep. (moestuingroep) 

Eind maart, begin april ging de groep van start onder leiding van Willem (V). Hij weet 
veel van planten en natuur, het groenten telen is een nieuwe uitdaging. Yolanda heeft 
al lang een eigen groentetuin en weet hier veel van en Hennie mag zeker zeer  
genoemd worden, zij heeft de zogenoemde ‘groene vingers!’ 

Organisch van start 

In een mum van tijd waren de bakken vol gezet met plantjes, zaadjes, stekjes en extra 
bemest met verse paardenvijgen. Nou dat ging als een speer. Sommige gewassen 
hadden niet eens voldoende tijd om een fatsoenlijke vrucht te geven. Broccoli 
bijvoorbeeld vormde nauwelijks iets van een broccolibloem of de plant schoot al als 
een vuurpijl in de bloei. Maar er ging ook veel goed. Sla, spinazie, snijbiet, venkel, 
courgettes, het was in mei allemaal beschikbaar. En van prima smaak en veiligheid, 
want de teelt is volledig biologisch. Een stuk grond naast de kas is vol gezet met  
bessen, bramen en frambozen. Zelfs de jongste planten gaven al mooie vruchten, 
waarschijnlijk ook weer dankzij de paardenpoep. In de kas gaven de tomatenplanten 
hun prachtige vruchten af. De opbrengst van de aardbeien in de volle grond viel erg 
tegen en daarvoor is een speciale aardbeientrolley gemaakt waardoor de planten een 
nauwkeuriger behandeling kunnen krijgen. Dat werkte ook. Noemenswaardig is zeker 
ook de aanleg van een zogenoemde kruidenspiraal. Een cirkelvormige opbouw van 
Drentse keien tot een hoogte van ca. 40 cm in het midden. Tussen de keien is er  
ruimte voor diverse kruidenplantjes en het geheel is prachtig. De teelt van aardappelen 
en bonen verliep niet geheel volgens wens. De poters produceerden weliswaar een 
gigantisch bovengronds gewas maar in de grond: ho maar. 
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Per poter was de opbrengst gemiddeld 2 aardappeltjes. Maar ze waren wel erg lekker. 
Voor volgend jaar gaat de aardappelteelt, de bonenteelt en de courgettes naar de  
Eshoeve aan de Hoofdstraat, ook een zorglocatie van Danie en Hermi. Daar is al een 
stuk grond gemarkeerd voor de beoogde teelt. 

Eshoeve & fruit 

In de voortuin van de Eshoeve staan oude fruitbomen. De opbrengst is deels naar  
De Mooijland gegaan waar er cider van gemaakt wordt. Miliza, tevens lid van de 
Moesgroep, is gestart met het verwerken van fruit van de Eshoeve maar ook van  
fruitbomen uit het dorp Odoorn. Vanaf de start van de Moesgroep, was de insteek dat 
het zich op die mooie plek langzaam mag ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de  
gewassen als de mensen. Voor de vrijwilligers van de Moesgroep is het een plek waar 
met veel plezier wordt samengewerkt, we leren van elkaar en komen samen tot iets 
moois. 

Oogstfeest(je) 

De moesgroepers en de mensen die groenten hebben ontvangen hebben samen een 
eerste oogstfeest gevierd. Een gezellig samenzijn en eten van zelfgemaakte  
gerechten. Dat varieerde van pompoensoep en diverse salades tot bijzondere creaties 
van de overvloedige appeloogst. Het was een succes en er gaan stemmen op om het 
oogstfeest tot een jaarlijks evenement te maken voor bewoners van de Lubbelinkhof 
en de Eshoeve. Wellicht wordt het zelfs een oogstfeest voor heel Odoorn. Plannen 
daartoe zullen we tijdig bekendmaken via deze dorpskrant. Ondertussen bereiden wij 
ons voor op het volgende voorjaar. 
 
De vrijwilligers van de Moestuin  
(Eigen foto’s) 
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NIEUWE SPITWA(A)RK:     
Een tortel in de kamer, Hunsow, Zuideres Exloo, Optocht 100 jaar en Oud en 
nieuw in Valthermond en Testament dienstknecht 
  
De laatste Spitwa(a)rk van 2025 start met een artikel van Henk Luning over duiven-
kooien in huis. Over het hoe en het waarom. Een artikel met prachtige kleurenfoto’s 
en bijzondere wetenswaardig-heden. Hunsow is volgens een mythe oen havenstad 
die in het begin van de Middeleeuwen op de Hondsrug tussen Valthe en Exloo heeft 
gelegen. Jan Naarding kiest deze keer voor deze legende een taalkundige  
invalshoek. Van Jakob Westendorp uit Ter Apel deze keer twee bijdragen. Over de 
viering van 100 jaar Valthermond en over Oud en Nieuw. Dat laatste verhaal past bij 
een humorvolle terugblik op een jaarwisseling in Valthermond van de jaren vijftig. 
Marchinus Elting schreef een mooi gedicht in het Drents over de Zuderes bij Exloo.  
Van Geert van Rossum Hzn. een kleine stukje geschiedenis over een testament van 
dienstknecht Beuving uit Exloo. 
 
In Herkent u het nog? een vraag over een groep (plattelands?)-dames uit Klijndijk. 
Oet het grune kraantie een bijdrage over dr. Johan Hendrik van Burkom,   
natuurkenner en -liefhebber. Hij bezocht Exloo geregeld, woonde in een zomerhuisje 
in Boesjeskamp en gaf ook lezingen met lichtbeelden. De Middenplaat is een  
prachtige foto (van bouwbedrijf Huizing) van de nieuwbouw van Odoorn in de jaren 
vijftig. We zien de huizen van de Eekhoflaan, Boshoflaan en Oude Kampenweg. 
 
Jan Wierenga besteedt in Rondblik aandacht aan de jeneverbes. De jeneverbes was 
en is een geliefde verschijning en de vruchten worden voor verschillende zaken  
gebruikt.  
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In Uit de krant staat Odoornerveen centraal. Aandacht voor het 125- en 150-jarig  
bestaan van dit dorp. Feest in Tok-Tok-centrum en later een feestweek met veel  
activiteiten. Als u Uit de oude doos uit heeft, weet u 
wat ‘op de klomp huilen’ is: een bijzonder gebruik 
van meer dan een eeuw terug. Voorop staat een 
mooi beeld van een aardappelschuit in 
1

e
 Exloërmond in de buurt van Musselkanaal. 

  
Met vriendelijke groeten, 
Roelof Hoving 
Sterrenkamp 1C 
7811 HA Emmen 
06-29560994 
_____________________________________________________________________ 
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VERVOLG ORGEL MARGARETHA KERK 
 
Over het orgel schreef ik vorige maand nog dat het orgel vóór de kerst zou worden 
ingebouwd. Dit klopt eigenlijk nog wel, maar het wordt wel de kerst van 2026. 
Het plaatsen van het “windgedeelte” zorgt voor wat problemen. Dit gedeelte kan wel in 
de kerk komen. Maar vervolgens moet dit gedeelte nog naar boven en over het orgel 
geplaatst worden. En dit geeft wat problemen. Er moet een kraan komen die zowel in 
de kerk kan komen en het windgedeelte omhoog en over het orgel kan tillen.  
 
Laatste nieuws is dat dit waarschijnlijk gaat lukken bij het bekende bedrijf Mammoet. 
Als er weer nieuws hierover is zal ik dat meedelen. 
 
Jan Kees Krediet 
 
_____________________________________________________________________ 
 
BABYFOTO’S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het januarinummer van elk jaar plaatsen wij een overzicht van de baby’s geboren in 
het jaar ervoor. 
 
Is uw kindje geboren in 2025 en vindt u het leuk dat het opgenomen wordt in het  
overzicht, stuur dan een recente foto en naam van het kind naar redactie@odoorn.nu 
 
(let op: redactie@odoorn.nu en geen .nl) 
 
Vraag om een leesbevestiging, want soms komt een mail niet aan. 
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BOEKBESPREKING 
 
“Een kerstdans voor de koning” geschreven door Paul Biegel in 1966 en (nieuw)  
geïllustreerd door Linde Faas in 2025. ISBN9789025780104/NUR 273 uitgegeven 
door Gottmer Uitgevers Groep 

Wat een schitterend prentenboek is dit! Een kerstcadeau waardig. De tekeningen zijn 
zó sprekend, kleurrijk en magisch. 

Het verhaal gaat over een lastige koning die nukkig, driftig en schreeuwerig is.  
Hij beveelt voortdurend, en iedereen moet doen wat hij zegt. Herkenbaar, ook al is het 
59 jaar geleden al opgeschreven. Oftewel: het is van alle tijden. 

De koning beveelt in oktober dat het morgen kerstmis is en dat hij een kerstfeest wil. 
En hij wil een bijzondere kerstboom. Een danseresje dat toevallig langskomt en graag 
voor de koning wil dansen, wordt bijna weggestuurd, want van dansen houdt de  
koning niet, dat gedraai voor zijn ogen. Dan bedenkt hij dat ze kan worden aangekleed 
als kerstboom, een heel bijzondere kerstboom. En zo geschiedt. 

De volgende dag moet ze tijdens het kerstfeest uren en uren staan. Als ze maar even 
iets beweegt, beveelt de koning haar bars om stil te staan, want kerstbomen bewegen 
niet. Als de muziek speelt en iedereen danst, wordt het bijna onmogelijk voor haar om 
stil te staan, maar ze houdt het vol. Maar, als iedereen aan de maaltijd zit, lukt het niet 
meer. Ze danst zwevend rond de tafel met eten. De koning beveelt natuurlijk dat ze 
vastgepakt wordt, maar dat lukt de lakeien niet. Uiteindelijk probeert de koning het 
zelf. Maar het danseresje blijft voor hem uitzweven. Een soort dans van twee wordt 
het, de koning en de danseres, maar het is alleszins licht en vrolijk. Als de koning zich 
realiseert dat hij haar niet te pakken krijgt, stampt hij zo hard van woede dat hij door 
de houten vloer zakt en zich niet meer kan bewegen. Nu tovert het danseresje hém 
om in een kerstboom met een piek, kransjes en ballen aan zijn armen, zijn oren in zijn 
haar. Waarna zij rustig wegzweeft, de heldere nacht in. 

De koning is sprakeloos geworden en wordt door de lakeien losgewrikt en voorzichtig 
naar bed gebracht. Daar blijft hij een paar maanden; totdat het echt kerst is. En zo was 
hij tot het nieuwe jaar geen lastige koning meer. 

Wat voor ons de boodschap is van dit verhaal? Dat je naast achtervolging en  
machtsvertoon altijd iets anders kunt zetten: iets lichts, zwevends, iets weerloos – 
maar toch sterk in het doorprikken van machtsvertoon en angst. Denk dus nooit dat je 
niets kunt doen tegen onredelijke eisen en tegen dingen die kromgegroeid zijn en uit 
verhouding zijn geraakt. Zullen we dat in het nieuwe jaar ook maar weer blijven  
proberen? En, als je nog een kerstcadeau voor een (klein) kind zoekt, dan is dit  
boek(je) zeker een aanrader! 

Florien van Heest en Helene Westerik 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS BIBLIOTHEEK ODOORN 

Informatiepunt digitale overheid (IDO) Borger-Odoorn 
Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet.  
Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Dit is niet voor iedereen  
makkelijk. Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die hulp nodig heeft?  
Kom langs in de bibliotheek. Wij denken met je mee en geven je informatie zodat je 
verder kunt. Wij kunnen ook een afspraak voor je maken met een organisatie die je 
verder helpt. Je hoeft geen lid te zijn. 

LET OP: GEWIJZIGDE TIJD 
In de bibliotheek Odoorn is het spreekuur vanaf 1 december aanstaande iedere 
woensdag van 16.00 – 17.00 uur. 
Neem contact op via ido-midden@biblionetdrenthe.nl of bel 06 25 20 94 63 
Ga voor meer informatie naar bindbibliotheken.nl/ido. 

Kleintje Bieb: Plaatjes en Praatjes 
Woensdag 14 januari 2025 van 10.00 – 11.00 uur 
zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun ouders, opa of oma, of oppas weer van 
harte welkom op het Praatjes & Plaatjes voorleesuurtje in de bibliotheek. 
Geertje en Yolanda gaan voorlezen, knutselen en zingen met de dreumesjes en hun 
ouders. De toegang is gratis en je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn. Kinderen 
mogen altijd boeken lenen. Heeft je kind nog geen bibliotheekpasje?  
Lid worden is gratis, dus doen! Thema: Winter 
De volgende Kleintje Bieb is op 11 februari 

Babbelen bij een Boekie 
Kom gezellig langs voor een ontspannen gesprek tijdens "Babbelen bij een Boekie"! 
Onder het genot van een kopje koffie praten we samen over de boeken die we hebben 
gelezen. De boeken die ter sprake komen, zijn heel divers: van 'lekkere doorlezers' tot 
boeken die je aan het denken zetten, spannende verhalen of juist boeken die  
herinneringen oproepen. Het is altijd een gezellig en boeiend gesprek, waar je van  
harte welkom bent om aan deel te nemen. Ook als je zelf geen boeken hebt gelezen, 
kun je gewoon meepraten of lekker luisteren! Woensdag 14 januari : 10:00- 11:30 uur 

Digitaal spreekuur 
Maandag 26-01-2026 : 14.00 – 15.30 uur 
Spreekuur voor alle vragen over het gebruik van je laptop, pc, tablet, smartphone en 
het online reserveren van e-books en boeken. 

Bibliotheek Odoorn, Hoofdstraat 24. 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 

 

POOLSHOOGTE VOOR DE BRAND 

 

In de jaren vijftig werd nabij de heuvel in de bossen van Odoorn  

een klein rietgedekt theehuis gebouwd,  

dat ook de naam 'Poolshoogte' droeg.  

Het theehuis brandde in de nacht van 3 op 4 oktober 2005 als gevolg van  

brandstichting af.  

Vanaf april 2006 was het theehuis in bedrijf vanuit een noodvoorziening. 

 In september 2009 opende het nieuwe theehuis.  

(Bron Wikipedia) 

 


