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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112
Centrale huisartsenpost: 0800-1120112 (vrijdag 17.00 — maandag 8.00 uur)

Politie: 0900-8844
Brandweer: 0592-312345
Buurtbeheer: 0591-535355 (werkdagen 16.00 -~ 17.00 uur)

KERKDIENSTEN
Zondag 1 november

Zondag 8 november
Zondag 15 november
Zondag 22 november

Zondag 29 november  10:00 uur

DORPSAGENDA
woensdag 4 november  19:30 uur

Maandag 9 november  19:45 uur
woensdag 11 november

zaterdag 21 november 09.45 uur
zaterdag 21 november 10.00 uur
Woensdag 25 november 19:30 uur

GEEN DIENST
GEEN DIENST
GEEN DIENST
GEEN DIENST

De heer H. Meiborg

Vrouwen van Nu, Commissieleden + Bestuu
bij Bistro La Finca

Vrouwen van Nu, afdelingsavond met
medewerking van Hermien Beijl, Boshof
Sint Maarten

Pietenband vertrek vanaf De Snoepert
Aankomst Sinterklaas bij de Boshof
Volkszang, Boshof




VAN DE REDACTIE

‘Hest al heurt', een nieuwe rubriek in de dorpskrant. Het lijkt ons leuk hier diverse
weetjes en wetenswaardigheden over ons dorp te plaatsen. Maar dat kunnen we
niet alleen. We zijn daarbij afhankelijk van uw inbreng. Dus, heeft u ‘iets heurt’, laat
het ons weten. In dit boekje iets over een zwijntje als huisdier en B&B ‘Alpenzeit'.

En we zoeken nog steeds iemand die de redactie wil komen versterken. Onze
penningmeester gaat er mee stoppen eind dit jaar. We zitten dus dringend verlegen
om opvolging. Interesse? Meldt u zich dan bij de een van de redactieleden of via het
mailadres van Oes Dorp: redactie@odoorn.nu.

Voor nu weer veel leesplezier toegewenst.

Anke

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu

Het volgende nummer verschijnt op 25 november.

Kopij kunt u mailen naar redactie@odoom.nu
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Gentiaan 12.
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 15 november.

U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.

Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met
Theo Zondag: 0591-512742.

BURGERLIJKE STAND

16 juli: Valentijn, zoon van Jorien Blaauw en Cor Miltenburg
12 september: Jort, zoon van Eveline van den Brink en Henri van Klinken
22 september: Siem, zoon van Fanny Klaar en Tom Verkaik

LET OP: de redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan er
ons wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het
ons alstublieft!




MEIJERING MEKKERT
Verjaardag

De verjaardag van junior 2 is aanstaande en al ver van tevoren zijn we in rep en roer.
Allereerst het cadeau. Twee wenst de onlangs uitgekomen voetbalgame te ontvangen
en het liefst al geruime tijd voor hij verjaart. Omdat wederhelft ook kan niet wachten
vindt mijn nee geen enkel gehoor. De game wordt aangeschaft, uitgepakt en naar
hartenlust benut.

Getergd stort ik mij daarom op de catering. Al dagen voor de verjaardag begin ik met
het inslaan van ingrediénten voor hapjes, drankjes, taart en versiering. De nerveuze
constatering van wederhelft dat onze rekening te leeg en de provisiekast te vol raakt
deert me niet en vlak voor de grote dag sla ik aan het bakken alsof mijn leven er vanaf
hangt. De taarten zijn klaar en een dag later is het dan eindelijk zover, junior 2 verjaart.
's Middags zal de visite verschijnen dus de ochtend wordt besteed aan de
voorbereidingen. Wederhelft en junior 2 worden vriendelijk doch dringend verzocht te
helpen rijgen, wassen en snijden. Als dat klaar is moet er nog gepoetst worden en een
uur voor de visite arriveert zijn we klaar met alles en vooral met elkaar. Maar we
vermannen ons en in schijnheilige harmonie heten we de gasten van harte welkom.

Toch is de sfeer goed, de cadeaus beter en het
eten en drinken het best. En als iedereen
uiteindelijk huiswaarts gaat zijn we trots. En
terwijl wederhelft de slagroom van de kastdeur
poetst en ik een knakworstje uit de
bloemenvaas vis kijken we elkaar aan en
besluiten we: dat ging best goed dit jaar...

Volgend jaar weer?

Bianca




HEST AL HEURT......

. dat Klaasjan en Brigitte Niezing sinds ienege tied de trotse bezitters bent van
een Bed&Breakfast 'Alpenzeit’ in Flachau/Reitdorf in Oostenriek. Flachau is 'n
grote wintersportploats, uutstekend bereikboar en 100% sneizeker.

Moar ook in de zummer valt der veul te beleemn.

En nee, Klaasjan en Brigitte doen niet met aant programma ik vertrek'. Zij bliem
in Odoorn ook de Oringer Marke exploiteren. ie kunt bij hun meer informatie
kriegn en ien en ander eens bekiekn op www.alpenzeit.nl.

. dat de familie Lage uut Odoorn al ienige tied een zwientie hef as huusdier. Zien
naom is Herman.
Regelmoatig kuj de familie antrefin in de buurt van het Poasbergenbosje als zij
hun geliefde huusdier uutloatn.




LEF

Onder het motto lef verzorgde Froukje Johannes op zaterdagavond 26 september jl.
een bijzonder sfeervol concert in de kerk te Odoorn. Ontroerende luisterliedjes met een
sterk persoonlijke inslag, zelf geschreven teksten en melodieén, meer bekende werken
van anderen, alles kwam voorbij.

Het programma werd door haar zelf op een soepele, ontspannen manier aan elkaar
gepraat, dat bezorgde het geheel een prettige samenhang. Ontroerend was vooral de
manier waarop zij haar oude moeder toezong. Ik heb meerdere zakdoeken gezien.
Het podium was bijzonder fraai versierd met een “waslijn” vol foto ‘s, ook weer
variérend van zeer persoonlijk tot meer algemeen, waarbij het geheel ook nog weer
fraai werd belicht.

De lef zat hierin dat dit min of meer het eerste avondvullende soloprogramma van onze
dorpsgenote betrof, dat vereist natuurlijk wel enige moed. Van stress of spanning
hebben wij als toeschouwers niets gemerkt, van Froukje kregen we later te horen dat
het ondanks deze stress en spanning vooraf, voor haar een stper avond was
geweest. Wij kunnen dat volledig onderschrijven en we gaan dit als SOKC beslist nog
een keer organiseren.

Het voortreffelijke concert had naar onze mening meer toeschouwers verdiend,
misschien kijken we als Oringers nog te veel de kat uit de boom.

Zoals gezegd, u krijgt op enig moment een tweede kans.

Volg de bladen, inclusief deze dorpskrant, en laat u dit niet nog eens ontgaan.

Namens de SOKC
Theo Zondag




BIJEENKOMST VROUWEN VAN NU, 14 SEPTEMBER
SPREEKSTER ALEID RENSEN

Na de koffie verteld Aleid Rensen over haar leven met het Noorder Dierenpark, wat
nu Dierenpark Emmen heet. Eerst leest ze een paar hoofdstukken voor uit het door
haar geschreven boek De verdwenen Dierentuin, dit naar aanleiding van het
verplaatsen van de dierenluin naar de Es. De nieuwe dierentuin zal een combinatie
worden van dierentuin en pretpark. Ze waren 25 jaar actief in deze dierentuin van
1970 tot 1995, Eerst verteld ze hoe hun betrokken zijn geraakt bij de dierentuin.

Ze woonden indertijd in Bussum, Jaap Rensen was architect in Amsterdam.

Ze werden gebeld door de secretaresse van mr. Harm van Riel een bekend VVD
politicus. Hij was president-commissaris van de dierentuin en een huisvriend van
haar ouders. Hij vroeg hen om de leiding van de dierentuin op zich te nemen, omdat
Aleid bekend was met de dierentuin. Ook vertelde ze openhartig over de moeizame
verhouding die ze had met haar vader, oprichter van de dierentuin. De dierentuin
was op dat moment sterk verloederd. Ze besloten er een andere dierentuin van te
maken, waar de dieren niet in hokken zaten, maar zo natuurlijk mogelijk konden
leven. Onder de leiding van het echtpaar Rensen is de dierentuin toen tot grote bloei
gekomen. Hierbij speelde ook het TV optreden met de leeuwenwelpjes bij Willem
Duys een grote rol. Deze welpjes werden met de fles grootgebracht door het
echtpaar Rensen. De moeder is na de bevalling overleden. Zij droeg een dood
welpje bij zich, waardoor de bevalling niet op gang kwam en moest met een
keizersnede verlost worden. Toen bleek dat ze behalve het dode jong nog 2 gezonde
welpjes droeg. Ook hadden ze eerder een leeuw met de fles grootgebracht,
genaamd Leen. Toen deze wat groter werd en vrij door hun huis liep ging hij op
avontuur. De buurvrouw die lag te zonnen op een stretcher werd wakker met een
slapende leeuw (Leen) naast zich en werd woedend. Toen beseften ze dat dit niet
meer kon.

Qok vertelde ze over het nijlpaard Winston (genoemd naar Winston Churchill) die
altijd maar alleen was. Ze besloten een vrouwtjesnijlpaard erbij te nemen genaamd
Isabella. Het was liefde op het eerste gezicht tussen die twee. Het duurde dan ook
niet lang en er kwam een babynijlpaard. Maar ze wisten totaal niet hoe hier mee om
te gaan. Ze gooide met het jong naar alle hoeken en het jong heeft dit niet overleefd.
Dan was er olifant Annabelle die allerlei kunstjes kon doen.

Verder vertelde ze over de ijsbeertjes die ze eveneens in huis hebben grootgebracht,
want de moeder at de ijsbeertjes steeds op. lJsbeertjes worden geboren tussen
Sinterklaas en Kerst, meestal 1 of 2 jongen. Een jonge ijsbeer weegt ong.1 pond.

Zo zijn er diverse verhalen over al die dieren in de dierentuin te vertellen. Allemaal
beschreven in haar boek De verdwenen Dierentuin.

Het was een succesvolle avond met veel verhalen. Eigenlijk te veel om op te
noemen. Na afloop konden we het boek kopen waar Aleid voor ieder een
persoonlijke boodschap in schreef.

Abeltje Kort



TREANT ZORGGROEP OPENT DEUREN p

TIJDENS OPEN BEDRIJVENDAG DRENTHE (?1\ Trea nt
ORGGROEP

Op zaterdag 7 november is iedereen van harte welkom

tijdens de open dag van Treant Zorggroep. Ziekenhuislocatie Scheper in Emmen,

woonwijkcentra Holdert, Valkenhof en Oostermarke in Emmen én De Paasbergen in

Qdoorn zetten die dag van 10.00 tot 16.00 uur hun deuren open voor het publiek.

De Paasbergen

Bij woonwijkcentrum De Paasbergen, aan de rand van het Paasbergenbos, belooft
het op 7 november een gezellige dag te worden met onder meer muziek, diverse
lekkernijen en een markt met informatie over wonen, welzijn en zorg en over
vrijwilligerswerk.

Adres: Paasbergen 1, Odoom

Over de open dag

De open dag bij Treant Zorggroep is op zaterdag 7 november van 10.00 tot 16.00
uur. Bezoekers worden verzocht zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen.
Parkeren op het parkeerterrein bij het Scheper is deze dag gratis. Ook kan men
parkeren bij De Muzeval. Meer informatie over de open dag bij Treant Zorggroep is
te vinden op www.treant.nl/opendag.

POOLSHOOGTE WANDELING VOOR SINGLES, ODOORN 31 OKTOBER

Op zaterdagmiddag 31 oktober organiseert Joyce Boerkoel van Relatiebemiddeling
IndiviDuo weer een wandeling voor alle singles in het Noorden. Om 13:00 uur
ontmoeten de deelnemers elkaar bij Restaurant Poolshoogte, Boswachter
Meelkerlaan 5 te Odoorn. Bij deze wandeling zijn honden niet welkom - 0ok niet
aangelijnd — want de route gaat door een schapenpark waar ook pony’s lopen.

Voordat de wandeling van 10 km begint, worden de singles bij het sfeervolle
restaurant Poolshoogte ontvangen met café complet. Na een eerste kennismaking,
gaan de deelnemers rond 13.30 uur op pad. Met warme chocolademelk en slagroom
warmt de groep zich na afloop weer op bij Poolshoogte. Rond 17:00 uur neemt de
groep singles afscheid van elkaar, tenzij men ervoor kiest om nog een hapje te
blijven eten.

De kosten voor de wandeling inclusief de 2 consumpties zijn € 15,-. Alle singles zijn
welkom om aan deze wandeling deel te nemen. Het is niet nodig om eerst lid te
worden. Ook vooraf aanmelden is niet verplicht. Voor meer inlichtingen bel Joyce
Boerkoel van IndiviDuo op 06-28633962 of kijk op www.individuo.nl/acti



VROUWEN VAN NU AFD. ODOORN, BIJEENKOMST VAN 12 OKTOBER

Deze avond hebben wij Marije Buiter en haar vriendin en Jannike v.d. Berg als gast
en zij zullen ons meenemen naar Gambia waar zij tijdens hun opleiding een stage
hebben gedaan. Na hun opleiding zijn ze voor een periode van 4 maanden terug
gegaan en hebben toen een nieuwe leesmethode geintroduceerd: “The key of reading
is the key to the future™.

Maar eerst werd onze kennis over Gambia getest en daar bleken wel wat hiaten te
zitten. Zo hoorden we dat daar de voertaal Engels is, het is het kleinste land van
Afrika, meer dan de helft van de bevolking is onder de 12 jaar en met 50/60 jaar ben je
er al echt oud. De bevolking bestaat voor 10% uit christenen en de andere 90% is
moslim. De beide bevolkingsgroepen gaan goed met elkaar om en vieren gezamenlijk
hun feestdagen.

Het inkomen van de bevolking is laag; het salaris ligt tussen de € 30 en € 40 waar
nauwelijks van rond te komen is. Je ziet dan ook op elke straathoek mensen die wat
groente, fruit e.d. te koop aanbieden. Men probeert het toerisme te promoten voor
meer inkomsten want de visvangst, waar de bevolking vroeger van leefde, is nu aan
Chinese vissers met grote schepen “verkocht” door de overheid. Zo blijft er voor de
traditionele vissers niet veel over.

Er zijn in Gambia Government Schools, gefinancierd door de overheid, maar dat zijn
er heel weinig. De school waar Marije en Jannike les gaven wordt ondersteund door
een Nederlandse stichting, opgericht door de onlangs overleden Benny Ahlers. Deze
stichting ondersteunt ook een andere school en een Kliniek. We zagen wat er in een
paar jaar al verbeterd was aan de inrichting, zoals bedden in de kliniek en klaslokalen
bij de scholen.

De schooldag begint voor de kinderen met een
toespraak van het hoofd van de school waarna ze
in hun eigen groep/lokaal de dag beginnen met
muziek en dans. De bedoeling daarvan is dat ze
daardoor de eventuele spanning en problemen
van de thuissituatie vergeten en en daarna met
meer concentratie kunnen werken.

Op school leerden de kinderen lezen door het
opdreunen van rijen woordjes die op het bord
geschreven stonden en door de onderwijskracht
werden voorgezegd. Bij de methode die Marije en Jannike introduceerden worden de
woorden gevormd door losse letters. De kinderen mochten om de beurt de letter s aan
een lijntje ophangen en zo woorden maken (methode hakken en plakken) gebaseerd
op de Nederlandse methode “Veilig leren lezen™. Kennelijk ging er een positieve
boodschap van uit want leerkrachten van andere scholen vroegen of ze ook met deze
methode mochten werken.




Naast deze scholen is nu ook een werkplaats voor gehandicapten opgezet waar
jongeren leren meubels te maken en zo inkomsten te kunnen verwerven.

Naast de kliniek is nu ook een weeshuis voor meisjes gebouwd met een eigen
groentetuin. Voor de kliniek zamelt Janny Buiter, de moeder van Marije,
kraampakketten in die dankbaar gebruikt worden.

Door de foto’s en de filmpjes die deze twee “juffen “ ons bij hun verhalen toonden
kregen we een heel goed beeld van een land waar we eigenlijk niet veel van wisten.
Marije en Jannike worden door de voorzitter bedankt voor deze mooie avond en wij
zien elkaar weer op maandag de 9e november.

Notulist Betty Smit

KERSTBOMEN BESTELLEN

De kerstbomen voor de straten/buurten kunnen weer besteld
worden en worden de bomen die op de markt stonden voor
zaterdag 12 december in de straat/buurt afgeleverd.

Vermeld bij je bestelling het volgende:
Kerstboom — wel of geen snoer

Plaats waar de boom moet worden afgeleverd
Naam, adres en telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de contactpersoon

Wij vragen dit jaar een bijdrage van € 10,00 per boom. Het bedrag kun je van te voren
overmaken op rekening NL22 RABO 0348003455 van Dorpsbelangen Odoorn met
vermelding van de buurt.

De bestelling moet bij ons binnen zijn voor zaterdag 28 november.
Bestellen kan per e-mail: dorpsbelangenodoorn@gmail.com

Of bij: Willy Gortmaker, tel. 513384
Ria Scholte, tel. 513419
Roelie Wierenga, tel. 513000

Zie ook onze website: http://www.dorpsbelangenodoorn.nl



SINT-MAARTEN

Woensdag 11 november is het weer Sint-Maarten. Het is altijd leuk om de kinderen
weer aan de deur te krijgen met hun mooie lampionnen en versjes die snel, snel
gezongen worden, waarna er verwachtingsvol gekeken wordt naar het lekkers dat
aangeboden wordt.

Hieronder wat meer over deze viering. Achtergronden en legenden.

De viering van Sint-Maarten op 11 november heeft een christelijke achtergrond. Het is
de naamdag van de heilige Sint-Martinus. Martinus werd in 316 geboren in Hongarije
als zoon van een Romeins legerofficier. Op vijftienjarige leeftijd kwam hij in dienst van
het Romeinse leger. Uit deze tijd stamt een van de meest bekende verhalen over
Sint-Martinus. Voor de poorten van Amiens in Frankrijk kwam hij een verkleumde
bedelaar tegen. Met zijn zwaard sneed hij zijn rode soldatenmantel in tweeén en gaf
één helft aan de bedelaar. Deze scéne is op talloze schilderijen afgebeeld,
bijvoorbeeld door de schilders Rubens en Van Dijck.

Nadat Martinus in 372 gekozen was tot bisschop van Tours kreeg hij een steeds
grotere bekendheid. Hij stichtte in Frankrijk verschillende kloosters en stierf op hoge
leeftijd in het jaar 397. De kapel met het graf van Martinus trok al gauw
bedevaartgangers uit heel Europa. Velen vereerden hem vanwege zijn naastenliefde,
speciaal voor de minderbedeelden.

Het Vaticaan verklaarde Martinus in het jaar 650 heilig. Zijn stoffelijke resten zijn
uiteindelijk verloren gegaan; de Hugenoten hebben tijdens hun opstand in 1562 zijn
gebeente verstrooid. Zijn beroemde mantel lag overigens destijds veilig in de kapel
van de Merovingische koningen. Zij beschouwden deze als een relikwie, dat hen in
oorlogstijd zou verzekeren van de overwinning. Koning Glovis | riep Sint-Martinus
tenslotte uit tot beschermheilige van Frankrijk. Vanuit Frankrijk verspreidde de verering
van Sint-Martinus zich over heel Europa. In Nederland zijn enkele van de oudste
kerken aan hem gewijd, zoals de Martinikerk in Groningen en de Domkerk in Utrecht.
Ook zijn veel dorpen naar hem genoemd, zoals Maartensdijk (Utrecht),
Sint-Maartensdijk (Zeeland) en Sint-Maartensbrug (Noord-Holland).

Sint Maarten wordt vaak met een gans afgebeeld. Dit vanwege een legende: Martinus
zou zich in een ganzenhok verstopt hebben op het moment dat hij gevraagd werd om
bisschop te worden. Toen men hem zocht, verraadde het lawaai van oplettende
ganzen de plaats waar hij zich verborgen hield.
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In Groningen en Oost-Nederland dienden vooral vetgemeste ganzen als
Sint-Maartensvoedsel. Onder andere in Deventer, Zwolle en Coevorden waren er
speciale ganzenmarkten. Vooral in Groningen stonden vaak spekpannenkoeken van
boekweitmeel op het menu. Ook was het gebruikelijk om op de elfde november het
ganzenbordspel weer te voorschijn te halen.

Versjes

Sint-Maarten, Sint-Maarten
De koeien hebben staarten . ; ok
De meisjes hebben rokjes aan = ”
Daar komt Sint Martinus aan

Sinte Maarten Mik-Mak,
Mijn moeder is een dikzak,
Mijn vader is een dunnetje,
Geef m' een pepermunnetje!

Al dat licht,

wat een mooi gezicht.
wat ben ik blij,

heeft u wat voor mij?
Dank u wel... OK!
Dank u wel... OK!

Anke

OPEN ATELIERROUTE

In het weekend van 10 en 11 oktober waren de
ateliers van Karin Koudenburg, Marieka Heijne
en Anke Hoefs weer geopend tijdens de open
atelierroute die ieder jaar in het tweede weekend
van oktober wordt georganiseerd door
Kunstkollektief Borger-Odoorn.

Er was flink wat belangstelling en voor ons drieén
was het weer een leuke manier om ons werk te
laten zien aan een breed publiek.

Anke
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MOBIEL EN VITAAL

Deze beide positieve elementen liggen besloten in de naam Mobivit, u begrijpt dat ik
het heb over onze redelijk nieuwe adverteerder, met vestigingen in Schoonoord,
Assen en Emmen.

Onze dorpsgenoot Eric Wessels is, zeker in Odoorn, hét gezicht van deze firma,
vandaar dat zijn werkgever hem verzocht om dit interview te geven. Hij deed dat
buitengewoon enthousiast, zijn betrokkenheid bij het onderwerp droop eraf.

Ooit was Ter Veen in Schoonoord een winkel voor complete woninginrichting voor
alle leeftijden. Nu richten ze zich met Mobivit op de groep senioren, maar er werden
daarvoor naast het gebruikelijke assortiment ook al zogeheten sta-op stoelen en
hoog-laag bedden verkocht.

Men is in 2012 ook overgestapt op de verkoop van scootmobielen en rollators.
Aanleiding was het bezoek door een vertegenwoordiger in dit soort artikelen.
Bovendien werden deze zeer nuttige hulpmiddelen vaak niet meer door de
gemeentes en/of de zorgverzekeraars in natura verstrekt. Zeker enigszins beter
gesitueerden dienen de aanschaf zelf te bekostigen, maar dat betekende ook
meteen dat er veel meer keuze geboden kon worden en dat er een helemaal nieuwe
markt werd aangeboord.

Eigenaar Ko ter Veen en zijn inmiddels toegetreden partner Klaas Schepers zijn op
deze ontwikkeling ingesprongen en hebben, zoals gezegd, al drie vestigingen.
Naast deze drie vaste vestigingen hebben ze sinds kort, zoals bij de naam past, ook
een mobiele vestiging.

Een “show-wagen” van 15 meter lang kan sinds enige weken ook bij de mensen
thuis komen om de producten te laten zien en om ze te kunnen uitproberen. Het
voertuig dient ook meteen als reclame-object en verschijnt met dat doel ook op
beurzen voor senioren etc. De firma verkoopt nieuwe stoelen en vergelijkbare
producten, maar er worden ook wel z.g.a.n. producten verkocht of ingekocht
(ingeruild).

Eric vindt het eigenlijk jammer dat jongere mensen niet aan echte maatstoelen of
maatbanken willen, terwijl dat voor de zithouding vaak veel gezonder zou zijn. Veel
jongere mensen zitten natuurlijk min of meer op hun schouderbladen. Het eerste
geldt overigens ook voor hemzelf, hij is bovengemiddeld lang, maar het eigen
meubilair is daar niet op afgestemd. Deze zogenaamde ergonomische stoelen
worden helemaal op maat gemaakt of afgesteld, maar het komt dan ook voor dat
mensen vrijwel 24 uur per dag van en stoel gebruik moeten maken omdat ze zelfs
niet kunnen liggen.
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De scootmobielen van tegenwoordig beginnen in sommige gevallen meer en meer
op een formule 1 machine te lijken, er zijn exemplaren die een snelheid van 18 km/
uur kunnen halen en in sommige gevallen hebben ze ook een actieradius van wel 80
km (zonder verlengsnoer !!). Dat daar ook een prijskaartje aanhangt mag duidelijk
zijn, maar het kan dan ook een heel belangrijk vervoermiddel zijn.

De kracht van Mobivit zit volgens Eric vooral in de snelle levering en de 24 uur
service. Het bedrijf beschikt over een onderhoudsdienst, een monteur en een
werkplaats.Mensen kunnen natuurlijk soms eigenlijk niet wachten op een dringend
noodzakelijk hulpmiddel, bij een noodzakelijke reparatie wordt zelfs af en toe een
leenstoel beschikbaar gesteld.

Mobivit beschikt overigens over een heel scala aan hulpmiddelen, het gaat dan over
messen, vorken en lepels met een hoek, een hulpstuk om met één hand een
boterham op te smeren etc. Het fraaiste vond ik eigenlijk wel elastische
schoenveters, die hoef je maar één keer vast te knopen en daarna niet weer los te
maken. Het lijkt mij een uitkomst na een avondje stappen, maar ik begrijp dat ze
daar niet speciaal zijn ontwikkeld. Door ook zo nu en dan na werktijd even een
klusje in Odoorn te doen bereikt Eric een gezonde klantenbinding in ons dorp en
daarmee vormt hij, zoals gezegd, het gezicht van het bedrijf.

Het is overigens niet zo dat Eric na werklijd altijd bij klanten is, hij is naast zijn werk
ook nog voetbaltrainer van de E3 's van HOC en voorzitter van de
supportersvereniging Geel Zwart (vroeger Groen-Wit). Daarnaast is hij
penningsmeester van hun buurtvereniging en treedt hij zo nu en dan op in musicals
als De Opgejaagden en het Andere Achterhuis. U herinnert zich hem misschien als
wehrmacht-soldaat in de eerstgenoemde musical. Eric woont samen met Marion en
zoon Kars in het Oosterveld.

Mobivit is naar mijn
indruk een prima
bedrijf en Eric een
uitstekende
representant van dit
bedrijf; ik hoop er
nooit gebruik van te
maken.

Theo Zondag
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AKTIE VOOR HET KWF/HUIDKANKER

Na een half jaar (1 april “m 30 september) mij te hebben ingezet voor het KWF/
huidkanker, is mijn actie nu officieel ten einde. Met trots kan ik zeggen dat ik mijn
streefbedrag van € 7500,- heb gehaald, namelijk € 7565,- in het totaal!

Ik wil bij deze dan ook graag iedereen bedanken die mij op wat voor manier dan ook
gesteund heeft met mijn actie. Bijvoorbeeld door vrijwillige donaties, aankoop van
een verrassingstas, deelname aan de StilettoRun of BoxershortRun, maar ook
degene die mij hebben geholpen met organisatie van mijn evenement en de
bedrijven en organisaties die mij gesponsord hebben voor mijn 10 km Schippersrun.
Zonder jullie allemaal had ik dit alles niet tot zo'n succes kunnen maken. Nogmaals
iedereen heel erg bedankt!!!

Wil je alles nog een keer nalezen, wie mij gesponsord hebben etc. Kijk dan op ac-
ties.kwf. nl onder zoekopdracht Andrea.
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NATIONAAL MS FONDS ZOEKT COLLECTANTEN

Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de jaarlijkse collecteweek van 23-28
november. Tienduizenden collectanten trotseren het novemberweer met de
instelling: Een beetje kou gaat wel weer over, MS niet!

MS is een grillige ziekte maar vooral ook een beetje rare ziekte, want waarom raakt
de ene persoon met MS in korte tijd snel geinvalideerd en een ander met MS kan
nog jarenlang goed functioneren? De enige gemeenschappelijke factor hierbij is
angst. Mensen die aan MS lijden zijn altijd bang. Bang voor wat de ziekte kan
aanrichten.

Daarom heeft het Nationaal MS Fonds een tweetal kernwoorden bij alle activiteiten
en onderzoeken: genezing en verbetering! Genezing omdat we zo graag willen dat
we een MS vrije wereld gaan krijgen. En wat je nu nog niet kunt genezen, kan je
wellicht wel verbeteren zodat de kans op uiteindelijke genezing vergroot wordt.

Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het ontwikkelen van nieuwe
behandelprogramma’s waarbij het vertragen van invaliditeit het belangrijkste
uitgangspunt is. Want waarom zouden wij stilstaan en afwachten als we nu al iets
kunnen doen?

Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple Sclerose?
Meld je aan als collectant via 010-591 98 39, www.nationaalmsfonds.nl

{

Steun de MS Collecte week

{
. van het
e %] Nationaal MS FONdS ceosesr "

IIII'I
-III
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VELDKAMP EN PRINS NOTARISSEN

Een aangenaam en open interview met de notaris, de heer Veldkamp van Notariskantoor
Veldkamp en Prins in Borger. Het notariaat werd opgericht en bemand van 1922-1972
door vader en zoon Grutterink en opgesplitst in een maatschap met vestigingen in Borger
en Exloo. In 1975 kwamen de notarissen Van Aalst en Van der Kooij, om in 1995 Van der
Kooij en Veldkamp te worden. Het maatschap werd na 70 jaar, in 1992 weer
samengevoegd en sinds 2000 bestaat dit notariaat met de huidige naam Veldkamp en
Prins (een vrouw). Betreffende de naamgeving werkt het eenvoudig, wie er het langst
werkt, wordt het eerst genoemd.

Veldkamp studeerde (destijds nog) 6 jaar in Groningen. De eerste 2 jaar waren vormend
en na de kennismaking met de diverse vormen van recht, besloot hij zich in het
privaatrecht te specialiseren. Zijn eerste werkkring was in Ootmarsum/Denekamp en in
1990 kwam hij als kandidaat-notaris bij Van Aalst in Borger. Na 5 jaar werd hij middels
Koninklijk Besluit beédigd door de commissaris van (toen nog) de Koningin, Relis ter
Beek, die tevens een oud studiegenoot blijkt te zijn. Na de studie volgde hij nog een jaar
een postacademische studie (eens in de 14 dagen, een middag en avond) bij professoren
in Nijmegen. Het huiswerk ging toen nog per post en na een jaar volgde een stevig
mondeling tentamen. En er wordt nog steeds geleerd; om aan de vereisten te blijven
voldoen, moeten na afronding van de studie jaarlijks de benodigde uren en studiepunten
worden behaald en dat betekent S & 6 dagen op cursus bij een Hoogleraar. Die kan van
willekeurig welke Universiteit in het land komen, als het maar gevolgd wordt. In ‘zijn tijd’
waren de opleidingseisen veel strenger dan nu, alles moest in het hoofd zitten.
Sollicitaties waren een complexe procedure met o0.a. een ochtend op gesprek bij de
president van de Rechtbank en het duurde lang voordat je duidelijkheid had. Bij
Veldkamp en Prins zijn 2 kandidaten gespecialiseerd op het fiscaal viak, 1 op het
agrarisch viak en 1 in B.V.'s. Voor hem is het werken met partijen die eenzelfde doel
voor ogen hebben het prettigst en het werken met mensen het allermooiste. Dat is goed
merkbaar, de sfeer is plezierig.

Sinds 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht van kracht. Voor bijvoorbeeld het doen van
een schenking is geen notariéle akte meer vereist, maar om de intentie van de schenker
voor slechts één uitleg vatbaar te laten zijn, is dat middels een akte onomstotelijk en
onbetwistbaar vast te stellen. Belangrijkste in dit werk is vertrouwen en daarmee ook de
waarborg voor onpartijdigheid. Sinds vanuit de overheid de tarieven zijn vrijgegeven, zou
dat in het geding kunnen komen. Waar begint en eindigt onpartijdigheid, dat wordt heel
scherp bewaakt. Veldkamp vindt dat hij voor zijn klanten onberispelijk moet zijn, je gaat
tenslotte met geld van anderen om. Wanneer ik vraag naar de diversiteit van dit vak en
de klanten, antwoord hij dat het werk wat dat betreft vergelijkbaar is met dat van een
huisarts, er komen de hele dag mensen met allemaal verschillende vragen en elk
antwoord is dan ook maatwerk. Het kan gaan om het opmaken van notariéle akten om
erfenissen vast te leggen, om huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden op te stellen of te
wijzigen, testamenten te maken of aan te passen, voor de overdracht van onroerende
zaken, het vestigen van een appartementsrecht, het vestigen van een hypotheek of het
oprichten, wijzigen of beéindigen van een naamloze of besloten vennootschap.

Erfrecht is per land apart geregeld, daar bestaat geen internationaal recht voor. Het
privaatrecht speelt soms mee. Een Duitser kan bijvoorbeeld besluiten voor z'n
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nalatenschap voor het Nederlands recht te kiezen omdat dat gunstiger is, maar fiscaal
kan dat weer niet. En een in Las Vegas gesloten huwelijk valt, wanneer de echtelieden in
Nederland wonen, wel onder het Nederlandse recht.

Over de onbekendheid van de functie van een notaris, vertelt hij een grappige anekdote:
jaren geleden vroeg een familielid aan zijn nichtjes of ze wisten wat oom Hans voor werk
deed. Het antwoord was “postzegels plakken™. Dat is lang geleden misschien wel eens
gebeurd. Soms ben je net een kameleon: je bent ondermemer — de boekhouding staat
voortdurend onder controle, elk kwartaal moeten gegevens worden ingeleverd - en
ambtenaar, wanneer je een grosse overhandigd. Die heeft dezelfde kracht als een
gerechtelijk vonnis. Notaris ben je niet van 8-17 uur, dat ben je dag en nacht, 7 dagen per
week en bepaalde zaken nopen soms tot het reizen door het hele land. Ondanks alle
wet- en regelgeving die ons land kent, waar overigens dagelijks nieuwe besluiten of
jurisprudentie op komt, zijn er toch schemergebieden. Het is een hele levendige wereld
en het stoffige imago van vroeger is zeker niet
terecht. Was je toen pas op je 40° notaris, dat
gaat tegenwoordig een stuk sneller. Ook de
moderne omgangsvormen spelen daarin een rol
en mensen komen nu vaak al met informatie
vanaf het internel binnen en dat is goed.

Het passeren van een akte hoeft niet per sé het einde van het contact te zijn. Kijk
bijvoorbeeld eens in de 5 jaar naar je testament of hetgeen je destijds bepaald hebt, nog
past bij de huidige omstandigheden. Of er wel eens bijzondere zaken zijn voorgevallen.
Met 30 jaar ervaring is dat zeker zo en een voorbeeld van een opvallende kwestie is die
van een mevrouw die in een verzorgingshuis overleed. Er was ‘gedoe’ rond de erfenis en
de notaris onderzoekt dan de identiteit van de desbetreffende persoon. Het buitenlandse
paspoort van de overledene bleek vervalst te zijn en wie er werkelijk overleden was, is
nooit opgehelderd. De erfenis kon daarom niet worden afgewikkeld conform de wens van
de nabestaanden en de gelden vervielen daarmee aan de Staat. En wat te doen wanneer
een kinderloze alleenstaande een vermogen nalaat? Dan start een zoektocht naar
mogelijk aanwezige neven en nichten. Dit soort zaken zijn de krenten in de pap!

Vragend naar de tarieven, geeft hij aan dat ze soms vast staan, afhankelijk van de
hoeveelheid werk en tijd die daar in zit. Wanneer een all-in tarief wordt afgesproken en er
blijkt achteraf veel meer werk in te zitten, dan blijft de prijs volgens afspraak en wordt er
niet geplust. Een auto voor een vaste prijs mag bij aflevering ook niet ineens een paar
honderd euro duurder worden omdat ie gepoetst is. Voor een vrijblijvend gesprek mag
men altijd bellen en koffie wordt vers gezet. Belangrijk om te vermelden: er moet te allen
tijde in vrijheid gesproken worden. Onder dwang een testament komen vastleggen is
absoluut onmogelijk!

Kijkt men op de website, dan zie je onder het logo staan: “Veldkamp & Prins Notarissen,
notariaat zonder drempel.” Zo voelde het zeker en ik kan me voorstellen dat wie daar
‘zaken' komt doen, op een ontspannen manier belangrijke kweslies kan regelen en met
een zeker en goed gevoel de deur uit gaat.

Conny van der Bent
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KINDERBOEKENWEEK 2015

Van 7 tot 18 oktober werd opnieuw het boekenfestival voor de jeugd gehouden.
Zo noem ik de kinderboekenweek voor mezelf. In de pers was er uiteraard ook
aandacht voor dit evenement. Terecht want lezen bevordert de taalvaardigheid
+ de ontwikkeling van een brede blik. Thema was: * RAAR MAAR WAAR".

Dat beslaat een groot gebied in de samenleving. Het gaat dan over onverwachte
situaties waarin je verzeild kunt raken tot wetenschappelijke ontdekkingen.

Ik wil dat illustreren aan de inhoud van enkele publicaties:

1) TOON TELLEGEN liet een nieuwe uitgave van zijn boek "Is er
dan niemand boos?' het licht zien. (A’ dam 2015 met illustraties van
Marc Boutavant) In 12 dierenverhaaltjes gaat het over de rol van
(niet) boos-zijn in het leven. Op biz. 54 bijv. gaat het over een
neushoom en een nijipaard die elkaar op een smal weggetje niet
kunnen passeren. Ze worden niet echt boos, maar gaan ook niet
opzij. Tenslotte gaan ze na een vrolijk dansje maar weer naar huis.
Het verhaaltje op blz. 71 begint met de zin: “De tor legde aan de
krekel uit hoe hij boos moest worden™. Dat kan dus ook. Het laatste
stukje gaat over de boosheid die eerst weg is maar toch weer terugkomt. Mede door
de tekeningen een geslaagd boek. Desgewenst kan het voorgelezen worden.

2) ANNEMARIE VAN HAERINGEN, tekst en tekeningen, Sneeuwwitje breit een
monster, A'dam 2015 (+ Zilveren penseel). Een sprookjesachtig
prentenboek gebaseerd op de verhalen van Roodkapje en
Sneeuwwitje. Sneeuwwitje is een geit die kleine en grote dingen breit:
sokjes, geitjes, een wolf, een tijger. De gebreide dieren gaan leven en
de tijger eet de wolf op. Tenslotte komt er uit het breiwerk een
monster tevoorschijn dat de andere dieren opeet. Maar als het
breiwerk wordt vitgehaald verdwijnen alle dieren. Sneeuwwitje heeft nu
wel zin in mals gras dus breien maar weer. Dit is een raar verhaal maar wel * waar’
geschreven en getekend. Past goed in het thema.

3) MIES VAN HOUT, Speeltuin, Rotterdam , 2015

Een ander, bekroond en origineel, prentenboek is dit boek van e e
Mies van Hout. Kinderen ‘reizen’ naar een speeltuin via een Ve

route langs zee en duinen, bossen en een rivier, een R
bramenpad, een mierenhoop , een afgrond, glij-strepen, een

grot en een monster. Je kunt met je vinger de kronkelige weg I
zoeken. Als je je doel bereikt hebt ga je weer terug. De U !
getekende hoofdfiguren reizen met allerlei dieren o.a. een geitje.

De maakster van het boek kan zowel schrijven als tekenen.

Raar misschien maar waar.

=
X
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4) SIMON VAN DER GEEST , Per ongelukt!, Amsterdam 2015.

Dit cadeau-boekje is spannend geschreven. Ook met fantasie en met
“een goede afloop™. Ro Mosterd, een jongen van 10 jaar, moet leren
omgaan met onverwa chte tegenslagen. Dat valt niet mee maar is
onvermijdelijk: * Zonder mislukken is er niets aan" (p. 96). Omdat
Ro's moeder in een vrouwen gevangenis op een eilandje in de
Waddenzee, in de buurt van Schiermonnikoog, zit (ten onrechte
denken ze) en omdat Ro en zijn vader haar enorm missen gaat Ro
met zijn vriendje Archie en zijn vriendinnetje (?) Lela een plan "
bedenken om haar te bevrijden. De 1e mogelijkheid (scootmobiel) A
lukt niet, de 2e (ballon) lijkt goed te gaan met hulp van heel veel Zr
leeftijdgenoten, maar valt in het water. Bovendien blijkt zijn moeder * anders' in de
gevangenis te verblijven dan men dacht. De afloop zal ik niet vertellen maar heeft
ook te maken met Ro's vader. Je leest het wel. Simon van der Geest schreef
opnieuw een mooi thematisch verhaal waarin rare zaken niet los staan van de
waarheid.

NB . Ik herhaal op deze plaats mijn jaarlijkse bezwaar tegen het ouderwetse
begrip “ kinderboekenweek " Het evenement duurt 10 dagen en omvat meer
dan de kindergroep. Waarom hebben we het niet gewoon over
jeugdboeken-festival of 10daagse? Dat is realistischer en eigentijdser.

FB

AAN DE TROTSE OUDERS

Ouders, denken jullie eraan een mooie foto van jullie
prachtspruit te sturen naar de redactie? In het januari
ummer namelijk worden de babyfoto’s geplaatst van
lle baby’s die zijn geboren tussen 1 januari 2014 en

Denk eraan, je wilt al dat moois toch
niet voor jezelf houden? i t

19



é;.:v

X i |
Ngoornfdd it waer open vanal 1okiober as. t/m 24 december.
pen op dond vikiag en zterdog ven 10 tot 17 uw.

Koopzindag 25 okf., 29 nov. en 20 dac. van 10 tat 17 ur.

WY -MXOSIECTEN -NL
Marisen Kichhof!, Borgandenwag 4, Odoom 08-1553740

NIEUWS VAN OSR

Hierbij even de nieuwe trainingstijden van de volleybalclub OSR, na afwezigheid van
een paar seizoenen hebben we weer een Dames 2. Alleen ontbreekt het ons nu nog
aan een heren team. Zijn er heren in de regio die graag weer zouden willen
volleyballen bij OSR meldt je dan aan en we kijken wat we kunnen, een trainings-
avond is eventueel beschikbaar op de woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur.

De trainingstijden zien er als volgt uit: te beginnen vanaf 18 augustus:

dinsdag van 16.15-17.15 mini's vanaf 6 jaar jongens en meisjes

dinsdag van 17.30-19.00 meisjes vanaf 12 jaar

dinsdag van 19.00-20.00 meisjes vanaf 16 jaar

dinsdag van 20.00-22.00 dames selectie

donderdag van 17.00-18.15 meisjes vanaf 12 jaar
donderdag van 18.15-19.30 meisjes vanaf 16 jaar
donderdag van 19.30-20-30 dames recreanten

donderdag van 20.30-22.00 dames vanaf 18 jaar

vrijdags wedstrijden thuis van 19.30 tot 22.00
zaterdags wedstrijden thuis van 16.30 tot 20.00

Inlichtingen over OSR op 0591-549515 of www.volleybalOSR.nl
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VOETBALGESCHIEDENIS IN DE GEMEENTE ODOORN

Wim Oosting dook in het verleden van de voetbalverenigingen in onze gemeente
Odoorn. Veel oude (en huidige) namen van voetbalclubs, komen voorbij. In Odoorn
OVC, in Valthermond VWV, WMK, MVK, DVV, Valthermondse Boys, in Valthe De
Volharding, in 2° Exloérmond De Hunze en in Exloo was het altijd Hunso.

Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op
verzoek toegezonden.

Het blad is verkrijgbaar bij Warenhuis
Geerts in Exloo, bibliotheek en het Ver-
venerhuus in Valthermond, de biblio-
theek Odoorn en boekhandel Boelens
(Emmermeer)

Roelof Hoving

De Volharding (1937) Boven vinr: H. Drenth, A. Vos, H. Lanting, H. Geerts, T. Poede,
H. Oosting, H. Steenstra, H. Vos, J. Wiffers, H. Ziengs, R. Westerhof, Mans Vos.
Knielend vinr: E. Legendal, H. Fokkema en Jan Fuller.

MAX DOUWES

Max Douwes (1923-1998) is een schrijver, die niet alleen voor Drenthe veel heeft
betekend, maar ook als televisiemaker landelijk zijn sporen heeft verdiend. Deze
geboren Klijndijker kluisterde jarenlang duizenden luisteraars in het Noorden met zijn
serie ‘Mans Tierelier 16p met zien dweellocht deur Drenthe” aan de regionale radio.
Naast de Mans Tierelierverhalen vertaalde hij ook in opdracht van de RONO het
Nieuwe Testament in het Drents.

Bij de NCRV was Douwes onder meer regisseur van populaire
tv-series als Stiefbeen en Zoon en De scheepsjongens van
Bontekoe.

In 1964 werd Max Douwes de Televizierring toegekend - hij
nam die echter niet in ontvangst - en in 1975 ontving hij de
Culturele prijs van Drenthe. Naast zijn radio en tv-werk
verzorgde Douwes ook wekelijks in diverse kranten
damrubrieken, waarin hij de lezers damproblemen
voorschotelde. Hij genoot op dit terrein landelijk aanzien.,

Meer informatie: Roelof Hoving
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NIEUW BEELD MAX DOUWES NAGENOEG GEREED

Kunstenares Lia Krol legt de komende tijd de laatste hand aan het borstbeeld van
Max Douwes. Dit weekend was een delegatie van de HV Carspel Oderen en de
beide kinderen, Annewien en Lenhard Douwes, in het atelier in Erichem.

Max Douwes 2, zoals de kunstenares het borstbeeld noemt is nagenoeg klaar.

Lia Krol: “Het is heel bijzonder voor mij. Het is mij nooit eerder overkomen dat ik een
beeld voor de tweede keer maak. Binnenkort valt het besluit of het kunstwerk in
gietijzer of kunsthars wordt uitgevoerd.”

Voorzitter van de HV Carspel Oderen Roelof Ho-
ving: “Brons zou het mooist zijn, maar we willen
de kat niet op het spek binden. Het beeld wordt
nu van materiaal gemaakt dat geen waarde heeft
voor criminelen.

Hoewel het eerste beeld van Douwes, dat toch
zo'n 9000 euro heeft gekost, qua bronswaarde
waarschijnlijk nog geen 100 euro heeft opge-
bracht. Gelukkig kunnen we dankzij steun van de gemeente Borger-Odoorn, de Ra-
bobank Borger-Klenckeland, de Stichting Poppen, een benefietavond en leden van
de vereniging zorgen dat Max terugkomt in Klijndijk.”

In oktober 2013 werd het bronzen borstbeeld van Drentse schrijver Max Douwes
gestolen. Drie jaar daarvoor is het beeld bij de kolk van de Zietak onthuld. Het beeld
was op initiatief van de Historische Vereniging Carspel Oderen gerealiseerd.

De diefstal van het borstbeeld van Max Douwes was een hele schok voor het dorp
Klijndijk, mevrouw Douwes en de kinderen, de kunstenares, de HV Carspel Oderen,
Plaatselijk Belang Klijndijk en allen die Max Douwes (Mans Tierelier),de historie en
het kunstwerk een
warm hart toe dragen.
Mevrouw Bep Douwes
is vorig jaar overle-
den.




SPITWA(A)RK MET HISTORIE
UIT BIJNA ALLE DORPEN

Het nieuwe nummer van Spitwa(a)rk is uit.

Spitwa(a)rk begint met de familie Smit uit Exloo, door Geert
van Rossum Hzn. Henk van der Veen schreef een artikel
over (offer)veentjes rondom Klijndijk. Historische Vereniging
Albert J. Mantingh schrijft dat hunebedden lijken Carspcl Oderen
beschermden tegen de wolven en beren.

Wim Oosting dook in het verieden van de Odoorner voetbalverenigingen.

In Uit de krant gaat het over de zorgen over de leefbaarheid van Klijndijk in 1967.

In Rondblik schrijft Jan Wierenga over blokgooien en gedichten In Odoom.

Op de Middenplaat staat een groep inwoners uit 1° Exlo&rmond tijdens de
landbouwtentoonstelling in 1934.

In Oderen verandert een mooie foto van het in 1974 verdwenen café Germs in

1° Exloérmond. In Herkent u het nog? wordt gevraagd naar namen van een schoolfoto
uit Klijndijk. Op de voorpagina het woonhuis een winkelpand aan de Exloérweg van de
familie Grootjans.

De familie Smit in Exloo

Het eerste artikel gaat over de familie Smit uit Exloo. Een familie met Duitse wortels.
De bekendste telg uit deze familie is Jan Smit, gemeentesecretaris van de voormalige
gemeente Odoorn. Hij was 49 jaar in gemeentedienst. Hij was bijna een halve eeuw
werkzaam in het gemeentehuis. Een verhaal met een aantal niet eerder gepubliceerde
foto’s.

Offerveente bij Klijndijk

Klijndijk is van oudsher, net als veel andere plaatsen in Drenthe, omringd geweest
door tal van zogenoemde veentjes. Dit zijn in veel gevallen gletsjerkuilen (pingo’s), die
Zijn ontstaan tijdens de laatste ijstijd. Kapper Jan Zoer uit Odoorn heeft rondom
Klijndijk veel veldwerk verricht.

Hunebedden, bescherming tegen wolven en beren
In dit artikel staat dat de bouw van hunebedden 5000 jaar geleden een logisch en zeer
afdoend middel was om de lijken tegen de wolven en beren te beschermen.



OP AVONTUUR N CULINAIR ODOORN

In onze eerste editie van het nieuwe seizoen hebben we een nieuwe rubriek
aangekondigd. Het plaatsen van recepten van onze plaatselijke horeca- en andere
“etenswaren” ondernemers. Het zal de komende maanden niet meevallen om het
recept van de eerste editie te evenaren, maar niet geschoten is altijd mis.

Zonder gekheid... We trappen deze eerste echte keer af met een recept dat is
aangeleverd door Jeroen Schippers van Coop Schippers. Alle ingrediénten zijn
uiteraard in onze eigen supermarkt verkrijgbaar. Hoewel het in de buurt is, betekent
het wel dat we eerst even de deur uit moeten voordat we aan tafel kunnen. Maar
nadat de nodige boodschappen zijn gedaan kan het leukste werk beginnen: koken!
Enkele lezers onder u zullen denken: het eten is toch veel leuker dan koken?
Smaken verschillen zullen we maar zeggen.

Wij willen u uiteraard veel plezier en succes wensen met het onderstaande recept.
Daarnaast willen we Jeroen bedanken voor zijn smakelijke bijdrage. Voor de
volgende maand staat er ongetwijfeld wederom een prima recept op het menu.

Harald Fluks

DRENTSE STOOFSCHOTEL MET BIER
Voor ongeveer 4 personen

Ingrediénten:

- scheut normale olijfolie

- 100 gram roomboter

- 750 gram Drentse runderstooflappen (Blonde Aquitaine)

- 2 uien

- 2 gesneden teentjes knoflook

- 2 grote wortels, grof gesneden

- 4 stengels bleekselderij, grof gesneden

- 4 blaadjes laurier (wanneer in huis wat jeneverbessen)

- 2 takjes rozemarijn (mag ook ander kruid naar keuze zijn)

- gerasple schil van 2 sinaasappels zonder wit (dat is bitter)

- 2 flesjes donker bier (dubbel of trippel maar ook een herfstbok kan prima)
- 1/2 liter runderbouillon (liefst vioeibaar, anders op basis van een blokje)
- 1 eetlepel grove mosterd (Drents goed)

- 1/2 reep pure chocolade (80 gram)

- aardappels vastkokend, 8 stuks (normaal formaat)

- zout en peper naar smaak
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Hoe maak je het

Bij voorkeur in een gietijzeren pan. Stooflappen (grof gesneden) in olijfolie en
roomboter bruin bakken en apart houden. Ui, knoflook, 1 wortel, 2 selderijstengels,
kruiden en sinaasappelschaafsel een paar minuten bakken in het bakvocht van het
vlees.

Blussen met bier (neem gerust een slokje!), bouillon, mosterd (scheppen met een
houten lepel, metaal zorgt er voor dat de scherpte van de mosterd af gaat) en stukjes
chocolade toevoegen.

Vlees terug in de pan, zorg dat het ‘onder’ staat en breng het net ‘aan de kook’ (plop,
plop, plop...). Eventueel aanvullen met bier of water zodat het niet uitdroogt. Beetje
zout en peper toevoegen.

Deksel op de pan en zo enkele uren laten pruttelen, hoe langer hoe beter. Nog
lekkerder een nachtje in de oven op ongeveer 60 graden dan wordt het viees
boterzacht en trekken alle smaken erin.

Wortel en bleekselderij verwijderen, en verse toevoegen. Ook de aardappels mogen
er nu bij: in de schil en naar wens gesneden.

Zodra de aardappels gaar zijn kunnen jullie aan tafel. Wel even op smaak brengen
natuurlijk.

Dit is een basis stoofschotel maar je kunt eigenlijk alle groenten en/of kruiden toe
voegen naar smaak. Ook kliekjes, ‘afsnijsels’ of bliktomaat kan lekker zijn en is een
mooie oplossing tegen voedsel verspilling.

Bij dit alles een lekker donker biertje of wat donkere rode wijn

openhaard/vuurkorf aan en genieten.

Eet smakelijk.
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LEZEN EN VOORLEZEN (94)

n.a.v. Femke Dekker, Een pittig soepje, Haarlem 2015
Marit Térnqvist, Opmerkelijke uitvindingen 2015

FANTASIE + HUMOR

De bovengenoemde, net verschenen boeken zijn verschillend van inhoud maar
hebben ook iets gemeenschappelijks: de schrijfsters munten uit in humor en fantasie
waarmee ze de gebeurtenissen beschrijven, ondersteund door sprekende
tekeningen.

A) Boek 1 is het eerste deel van een nieuwe serie verhalen over
en vanuit een heksenkeet. De 16 hoofdstukjes starten met de
beschrijving van de 4 bevriende heksen die in de keet (= een oud
huis op een berg) wonen. Ze hebben allemaal iets bijzonders: De
eerste (Sybil) heeft poes Bliks en kookt graag, maar is ook een
beetje een kluns. De tweede (Luna) heeft een vleermuis en houdt
van toverthee, kleuren en zonnebrillen. De derde ( Stella) heeft
een poedel en maakt gemene grapjes. De vierde ( Lidwien) heeft
een kat en zelf heeft ze een lange nek.

Het verhaal gaat verder over Sybil die een lekkere soep maakt
hoewel........ als ze gegeten heeft verandert ze deels in haar poes
Bliks terwijl de echte poes verdwenen is. Haar vriendinnen kunnen haar niet helpen.
Sybil vindt het tenslotte niet erg meer. Ze houdt ook wel van kattenkwaad!

We wachten het maar af. Als je meer will weten: deel 2 heet: Keet met bubbels.
Marieke Nelissen maakte de fantastische en vrolijke tekeningen.

B) Boek 2 bevat 36 (!) getekende uitvindingen van Marit T.

Ik zou zeggen: kijk maar welke je de leukste vindt,

Alle uitvindingen zien er humoristisch en fantastisch uit.

Ze zijn ook praktisch: echte gebruiksvoorwerpen als je ze
tenminste kunt maken. IK vind zelf de handinhandwant, de
kusklimop, de wijhebbeneenbandband en Pleziervooriweeérs
(op blz. 15,22,28 en 34) het aardigste.

NB Beide boeken eindigen met een opdracht:

Hoe raak je door elkaar met je lievelingsdier? ( blz. 92 ) en
Maak je eigen uitvinding (blz.36).

Je begrijpt dat je van beide opdrachten heel wat kunt
opsteken!

Berend Boekman
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SINTERKLAAS BERICHT

Quders kinderen opgelet,
21 November
Groots Sinterklaas pret

Sinterklaas is weer in het land

Met zijn pieten, koels en paard
Komt Sinterklaas in Odoorn
Met zijn lange witte baard

Met veel muziek en bombarie
Wordt de Sint binnengehaald
Door de ODO pieten fanfarie

Kinderen zingen en juichen aan de kant
Daarna met zijn allen naar het Boshof restaurant

Daar leest de Sint uit zijn grote boek.....
Dus kom niet te laat voor dit hoog bezoek!

INFO:
De Pietenband verirekt om 9.45 vanaf de Snoepert richting de Boshof.

Daar komt de Sint aan om 10.00 uur.
Zorg dat U op tijd met de kinderen aanwezig bent.

Veel gezelligheid gewenst namens de vrijwilligers en de Ondernemersverening Odoomn.
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ZATERDAG 5 DECEMBER SINTERKLAAS AVOND

Sint heeft de ondernemers uit Odoorn laten weten,
Dat het 5 december weer een dag wordt om nooit te vergeten.
De traditie zet zich voort, hij brengt ons weer een bezoek aan huis.
Breng de cadeautjes vanaf 11.00 woensdag 2, donderdag 3 of vrijdag 4 december in
de Boshof kluis.

Geachte hulppieten wilt U zorgen voor pakjes niet te groot, niet te zwaar
en niet te veel anders bestaat het gevaar dat Sint het niet gaat redden dit jaar!
Dus alstublieft duidelijk Uw naam en adres vermelden, dan gaat het goed.
En komen de pakjes bij U aan de deur zoals het moet!

Sint bestijgt zijn paard om 17.00 uur te beginnen aan de Hoofdstraat Zuid
Via Borgerderweg, Liniekampen, Exloerweg, De Goorns, Bloemenbuurt met de buit
Nijkampenweg, Lawkowskilaan, Oude Kampenweg, Boshoflaan, wat een pech
Eekhoflaan, Langhieten 1en2, Oosterveld en oud Odoom snel weg!

Namens alle ondernemers in Odoorn wensen wij U
een heerlijk avondje met gezelligheid.



BIBLIOTHEEKNIEUWS NOVEMBER 2015
Feestelijke start Nederland leest

(1november /m 30 november) de B]b]]oth EEk

“De mooiste korte verhalen™ gekozen door

A.L. Snijder staan centraal tijdens Nederland

Leest 2015. Het boek “De mooiste korte verhalen™ wordt gratis uitgedeeld aan leden
van de bibliotheken (zolang de voorraad strekt).

Op maandag 2 november om 14.30 uur neemt wethouder Trip het eerste exemplaar
in ontvangst in de bibliotheek Odoorn. Daamna ontvangen de leden van de
literatuurclubs uit Exloo en Odoorn een exemplaar Verhalenvertelster Jeanet Stoot
zal 2 x een verhaal vertellen en Lillian zorgt voor de muzikale omlijsting.

ledereen is van harte welkom. De slotavond is op maandag 30 november in de
bibliotheek Borger. Aanvang 20.00 uur.

Verkoop afgeschreven boeken
Van woensdag 4 november t/m 30 november verkopen we weer afgeschreven
boeken en tijdschriften.

Dreumesuurtje

Op 9 november van 9.30-10.30 uur is er weer een dreumesuurtje
in de bibliotheek Odoom voor alle kinderen van 1,5 tot 4 jaar en
hun ouders of oppas.

Charlotte leest voor, knutselt en zingt met de dreumesen.

De toegang is gratis.

Lezing Just-British

Woensdag 18 november geeft Fred Slagman in de bibliotheek van Odoorn een lezing
over Groot-Brittannié.

Fred Slagman is samen met zijn vrouw Ina sinds 2008 eigenaar van de winkel
Just-British in Gees. In de winkel kunnen liefhebbers terecht voor antiek, curiosa en
collectables uit Engeland. Wat voor het echtpaar Slagman begon als een hobby, is
nu een echt bedrijf. Just-British is ontstaan naar aanleiding van de vele reizen die ze
maakten naar Groot-Brittannié.

Tijdens de lezing komen diverse aspecten van Engeland aan de orde, zoals: wat is
Engeland, Engelse tradities, die gekke Engelsen, antiek in Engeland, Engels
porselein en Engels meubilair. Ook laat Fred Slagman diverse voorbeelden zien.
Voorafgaand aan de lezing kunnen bezoekers genleten van Engelse thee met high
tea hapjes.

De lezing in de bibliotheek aan de Langhieten begint om 20.00 uur. Toegang: €2,00
(2,50 voor niet-leden)

Inlichtingen en aanmelding: info@bibliotheekodoorn.nl of Tel (0591)512748



Vrolijke Pietenmiddag

Woensdag 25 november van 13.30-15.00 uur voorlezen, knutselen en spelletjes
doen met Piet. En hier horen natuurlijk ook pepernoten bij. Kom je ook?

De toegang is gratis.

Tablet Café

Maandag 30 november is er van 14.00 een 15.30 uur een Tablet Café. In het Tablet
Café kunt u op een ongedwongen manier elkaar ontmoeten en in gezellige sfeer
ontdekken wat een geweldig communicatiemiddel de tablet is.

Met andere bezoekers kunt u ervaringen uitwisselen.

Er is ook een docent aanwezig die u leuke en handige tips kan geven of u wegwijs
kan maken om nog meer uit uw tablet te halen. Neem uw eigen tablet mee! Hebt u
zelf (nog) geen tablet, maar wilt u het eens uitproberen: er is altijd een tablet
aanwezig die u mag gebruiken. Bezoek van het Tablet Café is gratis en de koffie
staat ook voor u klaar.

Doe mee, u bent van harte welkom!

ww.bibliotheekodoorn.nl www.facebook.com/bibliotheekodoorn

DRENTS VOCAAL ENSEMBLE IN ORINGER KERK

Het Drents Vocaal Ensemble bestaat 35 jaar en viert dit
met jubileumconcerten o.a. in de Oringer kerk van
Odoorn.Onder leiding van dirigent Bernard Slofstra
wordt een feestelijk en gevarieerd programma
uitgevoerd.

Deels bestaat dit programma uit een voornamelijk
a-capella gezongen bloemlezing uit het eigen repertoire
‘Van Middeleeuwen tot Modern’ met muziek van
Gastoldi, Rachmaninov, Poulenc, Duruflé en Elgar.
Daarnaast wordt speciaal ter gelegenheid van het jubileum de Sint Joris Mis van
Herman Finkers ten gehore gebracht. Min of meer per ongeluk bedacht Finkers aan
de piano een Agnus Dei en gezien zijn verknochtheid aan de oude liturgische
teksten, leidde dit eerste misgezang tot het componeren van een meerstemmige,
traditionele Latijnse mis ter gelegenheid van zijn huwelijk.

Voor de uitvoering van deze mis is het koor van 22 zangers uitgebreid met zo'n 20
projectzangers. Organist Jan de Roos verzorgt de muzikale begeleiding.

Aanvang: zaterdagavond 28 november om 20.00 uur in de Oringer kerk, zaal open
om 19.30 uur. Entree € 10,00 per persoon.

Voor reserveren in Odoorn: secretariaat@drentsvocaal.nl.

Voor meer informatie zie www.drentsvocaal.nl
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