Oes Dorp

Dorpskrant van Odoorn
27° jaargang no. 9 !

Mei 2015 e

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 — maandag 8.00 uur)

Politie:

Brandweer:
Buurtbeheer:
KERKDIENSTEN
Zondag 7 juni
Zondag 14 juni
Zondag 21 juni

Zondag 28 juni

DORPSAGENDA

Zaterdag 13 juni
Vrijdag 19 juni
Zaterdag 20 juni
Dinsdag 23 juni
Woensdag 24 juni
Donderdag 25 juni

Zondag 28 juni

0900-8844
0592-312345
0591-535355 (werkdagen 16.00 — 17.00 uur)

GEEN DIENST
GEEN DIENST
GEEN DIENST

10:00 uur  Mevr. E. van de Berg-Mulder, Valthe

Inzameling Old iezer, OSR

18.00 uur  Inzameling rommelmarkt HOC

13:00 uur  Rommelmarkt, HOC, Harm Kuiper Sportpark

19:15 uur  Concert ODO, Paasbergen

19:30 uur  Volkszang, Boshof

13:00 uur  Vrouwen van Nu, Bioscoopbezoek Gooische
Vrouwen 2, Utopolis Emmen

15:00 uur  Concert ODO, Poolshoogte



VAN DE REDACTIE

Vorig jaar in mei schreef ik ook het ‘van de redactie’ stukje in de dorpskrant. Zojuist
las ik het nog even weer, de temperaturen waren toch heel anders toen. Het kan zo
verkeren en we moeten het er maar mee doen, typ ik terwijl de verwarming aan staat
en de regen tegen het raam tikt. We zijn dus alweer een jaar verder, en nog maar
twee dorpskranten verwijderd van het zomerreces. Hoewel deze periode altijd een
drukke tijd is en een ieder de agenda tot de zomer overvol ziet lopen, breng ik toch
nog twee aandachtspunten aan de orde.

Onze redactie zet elke maand met veel genoegen en elan de dorpskrant in elkaar.
Maar we kunnen nog steeds versterking gebruiken! lemand die handig is met de
computer, iemand die graag stukjes schrijft, iemand die graag met dorpsgenoten
spreekt over van alles en nog wat, of iemand die al die dingen kan.

Voor de twijfelaars: kom eens bij een redactievergadering om te zien wat we doen en
hoe. Je kunt er later altijd nog tussenuit knijpen.

En nummer twee: wij zijn altijd op zoek naar kopij! We krijgen natuurlijk het een en
ander aangeleverd, en we gaan als redactie met pen en papier gewapend zelf ook
op pad, maar voel je vrij om ons te mailen als je iets leuks of interessants te melden
hebt!

Veel leesplezier met deze dorpskrant.

Linda Rengers

Wij zijn ook te volgen via Facebook Ei

Het volgende nummer verschijnt op 26 juni.
Kopij inleveren voor 14 juni a.s. op de Gentiaan 12
U kunt ook mailen, ons emailadres is: redactie@odoorn.nu

U kunt een donatie overmaken op Iban NL49 RABO 0318 1515 10.

Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met
Theo Zondag: 512742.

BURGERLIJKE STAND
Geboren op 2 mei: Guusje Steenge, dochter van Bart Steenge en Liz van der Heide

LET OP: de redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan er
ons wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het ons
alstublieft!
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MEIJERING MEKKERT
Band of brothers

Het is een doordeweekse ochtend, het uitgelezen moment voor junior 1 en 2 om ruzie
te maken. Ongewild laat ik me in de ruzie trekken en ik neem het op voor 2 die in mijn
ogen wordt gesard door zijn pre-puberende broer. Die denkt daar allicht heel anders
over waardoor 1 en ik lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Een dramatisch afscheid is het gevolg en met een zere keel wegens maximale
benutting van mijn stembanden fiets ik naar mijn werk.

’s Avonds treffen we elkaar thuis. Dag 1 zeg ik rustig terwijl 1 naar binnen schuifelt en
me schichtig aankijkt. “Dag”, prevelt hij. “Kom eens hier”, zeg ik. Hij schuifelt naderbij
en ik sla mijn armen om zijn onwillige lichaam. “Maken jullie het goed?” hoor ik 2 achter
ons. “Dat probeer k", zeg ik. Dat is aanleiding voor 1 om zijn armen om mij heen te
slaan en ik voel hem ontspannen. Even geniet ik van dit gelukzalige momentje. Totdat
de stem van 2 achter mij snerpt: “Ja, IK ga ECHT geen sorry zeggen hoor.” Ik voel 1
verstijven en sis tegen 2 dat hij zijn mond moet houden. “Nee hoor,” gaat 2 door, “want
1 zei dit en deed dat en IK heb niks gedaan!”

En voor ik het weet is het een doordeweekse avond. Het uitgelezen moment voor
junior 1 en 2 om ruzie te maken ...

Bianca




DODENHERDENKING

leder jaar maken we een verslag en enkele foto’s van de dodenherdenking op 4 mei.
Dit jaar ben ik als fotograaf bij de herdenking aanwezig geweest. Het was voor mij de
allereerste keer in mijn leven dat ik bij een 4 mei herdenking aanwezig ben geweest.

Natuurlijk heb ik het bij mijn ouders thuis en later
met mijn vrouw altijd wel op TV gevolgd, maar
wanneer je er zelf bij bent krijgt zo’n herdenking
toch een heel andere lading. Thuis voor de buis
ben je met een hoop andere dingen bezig en zodra
het tegen 8 uur loopt, wordt de TV aangezet. Nog
even dit en nog even dat en dan is het tijd om 2
minuten stil te zijn. En daarna gaan de gewone
dingen weer verder.

Toen ik op 4 mei richting het oorlogsmonument
ging had ik al wel het gevoel dat het dit keer anders
zou zijn. Want je kunt niet nog snel even vlug wat
andere dingen doen. Een beetje onwennig zocht ik
een goed plekje waar ik kon gaan staan. Een beetje
verscholen achter een boom naast het monument
leek me goed. |k wilde niet volledig in beeld staan
op het moment van de herdenking, maar foto’s van
een rij mensenruggen is ook niets.




Even voor 8 uur kwam de groep met
belangstellenden aangelopen. Een
behoorlijke groep mensen in
verschillende leeftijdsgroepen. Van
mensen die de 2e Wereldoorlog nog
echt hebben meegemaakt tot
kinderen van de basisschool.

Na een korte uitleg over de gang van
zaken rond de herdenking werd het
stil. Er werd niet meer gesproken en
de aanwezigen waren met hun
gedachten ongetwijfeld al met de
herdenking bezig. De stilte werd even onderbroken voor het spelen van de Taptoe,
waarna de officiéle 2 minuten stilte begon. Het was voor mij persoonlijk een
indrukwekkende stilte met alleen het geluid van fluitende vogels om ons heen. Een
moment van bezinning.

+. Na de 2 minuten stilte werden er
kransen gelegd en werden
belangstellenden uitgenodigd om in
@l de kerk nog even na te praten.

W Harald Fluks

RECTIFICATIE

In onze vorige editie hebben wij een artikel geplaatst over de adoptie van het
oorlogsmonument door groep 8 van OBS De Weiert. In dit artikel was een in
memoriam opgenomen met de namen van de Oringers die op het oorlogsmonument
staan. Vanwege een fout in de opmaak waren slechts de namen van Andries
Diepenbrug en Wessel Knot opgenomen. Tot onze spijt ontbraken de namen van de
andere 3 mannen, Johannes Schoenmaker, Albert Stevens & Albertus Zefat. Hiervoor
willen wij onze oprechte excuses aanbieden, met name aan de nabestaanden van de
betreffende personen.

De redactie van Oes Dorp



ORINGERMARKT 12 EN 13 SEPTEMBER 2015

Een flink aantal mensen is al geruime tijd volop bezig de Oringermarkt van dit jaar
vorm te geven. Het thema zal dit jaar “OKTOBERFEST IN SEPTEMBER” zijn.
Op de zaterdag van het weekend is er op het plein een markt en de Thijs & Aafke
Challenge en de SchippersRun zullen weer gehouden worden.

Nieuw zullen de ORINGER LANDGAMES zijn die op zaterdagmiddag onder De
Boshof gehouden worden. Welk team is het beste in 0.a. krat stapelen, graaft de
diepste kuil (ditmaal niet voor een ander), boomstam gooien en wint daarmee de
ORINGER LANDCUP. Een extra prijs de ORINGER OUTFITCUP wordt beschikbaar
gesteld voor het team dat het beste gekleed gaat. Deelname is natuurlijk voor eigen
risico. Teams van 6 personen kunnen bestaan uit b.v vriendenclubs, collega’s, buren
of familie etc. Aanmelden kan via email: dorpsbelangenodoorn@gmail.com of
telefonisch: Roelie Wierenga 0591-513000 (tussen 18.00 en 19.00 uur)

In het begin van de avond is er voor de (jongere) Oringer jeugd een optreden van
onze plaatselijke DJ Tim! Tim zal spetterende muziek verzorgen waar door de
liefhebbers op gedanst kan worden. Daarna begint de Tiroler avond voor alle andere
Oringer jeugdigen (jong en oud) met medewerking van de Da Vinci Partyband.

Op zondag weer vroeg uit de veren en beginnen we met de veldtoertocht van
Biking-Odoorn. Ook zal er dan weer een grote markt zijn.

Zondagmiddag zal de stiletto-run (of hoge hakken-run) waar we in het aprilinummer
van Oes Dérp over hebben kunnen lezen gehouden worden. De opbrengst hiervan
gaat naar het KWF. Dus allemaal m/v flink oefenen. Meer informatie kun je ook
verkrijgen door te kijken op www.andreahidding.nl. of lees het verhaal nog eens in
Oes Dérp http://www.odoorn.nu/archief/jaargang-14-15/april2015/index.html

Kortom een weekend waar voor een ieder wat te doen is.
En natuurlijk zal ook de KERMIS dit weekend niet ontbreken.

Mede namens alle hardwerkende vrijwilligers,

DORPSBELANGEN ODOORN



MUSICAL ‘EEN ANDER ACHTERHUIS’

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat in de afgelopen periode een groot aantal
voorstellingen van deze musical is gespeeld in de fabriek, officieel de Oude
Korenmalerij. Velen van u zullen deze voorstelling al hebben gezien, op het moment
dat ik dit schrijf heb ik zelf de echte voorstelling nog niet gezien.

WEél heb ik de eerste try-out gezien en die vond ik, behoudens een paar
aanloopprobleempjes/foutjes, al zeer indrukwekkend. Grappige voorbeelden van
zulke aanloopprobleempjes waren de zeer moderne sportsokken van een jonge
speler en het flitsende horloge van de NSB- er.

Omdat ik de echte voorstelling nog niet heb gezien en omdat ik als vrijwilliger/
medewerker ook niet helemaal objectief ben zal ik geen recensie van de voorstelling
geven. Bovendien heeft “collega” Jacques d’ Ancona dat al gedaan, wie ben ik dan
om daar ook nog iets over te vinden. Jaques was zeer enthousiast, dus dat zit wel
goed.

Toch wil ik de musicalgroep complimenteren en dan speciaal met het feit dat een
dergelijk evenement Uiberhaupt tot stand is gekomen. Ik heb voor een gedeelte van
binnenuit kunnen zien wat daarvoor komt kijken, wat er allemaal georganiseerd moet
worden, waar allemaal aan gedacht moet worden, er moet PR worden gepleegd, de
financién moeten in de gaten worden gehouden, enzovoort, enzovoort.

Bovendien speelde een deel van de organisatoren ook nog een rol op het toneel.
Wat ik daarvan heb meegemaakt sterkt mij in de overtuiging dat er in Odoorn en
omgeving heel veel organisatievermogen, enthousiasme, kennis en kunde en vooral
ook inzet bestaat om dingen voor elkaar te krijgen.

Bovendien gebeurde het ook nog in een goede sfeer. Ongetwijfeld is wel eens
ergens een onvertogen woord gevallen, maar ook bij oplopende spanningen richting
de eerste voorstellingen, bleven de neuzen volgens mijn waarneming in de zelfde
richting wijzen.

Daarom nogmaals mijn complimenten
en wie weet !l

T HetGeen bind

vén Gedl, Wi ban &%

oot nog wel by” f

Theo Zondag




BIJZONDERE BOEKPRESENTATIE FRANS BRINKMAN

Lokale bekendheid — van meerdere markten thuis — en tevens redactielid Frans
Brinkman hield zaterdag 16 mei de presentatie van zijn boekwerkjes. Een bepaald
niet-alledaagse bijeenkomst, zeker gezien de wijze waarop hier invulling aan werd
gegeven. Na koffie met lekkers, werd om te beginnen de introductie gehouden door
zoon Nathan, verstoord door een ‘D.A.’ die op het verkeerde been was gezet
aangaande deze middag. Hij vertrok uiteindelijk onverrichter zake, waarna de intro
afgerond kon worden en Frans plots toch aanwezig bleek te zijn om de opening verder
gestalte te geven.

Een interessante
verhandeling werd
gehouden door Jeroen
Bartels, docent
Moderne Wijsbegeerte
aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Sinds riant
25 jaar daar werkzaam
en zo lang kennen
beiden heren elkaar
minstens; taal en
filosofie oogt hun
bindmiddel. Heel
bijzonder was daarna
de muziek: een
combinatie van het c

orgel met de trombone, waarvan de laatste speler boven naast het orgel stond. Men
begrijpt dat het klonk als een klok.

Het boek ‘Zonder Lied Gaat Het Niet’ werd gepresenteerd én overhandigd aan een
dame van de Vrijzinnige Kerk Odoorn, die dit in dank aannam.

't Werd ook direct (“zonder kosten, dus gratis”) uitgereikt, zodat alle aanwezigen direct
de stembanden konden benutten. Dat lukte prima. Een klein citaat van de kaft,
uiteraard van Frans’ hand, moet even vermeld: “Op gezette tijJden moet een mens zijn
stem verheffen en iets zeggen of zingen. Schieten is geen optie.”

“Een deel van deze teksten weerspiegelt Frans’ wens om het gangbare
liederenrepertoire in de kerk aan te vullen met nieuwe, eigentijdse teksten, die niet
leunen op orthodoxe geloofsaannames. Andere teksten zijn vooral het resultaat van
zijn voorliefde voor cabaret en van de behoefte de knuppel eens in het hoenderhok te
gooien ..." aldus Nathan Brinkman.



Daarna was de overhandiging van de “Kanttekeningen” aan een goede vriendin en
zij was zeer verheugd dit in ontvangst te mogen nemen. Dit boekje betreft een
selectie van in de loop der jaren vanuit Zuidoost Drenthe geschreven ‘stukjes’ .

De kaft vermeldt o.a. “Ik zie recensies en beschouwingen als kanttekeningen bij het
leven zoals zich dat voordoet. Theoretisch of praktisch. Misschien is er iemand die
zich aangesproken voelt door wat er op papier staat. De decoratieve functie van de
taal. Zonder lach en boek en lied gaat het in de wereld niet.” Dit werd muzikaal
omlijst door orgelmuziek en de trombone, ditmaal vanaf een meer aardse plek.

Na het dankwoord volgde muziek van piano en dwarsfluit en vervolgens werd tot zijn
verrassing door Helene Westerik dit door hem geinspireerde gedicht voorgedragen:

“druppels water, koorddansend tot waterballet
doorzichtig als glas, zuiver van toon en geest,
wonderpallet door licht geslepen tot alle kleuren van de
regenboog ...

de danser, dle in vrede en vrijheid voor even zijn hoofd

woorden en noten al stromend gedacht”

Ter afsluiting konden de aanwezigen napraten, onder-
wijl genietend van een drankje + hapje en ging men
tevens geestelijk gelaafd en gevoed

— voorzien van beide boekjes — weer huiswaarts.

Conny van der Bent

VRIJWILLIGERSWERK DE PAASBERGEN

Een kopje koffie drinken, een praatje maken, een spelletje spelen of een
wandelingetje maken, het is z6 gezellig.

Wordt daarom gastdame/-heer op één van de nieuwe huiskamers binnen
De Paasbergen, onze bewoners genieten ook zo van deze gezelligheid.

Ook hebben we nog plaats voor vrijwilligers die in de hal/winkeltje als gast dame
aanwezig zijnen zoeken we nog een vrijwilligster die €én keer per maand de bak club
gaat leiden; die de inkopen hier voor doet, het idee bedenkt en codrdineert bij de
uitvoering.

Voor verdere informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met:
Harrie Tenhage,

coordinator vrijwilligerswerk De Paasbergen, Odoorn
tel: 06-15479318



KUNSTEXPOSITIE BIJ DE MUSICAL 'EEN ANDER ACHTERHUIS'

5 mei j.I. hebben wethouder Trip
van Borger-Odoorn en wethouder
Gelling van Stadskanaal het theater
in de fabriek officieel geopend door
de onthulling van het schilderij van
"Het Stadskanaalster Achterhuis",
geschilderd door J. Larsdonk,1978.
Tevens werd hiermee de
kunstexpositie geopend die

s verbonden is aan de musical. 6
Oringers deden aan deze expositie
mee. Hieronder hun werken.

Wanhoop en hoop

Net zoals de oude tak op het doek is gevangen
door het prikkeldraad, zaten de onderduikers
gevangen in het boerderijtje van de familie
Drenth. De plotselinge bloei van de bloesem
aan een oude tak geeft hoop dat de gehele tak
ooit in geheel in bloei komt. Zo was er ook de
kleine hoop op bevrijding van de onderduikers
in ons land. En door de geboorte van de
dochter van Lammie en Benjamin was er hoop
voor de toekomst. Tanja Eerenstein

Schutkleuren

Een groep meiden van Oxo dagbesteding, allen werkzaam bij 'Lekker hip' in Borger,
heeft in een gezamenlijk project 7 canvasdoeken (30 bij 30 cm) gemaakt over diverse
aspecten van de oorlog. Zij verbeelden de explosie, de verwonding, de controle, de
hoop, het verbergen, de bevrijding en de vrede. Jessica Hulshof maakte het werk
'schutkleuren’. -
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Mijn naam is Rosa

(de donker die om haar woont) Om uit te drukken hoe
angst het leven toen (in de oorlog, red.) beheerste
heb ik een verdrietig “poppe/kindergezicht”
geschilderd. Dit gezicht drukt angst, verdriet,
machteloosheid, onzekerheid en steeds het wachten
uit. Daarnaast heb ik vooral het nieuwe begin; de
hoop uit willen drukken. Daarvoor heb ik de
tulpenboom gebruikt. De prille lente, het begin van
nieuw leven en bevrijding. Op 10 december 1944 is er
een meisje geboren bij dochter Lammie en
onderduiker Bennie. Daarom heb ik ook de ‘
kinderschoentjes afgebeeld met: mijn naam is Rosa. Zo zou het meisje in eerste
instantie heten. Maar dat is een typische joodse meisjesnaam en daarom werd daar
van afgezien en werd het Hindertje met als roepnaam Hennie. Verder heb ik het
bruidspaar afgebeeld. Het leven gaat door. De was aan de lijn met de ster voor jood”
op één van de kledingstukken heb ik gebruikt, omdat dit beeld me bij bleef na het
lezen van het verhaal over dit onderduikadres. Jankie Pragt

Liefde en verdriet

In mijn beeld heb ik geprobeerd uit te drukken dat liefde en
verdriet in een huis opgesloten zaten, de boog beeldt het
huis uit, en de druppel de traan. De kleur van de steen
geeft heel mooi de sfeer weer van spanning, angst, hoop
en pijn en het grote verlies dat gevoeld werd. Ik wil met dit
beeld uitbeelden dat hoop, angst, pijn en liefde erg nauw
met elkaar verbonden zijn, en daarom uit één stuk
gemaakt zijn, ontstaan door zoveel steen weg te halen, dat
deze vormen ontstonden. Sterk en onlosmakelijk met
elkaar verbonden.

Ria Fledderus

Liefde - Hoop - Angst

De drie begrippen die ik in mijn kunstwerk heb
verwerkt zijn liefde, hoop, angst. Het kunstwerk is
een davidster, het symbool van het Jodendom. De
davidster is gevormd uit twee sterren die in elkaar
verweven zijn, dit symboliseert de liefde in de vorm
van omarmende mensen. Het kunstwerk steunt op
een boom, een levende plant die hoop
symboliseert. De druppels die langs de boom hangen zijn tranen of druppels
angstzweet. Deze druppels geven mijn derde begrip angst weer. De druppels
hangen in een baan langs de boom, dit verwijst naar verbondenheid. Liefde, Hoop en
Angst kunnen niet zonder elkaar. Ik heb voor de rustige kleur wit gekozen, omdat het
kunstwerk zelf al een heel verhaal vertelt. Karin Koudenburg
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‘Spanning in een achterhuis’

Toen ik nadacht over wat ik zou gaan schilderen voor de expositie bij de musical
'Een ander achterhuis’, stelde ik mij de spanning voor die de onderduikers moeten
hebben gehad op hun onderduikadres. Een dak boven je hoofd hoort veiligheid te
bieden, maar in een onderduiksituatie is er een constante dreiging dat die veiligheid
wordt afgenomen, dat 'je wordt ontdekt'. Dit brengt veel spanning met zich mee. lk
heb geprobeerd die spanning te verbeelden. Als je door het raam naar buiten Kijkt zie
je een redelijk idyllisch landschap. Een boerderij, koeien in het gras, de zon schijnt.
Maar er is ook een auto, een Duitse auto en we weten wat dit kan betekenen. De
volwassen figuren houden de Duitse auto dan ook goed in de gaten. Het meisje kijkt
op naar haar ouders, omdat ze weet dat er iets niet in de haak is. De jongen kijkt ons
enigszins somber/gelaten aan. Hij wil buiten spelen, pret maken, maar weet dat hij
veroordeeld is tot binnen blijven omdat......, ja waarom eigenlijk? Ik heb veel
bewondering voor mensen die met gevaar voor eigen leven anderen helpen. Het is
dan ook goed dat de Musicalgroep Odoorn het verhaal van 'Een ander achterhuis'
voor het voetlicht brengt. Anke Hoefs
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NATIONAAL [FONDS Postbus 2130, 7420 AC Deventer
Kind T 0570 - 61 18 99
S ota www.kinderhulp.nl

info@kinderhulp.nl

OPBRENGST COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP

De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de

week van 12 tot en met 18 april, heeft in 2015 € 455,75 opgebracht. Hiervoor zijn

11 collectanten op pad gegaan. Met het ingezamelde geld wil Kinderhulp geluk
mogelijk maken, juist voor die kinderen die in hun leven al zoveel ellende hebben
meegemaakt. Een fiets, een weekje kamperen, zwemles, sporten of een
Sinterklaascadeautje. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar voor een grote
groep kinderen in Nederland zijn dit soort dingen vaak niet weggelegd. In (pleeg)
gezinnen met financiéle problemen of instellingen ontbreekt in veel gevallen het geld
hiervoor. Kinderhulp helpt door financieel bij te springen. Want ook kinderen die
opgroeien in probleemsituaties moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te
benutten en aansluiting te houden bij leeftijdsgenoten. Maar ook de kans om gewoon
kind te zijn en even de zorgen opzij te zetten. Kinderhulp doet dit al sinds 1959 en
hoopt dit met uw steun nog lange tijd te kunnen doen.

Heeft u de collectebus gemist? U kunt Kinderhulp alsnog steunen door ‘Geluk’ te
sms’en naar 4333. U doneert dan eenmalig € 2,50 en komt op voor kinderen in
Nederland met minder kansen.

Collectanten en gevers: hartelijk dank! Samen maken we geluk mogelijk!

BOEKEN TE KOOP IN ODOORN

Al uw boeken verslonden, maar nog niet genoeg gehad? Andries Rixtum uit Oes
Dérp heeft een grote voorraad boeken te koop. Het gaat om streekromans,
oorlogsboeken, Drentse boeken, Christelijke boeken, kinderboeken etc. Kortom: voor
elk wat wils!

Wilt u meer informatie over de specifieke titels neemt u dan contact op met Andries
via mail: rixtum@ziggo.nl of telefonisch via 06-13311872.
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EVEN VOORSTELLEN

Naam: Mister-X

Adres: Dopheide 20, Odoorn
Telefoon:  06-21222532
Geb. datum: 03-05-2014

Ras: Kat
Geslacht:  Een je weet wel kater(tje)
Gechipt: Jazeker!

Eigenaar:  Floor, Teun en

v
N S
3

Ad-Jan van Larsdonk
Peetmoeder: Bertha de Lange

Oproep aan alle bewoners van Odoorn:

Zoals jullie aan de foto kunnen zien ben ik een kat. Echter ben ik geen gewone kat.

Mijn bijzonderheden:

- Ik heb een scheve bek .... Hoe komt dat ook al weer? Ooh ja, ik had ruzie met de
hond, toen ik nog heel klein was, die beet mij toen ik gewoon mee wilde eten uit zijn
bak.

- Ik heb ook nog maar een oog. Hoe dat kwam.... Euhhh hoe was dat ook al weer?
Effe denken hoor.... lk had een erg ontstoken oog dat niet meer herstelde.

- Ik miauw zeer klagelijk en snotter ook nog eens. Tja dat zal wel een allergietje zijn

voor honden denk ik. Maar daar groei ik wel overheen.

Nou genoeg reden waarom veel mensen mij zielig vinden en denken dat ik ziek ben.
Nou echt niet hoor! Ik vind het erg leuk om aandacht te krijgen. Ik loop graag rond en
soms ben ik erg vervelend. Dan loop ik bijvoorbeeld De Boshof, de school, De
Paasbergen in. Ook kom ik vaak op visite bij andere kattenbezitters probeer daar de
maaltijd eens en soms komen lieve mensen mij die maaltijd dan ook nog thuis
brengen, echt waar! Ik vind het echt te gek hier in Odoorn. Vaak hoef ik niet eens
naar huis te lopen want dan heeft een bezorgde Oringer de dierenambulance gebeld
en ja dan word ik keurig binnen de muren van mijn huis gebracht.

Nu mijn oproepje aan jullie allemaal:
Ik ben een kat en ik doe soms echt vervelend. Gooi dan alsjeblieft een beetje water

naar mij toe en jaag mij gewoon weg. Natuurlijk mag je ook mijn baasje bellen. En
zelfs mijn peetmoeder ( Bertha) is gek met mij. Maar een ding liever niet meer doen
beste mensen.... Niet meer de dierenambulance bellen hoor, zo'n ritje met die taxi is
niet gratis.

Tot miauw allemaal! Mister-X.
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DONATEURSACTIE ODO

ODO heeft een donateursactie gehouden en wil iedereen

die donateur geworden is heel erg hartelijk bedanken! Het Q
geld wordt gebruikt om zoveel mogelijk kinderen de kans te
geven te ervaren hoe leuk het is om samen muziek maken. muziekvereniging odo

Zaterdagmiddag 30 mei speelt ODO op het muziekfestival in Emmen. Promodo om
13:40 uur in de Grote Kerk en het Harmonieorkest om 15:00 uur op podium bij de
Hema.

Zaterdag 6 juni om 13:15 uur speelt de Oringer Kapel bij het zwembad de Leewal in
Exloo vanwege het 50 jarig bestaan. Dinsdag 23 juni om 19:15 uur geeft de
Harmonie een concert ‘Onder de oude eik’ bij de Paasbergen. Zondag 28 juni om
15:00 uur geven alle orkesten van ODO een afsluitend concert bij Poolshoogte.

Touch for Health-Odoorn Waar kan ik je mee helpen?

Stress, angsten, pijn *

Niet goed in je vel zitten =

Leer- en/of concentratieproblemen =
Trauma, fysiek of emotioneel =

Praktijk voor toegepaste kinesiologie Sandra Cornet - kinesioloog

Wat is toegepaste kinesiologie?

Doormiddel van spiertesten test ik met de hand de
spieren in je lichaam.

Het verschil in spierspanning geeft de oorzaak van je
klacht aan.

Je lichaam kan op deze manier heel veel vertellen.

Sessie van 1 uur: €35,- Nu ter kennismaking 1° sessie: € 20,-
Praktijkadres: lebeern 3, 7873 CK Odoorn Tel: 06 53115542 of 0591 580057
E-mail: sandracornet@hetnet.nl www.sandracornet.nl
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN IN ODOORN

Op Koningsdag zijn twee dorpsgenoten verrast met een Koninklijke Onderscheiding!
Roelof Middeljans - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Roelof Middeljans draagt de schaatssport een warm hart toe. 37 jaar lang was
hij scheidsrechter/jurylid bij schaatswedstrijden. Niet alleen bij plaatselijke en

regionale wedstrijden, maar ook op landelijk niveau. Voor het eigen dorp Odoorn is hij
sinds 2001 zowel secretaris als penningmeester van |Jsvereniging Het Schoonmeer.
En als de ijsbaan open is, neemt hij ook de catering voor zijn rekening. Daarnaast is
hij afgevaardigde van de lJsvereniging naar de vergaderingen van de KNSB gewest
Drenthe.

Sinds de oprichting in 1997 was de
heer Middeljans lid van het bestuur
van GemeenteBelangen Borger-
Odoorn. Maar als lid bezocht hij al
sinds 1979 trouw alle vergaderingen
van Groepering GemeenteBelangen.
74 Als bestuurslid had de heer

@ Middeljans vooral het PR-gebeuren in
zijn takenpakket. Dus rond
verkiezingstijd extra druk.

Hij is een man die meestal niet op de voorgrond trad, maar achter de schermen veel
(vaak onzichtbaar) werk verrichtte! In 2003 wordt de heer Middeljans penningmeester
van de Kerstmarkt Odoorn. Hij nam zijn taak zeer serieus en de Kerstmarkt kwam dan
ook nooit in de rode cijfers. Naast penningmeester is hij ook marktmeester.

Hij onderhoudt de contacten met de deelnemers en zorgt voor het juist placeren van
de kramen. Ook is hij de motor achter de eigen kraam van de Kerstmarkt. De heer
Middeljans is een vrijwilliger met stip!

Als voorzitter/bestuurslid maakte de heer Middeljans 19 jaar lang deel uit van de
Ondernemers-vereniging Odoorn. Hij was een goede contactman voor de leden, maar
ook naar buiten toe bij het organiseren van beurzen en winkelacties in het dorp. Als
bestuurder van de Ondernemers-vereniging Odoorn was hij ook zo'n 15 jaar lang
bestuurders van de Wielerronde Zand en Veen Rondomme. Hij regelde dan alles
rondom de verkeersveiligheid van de wielerkoers. De heer Middeljans is een
bestuurder die elke vereniging zou wensen!
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Simon van der Klei - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wielerronde De Gouden Pijl in Emmen is een begrip in het Noorden van het land en
behoort tot de top 5 van de meest bekende profcriteriums in Nederland. De heer Van
der Klei is al vanaf 1977 betrokken bij deze organisatie. Vanaf 1979 tot heden is hij
penningmeester. Het succes van de wielerronde is mede te danken aan de enorme
inzet en kennis en ervaring van de heer Van der Klei. Hij heeft ontzettend veel
know-how en deelt dit graag met de nieuwe bestuursleden. De heer Van der Klei is
correct, precies, stipt. Eigenschappen die goed passen bij een penningmeester.

In 2009 overkwam hem echter

een ongeluk waardoor hij een

(hoge) dwarslaesie opliep. De

heer Van der Klei heeft

gevochten en is midden in het

leven blijven staan.

Hij heeft zijn taak binnen de

Wielerronde voortgezet.

Vanwege zijn handicap kosten

zijn taken hem nu een

M veelvoud van tijd, maar dat

deert hem niet. Dat andere

bestuursleden vaak 'vergeten'

dat hij een handicap heeft,

4 ervaart hij als een

N compliment. Hij draait nog

% "’ steeds volwaardig mee in het
== bestuur.

In zijn werk bij Wegenbouwbedrijf De Roo heeft de heer Van der Klei zich ook meer
ingezet dan wat van hem verwacht mocht worden. Hij vond het vanzelfsprekend vrije
tijd beschikbaar te stellen voor onder andere de Ondernemersbond Bestratingsbedrij-
ven en de Gemeenschappelijke OpleidingsActiviteiten (GOA). Na zijn ongeluk heeft hij
nog 4 jaar door kunnen werken, maar tot zijn grote spijt, heeft hij de 40 jaar toch net
niet meer vol kunnen maken.

In de jaren '80 is de heer Van der Klei 9 jaar lang vrijwilliger geweest bij de Zwemclub
ZKE '71 in Emmen, waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter. Tenslotte vult de heer Van
der Klei al tientallen jaren voor diverse particulieren de jaarlijkse belastingformulieren
in.
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SCHOOLREIS GROEP 3 EN 4

De schoolreis van groep 3 en 4 van De Weiert vond plaats op dinsdag 19 mei.
De leerlingen werden verrast met een reisje naar het Dolfinarium in Harderwijk.
Een koude regenachtige, soms stormachtige dag, maar de kinderen hebben flink
genoten!
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GASTGEZINNEN GEZOCHT

Huisvesting SIVO zoekt nog gastgezinnen in Odoorn.
Aanmelden kan via: info@sivofestival.nl

ZONNEBLOEMREIS AFDELING ODOORN

Op 13 Mei om 9.30 uur vertrokken we uit Odoorn met 51 gasten en
5 vrijwilligers richting Creil in de Noordoostpolder naar het tulpen

informatie centrum. We waren de laatste groep die arriveerde voor T
het tulpenseizoen. Daar stonden ze ons om 10.45 uur al op te DE
wachten met koffie/thee en heerlijke kwarkgebak. ZONNE
De eigenaar stelde voor om na de koffie nog een klein rondje door BLOEM

de bollenstreek te maken.

Hij ging zelf mee als gids. De meeste tulpen waren al gekopt, maar

toch nog een paar percelen bloeiende tulpen. De gele tulpen zijn het sterkst en bloei-
en het langst. In juni worden de bollen gerooid, gewassen, gedroogd, gesorteerd,
gepeld en

verpakt voor de verkoop. Ook vertelde de gids dat land waar tarwe op wordt
verbouwd een goede voedingsbodem voor de tulp is. Verder verbouwt men in de
omgeving veel zilveruitjes, plantuitjes, wortelen en aardappelen. Na een rondje Creil
stond de lunch voor ons klaar bestaande uit twee soorten soep, broodje kroket en
verschillende soorten broodjes, melk, karnemelk, thee of koffie. Bij afscheid kreeg
iedereen een plantje voor in de tuin mee. Om 13.45 uur ging het richting Urk voor
een rondvaart over het |[Jsselmeer en de schipper vertelde over het uitzicht en de
geschiedenis van Urk. Na een drankje en een ijsje was het 16.00 uur tijd om te
vertrekken naar de opstapplaatsen. Na een gezellige dag waren alle gasten om
19.00 uur weer thuis.

Het bestuur.

OLD IEZER-ACTIE OSR

Hallo inwoners,

We willen jullie er vast op wijzen dat de jaarlijkse OLD IEZER-actie dit jaar
plaatsvindt op zaterdag 13 juni, nadere mededelingen volgen.

Kun je niet zo lang wachten met je schuur opruimen, dan kun je ook eerder een
afspraak maken door te bellen met de Old iezer-lijn: 549515.

Namens OSR alvast bedankt.
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S-peciaa’- voor de kinderen

zet de letters in de goede volgorde

1K RJ u N

A [EJ
) "

llllll LU
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JEUGD WANDELVIERDAAGSE

De jeugdwandelvierdaagse vond weer
plaats in het Hemelvaartweekend, van 14
tot 17 mei. Gelukkig veelal droog weer, wel
koud.

Hierbij een korte impressie.

DWA4D.NL
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LEZEN EN VOORLEZEN (91)

1) Harmen van Straaten, Jan & het geheim van meneer Stromboli, Alkmaar 2014
2) Jacques Vriens en Henk Kneepkens, Jij bent een kip!, Tiel 2015

OVER JAN ENTIM

Het eerstgenoemde
boek is spannend en
met fantasie
geschreven. Voor de * %
leeftijd 7+. De buren van Jan zijn de heer en mevrouw Stromboli [of: van der Put].
Vroeger werkten ze in een circus. Ze krijgen op een avond bezoek van professor
Duisterberg een spookjager, tenminste lang geleden. Jan en zijn zusje, broer en
ouders gaan bij de buren logeren als er een boom op hun huis valt. In de krant ‘de
Dageraad’ verschijnen berichten over juwelenroof en gelddiefstal. Jan denkt er het
zijne van als hij let op de professor of als hij hem hoort telefoneren. Samen met zijn 3
vrienden probeert hij na te gaan wat er aan de hand is. Dat lukt op het nippertje
tijdens een circusvoorstelling. Wat Jan ontdekt vertel ik natuurlijk niet . Dat lees je
wel. Jan blijft in elk geval een slimme jongen die doorzet als hij iets op het spoor is. *
Voor vrienden sta je altijd klaar. Ik vind dat heel gewoon” ( p.124). Dat zijn de laatste
woorden van het verhaal waarin ook een rol is weggelegd voor Stientje de kat.

De tekeningen van de schrijver zijn heel toepasselijk.

Een kip staat centraal in het prentenboek van

Kneepkens (zie de laatste bladzijde) waarvoor de

bekende Jacques Vriens een grappige tekst schreef. J]J bent een
Het jongetje Tim vindt een kip die ze thuis wel kwijt 1
willen omdat het geen echte kip lijkt te zijn. Het dier
zegt alleen maar ‘burp’. Tim wil het dier houden en
gaat zonder resultaat lesgeven. Misschien wil het wel
een eend zijn. Nee dus. Als Tim de kip wil verstoppen
komen ze een haan tegen............... Plotseling weet
de kip weer wie ze is en zegt ze ‘tok’. “ Nu komt alles
toch nog goed.” Inclusief de kuikentjes. Meestal heb je als dier of mens iemand
anders nodig om te ontdekken wie je bent.

Een fraai prentenboek !

Jacques Viriens en Henk Kneepkens

Berend Boekman
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BIBLIOTHEEKNIEUWS

f
WIJKAGENT TOM RITSEMA )
OPENT MAAND VAN HET 1hili —
Vrijdag 29 mei om 14.00 uur
verricht Tom Ritsema,
wijkagent Exloo, Odoorn,
Klijndijk, Valthe en Odoornerveen de openingshandeling van de Maand van het
spannende Boek!
Maand van het Spannende Boek 2015 (29 mei — 30 juni) wordt een ode aan de
politie, met het motto; Spannende Zaken. Politieverhalen in boeken. Dit keer staan
dus niet de misdadigers centraal, maar hun bestrijders. De fictieve én de echte.
Want tussen de schrijvers van de misdaadromans zitten heel wat ‘professionals’.
Het politiekorps brengt soms zelf misdaadschrijvers voort zoals Appie Baantjer,
Simon de Waal, Joop van Riessen, Carina van Leeuwen en niet te vergeten Jan
Willem van de Wetering.
Word in juni, tijdens de maand van het spannende boek, lid van de bibliotheek en
ontvang een gratis huis veiligheidscheck door een erkend bedrijf!

AFGESCHREVEN BOEKEN

Van 1 juni /m 12 augustus worden er afgeschreven boeken en tijdschriften verkocht.
Er zijn allerlei soorten boeken te koop: romans, Kinderboeken en boeken over
diverse onderwerpen. Ook worden er afgeschreven tijdschriften verkocht. De boeken
en tijdschriften zijn vriendelijk geprijsd.

Misschien wel geschikt voor uw vakantiekoffer!

DREUMESUURTJE

Maandag 8 juni van 9.30-10.30 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun
ouders of oppas weer van harte welkom op het dreumesuurtje in de bibliotheek. Er
wordt voorgelezen, geknutseld en gezongen. De toegang is gratis.

VAKANTIEREGELING ZOMER 2013

De bibliotheek Odoorn is de hele zomer geopend.

Alleen op onderstaande vrijdagen is de bibliotheek gesloten:
Vrijdag 10 juli, Vrijdag 17 juli, Vrijdag 24 juli, Vrijdag 31 juli
Vrijdag 7 augustus, Vrijdag 14 augustus

In de vakantieperiode is de uitleentermijn 4 weken.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5 www.bibliotheekodoorn.nl www.facebook.com/
bibliotheekodoorn.
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UIT DE OUDE DOOS

Luchtfoto Odoorn 1968

Met dank aan Jaap Hilbrands
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