Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

TECHNISCH
INSTALLATIEBEDRIJF

G.H. Stevens

7873 BP Odoorn
Torenweg 3
Tel. 05919-12484-13007

Guemo

elektrotechnische
ondernemers

ijzerwaren

gereedschappen
tuingereedschap

verf en elektra

alles voor uw hobby

Landbouwmachines/Konstrpktiewerk

Fa. G. Stevens

Valtherweg 16, 7873 AB Odoorn
Tel. 05919- 12221

Schildersbedrijf
Glasservice
Vloerbedekking
Gordijnstoffen

Tel. 05919-13420
Auto tel. 0652921395

Schilder- en Glasbedrijf W. Harmers

Gratis kleuren-advies door gediplomeerde adviseurs.

Valtherweg 40 7873 AB Odoorn
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Frans Brinkman, Hoofdstraat 3
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7873 CD, tel. 13552
(secretariaat)

Boshof 1, 7873 AC Odoorn All Gortmaker, Kreuzen 18
7% 05919-12269 7873 CJ, tel. 13796
Harm en Hanneke Kuik, Linickampen 27
(annex snackbar met softijs) Z:'B BS, tel. 13850
oto's)
€ bruiloften Anneke Kooyman, Dilweg 19
7873 BN, tel. 1255
@ koude buffetten ol
& koffietafels :lﬂeygkem
3 oelof Wolbers, Nijkampenweg 15
@ spelletjes 7873 AJ, tel. 12473
€ vergaderingen (Interviews)

OES DORP
DORPSKRANT VAN ODOORN

corr. adres: .
Hoofdstraat 3, 7873 BB Odoomn
tel.: 05919 - 12405

7e jaargang no.8
april 1995

WEEKENDDIENSTEN

28-30 apr. Dr.Engelsman, Exloérweg 9, Odoorn, tel:05919-12281

5- 7 mei Dr.Wenniger, Oude Molenstr.6, Schoonoord, tel:05918-1310
12-14 mei Dr.Bakker, Slenerweg 49, Schoonoord, tel:05918-1244
19-21 mei Dr.v.d.Vooren, Zuiderhoofdstr. 12, Exloo, tel:05919-49203
25-28 mei Dr.Engelsman.

KERKDIENSTEN

30 apr. 10.00 uur: Mevr.Kwakkel-Boers, Beilen.

4 mei 20.15 uur: Herdenkingssamenkomst i.v.m. 4 en 5 mei.

7 mei 10.00 uur: Ds.F.J.Brinkman (gezins- en doopdienst met zondagscholen).
14 mei 10.00 uur: Dhr.Meiborg, Roden.

21 mei 19.00 uur: Ds.F.J.Brinkman (jeugddienst).

28 mei 10.00 uur: Ds.F.J.Brinkman.

4 juni 10.00 uur: Ds.F.J.Brinkman (Pinksteren).

DORPSAGENDA

4 mei 20.15 uur: Herdenkingssamenkomst in de kerk (verzamelen stille
omgang 19.15).

7 mei 15.00 uur: concert in de kerk (koor en jeugd Oosterhesselen).

15 mei 19.30 uur: Plattelandsvrouwen (De "Rolstoelswingers" uit Emmen geven
een demonstratie rolstoeldansen).

25 mei 9.30 uur: volleybaltoernooi sportpark.

25 t/m 28 mei : Drentse Wandelvierdaagse.

29 mei 19.30 uur: Volkszang, Boshof.

BURGERLIJKE STAND

Ondertrouwd
E.B.P.J.Winkelman en D.G.S.Dikker.

Overleden
Z.Bloeming, wed. v. H.Hendriks, oud 91 jr.
F.Emming, m.v. J.Alberts, oud 76 jr.



VAN DE REDACTIE

Inhoud

Dit april-nummer heeft weer een boeiende inhoud:

* informatie van onze "correspondent" over de bevrijding van Odoorn
(men leze ook het interview met Geert Vonk).

* gesprekken met twee burgemeesters.

* aankondigingen en verslagen.

* rubrieken en een puzzel.

Jeugdpagina
De redactie overweegt met ingang van de nieuwe jaargang in september 1995 een
jeugdpagina op te nemen. Ideeén welkom!

Gezamenlijke vergadering
Op 18 mei is er weer een gezamenlijke vergadering van Redactie, Ondernemers-
vereniging en Dorpsbelangen. Het is van belang de vinger bij de pols te houden.

Giften
Giften blijven welkom (banknr. 3181.51.510 giro bank 874284).

Kopy
Kopy voor het mei-nummer moet voor 12 mei binnen zijn op Hoofdstraat 3!

Redactievergadering
Op maandag 8 mei om 20.45 op Dilweg 19.

CONCERTEN ODOORN

De Culturele Commissie Odoorn (in de wandelgangen C.C.O. genoemd) kan
terugzien op een prachtig concert van het Drents Vocaal Ensemble o.Lv.

Pim de Koning. De leden van dit ensemble zingen zonder instrumentale begeleiding
vier- en meerstemmig. Men haalt een hoog niveau. In dit concert zong men liederen
uit Scandinavié (0.a. het Zweedse liedje "Killebukken" uit 1892 over een geitje!)

uit Frankrijk, uit Oosteuropese landen, uit lerland en Spanje. Ook de solisten gaven
goed partij. Een korte toelichting maakte de muziek nog "sprekender".

In 1996 komt het D.V.E. terug, in april.

Het a.s. concert belooft ook bijzonder te worden. Niet alleen het koor uit Oosterhes-
selen zal zingen, maar eveneens een jongerenkoor. Ook pianomuziek wordt ten
gehore gebracht. Met dit concert (op zondag 7 mei om 15.00 uur in de kerk) wordt
seizoen 94/95 afgesioten. Het zou prettig zijn als de kerk, zo viak voor de zomer vol
zou zijn.

Komt U ook een kijken en luisteren? Entree fi.6,=.

In de pauze is er koffie of thee.

Info-telefoon 05919-12405/13634.

BIBLIOTHEEKNIEUWS

Video's

De kollektie videobanden is gewisseld.

Er zijn 15 nieuwe jeugdfiims, 15 volwassen speelfims en 15 informatieve videoban-
den te leen.

Zoals bijv. Twin Peaks, Belle en het beest, Youp van 't Hek, The Witches en nog vele
andere.

Tentoonstellingen
Afdeling volwassenen - oude culturen
New Age (vanaf 15 mei)

Afdeling jeugd - landbouw en landbouwmachines

Toekomsthoek - Gopher

Schrijver van de maand

Frederica de Cesco werd in 1938 in Italié geboren.

Zij woonde in verschillende landen en heeft altijd veel gereisd.

In haar boeken schenkt ze o.a. aandacht aan de rol van de vrouw in verschillende
culturen en de tegenstelling tussen waardevolle tradities en opperviakkige gewoonten.
Frederica de Cesco heeft meer dan 36 boeken op haar naam staan.

In "De prins van Mexico" beschrijft ze de glans van de Azteken; in

"De goeden daken van Lhasa" de glorie van de Tibettanen en "Kel Rela" de waardig-
heid van de Toearegs, een nomadenvolk uit de Sahara waarmee ze een jaar lang is
opgetrokken. Haar boeken kenmerken zich door de vele avontuurlijke gebeurtenissen
en de informatie over vroegere beschavingen.

HEIDEBLOEMNIEUWS

Onze toneelvoorstellingen van de afgelopen winter zijn (te horen naar de geluiden uit
het dorp) tot ieders tevredenheid verlopen.

De bezoekers beleefden plezier bij "Als 't bellegie giet" en de spelers hadden lol bij
het repeteren en brengen van het stuk.

Mocht er van de lezers van dit stukje iemand een goed idee hebben voor een nieuw
stuk (of boekje om te lezen) dan houden wij ons aan bevolen voor uw suggesties
Wij doen in ieder geval ons best voor volgend jaar al lukt het de ene keer beter dan
de andere.

Suggesties graag; tel: 13017 of 13751.

Roelie Hosting



BlJ DE PANNEKOEK......... LIENTJE WEERMAN

Op de avond van het afscheid van drs J.J. van Zorge als burgemeester van Odoorn
komt Lientje met haar vriendin Trea van Klinken bij mij eten en vertellen

(ras Oringse Trea was mijn collega bij de Regiopolitie Groningen en een bron

van informatie over Odoorn voor onze verhuizing naar de Dilweg).

Lientje geeft me een prachtig boeket met gele rozen en onder het genot van een
glaasje steekt Lientje van wal over het gezellige Odoorn van vroeger,

over de winkel en over de Roemeense stad Cluj-Novace, die zij in april voor de
tweede keer bezoekt.

Grootvader Weerman begon in 1928 aan de Hammeersweg 8.

Eerst met de hondekar en later met paard en wagen vente grootvader groente in
Odoorn en omstreken. Nu eens met een wagen vol kool, dan weer met een andere
groente, die door de klandizie gekocht werd voor "de weck".

Lientjes ouders, de u allen bekende Gees en Henk, trouwden in 1959 en trokken

bij (schoon-) vader Weerman in. Later huurden ze een huis op de hoek Dilweg/To-
renweg (de parkeerplaats van Hotel "De Stee").

Moeder Gees begon daar een winkeltje en vader Henk zette het venten met groente
voort.

Het was een gezellige, maar drukke tijd voor Henk en vooral voor Gees, het werd
steeds drukker in de winkel en het gezin had zich inmiddels uitgebreid met zoon
Harm en dochter Lientje.

Gezellig was het dankzij de "noabers"”, een heel hechte club bestaande uit

Grietus en Lienie Stevens schuin tegenover hen, Jan en Marchien Hooiveld in het
laatste huis aan de Dilweg en Sinus en Minie Beijering. Een heel speciale band
hadden zij met de familie Schutrups, recht tegenover hen.

De "noabers" pasten vaak op de peuters Harm en Lientje, wanneer Gees de handen
vol had aan de winkel.

In 1969/1970 verhuisde het gezin Weerman naar de Hoofdstraat, naar waar eerder
de winkel van Jan Steenge was. Destijds was de huiskamer van de Weerman's
aangrenzend aan de winkel.

In 1978 werd begonnen met de verkoop van bloemen en in 1986 werd de winkel
verbouwd.

Voor een gezellige babbel hebben de Weerman's altijd "tied”, want gastvrij zijn ze.
Ook aarzelen ze niet je na sluitingstijd of op zondag via de achterdeur even “uit de
brand " te helpen met datgene, dat je nou net vergeten was te kopen.

Lientje ging naar de basisschool in Odoorn en daarna naar de MAVO in Borger.

In 1988 haalde zij het einddiploma HAVO in Emmen.

Lientje wist, net als vele schoolverlaters, nog niet precies wat zi) nu wilde

gaan doen, maar een kantoorbaantje van acht tot vijf trok haar niet zo.

Zij volgde al vanaf 1985 de vakopleiding voor de bloemisterij in Eelde en werkte
vervolgens in de winkel bij haar vader en moeder, met wie Lientje nu een
vennootschap onder firma vormt.

Net als vele andere Oringers ontstond door de SIVO een hechte band tussen de
dansers en de familie Weerman.

In 1993 ging Lientje voor het eerst, samen met haar neef Jantinus Mulder

(ook een Oringer) per viiegtuig naar Roemenié; de tweede reis daar naar toe
ondernam zij dapper in haar eentje.

De stad Cluj, waar Lientje ging logeren, ligt maar liefst tien uur rijden van de hoofd-
stad Boekarest. Lientje werd van het viiegveld gehaald door de gastheer, Filip,

(hij had, door zijn drukke werkzaamheden, de dag en nacht voor Lientjes komst

niet geslapen), die nog heel wat uurtjes autorijden voor de boeg had, vooraleer Zij
thuis waren.

Het autoritje werd dan ook een rit vol spanning, vooral toen Lientje merkte dat haar
chauffeur door de slaap overmand werd. Op Lientjes advies werd de auto aan de
kant gezet en kon Filip eerst een uiltje knappen voor zij de weg vervolgden.

Lientje logeert altijd bij Filip en zijn familie en maakt samen met hen uitstapjes.
Reizen doet zij graag, samen met Trea vioog zij enkele jaren geleden naar Aruba,
waar zij de vakantie van hun leven hadden.

Ondanks het drukke ondernemersleventje vind Lientje tijd voor allerlei
nevenactiviteiten. Zij is bijvoorbeeld secretaris van de Ondernemersvereniging

en in haar persoonlijk getinte verslagen maakt zij melding van al wat leeft bij
ondernemend Odoorn.

Al 20 jaar is Lientje lid van de Oringer muziekvereniging. “Een dorp zonder muziek-
vereniging is geen dorp”, vindt Lientje en zij geniet van de (tegenwoordig veel
moderne) muziek, die de vereniging ten gehore brengt.

Laatst had ik een Oringse in zaak, die mij vroeg of zij ook eens geinterviewd

mocht worden. “Het is altied loat en gezellig bij je, schrief je altied" en ja

deze avond was het weer “loat en gezellig".

Trea ging naar huis in Borger (maar ik kom ooit weer terug in Oring wonen!
verzekert zij me) en wij gaan richting De Oringer Marke om de heer en mevrouw

van Zorge de hand te drukken.

Een leuk en vooral informatief gesprek met een onderneemster, die zich geen knollen
voor citroenen laat verkopen.

UITSLAG VERLOTING O.B.S. DE WEIERT
1e prijs  nr. 1082

2e prijs nr. 1424
3e prijs nr. 513

Tegen inlevering van het winnende lot
zijn de prijzen af te halen bij
Carrie Sterk, Anjelierstraat 19,

4e prijs nr. 1723 Tel. 13287
Se prijs nr. 1679
extra prijs nr. 511




BEVRIJDING 1945

Op een mooie zonnige dag, wij schrijven 10 april 1945,
werd Odoorn voor de middag bevrijd door Poolse en Canadese soldaten.
Deze kwamen met tanks Odoorn binnenrollen vanaf Valthe en Kiijndijk.
ledereen moest thuisblijven omdat het niet veilig was op straat.

Een Poolse soldaat reed ter hoogte van het bosje te Kiijndijk en stak daar
z'n hoofd nog even boven de tank uit.

Hij werd daar door een schutter, die nog in het bosje verscholen zat,
doodgeschoten.

In Odoorn is een straat naar deze soldaat genoemd Boleslaw Laskowski.
In het warkhoesbosje hadden zich nog een

aantal Duitse soldaten verscholen.

Dit bosje werd eerst met kanonvuur bestookt. -
Er ging een Poolse soldaat met een revolver

in de aanslag het bosje in en kwam er met

zeven Duitse soldaten weer uit.

Deze dag (10 april) werd Odoorn uitgekamd.

De kanonnen werden opgesteld op de Schaapstreek.
De brug bij Borger werd onder vuur genomen.

Deze brug was in handen van de Duitsers,

maar op 11 april werd ook Borger bevrijd.

De Polen en Canadezen waren rijkelijk

voorzien van snoep, chocola, sigaretten en

blikjes corned beef en trakteerden daar gul op.

kanonhuls

Direct na de oorlog kende men in het dorp

het Oranjehuis (nu de Hesselhof aan de Valtherweg).

Dit huis werd bewoond door de fam. Boissevain.

De B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) vorderden dit huis.

In de oorlog had dit huis geen functie.

De B.S. richtte dit huis in als kantoor en als opslagplaats.

De B.S. had tot taak de leden van de N.S.B. op te pakken.

De N.S.B.ers werden naar de school gebracht en daar gefouilleerd.
Hun bezittingen werden afgenomen en opgeslagen in het Oranjehuis.
Na te zijn gefouilleerd werden deze personen naar het Brinkje voor de kerk
gebracht.

Hier werden deze personen als het ware tentoongesteld.

Vanaf het Brinkje werden ze getransporteerd naar het jodenkamp Westerbork.

Daar was een oorlogstribunaal.
Men werd gestraft.

MODELBOUWER MET OOG VOOR DETAIL uit de krant van 24 februari jl.

Details. Modelbouwer Jantinus Mulder (32) uit het Drentse dorp Odoorn heeft er oog
voor. Want juist die kleine eigenaardigheden maken elk schip zo bijzonder.

"Toen ik de Jan van Brakel bezocht, stond op het hangardek zomaar een stukje
railing. Niemand weet waarom het daar staat. Zoiets verwerk je dan in je model.

Je maakt het schip zo gedetailleerd mogelijk, zodat je het kan onderscheiden van
zusterschepen”. Mulder schonk het bijna twee meter lange model gisteren aan de
Marineclub. Over die schenking heeft Mulder lang na moeten denken. Nadat hij de
knoop had doorgehakt, moest hij toch nog even slikken toen het schaalmodel
voorgoed de hobbykamer achter zich liet.

"Het is een stukje van jezelf dat je weggeeft. Ik ben er toch vier jaar mee bezig
geweest. Ik wilde het model eerst niet wegdoen, maar ik had het zonde gevonden
als het uiteindelijk terecht zou komen bij een particulier. Want het is niet zo maar een
modelschip. Het is meer. Het hoort daarom bij de marine thuis".

Mulder heeft gepoogd een zo waarheidsgetrouw mogelijk model van de Jan van
Brakel te maken. Daarvoor baseerde hij zich niet alleen op tekeningen afkomstig van
de Koninklijke Marine.

De Drentenaar bezocht het standaardfregat tientallen keren en maakte er volop foto's
"Ik heb met de bemanning samengewerkt. Door het model steeds mee te nemen
konden de mensen er zelf over oordelen.

Voor mij is zoiets heel belangrijk om een goed model te bouwen. Zij zien bijvoorbeeld
dat een deur iets te veel naar rechts zit. Dan ga ik dat weer slopen.

Als ik dat niet doe dan blijf ik de fouten zien".

De Jan van Brakel is niet het eerste marineschip dat Mulder op schaal (1:72)
nabouwde. Al eerder maakte hij verschillende historische marineschepen.

Zo schonk hij eind jaren tachtig al eens een model van de Zeven Provincién aan de
marine. "En nu wilde ik eens een modern schip bouwen. Mijn passie voor de marine
is eigenlijk gegroeid. Ik heb deze hobby al zo'n vijftien jaar en ben begonnen met het
bouwen van allerlei schepen. Maar bij het maken van marineschepen is de uitdaging
wat groter. Je moet bijvoorbeeld werken met tekeningen die niet volledig zijn en een
marineschip is, met radars, antennes en militaire systemen, complexer om na te
bouwen dan een normaal schip. Bovendien worden marineschepen hoger ingeschat
bij wedstrijden. Maar dat is voor mij maar bijzaak".

Mulder maakt samen met zo'n veertien andere modelbouwer deel uit van een
vriendenkring van bouwers van marineschepen.

Al verschillende malen hebben de modelbouwers een deel van hun schepen tentoon-
gesteld op de Nationale Viootdagen. De Jan van Brakel is zelfs radiografisch
bestuurbaar.

Ook het nieuwste model waar Mulder aan werkt zal echt kunnen varen.

"Dat wordt een duikvaartuig van de marine van dertig centimeter lang.

Wel even wat kleiner dan de Jan van Brakel,ja.

Het heeft al op proef gevaren in wasbak in de keuken.

De een meter tachtig lange Jan van Brakel werd gisteren door Mulder aangeboden
op de marineclub.

Mevr. H.de Geus-Steendam, echtgenote van de voormalige minister van defensie en
doopster van het marinefregat, woonde de plechtigheid bij.



GESPREKKEN MET TWEE BURGEMEESTERS

Op 16 maart jl. werd Drs. C.G.A.A. Brekelmans benoemd als waarnemend burge-
meester van de Gemeente Odoorn en nam Drs. J.J. van Zorge afscheid als burge-
meester van de Gemeente en als inwoner van de plaats Odoorn.

Reden voor de redactie om even met hen te gaan praten.

1. Drs. J.J. van Zorge en mevrouw van Zorge-Smit

Omdat "Oes Dérp" onlangs afscheid nam van de heer van Zorge als burgemeester
van de Gemeente Odoorn wil de Dorpskrant, waarschijnlijk als laatste redactie in het
Drentse, nog graag een gesprekje met de heer en mevrouw van Zorge voor Zij
Odoorn verlaten om te verhuizen naar Steenwijkerwold.

In de interviews met de (echte) verslaggevers van diverse regionale dag- en
weekbladen heeft u veel over het echtpaar kunnen lezen.

Omdat wij het deze keer niet over "bestuurlijke beslommeringen” en wat dies meer Zij
willen hebben, volgt hier een verslag van een informeel gesprek met de voormalig
burgervader en zijn onderhoudend converserende echtgenote.

Woensdag 29 maart, half zes, spraken wij af.

Ik ken de heer en mevrouw van Zorge slechts van een korte ontmoeting tijdens de
afscheidsreceptie in de Oringer Marke.

Nu zij tegenover mij aan tafel zitten stel ik de onuitgesproken vraag hoeveel

tiid de heer van Zorge 's morgens voor de spiegel staat.

Het vereist toch wel enige minuten en slagvaardigheid de snor zo keurig verzorgd

te hebben....... maar wij gaan het over heel andere zaken hebben!

De heer van Zorge stamt uit een geslacht van rechters en burgemeesters, één van
de voorvaderen was in de 17e eeuw "Raad van Indié".

In het familiewapen is opgenomen de tekst" Amat victoria curam” (wil je

overwinnen, dan moet je er veel zorg aan besteden).

Stamboomonderzoek wijst uit dat de naam oorspronkelijk met een S in plaats van
een Z werd geschreven. Deze gegevens zijn ontleend aan een onderzoek dat

P.A. van Wijnen, emeritus predikant te Odoorn, heeft ingesteld naar de herkomst

van zijn familie. Hieruit bleek, dat zijn voorouders en die van van Zorge in de
middelesuwen aan eikaar verwant zijn geweest.

De van Zorges brengen hun vakantie graag in een caravan door.

Zij vertellen over de leuke ervaringen met deze manier van kamperen.

Als verwoed "caravanner" deel ik hun enthousiasme en kan de dag niet afwachten,
waarop wij eindelijk ook weer eens met onze "sleurtent" op stap kunnen.

Een mens zit raar in elkaar, "thuis" kan het niet ruim genoeg zijn,

“uit* gebeurt alles op nauwelijks 15 vierkante meter.......

Vrije tijd thuis wordt door de van Zorges het liefst lezend of voor de televisie
doorgebracht.

Het is een feit:
HENK WEERMAN levert u kwaliteit

14 mei
Moederdag
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Hoofdstraat 4 - Odoorn - Telefoon: 05919-12234
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SUPERMARKT
EN KWALITEITS SLAGERIJEN

Wekelijks een voordelig levensmiddelen pakket
Voortreffelijk lekkere worstproducten uit eigen worstmakerij
650 m? koopplezier waar u van alles vindt
Ruime parkeergelegenheid
Complete levering voor party’s

Schippers Versmarkt, Exloérweg 13, Odoorn 05919 12293




Hote| - Calé - Restaurans

Do Stee”

Hoofdstraat 24 - 7873 BC Odoomn (Dr)
Tel. 05919 - 12263

Diverse plate’s v.a. f 12,50

ook om af te halen

Bakker braams

Brood Banket Konditorei

leder weekend Speciaal brood
Vers gebakken o.a. Knoflookbrood
. Uien spekbrood
Kruidenbrood
Olijvenbrood

U wilt trakteren op gebak,
op iets bijzonders?
Bij ons kunt u daar elke dag voor terecht.

Bakker Braams
Hoofdstraat 6
Odoorn
tel: 05919-12303

P.s. ook op dinsdagmiddag zijn wij geopend
en op zondag onze konditorei en terras

Schoonheidssalon

" Oring '

1
oT Ty L)

MOEDERDAG 3 * :':

MEDEN STER SPECIALIY
Wilt U een cadeau geven dat
ECHT voor haar is?

GEEF EEN CADEAUBON VAN:
DE MEDEX SCHOONHEIDSSPECIALISTE!

te verkrijgen bij schoonheidssalon "ORING™

Ons kosmetika-winkeltje is elke
vrildagmiddag van 1 tot 5 uur
geopend voor gratis advies

Y
Mevr. Renses ;:Q
A. Diepenbrugweg 1
7873 BX Odoorn Tel. 05919 - 1243
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ORINGER
MARKE

HOTEL-RESTAURANT-BOWLING CENTAUM

WAT WIJ U KUNNEN BIEDEN:
SFEERVOL A LA CARTE RESTAURANT
EEN UITSTEKENDE KEUKEN
GASTVRIJE BEDIENING
ZES BOWLINGBANEN
- VERSCHILLENDE BOWLING-ARRANGEMENTEN
VERGADER/CURSUSACCOMODATIE TOT 175 PERSONEN

- DIVERSE ZALEN VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
TOT 175 PERSONEN

40 MODERNE HOTELKAMERS MET DOUCHETOILET
TV EN TELEFOON

TEGEN VRIENDELIJKE PRIJZEN

Hoolostraat @ - 7873 BB Ogoomn - 05919-12886 - Telelax 05919-12811

NU OOK MOTORRIJLES BIJ RIJSCHOOL WEGGEMANS.

Na 7 jaar autorijles gegeven te hebben, wordt er vanaf 1 april ( geen grap) ook
begonnen met motorrijles.

We hebben speciaal hiervoor een lesmotor aangeschaft.

De motorrijlessen worden gegeven door Dhr. Wim Mooij, die sinds november 1994
ook enkele uren in de week autorijles geeft.

Jas en helm zijn aanwezig.

Ter informatie het volgende: met ingang van 1 januari 1996 zullen nieuwe eisen
gelden voor het motorexamen:

1. Examenkandidaten die jonger zijn dan 21 jaar mogen gedurende 2 jaar slechts
rijden op een motor met een maximaal vermogen van waarschijnlijk 35 KW.
(Over het bovenstaande moet nog wel gestemd worden in de tweede kamer).

2. Verder worden na 31 december 1995 de theorie-examens gescheiden. Dit bete
kend dat een kandidaat in het bezit van het rijbewijs B (auto) niet meer
vrijgesteld is van het doen van een theorie-examen.

Bovenstaande zou eventueel een reden kunnen zijn om nog in 1995 te beginnen met
motorrijles.

Dus motorliefhebbers het mooie weer komt eraan, meld je nu alvast aan voor de
motorrijlessen.

Auto- en Motorrijschool WEGGEMANS
TEL. 05919-12845

1975 - 1995 20 jaar SCHIPPERS-SUPERMARKT IN ODOORN.



Belastingvrij 'sparen’

ligt nu in
ieders vermogen.

Sparen is een prettige manier om
uw vermogen te laten groeien. Minder
prettig is dat u belasting gaat betalen bij
meer dan * f 1000 rente per jaar.

Daarom heeft de Rabobank twee
nieuwe produkten ontwikkeld, waarbij
uw opbrengst belastingvrij is. Een slim
concept in drie stappen. Daarmee pro-
fiteert u eerst volledig van de rente-
vrijstelling, bijvoorbeeld met de reeds
bestaande Rabo Rendement Rekening.
De tweede stap is dat u gebruik

maakt van een andere fiscale vrij-

stelling, de dividendvrijstelling met Rabo
Dividend Sparen.

Hebt u nog meer spaargeld, dan
maakt u gebruik van stap drie met Rabo
Groei Sparen. U ontvangt dan geen rente
of dividend. De opbrengst wordt simpel-
weg bij uw tegoed opgeteld. Die is voor u
geheel belastingvrij. En uw tegoed kunt
u altijd direct opvragen, zonder kosten. |
Wilt u meer weten? Loop dan eens binnen
bij de Rabobank en haal de brochure

over Rabo Dividend Sparen en Rabo

Groei Sparen. RabObank

. Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen.
Belastingvrij, de hoogste opbrengst.

leder gezin kent zij rituelen en 's zondags is het programma "het Capitool" er

zo eentje bij de heer en mevrouw van Zorge.

Vrienden en familie weten dat en halen het niet in hun hoofd voor ‘s middags

1 uur telefonisch contact met hen op te nemen. Telefoontjes tijdens de uitzending
betekenen dat er iets bijzonders aan de hand is.

De heer en mevrouw van Zorge hebben een dochter van 30 jaar, Carien, en een
zoon van 27 jaar, Paul, na zijn studie aan de Rijksuniversiteit te Groningen
werkzaam als econoom bij "EDON" te Zwolle.

Carien is ondernemer en we wisselen wat ervaringen uit over de lasten en lusten
van het (startend) ondernemerschap.

Ondernemers als Carien en ik hanteren met liefde de leuze "Van je familie moet

je het maar hebben.......

Familie is voor ons een dankbare bron van inspiratie en steun, zowel in tijden

waarin je "himmelhochjauzend" als waarin je "zum Tode betriibt" bent.

We praten wat over boeken en over het thema van de boekenweek "De vijftigste
mei". De heer van Zorge woonde tijdens de oorlog in Echteld, waar vader van Zorge
hoofd van de school was.

De familie evacueerde in de oorlogsjaren naar Nederhorst den Berg en verbleef

in de pastorie van een oom, aldaar dominee. De pastorie verschafte onderdak aan
ongeveer 20 personen, waaronder een joods echtpaar.

Angstige jaren voor de toen 10 jaar oude van Zorge, die nu vertelt hoe in

de Betuwe regelmatig de onderduikers hun toeviucht zochten in een in de
boomgaard ingerichte “schuilkelder" en over zijn onmetelijke trots op zijn vader. Vader
van Zorge was hoofd van de Luchtbescherming en sprak de Engelse taal.

Zodoende kon hij zich als enige verstaan met de Engelse en Amerikaanse
viiegeniers, die hij bijstond in hun pogingen via de zogenaamde “pilotenlijn”

het vrije Engeland te bereiken.

Om in het onderhoud van de vele onderduikers, die in de Betuwe verbleven, te
voorzien deed vader een beroep op de goedgeefsheid van de rijke boeren in de
omgeving.

De heer van Zorge heeft tiidens zijn loopbaan ongetwijfeld veel "bekende
Nederlanders" ontmoet.

Op mijn vraag met wie hij heel graag persoonlijk kennis zou willen maken,
antwoordt hij met een brede glimlach: "Ik heb kennis gemaakt met Hare Majesteit
en Johan Cruyff, wat wil eéen mens nog méér......"

Over Hare Majesteit praten we nog even verder.

In september 1984, viak voor de komst van de heer van Zorge naar Odoorn, kwam
Hare Majesteit naar Frederiksoord, om daar de feestelijkheden ter gelegenheid

van het 100-jarig bestaan van de Middelbare Tuinbouwschool te openen en tevens
een bezoek te brengen aan Zuid-West Drenthe.

(Weér) een drukke dag voor de Koningin, waarbij zij geconfronteerd werd met
talloze nieuwe gezichten en vele handen schudde.

Hare Majesteit bezocht op 1 dag vele omringende gemeenten per VIP-bus.



Telkens "bij de grens" van een gemeente nam de burgemeester van de bewuste
gemeente zitting naast de Koningin.

Toen de VIP-bus de grens Dwingeloo passeerde, was het de beurt aan de heer van
Zorge om naast Hare Majesteit plaats te nemen.

Tijdens een gesprek met haar dankte de heer van Zorge de Koningin voor zijn
benoeming als burgemeester van de Gemeente Odoorn. e

's Avonds, bij haar vertrek, nam zij persoonlijk afscheid van de honderden
genodigden. Vol bewondering herinnert de heer van Zorge zich het moment, waarop
Hare Majesteit hem de hand reikte.

"Veel succes in Odoorn, meneer van Zorge", waren de woorden ten afscheid van de
Vorstin,

Het feit dat Hare Majesteit zich na zo'n dag dit "detail" herinnerde,

maakte een onvergetelijke indruk op de van Zorges.

Na een ambtsperiode van 10 jaar vertrekt de heer van Zorge als burgemeester uit de
Gemeente odoorn en kiest hij met zijn echtgenote als nieuwe woonplaats
Steenwijkerwold, een voor hen niet onbekende omgeving.

"Drenthe" zal hen nog lang in het geheugen blijven.

Van het wel en wee in de provincie bliiven de heer en mevrouw van Zorge op de
hoogte: Radio Drenthe ontvangen zij in Steenwijkerwold luid en duidelijk!

Namens de redactie en lezers wend ik de heer en mevrouw van Zorge een goede
gezondheid en een goed begin van een nieuwe levensfase toe!

de heer Brekelmans

da heer en mevr. van Zorge

2.Drs. C.G.A.A. Brekelmans

De heer Brekelmans, oudste zoon uit een gezin met 8 kinderen, groeide op in Zwolle,
waar zijn vader brandweerman was. In de jaren zestig verhuisde hij naar Nijmegen,
liet zich inschrijven bij de universiteit en studeerde van 1962 tot 1969 de Franse taal.
Nadat de heer Brekelmans zijn studie voltooid had, kampte het Nederlands Middel-
baar Onderwijs met een tekort aan leraren.

Het vinden van emplooi was dan ook geen probleem en de heer Brekelmans werd
docent Frans te Deventer,

De politiek actieve heer Brekelmans combineerde in eerste instantie het leraarschap
met functies als raadslid en fractievoorzitter. Later nam hij afscheid van het onderwijs
en beheerde als wethouder c.q. loco-burgemeester van de Gemeente Deventer o.a.
de portefeuille Financién, Personeel en Organisatie, Emancipatie, Toerisme, Recrea-
tie en Cultuur.

De burgervader leest beroepshalve veel, in zijn vrije tijd kookt hij graag en geniet van
het doen van boodschappen, die hij nodig heeft voor de uitvoering van zijn hobby. (In
de periode dat de heer Brekelmans wethouder was, kookte hij altijd in het weekein-
de). Drenthe is voor het "stadsmens” Brekelmans een onbekend avontuur.

Hij voelt zich echter, dankzij de spreekwoordelijke Drentse gastvrijheid, opgenomen in
de gemeenschap.

Als woonplaats heeft het echtpaar Brekelmans Exloo gekozen. De beide zonen, 27
en 30 jaar oud, wonen niet meer thuis. Zij hebben eveneens de status van ambtenaar
aangenomen en zijn werkzaam bij resp. het Ministerie van Justitie, Direktie Politie in
Den Haag en bij het Ministerie van Landbouw, Direktie Beheer Landbouwgronden in
Nieuwegein.

Wij wensen de heer en mevrouw Brekelmans fijne jaren in de Gemeente Odoorn en
besluiten met het recept van zijn favoriete vissoep!.

VISSOEP A LA BREKELMANS

Ingrediénten:

- stukken witte vis (wijting of andere zeevis)
- mosselen, garnalen

- een pakje Koninginhesoep (om te binden)
-room of créme fraiche

De soep kan als "voorafie" of als maaltijdsoep gegeten worden.

Hoe meer vis u in de soep verwerkt, hoe meer deze gevuld is.

Gebruik als bouillon overgebleven kookvocht van mosselmaaltijd.

Bind de soep met de inhoud van het pakje Koninginnesoep.

Doe de vis, garnalen, mosselen erin (na een uurtje gaar) en maak de soep af met
room of créme fraiche.

Met een glaasje lekkere witte wijn en een Drénts broodje is uw maaltijd compleet.
Geniet er maar van!



Beste Oringers,

Op het moment dat wij dit schrijven, zit ons eerste jaar "Odoorn” erop.

Op zondag 26 maart was het een jaar geleden dat wij met twee linker
(horeca-)handen en ogen vol vraagtekens de boerderij binnengingen

en onze eerste gasten ontvingen. -t

Dat een mens nooit te oud is om te leren, gaat voor ons zeker op.

Sinds de 26e maart 1994 zijn de linker handen behoorlijk naar rechts gedraaid,
hebben wij heel veel geleerd en nog brengt iedere dag wel iets nieuws.

Een jaartje van vallen en opstaan, maar van vallen krijg je eelt,

zodat een volgende keer vallen niet zo'n pijn doet.

Graag willen wij u allemaal bedanken voor de overbekende Drentse gastvrijheid,

die u ons in Odoorn biedt.

Wij genieten van de belangstelling die u toont en van de gezelligheid die wij in dit
dorp vinden.

Onze kinderen hebben het, ondanks onze “drukte’, reuze naar hun zin in Odoorn.
Met name Jan Jaap voelt zich als een vis in het water.

Hij heeft inmiddels drie "overalls" versleten bij Frens en Roelof en is

vastberaden: hij wordt boer!

"Ik ga eerst naar de landbouwschool en als jullie ermee stoppen, zetten wij weer
koeien in de boerderij!" 't Is maar, dat u het weet.......

Speciale dank aan de diverse collega's en middenstanders, die ons,

ook al is het op zondag, altijd terwille zijn; aan de bewoners van de Dilweg,

die wij regelmatig uitzicht bieden op timmer-, schilder- en verbouwingswerk -
zaamheden, aan Frens en Roelie Tissing (Roelie weet écht ALLES..... )

de familie Sassen voor hun vriendschap, de Boersma's en Pruisschers, die Jan
hielpen puffen bij de bevalling van onze 2 lammetjes en "last but not least"

aan al die leuke jongelui in hun rood-wit gestreepte bloesjes, die ons het werken zo
aangenaam maken.

Op de "Drentse jaorkalender" het volgende gedichtje, dat op hen en ons wel van
toepassing is:

“Vergelieken”

Wil in 't kbtte ménsenleven

altied béste muite geven

jonk: ie noar de aolden kieken,
aold: met de jonkheid vergelieken

De Kooymans

Aan de praat met............ Geert Vonk, Klaproosstraat 2

Ik ben op 1 april 1921 geboren aan de Borgerderweg.

Ik bracht mijn jeugd door in Odoorn en doorliep

de lagere school. |k kon goed leren, maar omdat er

geen geld was, moest ik al vroeg aan het werk.

Mijn onderwijzers(essen) waren meester en juffrouw Eggens,
juffrouw Huizing en de meester Joosten.

Tussen de middag moesten wij overblijven in school.

In de tijd dat ik naar school ging kregen wij een bonnetje van de meester en met

dat bonnetje konden wij klompen halen bij Tienus en Marie Eerenstein.

Dit was als een soort van sociale voorziening, maar wie dat betaalde weet ik niet.

lk denk dat dit van het armenbestuur uitging. Het armenbestuur had iets te maken
met (de diaconie van) de kerk.

Mijn speelkameraden in die tijd waren Herman Klinkhamer, Roelof Arends en Jan
Weerman. Wij speelden vaak in het Boerenbos.

Het Boerenbos was vroeger van de Boermarke, nu is het een (staats)natuurreservaat.
Toen ik 13 jaar was hielp ik al mee om boompjes te planten in de Staatsbossen van
Odoorn. Als ik voor het huis stond keek ik richting Schoonoord.

Het waren daar vroeger allemaal heidevelden met veenputten.

Ik heb nog gezien dat ze daar met ossen aan het werk waren.

Hendrik Kalsbeek was de ossendrijver. Er gingen veel jongens en meisjes boompjes
planten in die tijd. In de omgeving van het Schoonmeer en de zwemkoel (is er nu
nog) heb ik er veel geplant.

De zwemkoel was vroeger een veenput, daar gingen wij zwemmen. Het paadje dat
langs de zwemkoel ligt heet het Nijenhuislandje.

De zwemkoel ligt in vak 23 in de omgeving van het Schoonmeer.

Aan de Borgerderweg stonden vroeger houten keten. Daarin woonden o.a. Hendrik
en Jenkerdina Arends, Rieke en Willem Oosterhof en Zwarte Rats Arends.

Deze personen kenden nogal wat armoe. Ze werden dan ook wel "de goedkopen"
genoemd. Hendrik Jan Klinkhamer woont nu nog in het oude Tolhuis.

Ik heb één keer in het hok (gevangenis) gezeten voor het uithalen van
spreeuwennesten. Dat was aan de schaapstreek waar toen de machineloods stond.
Ik, Jan Weerman en Roelof Arends waren op het dak geklommen, maar we werden
verklikt. Even later stond veldwachter Arends voor ons.

Wij moesten mee het hok in. Jan Weerman begon direct te huilen.

Ik zei: "Jan, stil maar, wij komen er wel weer uit".

Na enige uren kwam de veldwachter weer terug. Ik dacht: als ik nou ook eens

begin te huilen, misschien helpt dat....... en ja, wij werden vrij gelaten,

maar kregen nog wel een beste schop na.

In 1942 ben ik getrouwd met Lammie Stadman. Wij gingen aan de Slenerweg wonen,
waar nu "Rijmaar an" is gevestigd, te Schoonoord.

Ik werkte daar in de Staatsbossen. In de oorlogstijd moest ik werken voor de

T.0.D. (Technische Organisatie Dienst). Je moest o.a. loopgraven graven,

maar wij hadden daar geen belang bij. Wij saboteerden de werkzaamheden zoveel

mogelijk.




Ik ben nog 2 jaar naar Noord-Holland geweest om daar bij de boeren te hooien.

In 1950 gingen wij wonen in Marknesse. Daar ben ik eerst landarbeider geweest.
Toen ben ik gaan leren en heb de volgende diploma's gehaald: Landbouw-avond-
school, middenstand en vakdiploma voor de zuivel. Pt

lk ben daar melkventer geworden, maar kon in het begin geen melk van zoepenbrij
(karnemelksepap) onderscheiden.

In 1965 ben ik weer teruggekeerd naar Odoorn, waar wij eerst gingen inwonen bij
onze ouders.

Toen ben ik nog ongeveer 5 jaar melkventer geweest in Klijndijk en Odoorn.

Daarna heb ik nog een paar jaar in de bouw gewerkt en toen gestopt.

Sinds 1989 wonen wij aan de Klaproosstraat. i

Mijn hobby's zijn: bijenhouden (ik ben imker), lezen (krant, boeken) en

voetballen kijken op TV.

Ik heb zelf ook gevoetbald bij de v.v. Oring, aan tafeltennis gedaan en

doe nu aan koersbal.

Ik heb ook belangstelling voor SIVO en Rondom Otie.

Wij fietsen graag.

lk mag graag de verhalen lezen van Job en Annechien en van Berend Boksemrek.
Het vait mij op dat het zo schoon is in het dorp!

STRAAT-VOLLEYBALTOERNOOI
hemelvaartsdag 25 mei.

Het Harm Kuipersportpark is ook dit jaar het strijdtoneel van het traditioneel
geworden straat-volleybaltoernooi.

De wedstrijden beginnen 's morgens om 9.30 uur en Zijn in de loop van de middag
afgelopen.

ledereen die aan dit toernooi mee wil doen kan zich opgeven bij de contactpersonen
van zijn of haar straat of buurt.

Deze zorgt ook voor de samenstelling van de teams.

De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar.

Voor de jeugd tot 12 jaar is er een luchtkussen.

Van ieder team wordt verwacht dat men minimaal een scheidsrechter levert.

Tot zZiens op donderdag 25 mei.

De organisatie.

PALMHAANTIE




PUZZEL-RUBRIEK

De foto met daarop de prijsuit-
reiking door dhr. Middeljans,

aan dhr. Lanting is mislukt,

voor het volgende nummer wordt
een nieuwe foto gemaakt

Maart-puzzel
De foto's van de maart-puzzel
waren :

A: de boom tegenover Schippers.

B: de deur van de gymzaal aan
de Goorns.

Er zijn twee winaars deze keer

Sjoerdje Drijfholt en

Maaike Sterk. Gefeliciteerd!

April-puzzel

Deze keer drie foto's van
in en om Odoorn.

U kunt uw oplossingen inleveren
bij Simmi Mones, Dopheide 22.
Graag voor 12 mei.

ESSO Snoep, s ESSO
Frisdranken

Alles voor. de Make Up
van uw auto

autowas
goedkoop gereedschap

Bij de winkel naast uw
autodeur

TANKSTATION

BRAAM

05919 - 14010
ESSO

(14

KUPER EN KROEZE B.V.

BOUWBEDRIJF - TIMMERFABRIEK

Nautilusstraat 6
Postbus 158

7800 AD Emmen
Telefoon 05910 - 17992

Hoofdstraat 26
7873 BC Odoorn
Telefoon 05919 - 12254

@ Idema Electrotechniek

- audio- en video apparatuur
- brand- en inbraak beveiliging
- tele communicatie

- Miele apparatuur
- kleine huishoudelijke apparaten

- elektrotechnische installaties
- nieuwbouw, verbouw, onderhoud

- verhuur geluidsinstallaties

Idema Elekrotechniek

Boshoflaan 12
7873 AD Odoorn
Tel. 05919-12533

voor al uw tuinbenodigdheden
Tuincentrum

KOUDENBURG

en tevens voor:
TUIN - advies

- ontwerp
- aanleg
- renovatie
- onderhoud

Borgerderweg 22 Odoorn
tel. 05919 - 12250 / 13757

Steenge
Tentenverhuur
Odoom

Verhuur van:

Alu-Tentoonstellingstenten met kunststof
wanden, dans- en feesttenten, vlioeren, po-
dia, stoelen, tafels, verlichting

Exloérweg 8, 7873 BW Odoorn
Telefoon 05919 - 12216




